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KİTABIN HAZIRLANIŞI HAKKINDA BİLGİ 


Mustafa Kemal ATATÜRK kısa süren yaşamı boyunca, bir insan ömrü- ne kolay kolay sığmayacak kadar büyük işler başarmıştır. Başarıyla sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrimi ile dünya tarihi içerisindeki onurlu yerini çoktan almıştır. 

ATATÜRK'ün yaşamı ve yaptığı işlerle ilgili yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından kütüphaneler dolusu eser yazılmıştır. Çeşitli dillere çevrilen bu eserler sayesinde ATATÜRK dünyanın her tarafındaki entelektüel, asker, bilim ve siyaset adamları tarafından çok iyi tanınmaktadır. Eylem ve düşünceleriyle bütün insanlığı etkileyen ATATÜRK'ün, düşünce yapısını tarihi süreç içerisinde hangi olaylar, düşünürler ve yazarlar etkilemiştir? İşte, bu sorunun yanıtlanmasına katkı niteliği taşıyan ve Gürbüz Tüfekçi tarafından hazırlanan “ATATÜRK'ün Okuduğu Kitaplar” adlı eser istisna tutulursa bu amaca yönelik ayrıntılı bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

O'nun düşünsel alt yapısını araştırmak isteyenler için, satırlarının altını çizdiği, özel işaretler, uyarılar koyduğu, notlar düştüğü veya bazı açıklamalarda bulunduğu eserleri Türkçe'ye çevirerek 20 cilt halinde sunmayı planladığımız bu çalışma da yukarıdaki sorunun yanıtlanması amacına yönelik küçük bir katkı olarak algılanmalıdır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkarılabilmesi için ATATÜRK'ün okuduğu kitapların hepsine ulaşılmaya çalışılmışsa da, bu ana kadar ANITKABİR ve Çankaya'daki ATATÜRK Kitaplığı ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi dışındakilere henüz ulaşılamamıştır. Ulaşılamayan kitapların sayısı mevcut kitap sayısı içerisinde çok önemli bir miktar olmamakla birlikte, yapılacak çalışmaya bütünlük sağlaması açısından önemlidir. 

ATATÜRK'ün Askeri Ateşe olarak Sofya'da görev yaptığı sırada okuduğu kitapların Sofya Büyükelçiliği'mizde olduğu konusunda alınan duyum üzerine elçilik görevlileri ve orada olduğu söylenen kitapların uzmanlar tarafından araştırılması için ATATÜRK Araştırma Merkezi Başkanlığı ile gerekli koordineler yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucu daha sonra basılacak ciltlere yansıtılacaktır. 

Ankara Halkevi'ndeki kitapların bir kısmının ANITKABİR'e verildiğini biliyoruz. Verilenler dışında ATATÜRK'e ait kitap olup olmadığının araştırılması amacıyla Kültür Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın da sonucu beklenmektedir. 

Bu güne kadar tespit edilen ATATÜRK'ün okuduğu kitapların sayısı; 174Vi Çankaya'da, 2151'i ANITKABİR'de, 102'si İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde ve 3'ü Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde olmak üzere 3997'dir. Cilt sayıları ile, dergi, harita, atlas ve nota albümleri bu sayının dışındadır. 

Hazırlanan 20 ciltlik eserde; ATATÜRK'ün okuyup satır altlarını çizdiği, sayfa kenarlarına notlar aldığı, özel işaretler koyduğu, açıklamalar yaptığı kitap ve dergilerin bu bölümlerinin tamamına yer verdik. 

Yalnız bu işaretli yerlerin çok az bir kısmının ATATÜRK dışındaki kişiler tarafından çizilmiş olması olasılığı üzerinde duranlar da vardır. Başkalarının işaretlediği birkaç eser, diğerlerinden, bu konuda araştırma yapan kişiler tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. 

Yabancı dilden tercüme edilen metinlerin bugünkü dile aktarılışında öz- gün niteliklerinin korunmasına özen gösterilmiştir. Ancak; bu yapılırken yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinin kullanımında özellikle Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı “İmlâ Kılavuzu” ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca benimsenen ilkeler esas alınmıştır. 

Eserlerin Türkçe'ye çevrilmesinde şöyle bir yöntem izlenmiştir. 

* Çeviride ATATÜRK'ün altını çizdiği, işaret koyduğu veya bir açıklama yaptığı cümle, paragraf ve sayfalar dikkate alınmıştır. 

* Aynı konuya ilişkin iki yer işaretlenmiş ya da çizilmişse daha ayrıntılı olana öncelik verilmiştir. 

* Bütünlüğü ve anlamayı kolaylaştırmak için bir veya iki kelimesi çizili cümlelerin tamamı, bazen de bütün paragraf çevrilmiştir. 

* Altı çizili sözcük, cümle ve paragraflar koyu olarak gösterilmiştir. 

* ATATÜRK'ün el yazılarının çevirisi orijinal sayfanın yanına verilmiştir. 

* Kitap ve dergilerdeki Önsöz, Giriş, Özelsöz ve Açıklamalar planlanan 


cilt sayısını aşmaması için çoğunlukla özet halinde verilmiştir. 

* Köşeli parentezler çevirenlerin müdahalelerinde kullanılmıştır. 

» Özellikle Osmanlıca çevirilerde okumayı ve anlamayı zorlaştıracak kelimelerin bugünkü kullanılışları tercih edilmiş ve daha çok okuyucu kitlesine hitap edebilmek amacıyla da o dönem kurum ve kuruluşlarına günümüz terminolojisine yakın bir karşılık verilmiştir. 

* Değişik konulardaki yüzlerce özel isim doğrusuna ulaşıldığı ölçüde günçelleştirilmiş, ulaşılamıyanlar da ise Osmanlıca okunuşları esas alınmıştır. 

* Yine Osmanlıca çevirilerde metnin dili sadeyse kesinlikle müdahale edilmemiş yazarın ifade şekli esas alınmıştır. 

» Kitap ve dergiler konularına göre (Tarih, Edebiyat, Hukuk vb.) ayrılmış ve her cilt aynı konuda fakat farklı alanlarda yazılmış ve okuyucuyu sıkmıyacak hacimde ve konu yelpazesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Ayrıca kitabın teknik özelliklerini açıklayan bir bölüm hazırlanmıştır. Eserin, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılar için temel kaynak olacağı inancındayız. 


Recep Cengiz 
Yayın Koordinatörü 
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Önsöz (özet) 

Her fırsatta söylüyoruz ki insan toplumunun hayatını yönlendiren kanunlardan bizim toplumumuz da aynı ölçüde etkilenir. Düşüncelerin gelişmesi gibi, kanunlar da gelişim gösterir. Gelişmiş toplumlarla gelişmemiş toplumlar arasında ekonomik kazanç, giyim-kuşam, sanat ve daha başka alanlarda ne kadar fark varsa; evren ve içeriği ile ilgili düşünceler arasında da o kadar fark vardır. 

Tarihi bir gerçektir ki insanoğlu muhafazakârdır. Şöyle ki gelişim gösteren kanuna bağlı olacağı ve vicdanıyla bu kanunun etkisini kolaylaştıracağı yerde, tersine tamamen buna karşı durmuş ve muhalefet etmiştir. 

Bizde henüz iyi bir tarih yazımı yapılmamıştır. Tarih felsefesi, eleştiri- si, analizi ve tarih yöntemi henüz çok yenidir. 

Biz şimdiye kadar ulusal değerlerimizden habersiz ve bilgisizlik içinde yaşarken, Avrupalı bilim adamları bizim yapmadığımız İslâm incelemelerini bile kendi dinleri olan Hristiyanlığa uyguladıkları yöntemlerle incelemeye başlamışlardır. Hollandalı Doğu bilimci Dozy'nin yazdığı ve Dr. Abdullah Cevdet Bey'in Türkçe'ye çevirdiği “Tarih-i İslâmiyet" bunlardan biridir. 

Bu eserin yayınlanması, Müslümanlar arasında hayretle karışık bir hiddete, nefretle karışık bir hayrete neden oldu. Hatta, bu esere karşı birçok eleştiri kaleme alındı. Fakat itiraf etmeliyiz ki bu eleştiri yazılarının hiç birisinin bilimsel bir değeri yoktur. 

Bu kadar çok sayıdaki esere ayrı ayrı eleştirde bulunmak hiçbir şekilde başarılı olamaz. Bu sebeple bir İslâm Tarihi yazılması gerektiğini ve böylece diğer eserlerdeki eleştirilecek yerlere de cevap vermiş olunacağını düşündüm. 

Eğitim Bakanlığı Dozy'nin eserini reddetmek için bir komisyon kurdu. 
Bu komisyona başkan seçildiğimde bu düşüncemi Bakana açtım. Bakan, bu düşüncemi kabul etti ve komisyonun adı “Tarih-i İslâm Encümeni" oldu. Fakat bu komisyonun çalışmaları kısa sürdü. Daha sonra ben vicdanıma karşı koyamayarak bu eseri yazmaya başladım. 


Bu eseri yazarken bütün insanlığa seslendiğimizi ve üç yüz elli milyonluk bir kitleyi muhatap aldığımızı asla unutmadık. 


Ahmet Hilmi 


, 
, 
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Sayfa: 16 

Umman tarafında büyük miktarlarda pamuk yetiştirilmektedir. Hicaz'ın ise kınası meşhurdur. Şeker kamışı da Arap Yarımadası'nın en önemli ürünü sayılmaktadır. Meyve olarak ise; hurmadan başka nar, ayva, incir, badem, şeftali, zerdali, ceviz, karadut, elma, armut, erik, muz, ünnâb |Kızılcığa benzeyen küçük meyvel, portakal, limon, turunç, mandalina ve toprağın niteliğine göre diğer meyve çeşitleri yarımadanın çoğu bölgelerinde yetişmektedir. Bu bölgede bağlar da çok olup, çok leziz üzüm olur ve Yemen'de kaliteli şarap yapılır. Kavun ve karpuz bahçelerde yetiştirilip, çok büyük olur. Sebze cinsinden hındibâ, enginar, bamya, muluhiyye, kereviz, pazı, havuç, domates, patlıcan, pırasa, lahana, kabak, karnabahar, turp, soğan, sarımsak ve diğerleri üretilir. Yemen'de tarım son derecede ileri ve halk fevkölede çalışkandır. Yağmur mevsimlerinde suyu saklayıp kuraklık zamanlarında kullanmak için berke dedikleri bir takım setler ve havzalar yaparlar. Arazileri sulama konusunda büyük becerileri vardır ve Umman'da da böyle setler ve havzalar çoktur. Bazı yerlerde ise bahçe ve tarlalarını sulamak için çok derin kuyulardan su çekerler. 
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Sayfa: 121 

Âd ulusunun kendilerine özgü ve "Mesned" isminde bir yazıları bulunmakta olup, İbrani, Süryani ve bugünkü Arap yazılarıyla herhangi bir benzerliği yoktur. Bu yazı, Mısırlıların Hiyeroglifi ve Çinlilerin yazısı gibi “ulusal ve yerel” bir özelliğe sahiptir. Yani daha önceden var olan bir yazıdan taklit edilmiş olmayıp, kendileri tarafından geliştirilmiştir. Eski Yunanlıların, çoban anlamına gelen “Hiksos” kelimesiyle adlandırdıkları ve Mısırı istilâ ettikten sonra bir müddet yönetimde kalan kavmin, “Amali- ka” olması çok muhtemeldir. İsrailoğulları ile birçok savaşlar yapmış olan Amalikalar, cesaretleri ile ünlenmişlerdir. 


Arap ulusu, bir medeniyetle beraber peygamberlere de sahip idi. 
Hz. Hüd, Âd'a; Hz. Salih ise Samud'a ait peygamberlerdi. Âd'dan sonra Yemen'de (Sayfa 122) Himyeriler ve Kehlanoğulları yayılmış ve Arap medeniyetini devam ettirmişlerdi. 


Hicaz'da yerleşik olan Cirhem kabilesi, önceleri kayda değer bir tarihsel varlık gösterememişler ise de, Suriye tarafından gerçekleşen bir göçten sonra, şöhretleri büyümüş ve onlarla İbranilerin kaynaşmasın- dan yeni bir kuvwvetli millet meydana gelmiştir. 


Bu göç, Hz. İbrahim'in, oğlu Hz. İsmail'i ve annesi Hacer'i, Cirhem kabilesinin yerleşikleri ile birlikte Mekke civarına götürmesi ile başlar. 

Hz. İsmail'in orada büyüyüp yetişmesi, Cirhemilerden kız alması ve Hz. İbrahim'in oğlunu ara-sıra ziyarete gelmesi, Arap ulusundan olan Cirhem kabileleriyle İbraniler arasında çeşitli ilişkilerin kurulmasına, İbranilerden bir kısmının Hicaz'a göç etmesine ve iki kavmin karışmasıyla yeni bir kavmin meydana gelmesine neden olmuştur. 


Arap Yarımadası'nın asıl yerleşikleri (otokton) olan Arap ulusu ile, bu karışmış kuvvetleri birbirinden ayırdetmek için onlara “Araplaşmış Arap" adı verilir. Bunlar, eski Arapça ile eski İbranice'nin karışımından yeni bir dil meydana getirmişlerdir. En açık, en güzel, aynı zamanda en mükemmel ve geniş dillerden biri olan bu dil, bugün hemen hemen bütün Arapların edebi dili ve bütün İslâm Dünyası'nın dini dilidir. Kur'an-ı Kerim bu dille inmiştir. 

Arap tarihlerinin iddiasına göre Araplaşmış Araplar, çok sayıda nüfus ve kabileyi içermekte olup, hepsi Hz. İsmail'in soyundan gelmedir. 
Avrupalı eleştirmenler bunun bir tahmin olduğunu ve bir tek kişiden birkaç bin senede milyonlar (Sayfa 123) meydana gelemeyeceğini belirtiyorlar. Sonra da Cirhem kabilesi fertlerinin bıraktığı neslin ne olduğunu soruyorlar. 


Gerçekten bugün, Araplaşmış Arap ve daha doğrusu Arap adı altında toplanan saf ve Arap Yarımadası'nda ki yerleşik Arapları, bir ferdin, yani Hz. İsmail'in soyundan gelenler olarak kabul etmek mümkün görünmemektedir. Ayrıca hepsini karışmış bir ulus saymak ve hepsinde İbrani kanı bulmak da mümkün değildir. Bu noktada biz de Avrupalı eleştirmenler ile aynı düşüncedeyiz. Ancak böyle genel bir iddia, zaten Arapların geneli tarafından da ortaya konulmamıştır. Örneğin, Peygamber devrinde Kureyşlilerle Yemenliler arasında, asalet ve dil sorunuyla ilgili cereyan eden bir edebi tartışmada, Yemenliler; "saf ve İbrani kanıyla karışmamış Arap olduklarını ve dillerinin de daha saf bulunduğunu ve ayrıca kendilerinin asil Araplardan olduklarını” iddia etmişlerdi. Ancak iş genelden özele dökülünce, Avrupalıların ortaya atmış olduğu iddialar da kuwetini kaybeder. 


Arap geleneklerine göre İsmailoğulları olarak ünlenen ilk aile, Adnanoğulları'dır. 
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Sayfa : 128 
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Sayfa : 129 
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Sayfa: 128 

İslâmiyetten önce Araplarda ulusal güzellikler ve erdemler de yok değildi. Ancak bu erdemler ve güzellikler dikkatli bir şekilde analiz edildiğinde, “hep toplumsal ilerlemenin noksanlığına ve bireyin gelişmişliğine“ ait şeyler olduğu görülür. Halbuki bu türden erdemler, esaslı ve yüce erdemlerle karışması şartıyla gerçek erdemler sınıfına dahil olur. 
Birçok oryantalist, İslâm öncesinde Arapların “şen ve zeki, gururlu ve hırçın, aşırı derecede ihtiraslı, intikam almaya eğilimli, misafirperver, sade ve asil" olduklarını yazıyorlar. Biz de bu konuda onlarla hemfikiriz ve tarih tarafından yalanlanmak korkusundan emin olarak deriz ki: Arap ulusunda gerçek erdemi yaratan, ahlâkı keşfeden İslâm dini ve diğer bir tabirle söyleyecek olursak, Hz. Peygamberin yüce kişiliğidir. 
Araplar hakında yapılan araştırmaların sonucuna (Sayfa 129) göre İslâm dininin ortaya çıkışını gerektiren toplumsal gelişimin etkenleri, Arap Yarımadası'nda genel bir şekilde ortaya çıkmış değildi. 
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Sayfa : 129 
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Sayfa: 129 

Daha önceden kabul edilmiş fikirlerden, gerçek ölçü diye kabul olunmuş fikirlerden ve özellikle art niyetten sıyrılmış bir şekilde tarih incelenecek olursa, kesinlikle kabul edilebilir ki “İslâm demek Hz. Muhammed demektir" ve pek muhtemel idi ki o peygamber gelmeseydi, Araplar hiçbir tarihsel varlık gösteremeyecek, içinde kapalı bir halde yaşadığı yarımada dışına çıkamayacak ve hiçbir zaman bedevilikten ileri bir toplumsal yapı ortaya koyamayacaklardı. 


Sayfa : 131 
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Sayfa : 131 
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Sayfa: 131 

İşte bir kere daha ortaya çıkıyor ki İslâmiyet, Araplarda ortaya çıkan bir ulusal gelişmenin sonucunda meydana gelmiş bir şey olmayıp, sadece ve sadece Hz. Muhammed'in ortaya çıkışının bir sonucudur. 

Biz, Müslüman olmamız açısından, bütün peygamberlerin getirmiş olduğu dinlerin hep hak dini olduğuna ve hepsinin ilâhi birliğin kabulü üzerine kurulmuş bulunduğuna inanırız. Kanıtımız ise akla ve bilime dayanıyor olmayıp yalnızca bir inançtır. Ancak sorunu inanç temelinden bilim ve inceleme platformuna çıkarırsak, başka bilginler ve araştırmacılar ile ittifak halinde iddia ederiz ki: 

Günümüze kadar ulaşan eserler ve tarihin tanıklığı açısından en eski dinler içerisinde, gerçekten ilk olarak gerçek bir ilâhi birlik fikrini içeren, İslâm dininden başka bir din yoktur! 

İleri sürmüş olduğumuz düşünceleri kanıtlamaya gücümüzün yettiğini de belirtelim. 
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Sayfa : 133 
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Sayfa: 133 

Son araştırmalar ile sabit olduğuna göre Sami kavimlerinde hep ibadet edilecek olanı tanımlamak için kullanılmış olan "il, el, bel, be”, ilâhi, Allah" gibi sözler; cins isim, ortak isim olup, özel isim değildir. 
Tevrat'ta yaratıcı anlamına gelen kelime ilk defa "Elohim" şeklinde kullanıldığı halde, iki âyet aşağısında "Yahova" şeklinde kullanılmıştır. Aynı şekilde Âramca, Asurca, Keldanice gibi Sami milletlerde bu cins isim, ya hep bir özel isimle beraber kullanılmış veya yalnızca özel isim olarak kullanılmıştır. 


Sayfa : 133 
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Sayfa: 133 

Bununla beraber biz şu bilimsel sonuç ve inancı birleştirerek diyebiliriz ki; Tevrat'taki Elohim kelimesi ve Yahudilikteki bir takım âyin ve ibadetler de şüpheli ve çarpıtılmış olsa da bir birlik fikri vardı. Araplara ibrahim'in dininden arta kalan şeyler ise; Allah ismi, sünnet olmak, gusül, tırnak kesmek gibi bazı âdetler ve tavaf gibi bazı âyinleridir. 


, 
, 


Sayfa : 134 
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Sayfa: 134 

Arapların geneli hakkında yürüttüğümüz şu yargılamadan sonra özele geçelim. Dine karşı bu derece kayıtsız olan Araplar içinde, milli rivayeti unutmayanlar, İbrahim dini hakkında şüpheli bazı fikirleri yekdigerine duydukları şekilde aktaranlar eksik olmazdı. Bunlar "Hanif" ünvanını taşıyan akıllı kimselerdi. Araplardan İran'a tâbi olup onların medeniyet ve dinini benimseyenler, Rumlara bağlanarak Hristiyanlığı kabul edenler ve üç-beş Musevi dışarıda tutulursa, ahâlinin büyük çoğunluğunun dini, çoğunlukla civarlarında bulunan milletlerden taklit edilmiş türlü türlü putperestlikden ibaretti. 


Bu putların en meşhurları; Lat, Menat, Uzza ve Hübel idi. Bununla beraber zaten din duygusundan yoksun, ironik, zeki ve kayıtsız olan Araplar, bu gibi putlara tapmakla beraber, onların hiçbir önemi olmadığını da anlamamış değillerdi. 


Bütün bu değerlendirmelerin toplamından ortaya çıkarılacak sonuçlar şunlardır: 


Öncelikle; Arapların din ve maneviyat konusunda kayıtsız, böyle bir ihtiyacı hissetmekten uzak, hayal gücünden hisse sahibi olmadıkları, 
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Sayfa: 135 

İkinci olarak: Yüce ve ahlâki bir dinin oluşumu için, geneli itibariyle zeminin hazır olmaması. 

Tarihi realiteden bu iki sonucu çıkarma konusunda, Dozy, Renan, Weil ve diğer oryantalistlerle beraberiz. Ancak, onlar bu iki sonucu itiraf etmekle beraber, bunlardan bir üçüncü sonuç çıkarıyorlar ki işte burada onlardan ayrılmak mecburiyetini hissediyoruz. 

Onlar yukarıdaki iki sonucu itiraf ettikten sonra, “Bununla beraber o bölge, dini ve Peygamberi meydana getirdi “diyorlar. Biz ise, "Tam tersine o bölge, Hz. Peygamberi ve dini değil, Hz. Peygamber o ortamı ve 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dini meydana getirdi" diyoruz. Böyle demekle çelişki onlarda, mantık bizde kalıyor. 


Araplaşmış Arapların önemli bir medeniyete ulaşmış olduğunu, kuwvetli bir toplumsal hayat meydana getirdiğini ve hele Himyerilerin kuwetli ve uzun zaman ayakta kalmış bir hükümet oluşturduklarını yazmıştık. İslâmın doğuşuna yakın zamanlarda Yemen, İran'a bağlı bir vilayet konumundaydı. Hicaz'da yürürlükte olan idare şeklini "Elitler Cumhuriyeti" sınıfına sokmak mümkün ise de bundan, Hicaz'da belirli kanunlarla idare olunur bir hükumetin varolduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Her kabile kendi şeyhlerine, ileri gelenlerine saygı ve bağlılıklarını sunmakta olup bunlar, kabilelerini gelenek ve görenekleri çerçevesinde idare ederlerdi. Araplar son derece hür, hepsi asil ve vakur olduğundan, yönetim biçimleri karşılıklı danışma ve eşitlik fikirleri üzerine kurulmuştu. Araplarda hiçbir toplumda görülmeyen derecede “dâ-Vâ, soy ve sop sevgisi" vardı. 
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Sayfa : 352 
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Sayfa : 353 
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Sayfa : 353 
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Sayfa : 354 
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Sayfa : 354 
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Sayfa: 352 

Irak ve onun ardından Şam'ın fethi, insanlık tarihinde özel bir öneme sahiptir. Bu fetihler, cidden harika ve toplumsal bir mucize idi. Gerçi bazı başka fatihlerin aynı süratle çeşitli yerleri ele geçirme başarısına ulaşmış olduğu görülür. Ancak onların başarıları ve fetihleri, bir sel suyunun hücumuna benzer; akar, yıkar, geçer ve biraz sonra her şeyin doğal halini, eski halini aldığı görülür. İslâm fetihleri böyle değildi. İslâm fetihleri, bela seli değil, siyasi hastalıklara ilaç, toplumsal çöküntülere devâ idi. Girdiği yeri yıkmıyor, yıkıkları yapıyordu. Allah'ın adaleti adına 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Tarih-i İslâm 


kınından çıkan Müslüman kılıçları, insanlığın sefaletine neden olan zalimleri, ahlâksız başkanları, vicdansız hırsızları, insanlığı refahtan ve hukuktan yoksun bırakan cânileri imha ediyor ve toplumu Muhammed şeriatının koruyuculuğu altına alıyordu. 


Bundan dolayı İslâm istilâsını, güneşin batışından sonra derece derece dünyayı istilâ eden bir zalimlik değil, hayat veren bir şans olarak değerlendirmek lâzımdır. 


Neresi İslâmiyet'in egemenliği altına girerse, derhal oradan zulüm ve sefalet kalkıyor, yerine İslâm adaleti ve refah geliyordu. İslâm adaleti o derecede açıktı ki mağlup olanların en cahil sınıfı bile eski zalim hükümet ile yeni âdil hükümet arasındaki farkı görüyor ve kendisinin hayat ve mutluluğunu sağlayan İslâm Devleti'ne tam bir sadakat ile bağlı oluyordu. 


Ele geçirilen bölgelerde isyanların ortaya çıkmayışının en önemli nedeni budur. Ebubekir'in (Sayfa 353) siyasi kudretini ve dehasının büyüklüğünü gösterecek tarihi belgelerden anlaşılmaktadır ki savaşlarda, zamanın gereği olarak mağluplardan istenmekte olan yükümlülükleri yalnız mağlupların asilzâde, memur ve asker olanlarına yükletmekte, sanatkâr, çiftçi gibi sıradan halkı bundan tamamen uzak bırakmaktaydı. Halid bin Velid'e verilen emirlerden biri de, “savaş esirlerine zulmetmemesi, şehirlerin kalkınmasında yararları olan halkı teşvik etmesi" yönündedir. 


İslâm'ın yalnız kılıçla yayıldığını iddia edenlerin tarihi olayları ne kadar yanlış yorumlamış oldukları, bu olayların tarafsız bir şekilde incelenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Hatta Emevi ve Abbasi hükümdarları tarafından fethedilen memleketlerin ahâlisinin İslâm'ı kabulleri, teşvik veya zorlama şöyle dursun, bir çeşit manevi engelleme sonucunda gerçekleşmişti. Hal böyleyken herkes İslâm dininin her Müslümana sağladığı eşitlikten yararlanmak amacıyla ve özellikle İslâm dininin vicdanlarda uyandırdığı ışık nedeniyle İslâm'ı kabul ediyorlardı. Irak'ın fethi hemen hemen gerçekleşmiş, Şam fetihlerine başarıyla devam edilmekteyken, 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hicretin 13. senesinde Ebubekirü's-Sıddık hastalanmıştı. 


Kendinden sonra o büyük görevi, yani halifeliği üstlenmesi için Ömer'i uygun buldu. Abdurrahman bin Avf, Sait bin Zeyd, Osman ve Ensarların önderi Esid bin Hızır ve daha bazı Kureyş'in ileri gelenleri ve Ensar'la görüştü. Bazıları Ömer'in sert mizaçlı olduğunu söylemekle beraber hepsi meziyetlerini övdüler ve halifeliğini onayladılar. Yalnız Talha çekimser kaldı. 


(Sayfa 354) 
İmam Ali, Ömer'in başkanlığa getirilmesine taraftardı, hatta 


“Ömer'den başkasını istemeyiz” demişti. Bunu üzerine Ebu Bekir şöyle bir vasiyetname yazdı 

Ebu Bekir'in Vasiyetnamesi 

“Bismillahirrahmanirrahim, Muhammed Resullullah SAV'in halifesi Ebu Bekir dünyaca en son ve ahiretce en ewel deminde kâfirin imana ve günahkârın tövbeye geldiği bir halde ettiği vaadi ve vasiyetidir. Ben Ömer bin El-Hattabı halifeliğe seçtim. Onu dinleyin, ona itaat edin, iyi olanı araştırmada kusur etmedim. Eğer hayır ve adalet işlerse beni tasdik etmiş olur ve eğer şimdiye kadar yaptıklarını terkederse ben bilemem, mazurum. Ben ancak hayır istedim.Herkes yaptıklarının cezasını bulur ve zulmedenler en yakın zamanda ne hale düşeceklerini bilir. Allah'ın selamı ve acıması üzerinize olsun.” 


Peygamber'in vefatından iki sene üç ay on beş gün geçmişti ki Ebu Bekir, Salı gecesi altmış üç yaşında olduğu halde öldü. Kadısı Ömer, kâtibi İmam Ali idi. Beytü'-mâl'dan (Devlet Hazinesil kendisine verilen nafaka ile yaşardı. Vefatında hiç parası çıkmadı. Halifelik hazinesinden kendisine bir deve ve bir köle iade edilmişti. Onların geri verilmesini de vasiyet etmişti. 
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Sayfa: 360 


Bütün bu değişim, bütün bu ilerleme, hiçbir aşamaya bağlı olmaksızın, hiçbir geçit devresi geçirmeksizin gerçekleşmişti. 


Kudüs'ün anahtarını almak için Ali'yi kaymakam bırakıp Şam'a giden ve yamalı gömleğini taşıyan kölesiyle nöbetleşe devesine binen Ömer, kendisini karşılamaya çıkan Ebu Abid, Yezid bin Ebu Süfyan ve Halid'i; ejderha gibi atlara binmiş ve atlaslar giymiş görünce hayretden hiddete, hiddetten gazaba düşerek onları taşa tutmuştu. 


Ömer, bu halin vehametini tamamen görmüştü. Ancak bunu engellemek olanak dahilinde değildi. Dünyanın serveti Müslümanlara akıp 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geliyordu. Hiç kimse serveti kabul etmezlik edemiyordu. Yalnız bir erdem simgesi, bu altın dağlarının cansız ve kokusuz şahikalarına tenezzül edip düşmüyor ve prensip edindiği alçakgönüllülük tepesinden o maden kitlelerine hazin bir şekilde bakıyordu. Bu erdem ve kanaat sembolü kişi, Örmerü"!-Faruk idi. 


Sayfa : 393 
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Sayfa: 393 

Halifelik merkezi olan Medine'de peygamberin sünnetleri ve İslâmiyet'in saf gelenekleri korunabilmekteyken, diğer ünlü şehirlerde iş bambaşka idi. Basra ve Kufe İran, Şam ve Mısır Rum medeniyetinin nüfuzundan kurtulamamış, İran ve Roma toplumsal değerlerinden pekçok şey, kısacası; sefahat, eğlence, servet aşkı ve dünya zevkleri İslâm'a girmişti. 

Bununla beraber İslâm'a eklenen şeyler, yalnız bu türden şeyler olmayıp birçok da güzellikler vardı. Peygamber devrindeki toplumsal yapısının devam ettirilmesi artık mümkün olamazdı. Büyük bir dâhi olan Ömer, bu gerçeği tamamıyle anlamış ve kendisinin karşı çıkmasıyla beraber İslâm dünyasında önemli değişimlerin meydana geleceğini de kestirmişti. 


Eğer halifelik merkezinde olan Medineliler, Ömer tarafından bilinen bu gerçeği anlayabilmiş ve gerçekleşmesi kesin olan değişimleri, yararlı bir gelişim çizgisi içinde elverişli bir yöne kanalize edebilmiş olsaydılar, İslâm büyük kazançlar elde ederdi. Ancak Medine'de birlik, Ömer'le beraber kaybolduktan başka, Medineliler yarı Bedevi olan toplumsal yapıları ile medeni olan muhite hükmetmek fikrinde idiler. 
Halbuki bu, pek de mümkün değildi. 
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Biyya 2: 397 
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Sayfa: 397 


Gerginlik öyle bir dereceye geldi ki burada yetişen yeni müftüler, bilginler, Hz. Muhammed'in bilgisinin kapısı olan Ali'yi, sorulanyla rahatsız etmeye kadar işi ileri götürdüler. Bunların İmam Ali'ye sorduğu sorular şu gibi şeylerdi: 


1. Kur'an ve sünnetin emirleri dışına çıkmak yetkisi Müslüman bir kişide var mıdır? 
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2. Zulüm kanıtlandığı halde bile, onların engellenmesi için ayaklanmayan, devamına izin verene şer'an itaat etmek uygun olur mu? 

3. Müslümanları şeriat ve adalet dairesinde idare etmekten uzak duran bir emirin, bu makamda kalması câiz midir? 


İmam Ali, boş yere bu genç ulemayı iknaya çalışıyordu. Ancak bu sorulara cevap vermek pek zordu. Zira cevap olumlu olursa, Kur'an ve hadisleri inkâr ve aynı zamanda dini tahrip; cevap olumsuz olursa Osman için bu genç ulemanın verdiği boş fetvalar onaylanmış olurdu. 

Hanesine çekilip inzivadan başka çare bulamadı. Ancak iş ihtilâl derecesine gelip de Medine şikayetçilerle dolunca, zorunlu olarak yine müdahaleye, durumun vehametini Osman'a anlatmağa mecbur oldu. 
Muhammed bin Ebu Bekir'in Mısır Valiliğine seçilmesi ile fitne bastırıldı. 
Ne çare ki Mervan'ın emri, ihtilalcilerin dönmesine ve tekrar Osman'ı kuşatmalarına neden oldu. 

Artık İmam Ali için kimseye söz söylemek ve özellikle söz dinletmek olanağı kalmamıştı. Osman'ın nasihata kulak asmayacağı ve hayatını feda pahasına Mervan'ı koruyacağı ortaya çıkmıştı. 


Sayfa : 405 


le öy Aik A eş ir sss) ğe > ve 3 li elele sal ak glass ili ede İşl ÖNEN gale e ça 


ral ig e e liğe ri Se 
AN gişe al «ge çil A 
Yi salli ie Ge cü iz el Lu 

Şİ ay 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Tarih-i İslâm 


Sayfa : 405 
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Sayfa: 405 

Cemel Savaşı meydana geldi. İki taraftan da pek çok seçkin adamlar telef oldu. Zayiat arasında Zübeyr ve Talha bile bulunuyordu. 
İmam Ali savaşa başlanmadan önce Talha ve Zübeyr ile konuştu. Her ikisi hareketlerinin haksızlığını itiraf ettiler, hatta kılıçlarını çekip savaşa bile girişmediler. İmam Ali, onlara kesinlikle dokunulmamasını arkadaşlarına emretmişti. Birini Mervan, diğerini aynı derecede bir şeytan şehit etti. 

Ali, Talha ve Zübeyr'in katilini kınamaktan geri kalmadı. Katil: “Ey Ali! 
Sana kılıç çekeni cezasız bırakma. Çünkü Allah'ın düşmanlarıyla beni karşı karşıya bıraktın. Senin uğrunda çalışanları ise sen ateşle imtihan ediyorsun, vallahi sen bu ümmete fitnesin!” dedi. 


Ali, adalet ve erdemden ayrılamıyordu.Ancak kendisine kılıçla hücum edenlere aynı şekilde karşılık vermeyi emretmişti. Bu iki birbirine 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zıt fikri birleştirmeye kimsenin gücü yetmiyordu. Cemel başarısı İmam Ali'nin en büyük matem günü oldu. Öldürülenler arasında şehit Sait Muhammed bin Talha bulunuyordu. Bu Muhammed, Ali'nin arkadaşlarının ileri gelenlerindendi. Ali onu öz evladı gibi seviyor ve terbiyesine özen gösteriyordu. O da Muhammed bin Ebu Bekir gibi babasının yanında değil, Ali'nin yakınında ikamet ettiğinden Cemel Savaşı gerçekleştiği zaman Ali'nin yanındaydı. 


Payfa : 409 
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Sayfa: 409 

Bundan sonra İmam Ali bir daha ordu hazırlayıp Muaviye ile savaşa gidemedi. Peşpeşe elinden Mısır, Yemen ve Hicaz çıktı. Muaviye, Ali'ye de söyleyiniz ona kanıtlayacağım ki baş, söze galip gelir demişti. 
Sözünü de tuttu. Hile ve şeytanlıkla süslenmiş olan deha, erdem ve adaleti yere vurdu. 


Ancak yargılamayı bu kadarla bırakırsak eleştiri hakkını ve araştırmayı tamamlamamış oluruz. Muaviye ile galip gelen yalnız hile ve şeytanlık olmayıp, aynı zamanda uygarlık ve sanat idi. Peygamber döneminde İslâm, Araplarla birlikte Hicaz'da mahsur kalmıştır denebilir. Ali zamanında ise, İslâm avcıları Kafkasya etekleri, İran içleri, Suriye'nin kuzeyi, Afrika'nın kuzey yansı ile birlikte İslâm dünyasına nice büyük ve uygar milletler katılmıştı. Bu milletler İslâm dünyasına kendi âdet ve gereksinimlerini de getirmişlerdi. Şimdiki İslâmi ortamın önceki ortamla çok farkı vardı. Artık, öyle bir lokma bir hırkaya kanaat edecek valiler, boğaz tokluğuna çalışacak memurlar bulmak mümkün değildi. İmam Ali burasını anlamak istemiyordu. Muaviye ise, bu nükteleri hem anlamış ve hem de gereklerini tam bir başarıyla uygulamaya koymuştu. 


Sayfa : 414 
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Sayfa : 414 
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Sayfa: 414 

Biz burada din adına, Muaviye'nin yargılamasını yapacak değiliz. 
Tarihi olayların aydınlattığı kayıtları karşılaştıranlara göre, Muaviye'nin deha ve zekâsına ve üstesinden geldiği sıkıntıların büyüklüğüne şaşmamak mümkün olamaz. Kişilerin amaçlarını, ahlâki kurallar ile tartanlara göre ise; Muaviye, en iğrenç ve en lânetli simalardan biridir. 

O, kendisiyle erdem ve olgunlukta karşılaştırılamayacak bir rakibi, sırf ahlâki güzellikleri ayak altına olarak; ihtirasları, çıkarları veya namus ve vicdanları satın alarak mağlup etmiştir. 

Muaviye'nin yönetime geldiği döneme, fetret devri adını veren tarihçiler tamamiyle haklıdırlar. Gerçekten Emevi dönemi, pek az istisnayla İslâm'ın gerçeklerinden sapıldığı, kuralların tahrif edildiği bir devredir. 


Birkaç tarihçi dışında Emeviler, kâh açıktan açığa sapkın ve kâfir, kâh İslâm'la kıyaslanamayacak derecede günahkârdilar. İçlerinde 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kölelerini imamlığa geçirenler, Kur'an'ı hedef alanlar, kısacası din ve ahlâkı hafife alanlar görüldü. İslâmiyet'in verdiği iç aydınlığı ve rahatlama duygusu, fetih kuvveti ve istilâ devam ediyordu. Ancak, Emeviler devrinde resmi İslâm'da, hiçbir ahlâki ve dini temel kalmamıştı. 


Sayfa : 436 
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Sayfa: 436 

Sonra da velâyeti, olgunluğu ve takatsiz kuweti nedeniyle İmam Ali, bu hayalci milleti özel bir biçimde kendisine çekiyordu. İranlılar bu Ehl-i Beyt sevgisi ile kendi ulusal değerlerini birleştiriyorlardı. Ehl-i Beyt'e karşı zulmedenlerin sayısını çoğalta çoğalta, nihayet iki tarafın düşmanlarını da kaynaştırdılar. Emevi ve Mervanilere ihale ettikleri nefreti, diğer ashaba kadar yaydılar. İran kavminin din, medeniyet ve kurtuluşuna Hz. Ömer son vermiş, İran'ın ileri gelenlerini İslâm'ın kılıcı huzurunda Ömer aşağılamıştı. Bu nedenle İranlıların milli varlıklarını oluşturan, bilinç altlarında yatan, bu yedi bin yıllık medeniyeti kökünden yıkan Ömer'e karşı bir kin mevcuttu ve bu da pek doğaldı. Bu gizli kini açığa çıkarmak için Ehl-i Beyt davası, meşru ve İslâmi bir gerekçe haline geldi. Böylece, sapkın ve yanlış fikirleri üzerinde Şiilik büyük bir yayılma alanı buldu. Bu yargılama tamamıyla doğrudur. İran Şi'si, akait konusunda Sünni mezheplere hayli yaklaşmakta ve diğer Şii mezheplerindeki çocukça hatalardan uzak durmaktadır. 


Şiiler, taassup, dayanıklılık ve mezheplerini yayma konusundaki becerileriyle bilinirler. Taziye adıyla uyguladıkları mâtem, dini bir tören şeklini almıştır. 
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Sayfa : 530 
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Sayfa : 531 
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Sayfa : 531 
saf dye Jai İyy ee il ollyüğkiğı siye MPİ İİİ PA 


GN Yi lil elelur 5 

— eN 3 O e 

Ul gr AN İl e iy Eki öğr, 
Şal 3 el İp 


bal 


Sayfa: 529 

Berberiler İslâm'a girdikten sonra da aynı durumlarını korumuşlar, sapkın mezheplere, özellikle Hariciliğe pek fazla eğilim göstermişlerdir. 

Nehrevan yenilgisinden sonra Hariciler, her tarafa yayılmışlardı. Biraz sonra Afrika'da, birçok yerlerde Hariciler görülmeye başlanmıştır. 

Berberiler kendi milliyetlerini pek üstün tutarlar. Dilleri mükemmel olup kendilerine mahsus rakam ve harfleri, gelişmiş bir edebiyatları vardır. 

Berberiler öteden beri kendi kendilerine “Adem oğullarının en şereflileri" gözüyle bakmışlardır. Halbuki, çoktan beri büyük milletler arasındaki konumlarını kaybetmişler, Afrika'nın kuzey kısmındakiler önce Romalılara ve sonra da Araplara tâbi olmuşlardı. Bu bağlılık Berberilerin ruhunu yaralamıştı. Hariciye mezhebinin ileri gelenlerinden ve Yahudilikten dönme Müslümanlardan Tarif, Berberiler arasında mezhebini yaydı. O sıralar Berberilerin mitoloji ile Hristiyanlığın karışımı bir dini bulunuyordu. 

Tarif, Berberi kabilelerinden birkaçına başkanlık ediyordu. Ardılı Salih, yalnız Hariciye mezhebini yaymakla yetinmedi. Berberileri, din nedeniyle Arapların ve halifelik merkezinin etkisi altında bulundurmamak 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için onlara mahsus ve Müslümanların kabul edemeyeceği bir mezhep, daha doğrusu bir din meydana getirmeğe azmettirdi. Kur'an'ı taklit ederek yeni bir Kur'an yazdı. 


Salih'in icad ettiği din, İslâm dinine özenilerek ortaya konulmuş, fakat dozu arttırılmış bazı hükümlerle Berberilerin karakterine göre yapılmış bazı değişiklikleri içeren hükümlerden oluşmaktaydı. 


Örneğin, namaz beş vakitten 10 vakte kadar çıkarılmıştı. Ramazan yerine (Sayfa 530) 30 gün Recep orucundan başka her hafta bir gün oruç tutmak da âdet oldu. Cuma namazı perşembe namazı oldu. Abdeste bazı başka kısımlar ilâve edildi. Müezzin görevini horozlar yapıyordu. Yalnız hacca dokunulmamıştı ve herkes istediği kadar eş alabilirdi. 

Bu yeni dinin mensupları Müslümanlarla kız alıp veremezlerdi. Özellikle şu son şartlar gösteriyor ki Salih'in böyle bir din yapışı, iyi kötü bir kanaata dayanmayıp, amacı sırf kendi ailesinin liderliğini sağlamaktı. 

Salih, Hz. Muhammed'in peygamberliğini onaylıyordu. Hatta kendisini, evlatlarını ve soyunu peygamber olarak kabul ediyordu. Salih'in uy- 


durma Kur'an sureleri birer peygamber ismiyle adlandırılmış olup, surelerin ilki Eyyub ve en sonuncusu da Yunus suresiydi. 


Bu Kur'an'ın bazı parçaları bugüne kadar korunabilmiştir. Dozy, şu parçayı aktarmaktadır: 

“Memet (peygamberin ismini Berberilerin telaffuz şekli) Muammer olduğu müddetçe, ashabı olan kişiler adalet yolunda yürüdüler. 
Ancak vefat ettiği vakit insanlar bozuldular. Allah'ın peygamberinin bulunmadığı bir yerde, gerçek devam olabilir diyen yalan söylemiş olur.” 


Salih, icat ettiği bu dini ve Kur'an'ı açıklamadı. Mehdilik (Sayfa 531) davasında bulundu, öldükten sonra yine dünyaya geleceğini Berberilere inandırdı. Ardıllarından Yunus ,bu dini açıkça ortaya koydu. Bu saçma din çok devam etmedi. Özellikle Berberiler, Salih'in tekrar gelmesini boşuna beklediler. Nihayet tekrar İslâmiyet'i kabul ettiler. 


Murabıt, bugün dahi Afrika'da terim anlamında kullanıldığına göre, Cenab-ı Hakk'a kalben bağlanan derviş ve süfi anlamına gelir. Murabitin hükümeti de bir çeşit derviş hükümetiydi. Dozy'nin İslâm hakkındaki yargılamalarına çala kalem diye hükmedenlerin dikkatine, görünüşte küçük ve hakikatte ise önemli bir nokta sunacağız. İslâm dinine gaflet ve tutuculukla bakan Dozy, sıradan tarihsel olayları sağlıklı bir biçimde aktarmaya gücü yeter ve eğilimliyken iş, İslâmi konulara geldiği zaman bu sağlık birdenbire ortadan kayboluyor, yerini zan ve tahminler alıyor. 
Tarihinin dörtyüz altmış beşinci sahifesinde Murabitin'in ortaya çıkışını şu şekilde aktarıyor: 


“Gerçekten de burada, Afrika'da büyük bir değişim meydana gelmişti. Arap memleketlerini zenci toprağından ayıran Sahra çölünde Berber ırkına mensup oldukça güçlü ve savaşçı bir kabile yaşıyordu. Birçok zamandan beri İslâmiyet, bu millet tarafından benimsenmişti. Hiç olmazsa görünüşte iş, bu merkezdeydi. 


Sayfa : 534 
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Sayfa : 534 
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Sayfa : 535 
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Sayfa: 534 

Az bir zaman sonra Murabitlar, bir fırtına halinde meydana girdiler. 
Bir coşkun sel gibi Marakeş İmparatorluğu ismiyle anılan memleketi istilâ ettiler ve Ber Govataları egemenlikleri altına aldılar. Din bilginlerine pek fazla saygılıydılar ve İslâmi hükümleri uygulama konusunda özenli davrandıklarından -örneğin Kur'an'ın emrettiği vergiden başka bir vergi talep etmeyerek- baskıcı yönetimlerin ezmekte olduğu din adamlarını, ahalinin aşağı sınıflarını her tarafta kazanıyorlardı * 


Dozy'nin Murabıtlar hakkında ortaya koyduğu şu çıkarsamalardan sıradan olaylar hakkında olanları, gerçek duruma uygun düşmektedir Ancak, İslâmi konulardan olan murabıt kelimesinin anlamına gelince, iş 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değişiyor. Murabıt Rabat'ta oturandır, diyor! Halbuki İslâmi tarikatlarda rabt ve rabıta, kalben bağlılık, şeyhe bağlılık gibi pek meşhur tabirler bile kanıtlamaktadır ki bu Murabıt, Rabat'da oturan değil, hak ile kalben bağlılığa ulaşmış olan demektir. 


Murabıtlar; Mağrib-i Aksa'da, Senegal'e kadar olan Sahra ve Sudan memleketlerinde Sünni mezhebini yaydılar. Harici Salih'in garip dinini kaldıranlar da onlardır. Murabıtlar zamanında Berberiler, saf Sünni Müslümanlardı. Ancak İspanya'daki parçalanmış beylikleri kaldırdıktan sonra, Murabıtlar hükümetinin çöküşü başladı. Çöllerde bulundukları vakit, takva sahibi ve ahlâklı olan Bedevi Berberiler, önemli bir medeniyetin beşiği (Sayfa 535) olan Endülüs'e geçtikten sonra eski takvalarna pişman olmuşçasına ve eskiden yapmadıklarını telafi edercesi- ne zevk ve eğlenceye daldılar. 

Arap Yarımadası'dan çıkıp Şam ve Irak bahçelerini zevk ve eğlence mekânları haline getiren Araplar, hangi yolda ahlâklarının saflığını kaybetmişler ise, Büyük Sahra'dan Fas ve İspanya'ya yayılan Berberiler de aynı şekilde milli özelliklerini kaybettiler. 

Tarihin değiştirilemez prensiplerinden biri de, değişim yasasına bağlı olmaksızın, bir durumdan diğer duruma süratle geçen milletlerin, özelliklerini ve saflıklarını kaybettiği ve böyle bir olanaksızlık ile ya çöktüğü veya başkalarının egemenliği altına girdiğidir. 


Murabitların kuwveti, adalet ve kurtuluştaydı. Bu kuwet devam ederken batıl bir dini, bir sürü saçma mezhepleri kaldırmışlar, koca bir imparatorluk kurmuşlardı. Halbuki kendileri nihayet bir kabile halkından ibaretti. Sonraları ise kırk milyon nüfusa ulaşan bir imparatorluğa sahip iken, mahir bir hokkabaza ve İspanyollara mağlup olmuşlardır. 


Bu hokkabaz, Muhammed bin Tumers adında bilgili ve mantık sahibi bir adamdı. Muvahhidler; Murabıtlar hükümetini devirdi. Rakiplerini mahvetmek için önceleri pek tutucu görünmüşlerdi. Sonra bu tutuculuğu biraz yumuşattılar. Ancak, felsefenin parlak bir şekilde dine üstünlük kurmaya başlaması ve din gibi mezheplerin yüz göstermesi, fena bir karşılık yarattı. Sünnilik tekrar döndüyse de maalesef adaletli kimliği yerine, dar bir şekilcilik biçiminde döndü. 
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Sayfa: 537 

Türkler ve İslâm 

İslâm cengâverlerinin tarihte az görülen cesaret ve erdemlerini inkâra hiç kimse cüret edememiştir. İslâm tarihi kadar fedakarlık, cesaret ve erdeme sahip olan başka bir tarih yoktur. Bununla beraber ilk istilâ döneminde İslâm'ın hücum ettiği iki büyük millet olan Rumlar ve Acemler, denk kabul edilecek düşman değildi. 


Roma İmparatorluğu'nda, Acem Şehinşahlığı'nda ahlâk son derece bozulmuştu. Bu iki imparatorluğun sağlam bir imanla, yalın kılıç hücum eden hidayet ordusuna karşı, çıkardığı sayıca fazla orduların hiçbir kıymeti yoktu. 


Haccac'ın Irak Emirliği zamanında İslâm ordusu, Sogduyana bölgesine kadar ilerlemiş ve Türk vatanına yaklaşmıştı. Sogd (Sogduyana'nın Araplarca söylenen ismi) hükümdarı, başkentini kuşatan Müslüman ordusuna karşı civardaki Türklerden yardım istemişti. Bu davete Türkler uydu. 


Müslüman ordusu Türkler tarafından sarıldı. Müslüman ordusu kuşatıcı (Sayfa 538) iken, şehirle Türkler arasında sıkışıp kaldı. Bu durum, İslâm ordusu için çok tehlikeliydi. Bugüne kadar hedef aldığı sineleri delen Arap mızrakları, Türklerin kısa kılıçları tarafından doğranıyordu. İslâm ordusuna imdat yetiştirmek olanağı da yoktu. 


Bütün İslâm dünyasında, Müslüman ordusunun içinde bulunduğu bu büyük tehlikeden kurtulabilmesi için dualar ediliyordu. Nihayet ordu komutanının bir siyaseti, Müslümanları kurtardı. Komutan, Türk hanına inandırdı ki Acem Şahı'nın kendilerine ihanet ediyor. 


Türkler bu uydurma ihanete kızarak Sogduyana sınırını çiğneyip memleketlerine çekildiler, Müslümanlar da kaleyi fethetti. 


Bu defa Arapların karşısına kendilerine küfür olacak bir yetenekli millet çıkmıştı. Bu unsur, İslâm'ın düşmanı olursa, artık Doğu bölgelerinde yayılmaya olanak kalmayacak ve belki İran'da istikrarın sağlanması 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bile mümkün olmayacaktı. 


Tam aksine bu sert ve cengöver millet, İslâm'a girerse Müslümanlık tükenmez sayıdaki kişilerden oluşan yeni bir orduya sahip olacaktı. 


Türkler, Çin'in batısı ve kuzeybatı serhadlerinde ve bütün kuzey ve orta Asya'yı ayıracak şekilde yerleşmişlerdi. Milli dinleri, aslında “Tenri* adını verdikleri semaya, ibadetden ibaretti. Sonra buna ata ruhları, kişi sevgisi ve saygısı, cin ve ruhlardan yardım isteme ve doğa olaylarını önemseme gibi şeyler de ilâve edilmişti. Türkler, sürekli seferberlik halinde cengâver ve asker bir milleti. Geçimleri sade ve ahlâklarn da medeniyetin verdiği her türlü kirlenmeden uzaktı. 


(Sayfa 539) Saldırgan milletler ile Türkler sürekli olarak savaşıyorlardı. Ancak o zamana kadar, bu savaşlardan doğrudan doğruya amaçları, yeni yerlerin fethi ve bu fethedilen bölgelerde hükümet kurmak değildi. Türklerin anavatanları; her türlü bereketten mahrum kalmış çorak sahralar, buzlu yaylalar, senenin büyük bir kısmında karla kaplı ovalar- dan ibaretti. Bununla beraber yaşamak için verimli ve zengin memleketlere akın ederlerdi. İhtiyaçlarına yetecek maddeleri elde ettikten sonra yine vatanlarına çekilirlerdi. 


Çin, İran gibi zengin ve medeni memleketler arasındaki bağlantı ve ilişkilerin kurulmasına da Türkler aracılık ediyorlardı. Çin'in ipek kumaşı getiren kervanlarını koruyan, İran ve Rusya sınırlarına götüren, İran kervanlarını Çin'e ulaştıran yine Türklerdi. 


Türkler vatanlarını çok severdi, etraflarındaki memleketleri beğeniyor olmakla beraber, vatanlarını terketmeye razı olamıyorlardı. Türkler, diğer bir şekilde de geçimlerini sağlamaya çare bulurlardı. Sabır ve inançta, kadirşinaslıkta meşhur olan Türklerden, komşu hükümdarlar asker ve muhafız edinirlerdi. 


İşte, Türklerin İslâm dünyasıyla en ciddi ilişkileri bu son şekilde başlamıştır. Daha önce de bildirdiğimiz üzere Abbasiler, İranlılara dayana- 


rak Arapları, Araplara dayanarak da İranlılar egemenlikleri altına aldıktan sonra, her iki milletin de saldıracakları bir hale gelmişti. 
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Onları bu hücumlara karşı koruyabilecek asker lâzımdi. Bir asker ki hem memleketi isyanlar ve ihtilâller içinde tutan hırsların dışında kalsın, hem de yiğit ve itaatkâr olsun. Bu şartlar tamamiyle Türklerde toplanmış bulunuyordu. 

(Sayfa 540) En garibi şurası ki Türkler, köle ve Memlük adını bile alıyordu! Bu, eşi benzeri görülmeyen bir durumdu. 

Abbasi halifelerinin hizmetini kabul eden Türkler, Müslüman olmak mecburiyetinde değildiler. Ancak, hakkı ayırıp kabul etmede safça bir yeteneğe sahip olan Türkler, İslâm dinini kendi gönülleriyle derhal kabul ediyorlardı. 

Türklerin İslâm dinine ne derecelerde büyük hizmetler yaptığını tarih inkâr etmiyor. Sünni tarihçiler, İslâm dünyasının Hristiyanların istilâsı alına düşmemesini, sırf Türklerin dini kabul ederek İslâm'ı savunmalarından ileri geldiğini yazmaktadırlar. 


Sayfa : 544 
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Sayfa : 544 
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Sayfa: 544 

Türkler, Araplarla Acemlerin yalnız siyasi güçlerini değil, bilimsel yeteneklerini de parlak bir şekilde devralmıştır. İbn Sina ve Farabi gibi Türkler, Müslüman bilginlerin en önde gelenlerindendi. 

Kaldı ki sırf din açısından Türklerin en büyük meziyeti, şekilcilikten ibaret Sünnilikte kalmamak ve İslâmiyef'ten sapmış mezheplerden uzak durmalarıdır. 


Emevi Sünniliği kuru bir sözden, Abbasi Sünniliği çok kere siyasi bir aletden ibaret idi. Bu nedenledir ki sonraki dönemler Abbasi Sünniliği'nin üstünlük devresi olmakla beraber aynı zamanda bilim ve fennin çöküş devresiydi. 


Türkler, kutsal emanetleri son Abbasi halifesinden almak ve 


kabul etmek suretiyle yüzyıllarca İslâm dünyasının karışmasına neden olan halifelik iddialarına son verdiler. 
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Büyük Türk ailesine mensup olan Moğolların ise, İslâm dünyasına etkisi başka türlü olmuştur. 


Bu iki etkiyi de ayrı bir başlık altında yargılayacağız. Bununla beraber şimdiden diyelim ki birinci etki pek acı olmakla beraber, ikincisi yine yukarıdaki yargılamalarımızı haklı çıkaracak kadar yararlı olmuştur. Dünyanın önemli bir kısmını istilâ eden, İslâm dünyasının en önemli parçalarını ele geçiren Moğollar, İslâmiyet yerine Hristiyanlığı kabul etmiş olsaydılar, şüphe edilemez ki bugün İslâm dünyası Arap Yarımadası'dan ibaret kalırdı. 


Bununla beraber Moğolların İslâm dinini kabullerinde de Türklerin payı büyüktür. Moğol tarihini iyi tahlil edenlerin bildiği gibi bu 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cengâver ve sert milletin fikri gelişimlerinde Çinlilerle Türkler katkı sağlamış bulunuyordu. 

Cengiz Han'ın bile kâtiplerinin ve danışmanlarının bir kısmı Türk'tü. Moğolları din ve diyanete dahil etmek konusunda Türklerin hizmeti inkâr edilemez. 


Suyfa : 546 
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Sayfa: 546 

Moğollar ve İslâm 

Moğol kavmi, büyük Türk ailesinin bir kolu ve sarı ırkın önemli bir şubesidir. Irkın en büyük ayıncı özelliği bu kavimde ortaya çıkmış olduğu için sarı ırka “Moğol cinsi” de denilmektedir. 


Cengiz Han'ın tarih sahnesine çıkışına kadar Moğolların siyasi bir varlıkları yoktur. Annesi Türk, babası Moğol olan Cengiz, Çungar havalisinde yerleşik bulunan farklı kabileleri bayrağı altına topladıktan sonra Moğolların istilâ devri başlamıştır. 


Cengiz Han'ın Batı'ya yani İslâm dünyasına doğru hücuma başlaması, o vakit İslâm dünyasında var olan bir idare yüzünden gerçekleşmiştir. 


Abbasi Halifeliği, siyasi iktidardan yoksun bir çeşit şeyhlik derecesine inmişti. Pek çok beyliğin ortaya çıkışı ve bunları onaylaması sayesinde kazandığı ferman harçlarıyla geçinmekteydi. Ancak, halifelik makamının, her türedinin hükümetini tasdik edişi gasp ve isyana bir çeşit meşruiyet süsü vermiş olduğundan hiçbir nüfuzu kalmamıştı. 


Halifelik, nöbetle birtakım zorbanın himayesi altında kalıyordu. 


Sayfa : 547 
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Sayfa : 547 
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Sayfa : 548 
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Sayfa: 547 
Bu defa halifeliğin en büyük koruyucusu Muhammed Harzemşah'tı. 


Bu kimse, Cengiz'in koruyuculuğu altında olan adamları soydurmak, elçilerini idam etmek gibi hareketleriyle Moğolların İslâm dünyasına akın etmesine neden oldu. Bununla beraber, neden, yalnız bundan ibaret değildir. Abbasi Halifesi ile Sultan Muhammed Harzemşah'ın arası pek fazla açılmıştı. Halifenin elinde kuwet bulunmadığından, sultanı terbiyeden âcizdi. Bununla beraber entrika çevirmeye başladı. Bu entrikaların, Cengiz'i davet etmek derecesine çıkarıldığı tarih açısından kesin değilse de Moğolların Harzemşah" tepelemesinin teşvik ve arzu olunduğuna şüphe edilemez. 

Savaş çok kanlı oldu. Moğollar savaşta çok kesin ve şiddetli hareket ederlerdi. Onlar ile savaşan silâhını terk etse bile, canını kurtaramazdı. 
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Şehirler teslim olsa bile çoğunlukla ahalisi katlediliyordu. İslâm dünyasının en bayındır en medeni kısımlarından biri olan Orta Asya ve İran, Moğolların dehşetli yıkımlarına uğradı. İslâm dünyasında ahlâk öyle bir derecede bozulmuştu ki kimsede kendini koruma gibi hayvanlarda bile gözlenen doğal bir özellik kalmamıştı. 


Abbasi Halifeliği ve Arap hükümeti, Moğol istilâsından hayli zaman evvel anlamsız bir gölgeden ibaret kalmıştı. İslâm dünyasının ve halifeliğin payidar olması, Türklerin akın akın batıya göçleri ve İslâm'ı kabul etmelerinden ileri geliyordu. Ne çare ki İslâm dünyasında hakim olan çökmüş medeniyet, (Sayfa 548) batıya göç eden ahlâklı ve metin Türkleri, az bir zamanda değiştiriyor, İranlı veya Arap yapıyordu. 


Çin sınırlarından, Sibirya'dan gelen Türklerin, İran ve Arap medeniyetine karşı koyacak bir milli medeniyetleri yoktu. Aynı zamanda kendileri için değilse bile, evlatları için Arapça ve Farsça'yı ve dil aracılığıyla da gelenek ve duyguları kabul etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Bu şekilde terbiye görenler ise, Türklüklerini kaybediyorlar, mağlupların manevi durumlarını da taklide başlıyorlardı. 


Muhammed Harzemşah'ın mağlubiyetinden sonra, Moğol istilösına set çekecek kimse kalmamış demekti. Harzemşah, en yetenekli ve en asil Türklere sahipti. Bunlar ise Moğollara mağlup olmuştu. 
Bu mağlubiyetten sonra Türklerin Moğollara direnebilmesi pek de umulan bir şey değildi. Bunun da nedeni vardı. 


Cengiz Han, İslâm tarihlerinde pek eksik yargılanmakta ve onun yalnız kanlı pençeleri betimlenmektedir. Halbuki Cengiz Han, insanlık tarihinde az görülen idare adamlarından bir dâhiydi. 


Bu adamda, ordu kumandanlığından fazla hükümdarlık ve silamak üzere, Türklerin adına ve Türklerin en asili sıfatıyla hareket ediyordu. Türklerin ise, yasağa ve milliyetlerine sadakati ve vatanlarına olan sevgisi meşhurdu. Aynı zamanda Cengiz Han onlar için bir yabancı değildi. Kendilerinin Kaanı idi. 
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Sayfa : 654 
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Sayfa: 654 

Ne çare ki bu gerçek İslâm dünyasında henüz gerektiği kadar ortaya çıkamıyor. Âlimlerin zaman ve mekânla uyum sağlayamayan telkinleri ve zihniyetleri çelişki oluşturduğundan, Müslümanlar ya garip ve acı bir ızdıraba düşüyorlar ya da doğal bilimler ve felsefenin etkisi altına düşerek din ve milliyetten uzaklaşıyorlar veyahut da bilim ve aydınlıktan nefret, yani cehalete düşüyorlardı. 
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Bu davayı pek basit ve fakat çok doğru bir örnekle açıklayalım: 

Bir okul efendisi düşününüz ki gökyüzü dediğimiz şeyin "teorik olarak" sınırsız bir saha olduğunu, havanın bazı gezegenlerin etrafındaki bir gaz topundan ibaret bulunduğunu bilimsel bir gerçek, araştırma ürünü ve deneysel olarak okuyor. Sonra da vaaz dinlemek istediği zaman, vaizin altın ve gümüşten yapılmış gök tabakalarını dinliyor. Acaba bu hayırsız beyin, şu iki çelişik düşünceden hangisini kabul, hangisini reddedecek? Aynı sıkıntıyı bütün bilim adamları ve felsefecilere uygularsak, sorunun bütün dehşeti ortaya çıkmış olur. 


Sayfa : 663 
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Sayfa: 663 
Açıkça görülüyor ki onlar, İslâm'ın hedef aldığı şeyleri görmekten ve bunları meydana getiren unsurları ayırdetmekten âcizdirler. 


Bu şartlar içinde âlimlerden, İslâm toplumunu ıslah etmelerini beklemek tamamiyle boş ve sonuçsuz bir fikirdir. 


Eğer, Avrupa zihniyet ve teşkilâtını bilen bilim adamları yetişebilirse, o zaman sorunun rengi değişir. Ancak böyle bilim adamlarının yetişmesi için de en az yarım yüzyıl gereklidir. 

Acaba, medeniyetin sivil düşünceleri önünde bu kadar zaman ahlâkımız varlığını koruyabilecek mi? Acaba Avrupa medeniyetinin istilâsı, bu uzun mühleti verecek mi? 

Avrupa medeniyetinin en belirgin özelliği "gelişim hızı, girişim hızı, uygulama hızı" olduğuna bakılırsa, hiç olmazsa onlara yetişebilmek için hızlı ve pratik önlemler alınması lâzımdır, zaruridir. 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Eğitim Bakanlığı Yayınları 


Ahmet Refik 
Umümi Tarih 


Eski Çağ - Orta Çağ 


Uzmanlardan oluşan bir komisyon tarafından incelenerek lise 9. sınıflar için kabul edilmiştir. 


İstanbul- Milli Matbaa 
1926 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1313 


Yazar : Ahmet Refik 
Cild : Siyah 
Ebadı : 
En :16 cm. 
Boy :24 cm. 


Sayfa Adedi : 627 
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Sayfa 9 
Mısırlılar 


rihçiler, Mısırın Habeş cinsinden bazı kabileler tarafından işgal edildiğini naklederler. Fakat bu bilgi doğru değildir. 


Mısırlılar Mısır'a, Süveyş kanalından geçerek, kuzeydoğudan geldiler. Bunlar, İbraniler, Finikeliler ve Araplar gibi aynı aileye mensupturlar. Kullandıkları dil, hiç şüphesiz Sami dillere bağlıdır. 

Bununla beraber, âbidelerde görüldüğü gibi, eski Mısırlılar vücut yapısı olarak Afrikalılardan çok Asyalılara benzerler. Mısırlı genellikle uzun boylu, zayıf endamlı idi. Omuzları geniş ve dolgun, göğsü çıkık, kolları sinirli, elleri ince ve uzun, kalçaları biraz olgun, bacakları kuru idi... 
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Sayfa : 34 
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Sayfa 34 
2. İlk Ahâli Sümerliler ve Akadlar 


Dicle ve Fırat havzasında tarihin idrak eylediği en eski kavimler çift isim taşırlardı: Sümerler ve Akadlar. Asuriye hükümdarlarına Sümerler ve Akadlar Kralı namı verilirdi. Sümerlerle Akadların ırk ve lisan itibariyle büsbütün ayrı iki kavim veya bir kavmin muhtelif iki ailesi olup olmadıkları malüm değildir. 


Birçok âlim, Sümerlerle Akadların Kuzey Asya'dan gelme Turani olduklarına, yani hâlen bütün Sibirya'yı işgal eden büyük ırka mensup bulunduklarına inanmaktadırlar. Kullandıkları ve yazdıkları lisan 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İbrani, Finike ve Arap lisanı gibi Sami lisanlardan çok meselâ; Yunanca, Latince ve Almanca gibi Ari lisânlara benzer. Bununla beraber lisanlarında Turani kelimeler pek çoktur. 

Başlangıçta Sümerlerle Akadlar Keldaniye'nin güney kısmında Basra Körfezi'ne en yakın olan havalide otururlardı ve pek ziyade ilerlemiş bir uygarlığa sahiptiler. 


Sayfa : 114 ( 
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Sayfa 114 
Girit'te Yeni Keşifler 


Son zamanlarda İngiliz âlimlerinden Evans, Girit adasında ve özellikle eski Kinozos şehrinde fevkalöde dikkat çekici keşiflerde bulundu. Muhteşem salonlardan oluşan geniş bir bina keşfetti. Bu bina bir saraydı. Sarayın muhtelif odaları kabartmalı ve boyalı olup insanları doğal boyutlarında gösteren resimlerle süslüydü. Bu insanların giydikleri elbiseler pek tanıdık değildi. Salonlardan birinde pişmiş toprak levhalardan oluşan bir kütüphane bulundu. Bu levhalar 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üzerindeki harfler yeni olmakla birlikte Doğu yazılarından alınma idi. O devirde Yunanistan şehirleri ile Doğu ülkeleri arasında ihtimaldir ki Girit Adası bağlantı vazifesi görüyordu. 


Sa'yfa GTİ 
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Sayfa : 612 
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Sayfa : 612 
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Sayfa : 613 
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Sayfa : 614 
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Sayfa : 615 
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Sayfa 611 
Ahâli, Türk Devletleri 


Orta Asya'da Türklerin oturdukları yerlere İranlılar Turan ismini veriyorlardı. Bu sebepten bu havâlide yaşayan ahâliye, Turani veya Ural Dağları ile Altay Dağları arasında oturdukları için Ural-Altay kavimleri denirdi. Bu kavimlerin hepsi Türk değildir. Turani demek, Ari ve Sami kavimlerden farklı demektir. Bu kavimlerin dilleri Türk dil ailesindendir. 


Eski Türk vatanının çetin arazisi, sert rüzgârları, kızgın (Sayfa 
612) güneşi Türklerin bünyeleri ve yaşayışları üzerinde büyük bir etki yapmıştır. Bölgenin olumsuz şartları ve refah olanaklarından 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mahrumiyeti, Türklerin tahammül ve metanet hislerini kuwetlendirmiştir. Bu sebepten dolayı da onların geniş ülkelerde zaferden zafere koşarak büyük büyük devletler kurmalarını temin etmiştir. 
Nitekim Türkler Asya'da da Afrika'da da medeni hükümetler kurmuşlardır. Eski Türklerin Orta Asya'da kurmuş oldukları devletlerin en mühimleri: Hiyung-Nu Devleti, Tukyu Devleti, Uygur Devleti'dir. 
Hiyung-Nular, Yueşiler (Yueçiler) 


Hiyung-Nular Ceyhun ili ve Hoang-Ho nehri vadilerinde oturuyorlardı. Hiyung-Nu Çinlilerin bu bölgede oturan kavimlere verdikleri bir isimdir ki bu kavimler de Türklerden, Moğollardan, Finu-Oğuryenlerden oluşmaktaydı. Hiyung-Nular bu bölgede milâttan altı asır ewel hükümet kurdular ve Çin'e sürekli akınlar düzenlediler. Çinliler, Hiyung-Nuların akınlarından kurtulmak için Çin Seddi'ni inşaya mecbur oldular. 


Hiyung-Nular ilk devirlerde Yüeşilere tâbi olarak yaşıyorlardı. 
Sonraları Yüeşilere hücum ederek onları Kansu eyaletinden çıkardılar ve Gobi Çölü'nün kuzey taraflarına kaçırdılar. Fakat burada da rahat bırakmadılar. Bu sefer Yueşiler, Gobi'nin kuzey bölgelerine geldiler. Kaşgar'ı işgal ettiler, fakat Hiyung-Nuların tekrar hücumları üzerine Ceyhun nehrinin güney taraflanna geldiler. 
Burada fetihlerine devam ederek Keşmir bölgesine kadar ilerlediler. 
Ancak bir süre sonra Hindistan'daki yerli prenslerin idaresi altına girdiler. Yüeşilerin mevcudiyeti beşinci asırda Akhunların, yani Eftalitlerin istilâsına kadar devam etti ve o tarihte son buldu. 

Diğer tarafta ise Hiyung-Nular Çinlilerle sürekli savaş yaptılar. 
Hiyung-Nuların en meşhur hükümdar Mete idi. Çin tarihçileri Mete'den çok bahsederler. Bununla beraber Hiyung-Nuları ortadan kaldırmak (Sayfa 613) için çok çalıştılar. Milâttan iki asır evvel Hiyung-Nu Devleti'ni dağıtmak için kesin bir siyaset takip ettiler. Bir 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asır sonra da kuzey hududunu geçtiler. Hami ve Torn şehirlerini işgal eylediler. Bu suretle Hiyung-Nuları ikiye ayırdılar. Doğuda kalanlar Çin İmparatorluğu'nun egemenliğini tanımaya mecbur oldular. O tarihten itibaren Hiyung-Nular arasında zaaf gittikçe arttı. Aralarında ayrılıklar meydana geldi ve Çinliler bu ayrılıktan istifade ettiler. Hiyung-Nuları büsbütün zaafa uğrattılar. Sonunda da Çin generallerinden Pan-Çao, batıda oturan Hiyung-Nuları Hazar Denizi'ne kadar püskürttü. Bir kısmı Kıpçak ülkesine çekildiler, bir kısmı da Kırgızların oturdukları yerlere gittiler. Daha sonra da Hun adı altında Avrupa'ya yayıldılar. 


Akhunlar 


Hiyung-Nulardan bir kısmı İran'a doğru ilerlediler. Kâbil'i ve Kandahar'ı aldılar. Sasanileri mağlup ederek kuwetli bir devlet vücuda getirdiler. Başkentleri Bedehşan şehri idi. Daha sonra İran'ı sürekli hücumlarla töciz ettiler. Fakat Sasanilerden Nevşrevan Âdil'e mağlup olarak Maveraünnehir'e çekildiler. Burada da uzun süre bağımsız yaşayamadılar. Nihayet Tukyular tarafından mağlup edilerek büsbütün dağıldılar. Türklerin bu zümresine Akhunlar denildiği gibi Bizanslılarca Eftalitler ve batılılarca da Hıyatle adı verilmiştir. 


Avrupa'da Hunlar 


Hunların batıya doğru yayılışları kavimler göçüne sebebiyet verdi. Batıya doğru ilerleyen kol, Atilla'nın kumandasında idi (Sayfa 437'ye müracaat). Bu kol Kafkas dağlarının kuzeyinde kendi adlarıyla anılan Hazar Denizi civarındaki Hazar ve Kuman Türklerini hakimiyetleri altına aldılar. Daha sonra Karadeniz'in kuzey taraflarına yayılan Ostrogoflar ile diğer kabileleri önlerine katıp sürdüler. Ostrogotlar Batı Roma arazisine doğru gittiler. Hunlar da Macaristan'a (Sayfa 614) yerleştiler. Burada medeni eserler vVücu- da getirdiler. Bu eserlerle beraber parlak fakat kısa ömürlü bir devlet kurdular. Hunlar buradan Cermanya'ya geçtiler. Fransa'da 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Şalon'a kadar ilerlediler. Fakat, burada Roma Vizigot ve Frank askerlerine mağlup oldular. Sonuçta geri çekilmeye mecburiyet hissettiler. 

Eski Türklerin Asya Medeniyetindeki Rolleri 

Eski Türklerden Hiyung-Nular ile Yüeşiler Orta Asya'da parlak bir medeniyet vücuda getiremediler. Çinlilerin kudreti Türklerin esaslı bir devlet teşkil etmelerine engel oldu. Yalnız bunlardan Yüeşiler, Asya tarihinde önemli bir rol oynadılar. İskender'in fetihlerinden sonra Bahtiryan ile Hindistan'ın kuzeyinde hüküm süren Yunan nüfuzuna son verdiler. 

Kendileri Buda mezhebini kabul ettiler ve bu mezhebin Çin'de yayılmasına sebep oldular. Hiyung-Nuların bakiyesi olan Tukyular ise Orta Asya'da milliyetlerini de bağımsızlıklarını da korumayı başarabildiler. 

Tukyular 


Orta Asya'da oturan Türkler, Hiyung-Nular, Yüeşiler, Hunlar ve Tukyular gibi çeşitli adlarla anılırlardı. Bunlardan ilk önce Türk adını alanlar Tukyulardır. Türkçe ve Macarca'da türük, türemek kelimesinden geliyordu. Tukyular tam ifadesiyle Türklerdi. 

Türkler, milâdi beşinci asırdan sonra kuwet kazandılar. O asırda Gobi'nin kuzeyinde oturuyorlardı. Özellikle Mogan Han zamanında kuwvetli bir devlet haline geldiler. O devirde Tukyuların hakimiyeti Kore Körfezi'nden Hazar Denizi'ne kadar uzanıyordu. Türkler, Seyhun ve Ceyhun nehirleri civarındaki Akhunları, yani Eftalitleri mağlup ettiler. O tarihten itibaren Maveraünnehir bölgesi Türklerin eline geçti ve Sasanillerle ilişkileri arttı. Maveraünnehir'de kuvvetli bir Tukyu Devleti kuruldu. 
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Sayfa 116 


TÜRKLERİN İSLÂMİYET'İ KABULDEN EVVELKİ MEDENİYETLERİ Eski Türklerde Din 


Türkler, aşiret halinde yaşarlardı. Aşiretler klanlardan oluşmaktaydı. Her klanda bir hayvan kutsal kabul edilir, o hayvan o kabilenin totemi, yani ongunu olurdu. Bu hayvanın eti yenmezdi. Bundan dolayı Eski Mısırlılarda olduğu gibi, Türklerde de Totemizm denilen bir din vardı. 


Türkler atalarının ruhuna da ibadet ederlerdi. Yılda bir kez atalarının, yerin, göğün ve atalarından saydıkları kurdun ruhuna kurbanlar keserler, âyinler yaparlardı. 


Türkler daha sonraları il, belde halinde yaşamaya başladılar. 
Her il, kendi ongunu olan hayvanın adıyla anılmaya başlandı. Koyun, Tunguz gibi. Hatta insanlara bile kuş ve hayvan adları koydular: Tuğrul, Doğan, Çakır, Pars, Arslan gibi. 

Aile Teşkilatı 


Türk aşiretlerinde akrabalık ana tarafından idi. Klanın reisi annenin kardeşi olurdu. Eş dayının nüfuzuna tâbi idi, Her klanda fertler arasında büyük bir bağ mevcuttu. 


Türkler, bir kaç aşiretten il teşkil ettikleri zaman, yurt teşkilâtı da vücuda geldi. Aile ocağı önemli bir vazife ifa etmeye başladı. Ocak- 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ta iki ruh vardı. Atanın ruhu ve onların atalarının ruhu. 


Her aile kendi ocağının ruhlarına ibadet eder, onlar için yanan ateşin sönmemesine dikkat ederdi. Ocağın sönmesi ailenin mahvı demekti. 


Kadın ailede önemli bir yer işgal ederdi. Erkekler bir kadınla evlenirler, kadını idareye de iştirak ettirirlerdi. 
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Sayfa : 620 
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Sayfa : 621 
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Sayfa : 622 
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Sayfa 620 
Hayat ve Âdetler 


Türkler, göçebe halde yaşarlardı. Avcılık ederler, hayvan beslerlerdi. Binicilikte fevkalâde maharetleri vardı. Genellikle boynuzdan yay ve ok yaparlar, keskin kılıç kullanırlardı. Sırtlarına deri, başlarına miğfer veya kalpak giyerlerdi. Demiri çok kutsal kabul ederlerdi. Çoğunlukla çocuklarının adını Demir veya Demirtaş koyarlardı. 

İçkiler, kısrak sütünden ve bir de tarason dedikleri darı şarabın- dan ibaretti. Oturdukları bölgenin nehirlerinden faydalanır, kanallar açarlar, araziyi ekip biçerlerdi. Dericilikten anlar, elbise yapmak için kendilerine yün dokurlardı. 


Türklerin kendilerine mahsus kanunları vardı: Fesat, isyan, adam öldürmek ve evli bir kadına sataşmak yasaktı. Bu gibi suçların cezası ise idamdı. 


Veraset kuralları düzenli idi. Miras, baba yurdunda oturan küçük evlâda düşerdi. Bu çocuğa Tekin, yani ocak bekçisi derlerdi. 
Arazi küçük kardeşe, mal, yani sürü de büyük kardeşe gitti. Ordu da mirastan sayılırdı. Aile reisi orduyu dilediğine verirdi. Ortanca kardeşe ya bir kılıç veya bir yay kalır, o da kendisine ana baba aramaya çıkardı. Bu gibilere Adsız denirdi. Bunlar içinde hükümdar olanlar bile vardı. 


Devlet Teşkilâtı 

Türkler belde teşkil ettikleri zaman aşiretleri yine mevcuttu. Her aşiretin reisi ayrı idi. Beldeyi ise hakanla eşi idare ederdi. 

Aşiret reisleri bağımsızlardı. İstedikleri ile savaş ederlerdi. Hakan ordunun serdarlığını küçük oğluna, yani Tekin'e verirdi. Tekin'in emrine her zaman tecrübeli bir serdar tayin olunurdu. 
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Ordu, sağ kol ve sol kol olarak iki kola ayrılırdı. Her kol (Sayfa 
621) on iki kısımdan oluşmaktaydı. Bu kısımlarda görevli devlet erkânı, mermuriyetlerini daima oğullarına bırakırlardı. 


Orduda hakanın bayrağı kullanılırdı. Rengi turuncu idi. Tepesine altından bir kurt başı takarlardı. Hakanın dokuz tuğu vardı. Tuğ, yak denilen yabani öküzün kılından yapılır ve bir sırığın ucuna bağlanırdı. 

Türkler, Çinlilere tâbi oldukları zamanlar da saraylarında bir Çin memuru bulunurdu. Yeni tahta geçen hakana, Çin hükümdarından davul, sancak ve ferman gönderilmesi âdetti. 

Fikri Hayat, Yazı 

Türklerde fikri hayat, Çin ilim ve irfanının etkisi altında başladı. Türkler, Çinlilerden kitap getirdikleri gibi öğretmen de getirirlerdi. 

Türklerin en esaslı yazıları Orhun Abideleri'ndedir. Bu yazı otuz sekiz harfden oluşmaktadır. Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yazılırdı. Kırgızlar, Tukyular ve Uygurlar, Uygur yazısı- nın yayılmasına kadar hep bu yazıyı kullandılar. 


değildi. Bununla beraber bu yazı ile Türkler, bir çok eserler vücuda getirdiler. Orta Asya'da hicretin sekizinci asrının sonlarına kadar hep Uygur yazısını kullandılar. 

Bununla beraber Türkler çeşitli milletlerle olan ilişkilerinin s0- nucu olarak İndo, Pehlevi, Harezmi ve Sogdi yazılarını da kullandılar. Hicretin altıncı asrında İbrani ve Lâtin alfabelerini kabul ettiler. İncil'i Türkçe'ye tercüme ettiler. Bununla beraber öz dillerini 


» 
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daima muhafaza eylediler. 
(Sayfa 622) 


Şiir ve Müsiki 
Türklerin çok eski zamanlardan beri milli edebiyatları vardı. Eski 


Türklerin şairleri ozanlardı. Bunlara Altay Türkleri Kam; Kırgızlar Baksı derlerdi. 


Ozanlar hekimlik, sihirbazlık ve rakkaslık da yaparlardı. Cinleri kovarlar, hastaları iyi ederlerdi. Bu merasimi yaptıkları sırada türkü söylerler, oynarlar ve saz çalarlardı. Çaldıkları saza Kopuz derlerdi. 


Hükümdarların sarayında çoğunlukla ozanlar bulunurdu. Bunlar hükümdarlara kahramanlık menkıbeleri terennüm ederler, cenazelerde mersiye okurlardı. Mersiye, ölünün kahramanlığına ve fazileti- ne ithaf olunan şiirdi. Mersiyelere, Sagu derler ve hece vezniyle yazarlardı. 


Güzel Sanatlar 


Türkler, güzel sanatlardaki başarılarını Turfan'da da gösterdiler. Bu şehirde kitabeler yazdılar, sanayi eserleri vücuda getirdiler. Turfan'da yapılan kazılar sonucunda pek çok nefis eserler meydana çıkarılmıştır. Zarif heykeller, minyatürler, çiniler, kumaş parçaları ortaya çıkarılmıştır. Kâğıt ve deri üzerine yazılmış türlü türlü renklerle bezenmiş kitaplar ortaya çıkarıldı. Türklerin güzel sanatlarda da ileri gittikleri anlaşıldı. 


Türkler, Orta Asya'da ileri uygarlık eserleri ortaya koydukları gibi, göçlerinden sonra Doğu Avrupa'da aynı yolda devam ettiler. Son zamanlarda Macaristan'da Hunlardan kalma önemli sanat eserleri de meydana çıktı. Atilla definesi tabir olunan bu define de halis altından yirmi üç vazo vardır. Vazoları vücuda getirenler hep Türk 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sanatkârlarıdır. Üzerlerinde ejder resimleri ve hayvan kavgalarını tasvir eden figürler mevcuttur. Vazolarda süslemelere ilişkin şekiller mükemmeldir. Vazolara verilen şekiller ustacadır. Bu eserlerin çoğu Avrupa müzelerindedir. 


(Sayfa 623) 
Milli Destanlar 


Türklerde milli destan çok eskidir. En önemlisi Oğuz Destanı'dır. Bu destan Hiyung-Nu ve Tukyulardan, Uygurlara kadar devam etti. Kitab-ı Dede Korkut, Oğuz Destanı'nın bir kısmıdır. Oğuz Destanı, Türklerin Müslü ı gn önce ini irilmi tir. Türklerin İslâmiyet'i kabulünden sonra bazı yerleri değiştirilmiştir. Oğuz Destanı, Oğuz'un hayatından, memleketini oğullarına nasıl paylaştırdığından söz eder. 

Oğuz Destanı'ndan sonra en önemli destan, Ergenokon Destanı'dır. Bu destan Tukyular devrine ait olup Oğuz Destanı'nın bir Tukyuların imhasından kalan bir delikanlının, Bozkurt aracılığı ile Ergenokon'dan nasıl kurtulduğundan söz eder. Bu destanlar da gösterir ki Türkler, Müslümanlıktan önce milli geleneklerine son derece sadık kalmışlardır. 

Ticaret ve İktisat 

Türkler, Hindistan, İran ve Bizans'la ticaret yaparlardı. Türklerin komşularıyla ticaret için izledikleri en önemli kervan yolları; Gobi ile 


Tarım havzasından geçen yollardır. Bu yollardan İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye havalisine gidilirdi. Türkler, İran ile Bizans'a malları bu 


yollardan sevk ederlerdi. 
Türkler, ticari ilişkileri sayesinde Yunan, İran, Hint, ve Çin uy- 


81 
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garlıkları ile temasta bulundular. Temas ettikleri kavimlerin dinlerini kabul ettiler. Türkler üzerine en çok etki eden uygarlık, Çin uygarlığı idi. 

Türkler gerçekten değişik dinleri kabul ettiler. Ancak bu dinlere mensup kavimler tarafından asla temsil edilmediler. Temas ettikleri kavimlerin uygarlıklarını, büyük bir zekâ ile milli yeteneklerine uydurdular ve kendilerine özgü bir uygarlık vücuda getirdiler 


— si —— 
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TÜRK TARİHİ 


Yazarı Necip Âsım 


Eğitim Bakanlığının 131 numaralı ve 13 Zilkade 
1315 ve 23 Mart 1314 tarihli ruhsatlarıyla basılmıştır 


1316 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1880 


Yazar : Necip Âsım 
Cild : Siyah 
Ebadı : 
En :16 cm. 
Boy :24 cm. 


Sayfa Adedi : 551 
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Sayfa: 2 

Başlangıç 

Türkler ve Moğollar, İran ve Çin medeniyetleri arasında aracı oldular. Büyük büyük cemiyetler ve hükümetler kurdular ve banş zomanlarında önemli medeniyetler oluşturdular. 

Cenkten doğmuş ve fetih için yaratılmış olan bu toplumlar, kendi komşularının zihni ilişkilerini de kabul ederek, sanki bir ganimetten yararlanırcasına onları da istilâ ettiler. Türk ve Moğol fatihlerinin düşünceleri ve kuruluşları, uzun zaman büyüledikleri milletlerle birlikte karışma esası üzerine kurulduysa da, bunları kendi topluluklarına katarak eritme düşüncesi ortaya çıkmış da değildi. Çünkü, bunlar var olanları korur, egemenlikleri altına girdikleri ulusların 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medeniyetlerini alır, ileri götürürlerdi. 

Büyük fetihler ve kuvvetli yönetimler oluşturan Türk ve Moğollar, ilk önce iki komşuları olan İran ve Çin ile ilişki kurmuş ve bunlarda görüp beğendikleri düşünce ve bilgileri kabul etmişlerdir. Bundan dolayı, İran'a komşu olan Türklerin, Çin'e Acem terbiyesini ve Çin'e komşu olanların da İran'a Çin'li terbiyesini taşıdıkları görülmüştür. İşte şu şekille Hz. Peygamber'in hicretinden iki asır öncesinden, dokuz asır sonrasına kadar sürekli yer değiştiren Türk ve Moğollar, Doğu ve Batı Asya'nın iki uygar milletini birbiriyle ilişkilerde bulundurmaya ve her iki tarafın düşüncelerini ve uygarlık eserlerini diğerine taşımaya aracılık etmişlerdir. Bu şekilde düşünce ve medeniyet alışverişine neden ve araç olan bu iki millet, kendi düşünce ve ilkel kurumlarını geliştirmeye de vakit bulmuş ve uygarlığa hizmet konusunda da tarihte kendine önemli bir yer edinmiştir. 

En haşmetli ve kuwetli zamanlarında yönetim biçimlerine örnek olan Moğol hükümeti esnasında, belirli bir dinleri yoktu. Bunlar kılıç ile ne yapılırsa onu yaptılar. Kazandıkları başarılar hep kılıç ekmeği idi. Hükümetlerini hep askeri düşünceler üzerine kurdular. Cesoret, itaat, doğruluk ve ince zevk gibi sahip oldukları güzel özellikler, kendilerinin tam anlamıyla savaşçı olduklarını kanıtlar. Sanayi ve bilimi aşağılamak ve hor görmek şöyle dursun, bu işlerle uğraşanlara saygı duymaktaydılar. Ussal yetiler ile meydana çıkan bu gibi şeyleri aynen aldılar ve bunların gelişiminde katkı sağlamaya çalıştılar. 
Türklerde yaratılışlarının gereği olarak bulunan doğruluk ve açık görüşlülük, ilişkilerde bulundukları uygar milletlerin gelişmiş eserlerini taklit etmeye pek uygundu. Bu fatihler İranlı ve Çinlilerden aldıklarını kendi tavır ve zekâlarına uydurarak geliştirdiler. Buhara, Semerkant, Belh, Konya ve İstanbul birer bilim yuvaları olduğu gibi ,Hint'te kurulmuş olan o muhteşem Moğol yönetimi sırasında da takdire lâyık uygarlık girişimleri gösterdiler. 
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Sayfa: 2 

Asya-Arazi 

Batıya doğru uzanmış bir kolundan ibaret olan Avrupa kıtası gibi, Asya'nın da sahillerinde derince içeriye sokulmuş denizler vardır. 
Güneyde, Hint Okyanusu Asya kıtasının içlerine girerek Şab denizini, Basra körfezini veya Acem denizini, Siyam ve Tonkin koylarını oluşturur. Avrupa'nın İber, Ron ve Po nehirlerinin Akdeniz'den Pirene ve Alp yüksekliklerine çıktıkları gibi bu girintilere ulaşan Fırat, Sint ve Ganj nehirleri de içerlerde Kürdistan ve Kafkas dağlarına, Hint veya Hindikuş, Bindağ veya Himalaya dağlarına çıkarlar. Fakat kuzeyde bu iki kıtanın manzarası büsbütün başkalaşır. Avrupa'da Baltık, Kuzey ve Manş denizleri, güneydeki Akdeniz'e denk gelen bir iç deniz oluşturdukları gibi güneyde bulunan yarımadalara eşdeğerde olarak İsveç, Danimarka yarımadaları ile Ingiltere, Kontanten ve Britan- ya arazisini görür. Halbuki Asya'nın güneyinde bulunan Arabistan, Hindistan, Hint Çin'i yarımadalarının karşılıkları Kore ve Japonya şeklinde ortaya çıkmıştır. Hint Okyanusu'nda bulunan canlı körfezlerle, kuzey okyanusunu sınırlandıran ruhsuz sahalar arasında pek geniş karalar vardır. İlk bakışta Avrupa ile Asya arasında görülen benzerlik, sahillerinin incelenmesi ile derhal ortadan kalkar. Asya'da, Avrupa'da olduğu gibi Ren, Ron, Po ve Tuna gibi gemi ulaşımına elverişli, denizlere çıkışı olan ve aktıkları girintileri kaynaklarına yaklaştıran nehir yolları yoktur. Kuzeye doğru akmakta olup Türklerin öküz veya eskilerin Oksus ve Yaksaret dedikleri Ceyhun ve Seyhun -şimdiki adları Amuderya, Sirderya- nehirleri ve güneye akan Fırat ve Sind nehirleri ve doğuya doğru akan Sarı Nehir'in aralarında olan benzerlik Ren ve Alp, Ron, Po ve Tuna nehirleri arasında dahi, bir dereceye kadar bulunmaktadır. Ren ve Elbe nehirlerini alan Avrupa'nın kuzey iç denizine karşılık, Asya'da yerleşime elverişli geniş bir toprak vardır. 
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Sayfa: 10 

Asya'da Hazar denizinin kuzeyinde bulunan ekinsiz ve geniş yerler Aral (3) ve Balkaş gölleri arasından bir Tatar'ın geçmesi için mevcut olan kolaylık ve güçlük, Avrupa'da da kuzey iç denizi genel adıyla anmakta olduğumuz Baltık, Kuzey ve Manş denizleri arasında sefere çıkacak denizciler için de mevcuttur. 


(31 Arapça'da Cezair-i Müctemia denilen takım adalarının Türkçe ismidir. Bu göle Aral denmesi de çok adalı olmasındandır. 
21 
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Sayfa: NI 

Sarı Nehir'den başka açık denizlere bir çıkışı bulunmayan Asya'nın karalar kısmını, Baykal gölünün doğu sahilinden yerli Türklerin Pamir ve İranilerin Bamdünya dedikleri yüksek ve verimsiz ova ve yaylalara kadar kuzeydoğudan güneybatıya değin bir dağ silsilesi iki havzaya ayırır. 
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> Gülal e 
.Jix> 


sie Arc? Şal 
A 0 # 


Sayfa: 4 

Kuzeydeki körfez; Tanrı Dağı, Pamir yığını (Koenlom| sularını Lup denilen bataklık bir çukur yere gidip kaybolan Tarim nehrine toplar. 
Tarim kelimesi, Osmanlıca'da ekmek manasına gelen “Tarimaktaramak" mastarından türemiş bir isim olup, bu vadiye sonradan ad olmuştur. Pek eski zamandan beri ekilip biçilmekte olan bu mintıkaya, düzenli durumunu göstermek üzere yerli Türkler, Altı Şehir adını veriyorlardı. Yine bu cümleden olarak Altay ile Tanrı Dağı arasında kuzeydeki Büyük Boğaz civarında bulunan Türkler, kendi yerlerine "Beş Balık"(2) ve kendi kendilerine de Ekinci anlamına gelen Tarançı diyorlar. 


(2)- Osmanlı şivesine göre Beş Balık, Beş Şehir demektir. 


> A (EV) eğe GT Ahu 

OT EN e e Jİ» 03 İ$z NU sab all öz al yz DAT Nİ e sar Nİ öze bi 

enli Gezi Gel dez AS AZ (Yİ ) sara 


yeis» eğ- sağ» iğ Söliyiy 55 
İz üş öle) «Lİ ira iy Ay 
€ yil yile > dağ ep İŞ Sogdiane a2 > 434i pr 
3 OYA öle gark AZ ağ VE saa iz 
See iir ayaz Şİ e Bİ a YE 5 yk e |. sisilğ 


Batı ve kuzey havzaların ayrıldıkları yere yakın Altay Dağı'nın batıya doğru uzanan bir kolundan, Türklerin “Karagöl” dedikleri bir bataklığa kadar Ceyhun ile Seyhun arasında uzanıp giden alçak seviyeli bir yer bulunduğuna dikkat edilmelidir. Buranın içerisinde Altay Dağı'nın yüksek vadilerinden inen bir ırmak akmaktadır. Türkler bu ırmağın kollarına “Karaderya-Karasu", “Akderya-Aksu”, İranlılar ise bu nehir şebekesine “Zerefşan” (yani Altınsaçan) derler. Gerçekten vaktiyle Soğd-Sogdiyana, sonradan İslâm fatihleri tarafından Maveraünnehir denilen ve şimdi Buhara Emirliği ile Rusya'nın Semerkant nahiyesinden ibaret olan bu arazinin ürünlerini Zerefşan süslemektedir. Türkler bu suya Yancu yani İnci demişlerdir. 


92 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR *Türk Tarihi 


yı 


Sa İYİ e AL TAL ie (NT (ORA) ape YT yar AN Al gali ağar siğil Al SAP Ky İŞİ vg AŞA İpi «be ŞE il yel ize sn 
Öralgikğ ALAN gel GİV3 GA Sİ e İma a 
Jİ Oyaz ŞAGİ SAVE şaş İ ALSİZ Yal N les (Uzel ) 4 Yön * gl len e ll aT e ola (la) Ağ Şal İz, İP Lİ gar İİ ss 4( Buphate AĞA) Ai) seli) gi dye a3) 0 67 Gi par ÖZLÜ» ih dl İş Gİ 
(00)izi vira ezani Pİ Gi gla EE saaasl pili ŞA alel İyiki « ME erkekle Dye 
Yl or ai ke (6 ) salli lam (öle) ai 
SİYA MES ez kel ŞA Şe Bşk eşi 
İY Şe Aİ ( NE) ge A ör Te (Ek) 
İlmiye S3 e all TG OYA MAYI iz dl öf 
SN Sy İİ Ez sisl alaya 3, 
Bye ea dü az iğ gl Hel öze el gk aya 
BY ayal A ZE AE 8 ape» gazlı 
S3 yasla 


* Asl-ı tebeddülân fasıl değişim) 
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Sayfa : 32 Yaş ç w 


Ah93 ET GELİ Lİ ) aye SENEM ya öy ak AŞ çepe aya EMİ» Sİ ba aşi Gb is ve eg *. 0 GİRAY 
Al Ayam 5 dei ŞE pe 


#33 yel m 
GE a İn kin «AZEZ sağ ok 3 


dh) Şal çar Şi iy MAY. li er EŞE De a ye Şİ 
# 
Türklerin Aslı 


Amasyalı meşhur Strabon'un coğrafyasından Asya'ya ait olan konular okunur ve şimdiki bir harita üzerinde uygulanmaya çalışılır ise, ilk milâdi asırda tanımlanan milletler, hükümetler, dağlar, nehirler ve şehir isimlerinin -büsbütün denecek kadar- görülmez olduğunu ve ancak asılları Sami veya İrani dillerden olan bir ikisinin anlaşılabilip geri kalanların uyumlu ve aracı bir dilden alınma olduğu görülerek hayret edilir. Örneğin vaktiyle İyonya denilen ülke, şimdi Osmanlı Asyası'nın bir kısmını oluşturduğu gibi, bir zamanlar Halis denilen suyun şimdi Kızılırmak ve İberya ile Öfrat-Euphate'nin de Karabağ ve Fırat olduğu görülür. Strabon çağından beri Batı ve Orta Avrupa'da memleket ve milletlerin isimleri değişmiş ise de pek bu kadar değildir. Zira Roman dillerini düzenli bir şekilde Gal, İspanyol, İtalyan dilleri takip etmiş ve bunlarda hep Romanca esas olmuştur. 
Galce, Fransa Britanyası'nda, İrlanda ve İskoçya'da korunabildiği gibi eski Slavca'nın yerine, yenisi geçmiştir. Yalnız Panvenya'da As- 


iç. | 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ya'dan gelme Macar, Yunanistan ve Tuna arasına Türkçe girerek, bugün aynı yerlerde dil, hemen hemen Strabon zamanında olduğu gibi kalmıştır. Diğer taraftan Romanya'nın manevi çocuğu yerine geçen Hristiyanlık, kısmen buralardaki düşünceleri kendisine veya kendisini onlara uygulayarak işi uyarına bağlamakla, kendini kabul ettirmeyi başarmıştır. Asya'da batıdan doğuya Arapça; doğudan batıya Fince ve Uygurca, Türkçe ve Moğolca; biraz daha ileride Çince, Mançuca, Tunguzca gerek ayrı bulunarak ve gerekse (Sayfa 32) karışıp kaynaşarak, Arya dillerinin arasına girmiş ve bunların aslını oldukça değiştirmiştir. İslâmiyet ve Buda mezhebi, gerek önceleri mevcut olan ve gerekse sonraları buralara giren dinleri yok ettikleri için, Ruslar Sibirya'yı ele geçirdiklerinde bir zamanlar buralara girebilmiş olan Hristiyanlıktan eser olarak yalnız Nusturi mezarlarını bulmuşlardı. 

Hicretin Vil. yüzyıl öncesinden zamanımıza kadar Asya'da genel durum, Avrupa'ya oranla pek fazla değişmiştir. İşte bu değişimin tarihi boyutlarını burada aktaracağız. Bu değişimin en büyük ve en esaslısı, göçten iki yüzyıl öncesiyle hicri 7. asır arasında meydana gelmiş, herşeyi değiştirmiştir. 


Sayfa : 32 


GAS Gila asr iğ gel lar al sl l Koy 


a 


Türkler olmasaydı o koca Asya'da ne İran, ne Çin ve ne de 
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33 


vin se) kl özi çiz İl pl pe Şİ sa e a AN ale ZE Mİ (03 İN palaz 


ime ŞU öY3l slk zey özal diş Lİ 
ele ER EGANBA gi vi çan v3 3 


* Lisânlar 


di b. | 


Peygamberin hicretinden iki yüzyıl önce Avrupa'nın doğu kısmı ile (Çin, Hint ve Hind-i Çin müstesna olmak üzere) Asya'nın doğu kısmı ve iç bölgelerinde Sami ve Ari dillerden başka söylenip yazılmak- ta olan diller: Fince ve Macarca, doğuda Moğolca ve Mançuca denilenlerdir ki bunların asılları bir diğerinden ayn değildir. 


Sayfa : 34 , gele pie öz Dabi AŞİ TİZ TİE Di e ye AP EY 


Sayfa : 35 


Yiye AT(ü33) (Mİ) Hek ii iyi 

(Abar MM) ŞA esi ( Vogonl Ja) Ye Aka ip 

Te jlay) alet li a leği Ear 
Dİ gp PET e A GA 

“ 1” / Şalı eş ii Ee a GE 4 
z İİ ei SİN 43) İİ ssl dm 3 3 üzüm iyeşi 
Akay #3 İİİ AN İRİ ERE AE 

«Karaimönes sl» 6 SİMLİ siye ya > id AG 

İG b ETİNİ öz (LAM . eyle şal 

ai) ŞA İS sak yün yeka (ERA) GİRİ al 

* Türkçenin kuvveti | pe PE ge gib ll k 
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Sayfa: 34 

Bu dil ailesi birbirinden farklı olmak üzere doğuya doğru Fince ve Uygurca, Türkçe, Moğolca ve Mançuca adıyla dört cinse ayrılır. Fince ve Uygurca (Sayfa 351) cinsi Lapon, Finland, Macar ile Ural ve Volga arasında bulunan Çermis, Başkır, Vool, Kafkasya'da eski Abarca'dan türemiş diller ile kuzey bölgelerinde son bulan Samvid kolunu içermektedir. Türkçe üç kümeden oluşur. Birincisi batı koludur ki Osmanlı, Azeri ve İran'da konuşulan dillerden ibarettir. İkincisi en önemlisi olup en eski Uygurca'dan ve yeni şekli olan Çağatay, Özbek, Rusya Tatarları ve Sibirya kolu, Kaşgar, Türkmen, Kırgız, Altay, Taranci ile Litvanya, Kırım ve diğer Yahudilerin konuşarak gerçekten garip bir şekilde korudukları Karaimen dilleridir. Kuzeyde Yakut ve birçok kolları da üçüncü takımı oluşturur. Astrakan (Astrahan) şube- si Moğolca'ya, Tunguzca ihtimale görede Kore dili Mançurya'ya bağlanabilir. 


Sayfa : 36 
GL ez , 
Lİ Zİ Mi ll e ER adi gas 4p30 Aİ ik AN LAZ il Pe Ayer v IPA 

EE: (Runiformeğs) TU iyki pa 


Moy) Yl zn ğe ik 2470P, oğlak kküYl * Türk yazısı 


Ae iŞ YA e Lİ aşi yi yk ir 


ila ŞE ELE öz AMİ İİ) 
Bi 


Bir de yalnız Türkçe şubelerinin (Rus alfabesi müstesna olmak üzere) en az altı tane alfabesi vardır: Arap, Uygurların değiştirdikleri Süryani, Ermeni, Rum, İbrani ve Çin harfleriyle ve bunlardan başka İskandinav ve Yalilerin Ron şeklinde olan yazılarına benzeyen ve bugün Türk yazısı olduğu kesin olarak bilinen Çod harfleriyle yazıldığı düşünülürse, şu dilin kendisine has olan hayat kuwetine ve kendini koruyabilme gücüne hayret etmemek elde değildir. 
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Ea 


Peygamberin göçünün bir yüzyıl öncesinde Türk milleti bir kısmı çiftçi olmak üzere şehir ve kasabalarda yerleşiktiler. Diğer kısmı ise keçeden yurtları altında oradan oraya göçen Bedevi çobanlar olmak üzere iki çeşitli toplum oluşturmuşlardı. 


Sayfa : 41 


İNE par fa SİNİ İS İİ 


AN İİİ le 5 ls) yel Sl e Ses iş şe 
İY Me Ağ ağ azla İSİ yay yas e 
AZLA Big YE ssk İİİ 


Türklerin beş ulusa ayrılması durumunu Ebu'l-Gazi, yedinci hicfi asır ortalarına doğru Türk ve Moğolların biraraya getirilmiş çeşitli rivayetlerini içeren eserlerden alıntılamıştır. Hicri birinci asırdan ikincinin başlangıcına kadar geçen zamana Git olan eserlerde, ne Kıpçak ne Kınıklı ve ne de Kalaçlardan bahsedilmektedir. 1140 hicri tarihine ait olan bu eser, tarihi Türkçe bir kitabeden ibaret olup, burada yalnız Karluk(2) ve Uygurların ismi geçmekle beraber, diğer üçünden bahsedilmemiştir. Fakat bundan bir yüzyıl öncesine Git olan Yunan eserlerinde Kalaç ismi geçmektedir. 


(2) Çinliler Kolulu diye adlandırırlar 
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SİİRİ İşçi yüze 5 Miz 
Şaypa ğye pak YS ll $5 305 4 « Tou - Kinu 


Bs. EH hz sz zy ( Tourkhi #33) e Sr, er e 3S gölüne öleir «die ös Saye Şİ 
* Türk nâmı 


e 


Çinliler nezdinde göçten bir yüzyıl önce etnografik bir isim olmak üzere Tukyu (Tou-Kiou) adıyla Türklerden bahsedildiği gibi, bundan bir yüzyıl sonra da Rumlar tanışmışlar ve Tukyu adını Turhi (Tourkhi) şeklinde kaydetmişlerdir. Şu iki yazım şeklinden Türk ulusal ünvanını bulmak güç değildir. 


Sayfa : 44 e slam Jaya Hayda ömür pas DAİ İİ DİK ir 
1 Az hü gey e Aİ « yila 
inek çiy salaş öeer el Gla ie 

vg ozal et z Te» özak 9 ei SD 

SE ŞİŞ EE) öy ei 

Gis Eg ha ar 66) GE “ - ) 

(Göreli iz li e lerle 


Sayfa : 45 


to EKİ öle e diz dal AE sas Aİ İZ 
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Sayfa: 44 

Çinliler, hicretin bir yüzyıl öncesinden daha evvel Türk ve Uygurların ataları ile ilişkilerde bulunmuş, kuzey ve güney yollarından işleyip, hatta çit haricine bile çıkmışlardı. Bu ahâliye verdikleri eski isim “Hiyang-Nu" idi. Bu kelime ne mili, ne de cinsi bir şeye işaret etmediği gibi Türkçe ve Moğolca'dan da alınma bir şey olmayıp Çince'dir. 
Yunanlılar Tuna'nın kuzeybatısında bulunan milletlere Kelt ve kuzeydoğusundakilere İskit genel adını verdikleri ve Araplar da kendilerinin dışındakilere Acem dedikleri gibi, Çinliler de “Hevang-Nu” nehrinin kuzeyinde bulunan göçebe kavimlere “Hiyung-Nu” (Sayfa 45) derlerdi. Göçten sekiz yüz altmış üç ve milâttan iki yüz on dört yıl önce, bunların saldırılarını önlemek için yapılan meşhur Çin Seddi, o zamanda Hiyung-Nu'ların güney sınırını tamamıyla kapsamaktaydı. 


İNİ Ty BA gi aa e ET e Be 

OJE Lİ ESA SİNDİ GE ali ğre) Bap ee 
Mrym par ŞİŞİ sal yeğ AŞ EZ, 
Hİ ASİ Ge vE Sildi Eb ei 
Ayk EİN ğü GA era 5 öz BEŞ Tİ 
Bai GAİN 25 8) 5 — zeri öğ ki. Zig sal esl 
G373 035 iy öö lde pas İlm Sese 


* Hiyung-Nu'lar ve 


Sayfa : 46 Jo da a 


AŞİ 3 ös li S İzle Aş OZ Basis 
BİT le gala Je $- Gro pk AĞN ip İbis 
İZALE EŞ ŞA e şe elsi yad e Ti (ToiyKhei #25) A5 sal > 
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Sayfa: 45 

Vaktiyle Hunların, yani Atilla'nın beraberinde Avrupa'ya gelen milletlerin kökeni arandığı sırada, Çinlilerin Hiyung-Nu dedikleri kabilelerden olup olmadıklarını kanıtlamak için bir hayli emek harcanmıştır. Bu tartışma boşunaydı. Göçten iki yüzyıl öncesine ve daha ileriye kadar kökenlerini takip edebileceğim bir milleti, yani Türkleri esas kabul ederek ele alırsak, Türklerin Hiyung-Nu ve daha önceleri Sidler olduklarını şüphesiz iddia edebiliriz. Fakat bütün Sidlerin “Hiyung-Nuların Türk olduğunu onaylayamayacağız. Çinlilerin, göçün beş yüzyıl öncesine kadar Hiyung-Nulara verdikleri (Sayfa 46) genel anlamı vererek Türkler, Moğollar ve Mançular gibi Hunların da Hiyung-Nu olduğunu buluruz. Ak-Hunlar, Eftalit yahut “Ti-lu" lar Türk idi. Fakat Atilla'nın Hunları içinde, sonradan Cengiz Han ordusunda görüldüğü gibi diğer etnografik unsurlar da vardı. Bizantinler Turhi-Toebkhoi namı altında Kıpçaklar ile Filandya Uygurlarını karıştırırlardı. Konstantin (Porfirucend) Macarları daima Türk diye adlandırır. 


Sayfa : 53 
* (e 
—— b / 
J yi e e ye el e İRİ 
» (a) el Gİ DA Şi AT AŞİ de (a) 
emmi çi e ği 
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Sayfa: 53 

Çinlilerin Hiyung-Nu, Acemlerin Turan dedikleri iklimin bulunduğu yer Ceyhun, İli ve Hevang-hu sınırlarının arkasında olup, Batı Kıpçak ve Doğu Kobu adıyla ikiye ayrılmıştı. Bu iki kelimeden ikisinin de anlamı, boş demektir. 


Daha sonraları Kıpçaklıların Güney Rusya'ya akınlar düzenleyerek istilâ etmeleri üzerine İranlılar orayı Kıpçak diye adlandırmışlardır. 
Türklerin, milli şecerelerinde Saka, Eftalitler, Kıpçak ve Masaket diye belirtilmiş olanlardan olduğu tahmin edilmektedir. Kıpçak bir bölge ismidir. Genel anlamda etnografik adları Oğuz olmalarıdır. 


Sayfa : 54 
DAJIİNİ AE sir S3? İliği lez 
GA İİ AŞİ öerok lb Evye himen Yögl asli JAN ZİNA ha ği Şİ LE 
EE gk eği ey Şe PA KİŞ Pe KY 
BEYAZ all az e özleri sig maile Ee seyi MEŞE çe lake eledi İz NE 

kala asla! gağlğz Eras sile daye 7 Sal 

Sayfa : 55 


* : 
PZR lk 
İŞE MERİ e işe diz İŞ 
EE RAY e YE PEŞ ya 
# 


*, 


* Tukyular 


Çinlilerin Hiyung-Nu, İranların Turani dedikleri bilinmeyen milletler kuzey ovalarından güney memleketlerine doğru iner, yahut Ceyhun ağızları ile Türkistan çitlerini kapayan iki boğazda kendilerinden önce yerleştirilip silahlandırılmış hemcinsleriyle geçiş için mücadele ederlerdi. Sıradan durumlarda kumluklardan geçmeyi göze alarak çitlerle korunan hemcinsleri üzerine saldırır, sürekli ekili alanları ve güzel yerleri elde eder; yahut onlara karışıp Kıpçak ile tarım arazisi arasındaki yer, mevcut nüfusu idare edemeyecek bir duruma gelince oradan ayrılırlardı. Kıpçak (Sayfa 55) Çinlilere göre Tukyular, asılları Kubin'in kuzeyinde bulunan memleketten olan Hiyung-Nuların bir kabilesidir. Bunlar göçebe olup; hayvan besler, avcılık ile geçinirler ve çadırları keçedendir. Sulak ve otlak bölgelerin birin- den diğerine göçüp konarlar. 


sağa ge —F ME a miri gre gös di re eler S3 EMİ El İŞ akan 


Sayfa : 58 
İHK 15 bal Eş İmei g8 iz çiya 
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Sayfa: 57 

İşte eski bir Çinli tarihçi, milödi V. yüzyılda (göçten iki yüzyıl öncel Türkiyu veya Türk ismini alan Hiyung-Nular hakkında şu bilgiyi veriyor: Türk ve Moğol kronikçileri ile tarihçileri, meydana getirenleri belli olmayıp Radlof aracılığıyla büyük bir dikkatle toplanılan destanlar, türküler ve masallar Sibirya'nın güneyinde (Sayfa 58) keşfedilip bir kısmı şu yakınlarda okunan Türk yazıtları, birtakım kütüphane ve diğer bulunan Türk ve Moğol ferman ve resmi belgeleri gibi nadir şeyler, Çin tarihçilerinin rivayetlerini güçlendirmekte ve tamamlamaktadır. Şu birkaç sene öncesine gelinceye kadar bir kısmı bilinmeyen, bir kısmı da anlaşılamayan bu gibi eserlerin tanıklığı ile bugün Hunlar, İran Turanileri, Macarlar, eski Moğollar ve ilk Mançular gibi, bir kısmı tamamen yok olmuş ve birazı değişim geçirmiş olan toplumların milâdi altıncı asırdaki durumlarını adeta gözle görmüşcesine inceleme olanağı ortaya çıkmıştır. 


Sayfa : 60 


Yen ayip e alla öğesi 43 gor iŞ 
GA) So z3 BLI adil le» a e Şar 


> 02 DİA inledi 


Türk dili, sert ve kelimeler kısa olduğundan kumandaya pek yakışır. Örneğin şimdiki askeri eğitimlerimizde “hazır ol" kumandasının ardından verdiğimiz “bak” komutu yerine “tek” deniyordu. 
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: 61 


a zürkeya ai İzel Is ok el ds — i 
MEZ Gele iğ a şel öY3 e ile e > 
İş hik ğe eg İş m Lİ Ay 


Ge 4053 eğ olr İaşe ATIN AYA «Yal 

TR ie va e e ee ve 

EKİN 28 yel öge EE e YET Eve 
* Verâset i vale söze GE A YA 
- Kğ 


Türk ve Moğol tarihini çok fazla aydınlatacak özel durumlardan birisi de verâset usulüdür. Türk âdeti gereğince verâset büsbütün özel bir tarzdadır. Tahta oturacak olan, evlatların en küçüğüdür. 
Moğolların Ot çiğin ve Türklerin Tekin dedikleri ocak muhafızı ev bekçisi bu çocuktur. Çin tarihçileri ile batılı gezginlerin, kimseye verilmeyip daima sahibi elinde kaldığından bahsettikleri tarla, en küçük erkek çocuğa Gittir. 


Sayfa : 63 
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ayfa * 04 
02 OŞYİİŞ asal çeldi Bu Yöre 3 da ğe 
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BT yaa ga GİNAT Mİ iğ gal ük İ e yy e iş 
Iri (1). GATE GA e) 
iş İİİ öei Pikeli, alli ge le ij ş kz de (asi) 
OIS E Mİ lim Şile 
EE g3 ee Ye sal USE ANS: 
ŞEN EAA SİZ İş 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zg BEN GR at öy ea ir lü) 
Şe gel il > AŞTIM İz azam giz o Dib Yabgu Han 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pil 2 galüy ATa iü (ak ağ Yak esl izel Düz 
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Alınca Han 


Bir takım tarihçiler Yafes'in sekiz evladı olup hepsiyle birlikte Hazar Denizi'nin kuzeyiyle kuzeybatısı arasına göç ederek orada bir süre kaldıktan sonra Volga veyahut İtil nehriyle Yayık nehri arasındaki bölgelere taşındıklarını iddia ederler. Aynca Yafes'in hepsinden daha akıllı gördüğü Türk adlı oğlunu Gile reisi seçerek, vasiyet ettikten sonra kendisi vefat etmiştir. Daha sonraları her biri bir tarafa dağıldıkları sırada Türk'ün, çocukları ve etrafındakilerle birlikte Kalmuk ülkesi yakınlarındaki Eski Göl kenarına giderek yerleştikleri de rivayet edilir. Türk orada çadır inşasını öğrenmiş, ailesini idare etmek için bazı kanunlar koymuştur. Türk, hayatta iken oğlu Tütenk'i kabile başkanı seçerek kendisi uzak diyarlara gitti. Tütenk gayet zeki ve akıllı olup, Fars (Sayfa 64) padişahlarından Pişdadyan'dan Kiyumeres ile çağdaş idi. Tütenk bir gün ava çıkmış, gezerken bir geyik avlayarak oturup kebap etmişti. Bu kebabı yerken elinden bir parçası yere düştü. Bulunduğu yer zaten tuzla olduğundan kebaba lezzet gelmişti. Bu olaydan sonra yemekte tuz kullanmayı âdet edindi ve tuz kullanımı onun bir hatırasıdır diye bilinmektedir. 
Onun ölümünden sonra oğlu Elçi Han makamına geçti. Oda uzun bir müddet kabilesine başkanlık ettikten sonra Dib Yabgu Han, andan sonra oğlu Küyük Han halkını mutlu bir şekilde yönettiler. Küyük Han birçok seneler yönetimde kaldıktan sonra ölümün- de Elinçe Han yerine geçti. Bunun zamanında yönettiği bölgeler son derece kalkındı. Ayrıca putperestlik ortaya çıktı. Elinçe Han'ın iki oğlu olup birinin adı Tatar ve diğerinin adı Moğol idi. Elinçe Han, sağ iken yönetimi altında bulunan yerleri iki oğluna bölüştürdü. 

Bu Tatarlar 72.000 aile oldukları halde, haylice bir müddet bir han idaresinde bulunup sonradan pek çok şubelere ayrıldılar. Bir kısmı Hatay sınırına yerleşerek onlarla savaş ede ede itaatleri altına girdiği gibi, bir kısmı da İkrak-Moran yahut Yenice dedikleri nehir sahillerine yayıldılar. 

Tatar Han, Elinçe Han'ın terkettiği ülkede bir müddet yönetimde kaldıktan sonra oğlu Yuga-Yuka Han yerine geçti. Oda uzun bir süre ülkeyi yönettikten sonra vefat ederek oğlu Yilinçe Han ve onun vefatından sonra oğlu Atlı (Yılsalı) Han, ondan sonra oğlu Atsız (Aksur) Han ve sonra da oğlu Ordu Han yönetime geldiler. Bu han, Türk hakanları içinde şarap içmeye yönelenlerin birincisidir. 
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Sayfa : 6 


: ALE! İyi Hzesl bi al lala Epe esi! Sym YEİyiğie 


Oğuz Han, Hz. İbrahim dinini bir aracı ile öğrenerek kabul etmişti. 


Sayfa : 66 
JE yelesi lila GE öp Aİ 
SİİRİ ül 3 sini si İz) 
4 il gali Üs Sale ale igili > YA gap O 


şel ae; ye 4 > ai) ekl Zile! er * Uygurlar 
> m 


Karahan'ın kardeşlerinin birçok oğulları vardı. Tamamı Oğuz Han tarafına geçtiler ve Oğuz Han onlara Uygur ismini verdi. Korahan ile Oğuz askeri birbirleriyle savaşmış ve Allah'ın bir hikmeti olarak Oğuz zafere ulaşmış ve Karahan kaçmıştı. Başına bir ok isabet etmiş ve aldığı yara sonucunda da ölmüştü. 


Sayfa : 70 
Aİ İLİ ve İLİ EK 835 lime Klyag > 
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Pi 
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Suyfa : 70 
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Sayfa : 71 
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Sayfa : 72 
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Sayfa : 72 
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sayfa NE İ 
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** Han Sülâlesi 


Bu rivayetler bir dereceye kadar Türk tarihinin efsane kısmı olarak kabul olunabilir ise de milâttan on üç, hicretten yirmi yüzyıl önce Hiu sülalesinin Çin tahtında hüküm sürdüğü bir sırada Asya kıtasının kuzey kesiminde Hunların hükümet kurmuş oldukları görülür. Bunlara o zaman Hien-yun diyorlardı. Hien-nu şeklinde adlandı- 


m 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rılması ise sonraları Han hükümdarlık sülâlesi zamanına rastlar. 

Milâdi 1. yüzyıldan itibaren Kiyan-nu ismi bulunmaktadır. 

Çinliler, Türklerle birçok kere barış anlaşması yapmaya mecbur olmuşlar ve kız vermek suretiyle bu anlaşmaları güçlendirmeye gayret etmişlerdir. Hunlarda reislerin reisi “Tengri kuweti” (Gökyüzü'nün oğlu, şan sahibi), (Sayfa 711 “Şen-yu" yahut “Tanju” ve eşleri Yenşi ismini alırlardı. 

Tanju'nun hükümet merkezi şimdiki Kuey-hua-çeng şehrinin kuzeydoğusunda bulunan “İn-şan* (Mien-şanl dağı idi. Bu dağ, Altay dağlarının İrtiş nehri kaynaklarına doğru uzanıp giden bir şubesidir ki kuzeybatı yönünden Hunların sınırını oluşturur. 

İki hükümet arasında cereyan eden gerçek ilişkilerin tarihi, milâdın 210 ve hicretin 857 sene öncesine ancak çıkabilir. Fakat bu tarihten çok zaman önce, yani hicretten 22819 sene önce Çin'de hüümran olan Hiya hükümdarlık sülâlesinden evvel Çin'in kuzey sınır- 


netimi altındaki dönemlerde Hunlar üzerine gönderilen Çin askeri yenilgiye uğratılmıştır. Daha sonra üçüncü sülâle olan Çiv'ların kurucusu olan Vuvank zamanında Hunlar, Çinlilere itaatlerini sunmuşlardır. Adı geçen Yuvank asrında Çin'e ve Şen-si eyaletine doğru bir hücum etmişlerdir. Hicretin 1532 sene öncesinden itibaren Çin'e saldırarak Çi emirlerinin hükmettiği Kansu eyaletine kadar girebildiler. 
Ondan kırkbeş sene sonra da Peçili eyaletine akın ettiler. Türklerin birbiri arkasına olan hücumları Çinlileri aciz bıraktığından tecavüzleri önlemek (Sayfa 72) üzere Çin Seddi'ni inşaya başladılar (Hicretten 836 sene öncel. Bu set dördüncü Çin sülâlesinin kurucusu olan Çin Şihvangatı'nın yardımı ile meydana gelmiş ise de ondan daha önce Yank Beyi, doğu Tatarlarından korunmak için Peçili eyaletinin Veşang Beyi, Şansi eyaletinin kuzey sınınna set çekmişlerdi. 
Bunların o zaman Tanjuları, Tü-men yahut Tu-man denilen kişiydi. Namı, zamanımıza kadar korunabilmiş olan ilk Hiyun-nu ha- 


n2 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kanı işte budur. 

Ardılı olan Möte veya Mete, milâdın 206-174 sene öncesine kadar büyük fetihler gerçekleştirdi. Bu zamanda Çin hükümetini dehşetli bunalımlar sarsmakta ve (Sayfa 73) hükümet yönetimi Han sülâlesi kurucusu Kau-huang-Dı'nın eline geçmekteydi. Bu hakan yönetimin başına gelir gelmez Mete Tanju üzerine hücum ederek Maye şehrini kuşattı ve şehir ele geçirildi. 

Milâttan 175 sene önce Hiyun-nu'lar Yu-şi'leri çoktan beri yerleşik oldukları Kansu ve Şansi eyaletlerinden çıkararak batı yönünde- ki Balkaş Gölü ve İli nehri havalisine sığınmaya mecbur ettiler. Yuşileri daha önceleri Mete taciz ettiği halde bunun ardıllarından Lauçang isminde birisi, onların hükümdarlarını öldürtüp kafatasından bir kupa yapması üzerine, artık Yuşileri Teovan'ın öte tarafına kaçmaya mecbur olmuşlardır. Yuşiler de Yaksaret'i aşarak Sogd ve Bahtırezmini işgal ederek oralarda bulunan Su veya Saka milletini sürdüler. 


Sayfa : 76 
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Sayfa : 76 
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Sayfa: 76 

225 senesine doğru Siyen-pi'ler, merkezi Asya'ya indiler. Hiyun-nu'lara mensup olan ülkeyi istilâ ettiler. Tupa ve Su-tev adlı geniş bir devlet kurdular. Bu devlet, yüz sene sonra yani milâdi 
320 senesine doğru, İli nehrinden Amur nehrine kadar genişlemişti. 
Siyen-pi ismi zamanımıza kadar “Sibir ve Sibirya” şeklinde varlığını korumuştur. Fakat 310 senesine doğru Siyen-pi'lere mensup olup tarihte isimleri “Cüen-Cüen, Cücü” şeklinde ifade olunarak Yecüc-Mecüc diye adlandırılmış olan diğer Türk kabileleri batı yönüne doğru yığınak yapmaya başladılar 

390 senesinde Siyen-pi'ler de bulundukları bölgeden sürüldüler 
ve devletleri tamamen yok oldu. Bunların reisine Tanju adı veriliyordu. Bu hükümdarlardan Tu-lun isminde birisi 402 tarihine doğru Tanju ünvanını Hakan olarak (Çince; Kho-Han) değiştirdi. 

Tulun Han döneminde, Cücenler'in hükümeti Kore'den Avrupa'ya kadar uzayıp gidiyordu. Hatta bir zamanlar Batı Hunların yerleşik bulundukları Başkır memleketi dahi istilâ alanlarına girmişti. 

430 senesine doğru Atila'nın Avrupa'yı istilâsı hiç şüphe yok ki 
Cücenler yüzünden ileri gelmiştir. Yine Kaydariler, Eftalit yani Beyaz Hunların harekâtı da bu zamana rastlamaktadır. 


* Eftalir 


eğ ŞEN İl liler. 
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**** Okunamadı 
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Sayfa: 77 

Cücenler üzerinde elde ettikleri başarılardan sonra Tukyular, Yaksaret'i yani Seyhun Nehri'ni aşarak Fars hükümdarı Hüsrev Nevşirvan ile işbirliği yaparak Maveraünnehir'de bulunan Eftalit Hunlar'nın devletine son verdiler (557). Eftalitler, hakan adını taşıyan ve Var ya da Hunu isimlerindeki başkanlarının komutası altında kaçtılar. Varhunu yahut Varhuniyet adıyla tarihte adı geçen Uygur, Sibir Türkleri işte bunlardır. Fakat bunlar Avrupa'ya girdikleri zaman Avar adını almışlardır. 

Tarihin bu noktası şüpheli ise de, herhalde Avar adının vaktiyle Tataristan'da dehşetli bir hükümet anısı bırakmış olan diğer mil- 


Tarihte meydana gelen olaylar aynı şekilde cereyan etmektedir. 
“Tarih olayların yinelenmesinden ibarettir” sözü gerçektir, yani her kuwet kendi soyunun devamını diğerinin mahvolmasında aramaktadır. 


Sayfa : 79 ' 
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Sayfa: 79 

Zamanımız Kırgızlarından Uluğ Yüz, Orta Yüz, Keçi Yüzler'den her oymak on yüzyıldan daha evvelki Ongun (armaf'larını hâlâ korumaktadırlar. Kıpçak oymağı milâdi altıncı yüzyılda Çinli tarihçilerin Tukiyuların mühürlerinin altında gördükleri mızrak demiri şeklinde bir arma kullandıkları gibi, altı yüzyıldan beri İslâmiyeti kabul etmiş bulunan Giray veya Girayski oymakları ise hâlâ mühürlerinin altına ecdatları olan Hristiyan Girayet Türklerinin sembollerini koymakta ve bir kısmı buna bazı şekiller ilâve etmektedirler. 


Sayfa : 80 


Ohal YL Ai yazma g3 03 


Var EŞ DİE İğ Gi eş öz Biye 7 gi le 
ES Yİ am 2 sk EE 


po 


Türkler, Buda mezhebi dışındaki din ve mezhepleri, ne şevk ve ne de nefretle kabul etmişlerdir. Türkler Mecusi, Mazdeki, Nasturi 


ve İslâm mezheplerini kabul etmişlerdir. 


Sayfa : 83 


# 3 pk sari gele» OYA Sl yağ el aç A Nİ 
,? he ei Er lele yle 


gal di 


* Mezheb 
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Sayfa: 83 

Eserlerinden pek çoğu zamanımıza kadar ulaşan Hasme mezhebini, unsurlarını Yer ile Gök'ün oluşturduğu Tengri-Tegri yani Gök mezhebi izledi. 


Sayfa : 84 


AET) KEİ pap ENİ Dia arz Sayı 


İZİ SİZ SN OYA yl ( ge pe EK 
23 glar 0» ski laz gaya hes nar 


po 


Germenlerin birinciden altıncı yüzyıla kadar olanından daha fazla bilinmektedir. 


MİLİS Ea (0 İK) di 


e (J El ALES) iel ey gp (ew) 

“ e. ŞO ŞE 
Vie a3 ip BİZ) Pİ le Ek gar) 
rağ e DI -sAşeliz AP 


* Gün Han a MİLİ EŞE Şeri e PER ö> ar 
** Bilge Han « Ş3İTAN iler B3$ İİ gö par İS öğ Be) 
ER çin 
GE İŞ la ZA v2 Şe gel yel vga Dİ Aİ ez e liz ie a 
| 
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Sayfa: 84 

Çinlilerin Mekilyen Han dedikleri bir Türk beyi tarafından, ISayfa 85) M.731 senesinde vefat eden Kutluk'un oğlu ve biraderi Göl Han adına dikilmiştir. Bu yazının aşağısında Çinlilerin Mekilyen ve Türklerin de Bilge Han dedikleri kişi hakkında, oğlu Yuluğ Tigin tarafından daha kısa yazdırılmış bir ibare vardır. 

Bilge Han ve biraderi Kültigin hakkındaki yazıtlar, milâdın Vil. ve Vİ. asrına kadar olan Türk toplumu ile Altay, Çin Seddi, Çin sınırı üzerindeki Çingan dağları arasındaki Türk Devleti ve yönetim biçimi hakkında fikir vermektedir. Bu devletin içindeki Türk milleti miktar bakımından sınırlandırılmaksızın bir takım kişiler ve kabilelerden oluşmaktaydı. Yani açık bir topluluk halinde olup idareye bağlı olmak üzere kaan denilen bir başkanın etrafına toplanmış birtakım kişi ve kabilelerden ibaretti. 


Sayfa : 88 
Sale yi e ME ii İNE va e İN da 


yelda oh ae Ul ös 


Askeri ittifaklara dahil olmayan ulus ve oymaklar, mensup oldukları ırklarının adlarıyla bile anılmamışlardır. 
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Sayfa : 91 
e iy elle» Bişey al. 
MAY 2 kle 5 aa bize! ie ğe sail Sevi pili yg, dile ça Şe a emaye a haneye Ge Şal iz 2 SİRİN EEE YET 


e) (de) Sy vE Şİİ sp eği Ky 


Lal ğer iğ il Sİ Aİ GAS GE Gdal 
Seri Sap € Al İZ al ge Sİ Be paz iğ» 05 GİT YİN Sb» EŞ e le «AY ai özle İŞ ile> 
«ile» ye SEK İYAİ yaz Yü İş li is ŞE 
Mile çe» zl seller GE a a ga 

a pa şak le 


İşte bu kez de Türkler, asker maaşına yani Çin imparatoruna kendilerini satmağa mecbur oldular. Aç kalan kağan ile ulusları bu kere de Çin'in ücretli askeri sırasına girdiler. 

Buradaki bayrak Çinli, Çeri Türktür. Çünkü uluslar yiyen hükümdarların aksine olarak, kağan kendi uluslarını beslemek zorundaydı; şöyle ki “Milleti ihya ettim. Çıplak iken giydirdim. Fokir idi zengin ettim". Çünkü yukarıdaki “gökte” Tengri Kaan'ı "Kara Toprak” üzerinde ancak Türk toplumuna, muzaffer Türk milletine hayat vermek için seçilmiş bulunduğundan, en büyük hakim, kanunları koyan ve koruyan, düzen ve huzurun en somut örneği olan kaan bu muzafer millete karşı sorumludur. Kendisi dünyanın kaanı, milleti yeniden canlandıran İlteriş olması nedeniyle milli güç, bir hak olarak kendisine verilmiştir. 


Sayfa : 94 


3 (öze Yi sale 4 e Ea gl el a ji 
egale SY paz OŞASYA ip Ser S see 25) 


vagal gel LAM öğeye AY Sİ 92, e 
Al 7 by diş Aç Bl 


Etnografik herhangi bir bağları olmayıp askeri bir birlik halinde bulunan Hun ve Türk hükümetleri gibi toplumlar hemen yok olur denemez. Bunların arasındaki bağ çözülür. Bu Türk kuwetleri bir alay- 


dır. Büyük milletler alaybeylerinin adını taşır. İşte Özbekler, Çağa- 


Sayfa : 100 


“YAT OYA el anl A (ET) lapa Say ie vesile! İV sazla) «igin ŞAK alen Gi el 
Şan lek oğla dal rez 7 e Ee e a ig 


Mzlay» Gİ b dal ŞE ein ölç öğle DAŞ ASZI 


asal (liğe 
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Sayfa: 100 

Yukarıda görüldüğü üzere Atilla'nın Macarca ismi olan Atser ismi çelik anlamına geldiği gibi, Jevanvil zamanında Tatar imparatoru yani Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın da bir demirci olduğu rivoyeti pek yaygındı. 

Ergenekon'dan çıktıkları çağda Moğollara hükmeden kişinin adı Börteçine yani Kızılkurt idi. 


Sayfa : 107 


*# 
İAYZD pie eril ŞA e yağ 


GİSELE YEE EY el ŞE eke p li var 
* Han Sülâlesi 


Sayfa: 107 
Doğu Han hükümdarlık sülâlesi, kuwetli bir esas üzerine devle- 


tini kurarak memleketin ta göbeğinde bulunan Honan vilayetinde- ki Lu-yang şehrini başkent yaptı. 


Sayfa : 108 


MN yarkri ö (çi ie 
MI pal sel ğe za olayla ae Hizme / > 


AN 4 Şelümim- o WCYİ 


* Hiyung-Nu 
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Sayfa: 108 

Milâttan sonra 64 tarihinde Çin'in uyguladığı ulusal siyaset kesin bir sonuç verdi. Çitlerin ele geçirilişi ve Uygurlara verilen yardım ile batıdakilerden ayrılan Doğu Hiyungları da ikiye ayrıldılar. 


vi GE 1) yves al gel la Be Sall daş, 
İŞ ŞAR p ğEMke ğenly ALİ sa Tb il zl 
A ee VAY DP e Müsy 


OL) Bar iyi y arial sal İmad gs ea Di di 


BALİM ğaşE İS Yom İY pe ii Me AŞ 
TE AZAN aka lü bira lie y, Sy e 


Sayfa: 125 

Bu Türk hakanı (Mogan Han), Ahzar Nehri ile Tuna arasında asayiş ve güvenliği korumak için polis hizmetini görecek ve Çin ile Roma arasında bağlantıyı sağlayacak, iki hükümet arasında hakem sıfatıyla hizmet görecek, dünyayı bölüşecekti. İşte bu düşünce çok zaman Türklerin aklından çıkmadı. Ara sıra Cengizler, Hülagular, Timurlar, Yavuz Sultan Selimler bu yüce fikri gerçek derecesine çıkarmaya çalıştılar. 


4 
yi lay (ğibi) e Sai elaz 3) 
oi cim: gzel Gael kjY Olazle (ae) yal 


» OZ ğa sil düm dele) sille dela(g-4) 


e, vs özel e aşi eril ela pp 


* Tigin Dubu Han 
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Sayfa: 127 

Rumlar bir elçilik heyeti gönderdiler. Zemak bu heyetin başkanıydı. Menander bu konuda gereken bilgiyi vermektedir: Elçilik heyeti Pe-lo'ya ulaştığı anda Çizabul-Mogan vefat etmiş olup küçük biraderi Dubu Han, Fars sınırına hareket ediyordu. 


9 Jae) e İsale) siz Şiş. 
İLEN a Yl 3 GE 85 ŞAN sale G5 (iy 
Şİ dal Gl 4) üşrş G5E İİİ eğe 
DAYE Baş SAYI Balğ Gİ üre $yeş 
* e N OYA ZA ma sal İykry Bay Sİ Sel & (g3) OYA yi 
DE 7 YE YE DP Çİ e — e 


* Türk hükümetinin taksimi 


* 


** Ordu Şehri 


Sayfa: 129 

Bununla beraber, Menander'in hikayesi Çizabol'un hayatında olduğu gibi Türk hükümeti dört ayrı yönetime ayrılmayıp şimdi sekiz kısma ayrılmasından başka önemli bir değişimin gerçekleştiğini haber vermiyor. 

Zamanımızdaki Kırım'a, Azak Denizi'ne ve güney Rusya'ya denk gelen memleketleri ve sonra çok çetin bir memleketi aşarak Walantinos), sekiz Türk Beylerinden birisi olan Ordu'ya ulaştı. Türk ve Moğol dilinde müşterek olan Ordu kelimesi hem bey, hem askere mahsus genel karargâh anlamındadır. 
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Mağ EE CİN) 3 öz İS (3) 
Sİ ŞU sanal (OZ) Şİ Jazüiyi Yesil İla 


Sela eli Selen eyleye lay) a Şi 


(e Jasöyane DAL (seyi pi 
Se ii ÇT) vel İzi Şi İİ İS 


* Volga Nehri C SAL sia li (OE 2) 


Sayfa: 129 

Zemark, Hazar Denizi kenarı boyunca Yayık ve İtil nehirlerini geçerek Uygur topraklarına girdi. Bu Uygurlar, daha önceleri Turfan bölgesinde yaşarlarken sonradan İtil yani Volga nehrinin batı taraflarına göç etmişlerdi. Günümüzdeki Nogay kabileleri onların soyundan gelmiştir. 

Büyük Han'ın İstanbul'a gönderdiği elçinin ismi Tağma olup kendisine Turhan lakabı verilmişti. 


Sayfa : 129 
ği İON ML Beg ey a ük 
Hzeal ae eyler İİ 7 iy « SEN lar OS Ül gizil iye 
GUN Ağ) e Sözle elim (3) OYA yi 37 Dİ a 


Sayfa : 130 
gel 4407 a 
Jalal A a diz SİA Ş 8 313) özi! Öl vE VE (3) 6oöly &z »(p 0) gl He ğe vape Üz AİN) El SE ya lin p 


« ; e. 


* 


* Tupu Han j 
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Sayfa: 129 
Büyük Han, 


daha önce açıklandığı üzere batıdaki sorunlar ile uğ- 


raşırken bir büyük fırtına çıkmış ve on gün devam etmişti. Bunu göksel bir mucize olarak kabul ederek nice senelerden beri hapiste olan Çeo elçilerini salıverdi. İttifakın yenilenmesi (Sayfa 130) için impara- 


tor Voti'ye kızını 


ı gönderdi. Bu şekilde geçen yirmi seneden sonra 


hayatının kaybetti (M.50). Yerine kardeşi Tupu Han geçti. 
“Sefaretname” ordu beyinin isminin Turkantus olduğunu bildir- 


mektedir. 


Sayfa : 130 


dl SE 105 ee bl EE (ez) İe 
Ey sal za pla İS le) öz her İZ 
: g3 AZE! 


* Askerinin taksimi 


Sayfa: 130 


ei SEY 


1445 (0 a3) eş (OE) se Biz sü 


pa 


Büyük Bumin Han'ın vefatından.sonra Türk hükümeti sekiz kısma ayrılıp doğuda bulunan hisselerden biri Bumin'in küçük biraderine verilmişti. Buna Çin, Türk ve Moğollar Tupu Han veya Dupu Han ismini vermişlerdir. 


* Kırım İstilâsı 


az GN al ük öze il ez eş t 

vii Giz ia aş Balan Dan ğa bye) 

gb DAA ŞE İYİ dala Ce özüm Lj sz İrdzazl m ai 


gh) SELİ Ozel AH AĞ iza «zl el gin, 
GAZİ İL er iYi) geek ape Gy e) 


e ) $ b daga OY 5 ğe gis eme — eve 
DE gl üye Mİ yağ b e) öfa iyi TE İİİ e e et ike 
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Sayfa: 131 

Birdenbire yer değiştirerek en iyi tanıdığı Dinyaper ve Tuna yolu, yani Kıpçaktan geçip giden Türk yolu elçilere izlettirilecek yerde Fars askeri sınırından ve Kafkaslar'dan geçirildiğinden dolayı Romalıları suçladı ve bunu kanıtlamak için Kırım'daki Bosporus-Yenikale Boğazı'nı kuşatacağını Valanitonos'a bildirdi. 


Milâttan sonra 575 senesinde bulunuyoruz. Türk Hakanı şimdi Çin seddinden ta Don nehrine kadar Asya'nın bütün kuzey kısmı- 


na egemen olup batıya olan ticaret yolunu, Fars askeri sınırı ve Kafkaslar'dan geçen yolu yasaklıyor. 


ye İY ür SARİ li ez da ği 

Büy sal EŞ özi My OYA öle aa Ge yan 

Üaleğla ya (İm) gr See özüm İİ üzgün ela 

SAN Jaye! dl Aş s- 5 uYgb 
— 


Müstakil Hutay 


Sayfa: 135 


Doğuda bulunan Hatay kabilesi Tukyu, Uygur ve Karluklardan ayrılıp bağımsız bir hükümet kurmuştu. Çin ve Liyau memleketinin doğu askeri sınırına sahip olan bu Hataylar, Doğu Türkleri arasında sürekli rekabete neden olan, kuzey askeri sınırı ve Pelu girişi sorunlarından dolayı Tukyu ve Karluklar ile mücadele ediyorlardı. 


Sayfa : 136 


5” yy 

ç GE. 
iyüşk ie. ee 5 
4 N LZ. 

sk lake (öze) OYA giz di fes Gael var Ay EZ 


—e) OYA ŞEN Al ğer ral eyi İİ (Ğİ) Gİ — ks 
SANA Se İp ee pe 


* Okunamadı 
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Sayfa : 136 
diz gez ez eli All — DE) Mz sayiyla Şe özü e VE Bal A e e er DİY Gale) ür esir ME * 


e ge (örs Ol vE ls er S2 e 

vale AY ey OYA Bi b ir işi v 05. 

ye. hazan ip Se eğ ŞE YAŞ e 


* Tong sülâlesi 


e pa 


Sayfa: 136 

Cinsen Tunguz (onların ceddi bir siyampi idi) ve kalben Çinli olan Sui hanedanı başkenti Lu-yang olmak üzere halkının cesaretiyle meşhur olmuş olan Huhan memleketini hareket merkezi yaptı. 

Askeri sınır üzerinde bulunan Şan-sililer ayaklandılar. Kuzey Çin'in Güney Çin üzerindeki askeri üstünlüğünü kanıtlayarak milâdi 
626 tarihinde 13. Tang sülâlesini kurdular. Taşıdıkları kan açısından 
Çinli, birlik, bağlılık ve yapı yönlerinden Türk olan bu sülâle Çin'de hakim olan hükümdar sülâlelerinin en sert ve en cengaveridir. 
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Ni I egr Süesyam llelayleş öl lele 2 çat 2) 


(22 pe YAYI e VT) gal silis De yy dai; 


* Hristiyanlığın dahli. 


Sayfa: 137 


Hristiyanlık dini, dördüncü yüzyılda Horasan ve Mavergünnehir askeri sınırı aracılığıyla Türk memleketine girmişti 
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Sayfa : 138 


Ür gri 3 al pare! bisi İpar yl 
Uyg asde a ERİN PE ppm 


sal eli mh üye OYA 
İN İİİ İzin 6, çar gi km sil çar irylüşi Boyu sal ue de Sasaz gök SEG OYA « Oğunamadı 


> 


Sayfa: 138 
Vi. yüzyılın son yarısında (hicretten bir yüzyıl önce) Buda mezhebi Çin misyonerleri aracılığıyla memlekete getirilmiş, hatta Mogan Han'ın ardılı ve kardeşi olan Tupu Han, adı geçen mezhebi kabul tmişti, 
Milâdın Xıll, yüzyılında (hicri yedinci yüzyıl) Moğol birliğine katılan kabilelerin bir kısmı Budist, diğer bir kısmı da Hristiyandı. 


Sayfa : 144 


2 2 ül öğ Şe ri ps e 


* 
6 
AS YAK el hp vir yalla gü Şeke (İS 2 
gaz yagi Ul O İZ3 * Kâğıdimâli 


Sayfa: 144 
Semerkant'ın Araplar tarafından bilinmesi, medeniyet için bir bü- 


yük nimet olarak kabul edilmelidir. Çünkü bu şehirde Araplar pamuktan kağıt yapımını öğrenmiş ve bunu bütün Batı'ya İspanya ve Avrupa'ya tanıtmıştır. 


Sayfa : 145 
...eii İygu İk) Şal eş gti mb a) yi 
İzLe Üzel YU ys GUL) sil ŞA ei le Sİ 


Dİ yala yila ş tesi göl <a 5 Viya “& 
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Sayfa: 145 

Mezhep ve ayak takımının kargaşalığı giderildiği ve Arapların Maveranünnehir'de görünmeleri bir anı haline geldiği anda, Samanoğulları denilen milli sülâleden itibaren çok eski bir Zerdüşt şehri Buhara İslâm dünyasına girdi, böylece bilginler ve İslâm tasawwufçularına beşik olan yeni Buhara doğdu. 


Sayfa : 146 
ghz salin e iş sal İş Seli e Si 


Sağl si Bare Je Sk dd İŞ. 


— 


Sayfa: 146 
Eğer Araplar fevkalâde zeki olmasalardı, Türkler galip gelecek- 


lerdi. Siyasi hatipler, güzel vuruşmayı bilen eski askerleri yenerek muzaffer oldu. 


Sayfa : 146 


Sayfa: 146 

Milâdi 712, Hicri 96 senesinde Zerdüşt tapınak mahalline pılan Ulu caminin kaplar üzerinde yalnız yüzler yanmış ve diğer şeki görmüştür. bulunduğunu Ner. 
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Sayfa : 148 
sai, 
— Mey (3-4) sağ kle Siyl Lİ siyie EE 


İS IŞ OY eş ele Nal gr sa e öy 


Jam GE dv öm il İyi üs ŞE aleme! İ 
SAT, zat re El ir Şe 
: MERİ 
* Saltanatın süret-i tevârüsü »———— 
4 


Sayfa: 148 

Anne ve oğulun ünvanları kanıtlıyor ki her ikisi de Türkistan'da Pelu ve kuzey askeri sınırında yerleşik, siyasi ve askeri başkan olan Türk Hakanı'ndan hüküm ve güç elde ettikleri, Türklerin ise Çin hükümetinden yönetim hukukunu aldıkları, bu nedenle Çin İmparatorluğu'nun egemenliği altında oldukları anlaşılıyor. 


, * Türklerin asıl sebeb-i teveccühleri 


Sayfa: 153 

Tanglar Türklere çitlerini kapayarak bunları Bizans, Bağdat üzerine -Roma İmparatorluğu ve İslâm halifeliği ülkelerine- sevke neden olmuşlardır. 
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ygkikai Üz dedir ei ez si 


İEB /3J 


(EVLİ) 


Iyi! 
YAYE — yeke 
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Telif ve Tercüme Encümeni tarafından kabul edilmiştir. 


(Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine takdime-i hürmet. İmza 1924) 


İSLÂM TARİHİ 


Yazarı Tercüme 
Leon Caetani Hüseyin Cahit 


İstanbul 
Tanin Matbaası 1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 208 


Yazar : Leon Caetani 
Cild : Gri 
Ebadı 3 

En :13.5 cm. 


Boy :19.5 cm. 
Sayfa Adedi : 409 * 2 levha 
A a AM” MN AM 
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Sayfa : 6 
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Sayfa 5 

Bismillahirrahmanirrahim 

Çevirenin Sözleri 

İslâm tarihini bile Avrupa dillerinde yazılmış eserlerden çevirmek zorunda kalmak çok acı bir şey. Umarım bu üzücü durum, bizi çalışmaya yöneltecek birer unsur hizmeti görür. Bir yabancı tarafından yazılmış İslâm Tarihi, bizim geleneksel ve dinsel bakış açımızdan uzak kaldığı için, bu eseri tercüme edip etmemekte bir hayli tereddüt ettim. Fakat eserin sahip olduğu büyük bilimsel değeri ve dilimiz- de bir İslâm tarihinin bulunmayışı, kararsızlığımı giderdi. 

Bu eser, Avrupa'da yazılmış en mükemmel, mümkün olduğu kadar tarafsız ve faydalı bir tarihtir. Yazar, olaylara bir Avrupalı bilim adamı gözüyle bakmıştır. Bundan dolayı, duygu ve düşüncelerimizi incitebilecek noktaları vardır. 

Fakat, eserin bu yönleri dikkate alınmazsa sırf tarihe git olan kısımlardan sağlayacağımız yarar pek büyüktür. 

Ben yalnızca bu faydayı göz önünde tuttum. Eserin gerekli yerlerine, bazı notlar ekleyerek, yazarın bizim gelenek ve inançlarnmıza ters düşen kimi açıklamalarını çürüterek reddetmeyi çok isterdim. 
Fakat kendimde bu gücü göremediğim için bu görevi bilim adamlarına bırakıyorum. İtalyanca yazıldığı için İslâm bilginlerince bilinmeyen bu önemli bilimsel eseri dilimize hiçbir noktasını değiştirme- den -hatta hatta kimi nezaket sınırlarını aşan deyimleri bile koruyarak- harfi harfine tercüme etmekle, din bilginlerimize aynca bir hizmet ettiğime inanıyorum. Çünkü aleyhimizdeki görüşleri çürüterek reddebilme fırsatını bu sayede bulacaklardır. 

Eserin orjinalinde, bizim hürmet ettiğimiz isimlerden sonra kullanılması alışkanlık haline getirilen saygı ve dua cümlecikleri doğal olarak yoktur. Ben de kendiliğimden eklemedim. Çünkü bu bir tercümedir. İçine kendiliğimden eklemeler yapmaya kalkacak olursam 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eserin özgünlüğü kaybolur, içeriği değişir. Okuyucularımdan, benim burada bir tür elçi durumunda olduğumu göz önünde tutmalarını ve "elçiye zeval yoktur” sözünün anlamına uygun olarak, bana da hoşgörü göstermelerini rica ederim. 


İstanbul- Eylül, 1924 
Hüseyin Cahit 
YSayfa : 14 
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Sayfa : 4 
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Sayfa : v 
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Sayfa 14 

Zamanımıza daha yakın devrelerde Hristiyanlık, kahramanca mücadelelerden sonra, İspanya'da Araplara üstün geldi. Fakat bu zafer, İstanbul'un kaybedilmesi ve Müslümanların Macaristan'da, hatta Viyana surları karşısında gözükmeleri ile çok pahalıya mal olmuştu. Avrupa'daki büyük uyanışın beşiği olan İtalya bile bütün sahillerinde tehdite maruz idi. Felaketi andıran bir istilâdan ancak bir padişahın tesadüfen vefatı üzerine kurtuldu. Bu sırada Venedik ile Ceneviz, Doğu'da bütün sömürgelerini birer birer kaybediyorlardı. Türklerin büyük zaferi ile İslâmiyet uykudan uyanarak yeni bir hayat buluyor, ilk halifelerin şan ve şerefiyle rekabete kalkıyor, Avrupa'yı, dünyayı etkisi altına almak ve Hristiyanlığı sonsuza kadar ezmek istiyor gibi göründü. Sekizinci asırda Arap istilâsının Pirene dağlarında durdurulması nasıl yalnız Frankların ve Şari Martel'in meziyetleri sonucu değil ise; on yedinci asırda Türklerin Avrupa'yı feth edememeleri de yalnız Macarların ve Slavların başarıları değildi. Hristiyan medeniyetinin dış sınırlanna çarpan (Sayfa 15) şiddetli dalgalar, sönmeye yüz tutmuş büyük iç çalkantıların son çırpınışları idiler. 

Fakat, Türkiye'nin güçten düşmesi Avrupa'daki savaşları sona erdirdiyse ve Hristiyanlar bugün kaybettikleri yerleri yavaş yavaş geri almak için mücadeleye tekrar başladılırsa da, zafer günü henüz uzaktır. 

Son savaşta Yunanlıların başarısızlıklarına ve Balkanlarda devam eden karışıklıklara gelinceye kadar -Şark Meselesi ya da pek doğru olmayan bir tanımlama ile "hasta adam” denilen- Osmanlı Devleti ayakta kalabilecek güce sahipti. Ondokuzuncu asır sonlarında Yunanlıların yenilgisi, Müslüman medeniyeti karşısında Hristiyan medeniyetinin yeni bir geri çekilmeyle karşı karşıya kaldığını gösterdi ve Müslüman kavimlerinin zeki yöneticilerinin idaresi altında Doğu'daki Hristiyanlardan askerlik açısından hâlâ ne 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kadar kuvvetli olduklarını ispat etti. 

On üç asırdan fazla bir tarihin, gayet sınırlı ve yüzeysel özeti, Avrupa ile Müslüman Doğu arasındaki ilişkileri araştırmak için mevcut olan çeşitli aşamalardan yalnız birini gösterir. Burada uzun uzadıya açıklamaya girişmemek için daha önemli olan diğer gelişmelerden bahsetmedim. Müslüman medeniyet ve tarihinin araştırılmasının ne kadar önem taşıdığını o suretle kanıtlamak çok kolay olurdu. 


Sefa Ein vi iz öl ki çiy 
İY El Ze es) ğü) Sal six 5 
sl > İLMİ kö gk. ll, m 
16 pe ZE Şal iii 
3) ai dal iy öyle dü» ji 25 


MSYİMANA A spare yyağ, dale) ye 
030432 EL Eş çi Vİ YEN > iü Mya Lil MES Aliçi yk, 


so İYİ KL; 4 € el İZİ ii gimh / sre İla Eyer Sis İYİ Jyas deyi | 
Piylas “ge İİ GS die yiin> İzel a i 
EY YUN Ji» * YALAN <5 yk 1 
by. 357. Yi yaz a, gis as pe! 
ys «& dal PAİN; ge İm silim —> 
SAS İs Oyu YI diy. yazayj 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 1 


Sayfa : 22 
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Sayfa : 23 
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Sayfa 21 

İslâm dininin eleştirel bir şekilde incelenmesi, Hristiyanlığın kökenlerinin bilimsel olarak eleştirilmesiyle birlikte gelişim göstermiş olması dikkat çekicidir. Bu araştırmaların her ikisinde de eleştirenler dikkatli davranmışlar ve bilimsel bir tarafsızlık göstermişlerdir. Bu bizim dönemimiz için bir şeref kaynağıdır. Dinlerin incelenmesinde önceliği, her zaman Hristiyanlık alır. Fakat bu incelemelerde ikinci sırayı İslâmiyet'in aldığı da inkâr edilemez. Bilim, aydınlar arasında din savaşlarından kaynaklanan tutucu ruhu söndürmüştür. Bu nedenle, çağdaş tarih araştırmaları, sadece yüksek dini ve ahlâki anlayışları ortadan kaldırmakla kalmamış; bizim neslimizin ulaştığı gerçekleri de kabul etmeyerek, eski zamanların dini ve ahlâki gereklerinin ürünü olan her türlü geleneksel ve şekilci unsurları kendisinden uzaklaştırmış ve dinsel inanışları değil, bilim ruhunu esas almıştır. 

Yapılan bu incelemeler arasında İslöm tarihi incelemesi özel bir öneme sahiptir. Çünkü kurumları konusunda bir çok gerçek belge ortaya koyan tek din İslâmiyettir. Bundan dolayı genellikle bütün dinlerin ortaya çıkış (sayfa 22) özelliklerini doğrudan doğruya aydınlatır ve Hristiyanlık kendisinden altı yüzyıl önce gelmesine karşın benzetmeler yoluyla ilk Hristiyanlığın kimi karanlık noktalarının anlaşılmasına da yardımcı olabilir. 
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lar. Her ikisi de kendilerinden daha nüfuzlu Samiyye kavimleri arasında dinlerini yaydılar ve iman ettiler. Bununla birlikte, İsa'nın kurtarıcılık görevi yoğun zulümlerle kesintiye uğradı. İnciller bu süreci eksik biçimde aydınlattığı halde, Muhammed'in yaşam öyküsü kısmen gerçek ancak, tümü de oldukça önemli olan bir yığın gelenek ile halifelere intikal ettirilmiştir. Çağdaş bir yazar için Muhammed, artık bir şeytanoğlu değildir (birinci kitap, birinci bab, Recueil des histoires des croisades, vol Ili G.di. Tiro). Cehennemin korkularını arttırmak için insanları aldatmış bir kişi değildir. İnkâr edilmesi ve çürütülmesi gereken bir yalancı da değildir. Tam tersine son derece öneme sahip bir insanlık belgesidir. Hristiyanlıktan sonra dünya tarihinin en büyük ahlâk ve siyaset devrimini gerçekleştiren bir dini sistemin kurucusudur. 

Çağdaş bilim, kavimler arasındaki bu kadar büyük heyecanları, (Sayfa 23) insanların, geleneklerin ve köhne uygarlıkların bu kadar karmakarışık olmasını gerektiren sebepleri keşfetmek fikrini takip ediyor. 
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Sayfa : 25 
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Sayfa 23 
Sonraları sorun daha başka türlü açıklandı. Muhammed'in kişiliğine ilişkin bir yargıya varmadan önce kim olduğunu bilmek, ne 


ğu esere ilişkin bir yargıda bulunmak için dolaylı bir sonuç çıkarmak yolu izlendi. Muhammed'in çevresinde neler oldu? Neden onun sesi uyuşukluğa dalmış bulunan bir kavmi sardı ve onu dünyayı ele geçirmeye yöneltti? Muhammed'in bir yalancı olduğuna yönelik daha önceki kanılarla işe başlamaktan vazgeçildi. Dünyanın (Sayfa 24) yüzünü değiştiren bir imanı aymazlık olarak düşünmenin dinin insanlık kalbinde derin bir iç rahatlama sağlamış olduğu ve peygamberin ölümünden on üç yüzyıl sonra bile bugün büyük bir yoğunlukta o iç rahatlığını sağladığı anlaşıldı. 

Bununla birlikte bu türden araştırmalar için temel olarak yalnızca Muhammed'in kişiliğini almakla yine yanılgıya düşülüyordu. Bu durum, gerçeklerin araştırılmasına yapay bir biçimde belli bir engel koymaktı. Tarihi olayları “teşhis” etmek yani her şeyin nedenini, kökenini bir adama dayandırarak, daha önemli birçok unsuru yok saymak, insanlarda bir tür doğal yönelimin gereklerindendir. Daha çok öneme sahip olan bu unsurlar ise, söz konusu kimseye faaliyet alanı oluşturan toplumun durum ve koşullarıdır. Sonra da bu toplumun ne 


olayı doğrulayan şey, yalnız bir kişi değildir. Bütün becerileri ve kusurları ile birlikte bütün toplumdur. Kişi hakkındaki öğretiyi, içinde etkinlik gösterdiği ve mensubu olduğu toplum hakkındaki araştırmadan ayıramayız. Çok az ya da hiç düzeyinde bir öğretim görmüş bir adamın yedinci yüzyıldaki Medine (Sayfa 25) gibi cahil ve ilkel bir çevre içinde kısa yaşamının, bütün dünyayı kapsayan bir devrim için en önemli ve en temel neden olabileceğini kanıtlamaya kalkışmak, insanı kesinlikle yanlışa yöneltecek ve kanıtlanması oldukça zor olacak bir iddiadır. Gerçekten de bu o kadar zor bir iddia ki buna girişenler gerekçelerin ve olayların bilinmediği yerlerde, bu eksikliği telafi için hayale başvurmak zorunda kaldılar 
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Sayfa : 26 
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Sayfa 25 

İslâmiyet'in kökenlerinin asi k görüntüsü (Sayfa 261 şimdilerde görülmeye başlamıştır. 

İlk Değerlendirmeler 

Eserin şekli kısaca bazı açıklamaları gerektirir. Asıl istediğimiz şey, her alandaki uzman araştırmacılara, gerek gerçek Doğu bilimleri uzmanlarına, gerekse sadece uzman araştırmacılara İslâmiyet'in ortaya çıkışından Osmanlı Türklerinin barbar cahillikleri ve ezici zulümleri altında İslâmiyet kültürünün boğulup kalmasına kadar olan süreçte, İslâm kavimlerini kapsayan bütün tarih bilgilerine güvenli ve kolayca ulaşabilecekleri bir kaynak sunmak ve temin etmekten ibarettir. 
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Sayfa 32 

Öte yandan, Muhammed ile yaydığı din arasındaki ilişkinin sıkı ve içten olması dolayısıyla, İslâm Tarihi yazıp da buna başlanoluşan bir giriş eklememek bir yanılgı ya da eksiklik oluşturur kanısındayım. Bunun için kısa olarak salt karşılaştırma yapmak düşüncesiyle en önemli hadisleri topladım ve notlarda bunun yaklaşık iki yüz milyon halk tarafından saygıyla anılan bu olağanüstü adamın kökeni ve kaynağıyla ilgili koşullara ilişkin olarak, peygamberlik görevinin, yaşamının açık bir biçimde anlaşılmasıyla sıkı sıkıya ilişkili önemli konulara yeterince girmekten kaçındım. 

Mekke'den Medine'ye kaçışından önce Muhammed'e ve atalarına ilişkin bütün bilgiler tarihten çok menkıbeye dayalıdır 


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Sayfa 33 


İleride zamanlarını ve yeteneklerini Doğu'nun sonsuz gizlerine, ırkımızın ilk karârgahı ve imanımızın, yasalarımızın ve ahlâkımızın ilk ortaya çıktığı sırlar ülkesi Asya'ya adayacak kişilere bir anlam ifade etmesi bakımından daha alçak gönüllü bir işle yetindim. 
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ye Gİ Sebe Halal Ik, ey m ge İİİ CEİab va a3 
SİM pg A İle SİKİY al aliz 
İY Sİ İL 054 İde € des Şi 


Sayfa 137 
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Sayfa : 137 
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Sayfa : 138 
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Sayfa 136 

Eski Arapların atalarının anılarını, açık ve kesin bir biçimde belleklerinde tutmaları, kabilelerin soy kütükleri hakkında özel bir araştırmada bulundukları hususu, Sprenger'in oldukça doğru olarak söylediği gibi, ailelerin bir belgeler hazinesi tuttukları konusu, hicretin (Sayfa 137) birinci ve ikinci yüzyılında İslâm bilginleri tarafından yazılan birçok soy kütüğü bilgilerini açıklamak ve onların doğru olduklarını göstermek için uydurulmuş bir masaldan başka bir şey değildir. Bu masala karşı çok önceden Sprenger (Das Leben des Muhammed, Ili. sayfa, oxxvi ve izleyen sayfalar) çok güçlü ve inandırıcı birçok kanıtla saldırmıştır. Yeni araştırmalar Muhammed'in bu eski biyografi örneğinin değerlendirmesindeki isabeti kanıtlamışlardır. Bu görüş Sprenger, Goldziher tarafından da benimsenen (Muh. 
Stud. 1, sayfa 181) bu düşünceden yola çıkar. Bu da Arapların (ilm-i ensab) soy bilimlerinin Halife Ömer zamanında bütün Müslümanları ve bir takım ashabâ, maaşa ve ödeneğe bağlamak gerektiği zaman başlamış olmalıdır. İleride bu konuya ayrıntılı olarak döneceğiz. Ödenek almaya hak kazanabilmek için yalnız Müslüman olduğunu kanıtlamak yeterli değildi. Kâfirlere karşı savaşda kullanılan ya da düşman bir ülkede askeri bir sömürge durumuna getirilen (Kufe, Basra, ilh.) Arap kabilelerinden birine bağlı olduğunu kanıtlamak gerekliydi. Ödenek alanların tamamı İslâm askeriydi. Kabileler sayılarına göre sınıflara ayrılmışlardı. Yani sırf kan bağına göre birleştirilmişlerdi. Bu şekildeki bir maaş ödeneği büyük bir hesap yöntemine göre uzunu uzun esami defterlerinin düzenlenmesini gerektirdi. Bu defterler (Sayfa 138) ölüm ve ek kayıtlar yapılmak suretiyle günü gününe olayları izleyebilecek bir şekilde bulundurulurdu. İşte bu gereklilik, soy bilimini ortaya çıkardı . Bu durumda kökenlerin ve ataların araştırılmasını, derin bir inceleme konusu haline getirdi. Eski Arapların durumunu ve eski zamanların anılarını iyiden iyiye incelemek için bir teşvik unsuru oldu ve aynı zamanda her türlü buluş ve keşif için kolay bir alan ortaya serdi. 


1ısI 
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Sayfa : 139 
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Sayfa 139 

Ünlü hadis bilgini Ebu Hureyre hakkında da aynı durum söz konusudur (32'nci madde, 2'nci nota bakınız. Bütün bunlardan daha garibi, Muhammed adının da peygamberin asıl odı değil, bir lâkâbı olması ve asıl adının unutulmuş bulunmasıdır. Bu bakım- dan garip bir olayla karşı karşıyayız (Medhalin 124'üncü maddesi- nin Vinci notuna bakınız). Buna benzer daha birçok örnek gösterebilecek durumda olmamıza karşın, sözü fazla uzatmamak için kısa kesiyoruz. 
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Sayfa : 141 
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Sayfa 141 

Soy kütüğünün düzenl eğ 1 > ger'in kabul ettiği gibi yönetimin bir emri olmasının yanı sıra, iddia edildiği üzere, İbrani soyunun kutsallığına üstün değilse bile, her halde eşiti olan Arap soyunun kutsallığını kanıtlamak ve böyle özel bir yöntemle, Muhammed'in peygamber niteliğine sahip olarak, genel anlamda Arap kavminin, Muhammed aracılığıyla ilân edilen Tanrı emrinin uygulayıcı görevlisi olarak yerine getirdiluluk olarak göstermek düşüncesinden ileri gelmiştir. 
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Sayfa : 142 
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Sayfa : 143 > 
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Sayfa : 143 ( 
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Sayfa : 144 
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Sayfa 142 

İslâmiyet'te de, iyi sindirilmemiş haham geleneklerinin ürünü olan aynı eğilim varolmuştur. Muhammed'in ailesinden daha soylu bir aile olamayacağı ve bundan dolayı, Allah'ın kendisini bir peygamber seçerken peygamberlik mührü gibi bir büyük nimeti Araplar arasındaki en soyluya, doğrudan doğruya İbrahim'in sodeki boş ayrıntılara önem vermeksizin amacına doğru duraksamaksızın yürüyen bir ameli adamı olan Muhammed, hiçbir zaman böyle bir şeref iddiasına kalkışmamıştır. Muhammed'in görevinin gerçek olduğu ve Allah adına söz söyleme hakkı kabul edilir ve benimsenirse, salt bununla yetineceği açıktır. 
Müminlerden bu hakkın teslim edilmesini istedi ve elde etti. Son peygamber sıfatıyla kendisinin bu hakkı teslim edildi. Ancak Muhammed hiçbir zaman bir soyluluk kanıtı istemeyi ve damarlarında (Sayfa 143) İbrani soyunun kanının aktığını iddia etmeyi aklına bile getirmedi. Hatta gerek kendisinin, gerek ailesinin sıradan halleriyle gurur bile duydu. Kendisiyle İbrahim arasında varolan tek ilişki, Kur'an'a göre, her ikisinin de Allah tarafından günahtan ve putperestlikten dünyayı kurtaracak hak dini yayma ve bildir- me göreviyle sorumlu tutulmalarıdır. İbrahim ve oğlu İsmail Kur'an'da sık sık anılırlar, ancak (bu önemli nokta oldukça dikkat çekicidir) yalnız Medine'de düzenlenen, yani daha sonraki surelerde adları geçer. Daha eski surelerde onların adlarına rastlanılmaz. 
Muhammed peygamberlik görevi sırasında özel nedenlere dayanarak, İslâmiyet'e Tevrat söylencelerini katmak istemiştir. Bir putperest tapınağı olan Ka'be'nin kutsal bir kökeni olduğunu kanıtlamak amacına ulaşmak için İbrahim ve İsmail söylencesi Muhammed'e çok uygun göründü. İl. sure 125-127'de, İbrahim ile oğlu, Allah'ın özel emri ile Ka'be'nin kurucuları olarak anılırlar. Ancak, Kuran'ın hiçbir yerinde İsmail'in Arapların atası olduğuna dair bir ibare geçmez. 


Daha sonrakiler ve özellikle Tevrat'a ve putlara ilişkin efsanelerin en büyük kaynakları olan İbn-i Abbas ile İbnü'-Kelbi, Muhammed'in (Sayfa 144) ölümünden sonra ona bir soyluluk icat etmeye kalktılar. Böylece Muhammed'in bütün ilesine ve genel olarak Arap ırkına bir onur gelmiş olacaktı. 


Sayfa : 146 


Lil 0473 çiz 3 Jbl Sie vlz> 
İğlcel DAT JE #3 Sisa Gl 
ŞANS siye ila len 5 düne EŞ 
Şira SAP 634 Ali Ee > 
Aİ GENİ li YG iye; 
giy e e ŞİŞİ CİLE €ği yal iye Âli © kal ala Eee İİİ İ 
3 yak eke EA İS sl Ga ya 3 


<& 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 1 


, 
Sayfa : 146 


SA ŞEN iss ZE örer lil söz vi 


AŞ İİ ez söyl EM azl Mal 
Mİİ yö Şİİ g3 Aİ Sa <a 
Al yay AZ 3i)sl İİ ie e 
Siğil ibi ir Sap sia Şi 
İS eliyer EMİ bi 331 Giyelim Baf 
Gidilğe Aİ İs $e333 cs WS, 
Sİ pyey İllez dedi dal pp > 
İğ LES AA İZ gey PC e öY3l 
LI ge Sasa geli, dile Adl 


.d 


n$ ye 

gp Se vala gi Gy ASİ üz Sr 
MyE Maya by elk esli. Gl İŞ IF gönye lal gis alk ZA İ 


lapa öl ie Lİ iz LA Je dene 


Us 
DE YY V, <8 diyar 


157 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 1 


Sayfa 146 

Arabistan Yarımadası çöllerindeki halk, bu gibi sonuçsuz zahmetlere her zaman kayıtsız kalmıştır. Bedevilerin dünyaya geldikleri andan itibaren gözlerini kapayacakları ana kadar her zaman mahküm oldukları o korkunç yaşam yoksunluğu ve acı, Bedevi Araplarda korunma ve düşünmek için çaba gösterme isteğini orma, koyun ve keçi sürüleriyle geçinmek, otlakları sürekli değiştirmek, iklimin sert havasını yatıştırmak, düşman saldırısı hakkında uyuyarak geçirilen bir yaşam ve Bedevi karargâhlarındaki açlığın acısından uyku ile yatıştıncı bir çare aranan boş günler: İşte Bedevilerin uğraşları ve düşünceleri. Bütün bunlar kadar soy kü- 

Şimdiki Bedevi Arapların coğrafi, maddi ve manevi koşullarının, Muhammed'in çağdaşı uygarlıkların, hatta Asur ve Babil kralları uygarlıklarının ve belki de daha eski dönemlerdeki Arapların koşullarının aynı olduğu dikkate alınacak olursa, bu değerlendirmeye konu olan sorun için özel bir değer ve önem kazanırlar. Arap Yarımadası coğrafyasının koşulları öyle bir durumdadır ki hiçbir beşeri (Sayfa 147) vasıta bunu değiştiremez. Çölün haşin ve şiddetli hayatı, hiçbir değişikliği kabul etmez. Orada yaşamak isteyen, yerinin değişiklik kabul etmezliğinin gereklerine katlanmak, ya onlara uymak ya da ölmek zorundadır. Dolayısıyla çöl öyle bir yerdir ki yalnız bir tür insan ortaya çıkarabilir. Bu çeşidi belirler ve sükarşın başka türlü olması kabul edilemez bir biçimde saklar. 
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Sayfa : 154 


İs üye gel alla Mya BP Gil daa 


İ3 € İzse2 7 gi içre vd 
VİMEO İl BE pal GE İle iz DAS dele 
EA Neye GE cr GE) Sl ssk ei üçe .: a |» (Ji b- eş 
Sl İLE EN Yer dü) ar 

RL gös) 004P ia esl. kiye ok ii Er azl d Mil 5 JALE YI gös! dilallar lar sai SU AR gazel 
OAG çay b çal sz dal 
Mae sa ğilyk çile yakal S3 isle yiz; 
3 eba dpi e33l gişl gesi Allar 
UV iy. ayki Sö daYas 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - | 


OP 
Şİİ iz öbeği. İğ par ör 1 
AN ok di .jezıl Spa A 
AAA vin yöy eki İh Hari ee 
A GAY b AE ya El, e il 
Ül ğlğz ger Sl bie ŞA AP kal 


— vet 
Sayfa : 155 
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Sayfa : 156 
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Sayfa : 156 
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Sayfa 153 

Bütün kaynaklar, bize Muhammed'in babası olarak Abdullah ibn-i Abdülmuttalib adında bir kişiyi gösterme konusunda ortak düşüncededirler. Böyle bir ittifakı bir anlaşma güvencesi gibi düşünmenin, peygamberin babasının tarihi bir kişilik gibi kabul etmeyi gerektireceği düşünülebilir. Oysa iş böyle değildir. Sprenger'in önemli bir biçimde gösterdiği kuşkular (üçüncü cild, sayfa CXLIX), sorunu daha merhameti bir biçimde incelersek doğrulanır. (Sayfa 154) Her şeyden önce, Muhammed'in babasının Abdullah adını taşıdığına ilişkin söylenen sözler kuşku götürür ve kesin değildir. Bu bilginin aslında kimden çıktığına ilişkin yeterli belirtiler yoktur. Örneğin, Taberi'ye bakınız (birinci cild; sayfa 1073, 8'inci satır ve izleyen satırlar), burada bu bilginin bize Hişam bin Muhammedü'-Kelbi (ölümü 206 hicri tarihil tarafından verildiği söylenir. O da babası Muhammed'ten (ölümü 146 hicri tarih) duymuştur. Muhammed ise bunu kaynağını belirtmeksizin açıklamıştır. İbn-i Hişam'ın metninde Abdullah'ın Abdülmuttalib'in oğlu olduğu bilgisi ilk önce İbn-i Hişam tarafından (Hişam, sayfa 69) verilmiş ve kaynak gösterilmemiştir. Daha sonraki sayfalarda Abdullah Abdülmuttalib'in oğlu olduğu konusundan doğrudan doğruya değil, dolaylı olarak söz ediyor. Bunlar Muhammed'in babası hakkında sahip olduğumuz en eski ve güvenilir bilgilerdir ki Muhammed'in ölümünden bir buçuk yüzyıl sonraya ittir ve İbn-i İshak ödet olduğu üzere kaynaklarından söz etmez. 

Hicretin ikinci yüzyılı ortalarında hadislerde yapılan büyük karıştırmalar akla getirilirse, bu zayıf temeller üzerine kesin bir güven duymanın olası olamayacağı kabul edilir. Muhammed kendi ailesinden söz etmeye hiçbir zaman özen Isayfa 155) göstermemiştir. 


Güvenebileceğimiz tek sağlam kaynak olan Kur'an da bu noktada sessizdir. Dahası var. 


Müslüman kaynaklarının da ortaya koydukları gibi, Abdullah adı Muhammed'den önce neredeyse bilinmiyordu. Bunu Muhammed'in mevki kullanma amacıyla koymuş olduğunu ve hatta onun tarafından icat edildiğini kanıtlamak bile olasıdır ki zor olmayacaktır. Abdullah adı Muhammed'ten önceki soy kütüklerinde pek ender geçer. Binlerce ad arasında sayılması bile gerekmeyecek derecede az geçen bu adlar, oldukça enderdirler. Bütün Arap soy kütüklerinin sahte ve sonradan uydurma olmaları keyfiyeti düşünülürse bunl ğlamlığından oldukça kuşku duyulur. Abd... ekiyle başlayan sözcükler Allaha ortak koşan Araplar arasında olasıdır ki en çok beğenilenlerdendir. Çünkü bir çocuğu filan veya falan putun kulu ilân etmekle, bir derece onu aynı putun korumasına veriyorlar ve böylece sihir etkisinden uzak tutuyorlardı. Abd ekinin eklenmesiyle oluşan putlu Arap isimleri konusunda Velhavezen Wellehevasen'in eserinden (Rest Ar. Heid, 2'nci sayfa ve izleyen sayfalar) yararlanılabilir. Burada görülür ki, Araplarda bu şekilde kişi isimleri oluşturmak biçimi atalarının tapınmasına sıkı bir biçimde bağlıydı ve abd ekini izleyen adlar daima 
| sayfa 156) şirk koşanların putlarından birini gösterirdi. Peygamberin ataları arasında Abdülmenat, Abdülaziz, Abdüddar, Abdülmenaf, Abdü Şems, hatta belki de Abdülmuttalib gibi bu türden birçok adlar vardır ve her biri bir müşriklik putunun kulu anlamındadır. Bununla birlikte hiçbirinde, hatta izleyen yüzyıllarda oluşturulan büyük soy kütüklerinde bile, Muhammed'ten önceki soylarda, Abdullah adını güvenilir ve sağlam belgelerde göremiyoruz. Muhammed'in büyük babası olarak bilinen kişinin bu ismi icad etmesi ve 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oğluna Abdullah ismini vermesi o zaman Arabistan'ında tamamen unutulmuş ve ihmal edilmiş mabudun kulu olması pek mümkün değildir. Tam tersine Abdülmuttalib'in zamanın geleneğine uygun olarak oğlunu ya Mekke'nin, ya da çevrenin ünlü putlarından birine ithaf etmesi daha çok olası idi. Muhammed'in hareketi büsbütün başkadır. Çünkü o, bütün çabasını hangi şekil altında olursa olsun putperestliğin yok edilmesi yolunda harcadı. 
Hatta insan adlarında bile buna izin vermedi. Soy adlarıyla birleşmiş adları olan birçok Arap biliyoruz ki Muhammed bunların müşriklik adlarını yeni imanın inançları ile çok daha uyumlu başka adlarla değiştirmiştir. Muhammed'in en çok sevdiği şekillerden biri ise Abdullah idi (Hacer'e bakınız. İkinci cild, 258'inci sayfa, 7'nci satır; 678'inci sayfa, 12'nci satır; 689'uncu sayfa; 3'üncü satır ve izleyen satırlar; 69'inci satır). 


Sayfa : 16 


bo $4 >) İsa sile Pi ğ —— 


ii» BERT Pİ gile ps ce SA öyeyi CEK, iade gp İSE e aşi 


Sayfa 160 

Yani yabancı bir aileden doğmuş ve büyümüş bir 
Mekke sakinlerine karışıyor, söyl ilk G0 Gali 
Rl e e yu 
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Sayfa : 162 
< 
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Sayfa v43 
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Sayfa 162 

İşte bu düşünüşten şu sonuca geliyorum ki Muhammed'in babası hakkındaki hadisler bile sonraki zamanların bir uydurmasıdırf1). (Abdullah gibi renksiz ve uydurma bir adı taşıyan) oğlunun yüzünü göremeden uzak bir ülkede ölen baba, ayrıca yabancı bir diyarda yaşamını kaybeden bir valide, Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Talib'in ailesi içinde bence yetim, fakir ve neredeyse ailesiz bir çocuğun varlığını açıklamak için dindar bir düşünceyle halk tarafından uydurulmuş bir takım masallar ve söylencelerdir. Aynı kabilenin üyelerine bir yakınlık ifadesi ve bir merhamet duygusuyla torun veya yeğen denilmesi yolunda var olan Arap göreneği, belirsiz bir acıma deyimini, bir açıklama ya da akrabalık ilişkisine dönüştürmüş olabilir. Bundan dolayı hadisçilerin ve halk düşüncesinin ilkel becerileri altında oldukça iyi saklanamayan bu kadar belirsizliklere bakarak, Muhammed'in oldukça karanlık ve yoksul bir kökenden gelmesi ve pek küçük yaşında tanımadığı anne ve babasını yitirip, yetim kalınca Abdülmuttalib ailesi ve özellikle Ebu Talip tarafından, çöldeki Bedeviler arasında eksik olmayan ve en yoksul ve en barbar Araplarda bile her zaman bulunan bir yeteneği oluşturan bir acıma duygusu ve dayanışma gerekçesiyle benimsenmiş ve korunmuş olması olasıdır (Goldziher'in Muh. Stud. Birinci cildi- nin 105”inci sayfasına bakınız). Orada müşriklik zamanlarında yabancıların ne kadar kolaylıkla (Sayfa 163) aile arasına karıştığına ilişkin açıklama vardır. 

Bütün bu kararsızlıklara daha başka kuşkuları da katarak açıkladığımız görüş, çeşitli verilerle de kabul ediliyor. Arabistan peygamberinin aldığı Muhammed adı, sözcüğün asıl anlamıyla bir ad değil, sanki bir takma ad, bir lâkâbdı. Araplarda pek yaygın olan böyle bir lâkâb verme geleneğinin bu işte yaran, baba adını eklemek zorunluluğuna gerek bırakmamasıydı. Peygamber 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Araplarda yaygın olan Amı, Zeyd, Said gibi bir ada sahip olsaydı, Arap geleneğince kendisini aynı addaki kimselerden ayırmak için babasının adını da eklemek gerekecekti. Takma ad ya da lâkâb ise böyle bir gerekliliği ortadan kaldırır. Dolayısıyla Muhammed adı, peygamberin gölgede kalmış ve belki de bilinmeyen babasının anısını ortadan kaldırmaya etki eden bir görev 

Not: 1. Hadisçiler için büyük bir noktayı oluşturan tarihi olay, yetim Muhammed'in Abdülmuttalib Gilesi içinde var olmasıdır. 
Abdülmuttalib'in oğullarından birini aldılar ya da Abdülmuttalib'e bir oğul uydurdular ve bunu çocuğun babası yaptılar. Abdülmuttalib ile Muhammed arasında böyle bir akrabalık bağı kurduktan sonra, Abdülmuttalib'in Hişam'a akrabalığını kurmaya başladılar. Hişam da Kusay'ın doğrudan doğruya erkek çocuklarının s0- yundan geliyor gibi benimsendi. 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 1 


Sayfa : 210 
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Sayfa 210 

Bu noktaya gelince biraz geriye giderek İslâm öncesi Kâbe'nin tarihi ve kökeni hakkında sahip olduğumuz başlıca hadisleri kısaca toplamak gerekiyor. Kâbe ibadeti, kuşkusuz dünyadaki en eski ibadetlerden biridir. Bu açıdan Hristiyan dini ve İbranilerin dini ile yarış edebilir. Bu ibadetin kökeni tamamen müşrikaöne olmakla birlikte, peygamber burada açıklamaya yer olmayan bir takım özel nedenlerden dolayı bu ibadeti, olduğu gibi, bütün törenselliğiyle yeni dine katmak istedi. Bundan dolayıdır ki Kâbe ibadeti, Arabistan'da olan tapınağın yirmi yüzyılı geçen uzun tarihi sırasında geçirdiği büyük olaylara karışmış maceralarına karşın, gücünden zerre kadar bir şey yitirmeksizin süregelmektedir. 
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Sayfa : 211 
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Sayfa 211 

Oysa Muhammed hiçbir çelişkiye düşmek korkusu olmaksızın Kâbe'nin kurucusunun İbrahim peygamber olduğunu ve oğlu İsmail'in kendisine yardım ettiğini serbestçe ortaya atabildi. 
Kâbe'nin müşrikçe ibadetini, birlik üzerine kurulmuş yeni dinden ayıran uçurumu, böyle cesur ve mutlu bir icadla doldurdu. Bu sözler itirazsız bütün Müslümanlar ve hatta müşrikler tarafından da benimsendi. 


Sayfa : 21 
Rk 
Sayfa : 213 
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Sayfa : 213 k 
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Sayfa 212 

Başlıca (sayfa 213) tapınma konusunun ünlü Hacer-i Esved'den ibaret olduğunu sanmak bir yanılgıdır. Oysa Kâbe'de Muhammed zamanında bir değil dört taş vardı. Bu dört taştan her biri tapınağın dört köşesini oluşturuyordu. Taşların dördü de Araplar tarafından özel bir saygı ve ululama ile anılırdı. Ancak açıklaması zor özel nedenlerden dolayı dört taştan biri daha çok özel bir önem kazanınca, makamın asıl putu olan Hubel ile öteki taşlar, yavaş yavaş ihmal edildi ve unutuldu. Kâbe'ye gelen kutsallık bu taşlar- dan değil, asıl Kâbe'nin kendisinden ileri geldiğidir. Peygamber'in 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Müslümanlara göre düzelttiği ve düzenlediği geleneklerden de doğrudan belli olur. Doğrusu, İbrahim, Allahın emri ile taşı değil, makam seçmiş ve o makamı “beytullah” yapmış, gerçek ve tek A lah'a ibadeti tesis etmiştir. Kâbe dışında Hacer-i Esvet'e ibadet, bugünkü Müslümanların gözünde İslâm öncesi müştiklik z0- manlarının Arapları açısından olduğu gibi anlamsız bir harekettir. 


Sayfa : 282 
uYı> da 
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Da 


Sayfa 282 

Bundan dolayı İslâmiyet yıkıcı bir eleştiriye en çok uğrayabilecek dindir. Ancak bilgi ve ayrıntının çokluğu bunların gerçek değerleri hakkında bize yanlış bir fikir vermemelidir. 


Sayfa : 283 


EY 
İrez AL y yuk e dil Şaka! fer mmi 


YAYLA Sesi) gl. güm alim gayb il 
İYİ Öl 0S züğ İYA  zin e) 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - | 


Sayfa : 283 
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Sayfa 283 

Sonradan olayların oldukça düzeltildiği ve düzenlendiği, daha önceden hiç bilinmeyen bir takım unsurların işe karıştığı ortaya çıktı, İslâmiyet'in ilk kökenlerine ilişkin gerçekler, bugün bizim için daha önce onun hizmetinde bulunanlarımızın oldukça yüzeysel güven veren ruhlarına göründüğünden çok daha fazla gizemli ve sessiz bulunuyor. Bu eleştiriden anlıyoruz ki bizi en çok ilgilendiren olay, yani Muhammed'in ruhunun psikolojik gelişimi, yaydığı dine kendisini yönelten gerekçeler, büyük başarısının gerçek nedenleri büyük bir karanlık içindedir. 


Sayfa : 284 
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Sayfa : 284 
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Sayfa 284 

Muhammed'in yaşamı üç döneme ayrılabilir. Birinci dönem, doğuşuyla başlar. İkinci dönem, hicrete kadar geçirdiği Mekke'deki mücadele ve bedel ödeme zamanını içerir. Üçüncüsü, Medine'de teokratik devlet kuruluşundan ölümüne kadar olan dönemdir. Bu sıradan bir ayırım değildir. Çünkü dönemlerin her birinde imi med, yeni ve dışarıdan bir takım durum ve koşulların yeni ve güçlü bir takım tutkuların etkisine kapılarak üç değişik görünüm altında ortaya çıkıyor. Şimdi ilgileneceğimiz birinci dönem, en mazlum dö- 


74 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 1 


nemdir. Çünkü büyük geleceğinden habersiz olan Muhammed'in, o zamanki simasını belirlememize ve tanımlamamıza yardım edecek unsurlar elimizde yoktur. Peygamberlik görevinin ortaya çıkışına kadar Muhammed'in ruhunun gelişim aşamalarını, ancak bu bilgiler yardımıyla gösterebilecek ve anlatabilecektik. İlk kırk senelik yaşamının alçakgönüllü karanlığı o kadar büyük bir eksiklik oluşturuyor ki bize kadar ulaşan gelenekler bunu tamamlamaya yeterli gelmiyor. 
Muhammed'in kendisi de bundan söz etmeye önem vermiştir. 


Sayfa : 285 
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Sayfa 285 5 

Yukarıda (32.- ve izleyen maddeler) Muhammed'in atalarından söz edildiği sırada, peygamberin soylu bir aileden geldiği iddiasına karşı kuşkular göstermiş ve elimizdeki unsurlarla Muhammed'in doğumuna ve çocukluğuna ilişkin bütün bilgileri bir masal ya da söylence olarak düşünmek, gerçek doğumunun kabul edilemez bir durum olarak bir bilinmezlik içinde kaldığını kabul etmenin ve açıklamanın yerinde olabileceğini söylemiştik. 
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Sayfa 302 

Bu sefer söylencesinin ortaya çıkışı Muhammed'in doğduğu seneyle ilişkilendirilmektedir. Çünkü, bir takım kanıtlara dayanarak Muhammed'in milâdi 570 tarihinde dünyaya geldiği yaklaşık olarak iddia edilebilir. Kaldı ki milâdi 632 yılında yaklaşık 60-63 yaşındayken vefat ettiği bilinmektedir. Böylece 570 tarihinde doğmuş olması gerekir. Fil Seferi, hiç kuşku yok onun doğumundan öncedir. 
Çünkü, bu noktada bütün söylenceler aynı görüştedir. Söylencenin gösterdiği günlerin sayısını (sayfa 303) tam bir kesinlikle bir tarafa koyabiliriz ve eğer böyle bir Fil Seferi olmuşsa, söylencenin, bizi inandırmak istediği tarihten çok daha önce gerçekleşmiş olduğu yargısına varırız. 

Şimdi Muhammed'in çocukluğuna ilişkin söylencelerin incemed'in yetiştirildiği ailenin oldukça alt bir sosyal tabakadan olması ve son derece yoksul bulunmasıdır. Muhammed kendi aile- da yalnız ve yetim bir halde büyüdüğü için bu durumun bir kat nında kalması da bir masaldan ibaret olması gerekir. Söylencenin kaynağı oldukça zayıftır. 126'ncı maddenin birinci notundaki kısaltılmış değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, bir ürün olanağı, yetim Muhammed'in esas olarak Mekke'li olmadığı, bazı nedenlerden dolayı Bedeviler tarafından Abdülmuttalib'in ailesine getirilmesi ve annesi ile birlikte bu aile tarafından kabul edilmesinin mübhem bir hatırasına daha sonradan bu biçime sokulmuş olmasıdır. 


— sip — — 
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Sayfa 22 

Muhammed'in Selefleri 

İslâmiyet'in doğuşunu ve olağanüstü başarısını açıklamak için Batı'da yapılan çeşitli açıklamalar arasında, özellikle Sprenger tarafından (birinci (Sayfa 23) cild, sayfa 133-134) desteklenen ve savunulan bir tanesi vardır ki o da Arabistan'da Muhammed'den önce dini bir hareketin varolduğunu kanıtlamaya yöneliktir. Muhammed oldukça kurnaz bir hareketle ve kararlı bir niyet ve irade ile bu genel duyguyu kendi kişisel çıkarı lehine çevirmiş ve ona ihtiyaç duyduğu biçimi ve yönü vererek büyük bir siyasi güce dönüş- 
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Sayfa 29 

Not 1- Hanif sözcüğünün anlamı hakkında birçok tartışma yapılmıştır. İbrani, Arami ve Süryani dillerinde varolan ve hemen hemen birbirinin aynı olan üç sözcüğe karşılık gelir. İlk iki dildeki (Sayfa 30) anlamı "ahlâksız, dinsiz”, Süryanice'deki anlamı ise “murdar"dır. Sonra "yalancı, mürüi” ve nihayet “müşrik” anlamına dönüşmüştür. Hristiyan Süryani eserlerinde asıl müminler bütün Hristiyan mezhepleri hakkında bu deyimi kullanırlar. Müşrik Arapların hanef (uzaklaşmak, ayrılmak) kelimesini putlara tapmayı birakanlar hakkında kullandıkları ve bununla bir ayıplama ve hafife almayı kastetmek istedikleri ihtimal dahilindedir. Daha sonraları bu deyim iki yüzlülük ve kavga anlamları almış olabilir. Putperestlik ve barbar ahlâk ve geleneklerine karşı mücadele edenler de bunu bir gurur kaynağı olarak kabul edebilirler. Ancak, bu konuda emin ve kesin bir bilgiye sahip değiliz. Onun için böyle bir fikir yürütmek fozla cesurluk olur. Muhammed Kur'an'da hanif sözcüğünü on iki defa, yani altı kez Mekke sürelerinde, altı kez de Medine sürelerinde kullanmıştır. Bu maddelerin sekizinde hanif deyimi İbrahim milletini ya da İbrahim dinini anlatmak ve tanımlamak için kullanılmıştır. Medine sürelerinin ikisinde (li, 60 ve N, 164) müslim sözcüğü ya da lesleme vechehul fiiline bağlıdır. Diğer bir maddede (XCVI-Il, 41) ve belki diğer bir maddede de DX1I, 32) müslim karşılığı olarak kullanılmıştır. (Lyall'ın JRAS eserine (1903), sayfa 779-780'e bakınız.) 


Muhammed tarafından bu deyime verilen temel anlam; Allahu ahad ve gerçeğe tapan kimse gibi görünüyor. Gerçekten de Kur'an'ın ayetinde (V, 60) ne İbrani, ne de Hristiyan bir adam olmayan İbrahim'den söz ederken hanife-i Müslümanlar deyimini görüyoruz. Bu iki sözcüğün birleşmesi de kanıtlıyor ki Muhammed'in kafasında iki deyim tam olarak birbirinin aynı değildir. Ancak karşılıklı olarak birbirlerini tamamlıyorlar. Halilullah olan İbrahim'in dini kişiliğini mükemmel bir hale getiriyorlardı. (şu eserlere bakınız: A. Von Kremer, Sitzungsberichte d'philos-Hist. XXXVilI cild Classe der K. 
Akademie d. Wiss.,) 
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Sayfa 35 

Muhammed'in olası ilham kaynaklarını, Arabistan'ın Hristiyanlığı benimseyen yerleşikleri arasında değil, Yahudiliğe yönelen kimseler arasında aramak gerekir. 
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Sayfa 48 
Mut in Gönderilmesi 


Doğulu yazarlar, peygamberin bir melek ve Allah ile gerçekten konuşmuş olduğu kanısından (Sayfa 49) hareket ederek, olayı güçlendirmek için söylenceler yarattılar. Avrupalı yazarlar da Muhammed'in bilerek yalan bir iş yaptığı düşüncesinden yola çıkarak, ortaya koyduğu şaşkınlık verici sonucu açıklamak için garip teorilere başvurdular ve bundan dolayı da apaçık yanılgılara düştüler (bakınız: Hughes, sayfa 387 a; 391 al. 


Bu yüzden, bu konu oldukça büyük zorlukları ve belirsiz yanılgıları içerir. Tarafsız bir eleştirmen bile konu hakkında daha önceden yanlış bir düşünce ile yola çıkarsa ya da elimizde kalmış olan pek az malzemeden olabildiğince yararlanma yoluna gitmezse yanlış düşünceye kapılabilir. Peygamberin doğumu ve gençliğine ilişkin söylencelere giriş olmak üzere ortaya koyduğumuz özet görüşümüzün amacı, söylenceye Git olan şeyleri, uydurma 
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Sayfa 51 
mesleğinin doğası ve içeriği ve son olarak da müşrikliğe karşı mücadelesinin aşamaları. 
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Sayfa 53 


Çünkü, Muhammed'in din konusunda özellikle yararlandığı Haham edebiyatı ile İbrani edebiyatında yetkin değildi. Ayrıca bundan başka, Muyir, Muhammed'in çocukluğuna ilişkin hadisler konusunda kendisinin sara nöbetlerinden çok acı çektiği yolunda belirtiler keşfettiği yanılgısına kapılarak, bununla her şeyi açıklayabileceği kanısını edinmiştir. Oysa sara ile din duygusu arasında ne gibi bir ilişki bulunduğu bilinmediği gibi, din duygusunun saranın bir sonucu olacağı da kesin bir şey değildir. Dini duygular, kalbin ve düşüncenin (Sayfa 54) en seçkin bir parçasını oluştururlar. 
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Sayfa : 57 
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Sayfa 57 


Bunlar da İslâm dininin büyük kısmını dahice bir çözümlemeyle incelemiş, İslâm bilginlerinin bize, ilahi emrin Muhammed'e doğrudan doğruya vahiy aracılığıyla bildirilmiş olduğunu göstermek istedikleri birçok şeylerin, ya yavaş bir gelişimin ürünü ya da peygamber tarafından belirsiz bir biçimde tespit edilmiş düşüncelerin genişletilmişi veya çoğu kez Muhammed'in hiçbir etkisi olmaksızın, daha sonraki zamanlarda ortaya konulmuş düşünceler olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
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Sayfa : 60 
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Sayfa 59 

Oysa Kur'an'dan öğrendiğimize göre Muhammed, hiçbir değişim ve dönüşüm geçirmeden yaşamış kibirli bir insan değildi. O da birçok değişimden geçmiş, yaşamın gerektirdiği zorunlu kavgalara girmiş ve oldukça gürültülü patırtılı bir uğraşın umulmadık olayları karşısında neredeyse her gün değişime uğramıştır. Muhammed birçok ahlâki değişimden geçti. Çeyrek (Sayfa 60) yüzyılı aşan fırtınalı bir yaşamın sonunda, büyük kavgasının ilk zamanlarındaki adamdan bambaşka bir adam olarak vefat etti. Muetkiler bırakmıştır. Böyle bir gelişimin izleri, Kur'an'da oldukça açık ve derin bir biçimde kalmıştır. Bizim en birinci ve en sağlam kaynağımız Kur'an'dır. Eğer yorumlama ve açıklama yöntemi bilinirse peygamberin yaşamına ilişkin söylentilerde bile bu gelişimin eserlerini gözlemlemek mümkündür. Muhammed'in gelişmesi bazı dönemlerde o kadar seri olmuştur ki Müslümanların kendisine gösterdikleri sınırlı hürmet, bu gelişmeyi açıklamaya yetmemektedir. Değişimlerin izleri Kur'an'da o kadar açık bir biçimde kalmıştır ki bunları temel alarak bütün Kur'an'ı tarih sırasıyla oldukça doğru bir biçimde yeniden oluşturabilmek imkân 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dairesine girmiştir (20Vinci fıkraya bakınız). Muhammed'in tarihi döneminde o kadar açık bir biçimde gözlemlediğimiz eylemleri- nin gelişim tarihi, mantıksal olarak, bizce bilinen döneme Git olmadığı gibi, çok daha önce başlamış olması gerekir. Dolayısıyla ilk zamanlardaki Muhammed'in, hicretten ve Medine'ye sahip olduktan sonra, peygamber olarak gönderilişinin ilk yıllarındaki zulümden çıkarak, tarihin ışığı altında Isayfa 61) bize göründüğü zamandaki Muhammed'den ahlâki olarak, düşünce olarak, dini mümkündür. İlk 2: lar, Müslümanların ve Avrupalı bi fi ve sade olmuştur. 

Muhammed'in ortaya çıkmaya neden ihtiyaç duyduğu, dinidüşüncesinin ortaya çıkışının ilk belirtilerinin hangi açık biçimler altında başladığı bir sırdır. Bunu araştırmak sonsuza kadar s0- nuçsuz bir iş olacaktır. Ancak, herhalde ileride, Muhammed'in ilk olarak Resulullah olarak ortaya çıkmamış, bu duruma yıllarca 


rak bakışlarımızı geçmişteki hangi noktaya kadar ulaştırabileceğimizi araştırmak ve İslâmiyet'in ortaya çıkışı hakkında tarihi verileri toplamak isteriz. 

193.- Birkaç yıl öncesine kadar oldukça büyük bir bilinmezlik içinde bulunan bu zor sorun, son zamanlarda Goldziher'in bir takım dahice değerlendirmeleri sayesinde (Arapische philol. Birinci cild, sayfa 1 ve izleyen sayfalar, sayfa 107 ve izleyeni) büsbütün başka bir görünüm almıştır. O, değerlendirme konumuzun üzerine oldukça parlak bir ışık saçmıştır. (Sayfa 62) Muhammed'in dini etkinliklere nasıl başladığı konusunun anahtarının, daha eski kavimlerde, Hintlilerde, Yunanlılarda ve Romalılarda bulunan epey eski bir düşüncede aranması gerekir. Bu düşünüş ise şairlerin ilamının doğrudan doğruya tannsal bir etki olduğu görüşünden ibarettir. Eski Araplar şiirin kökeni hakkında aynı düşünüşe sahiptiler. Yalnız şu farkla ki onların görüşüne göre bir adamda şairlik yeteneğinin ortaya çıkması, doğrudan doğruya cinlerin ürünü olan ilhamdı. Bu doğa dışı varlıklar, sahip oldukları bazı garip duyular sayesinde Kahinlere gaipten haber vermek, geçmişin ve geleceğin sırlanna erişmek gücünü verebilirlerdi. Arapça'da “şair” sözcüğünün, "bilen adam” anlamını karşılaması basit bir rastlantı değildir(1). Cinler ile bunların doğası, yapıları ve kökenleri hakkında burada Hughes (133 b, 138 a) tarafından verilen ayrıntılı açıklamaya başvurmalarını önermekle yetiniyoruz. Burada onları yinelemeye gerek görmüyoruz. Bununla birlikte şu kadarını söyleyelim ki cinlere ya da meleklere veya kötü ruhlara inanç, gerek eski, gerekse dan çok daha önemli bir unsuru oluşturur. (Sayfa 63) Bu, iklimin özel koşullarından, coğrafi yapıdan, ülkenin o muazzam, korkunç ve sessiz çölleriyle maddi bünyesinden kaynaklanır. Bu her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed de cinlerin varlığını kabul etmiştir.(3) 
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Sayfa : 64 
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Sayfa : 65 
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Sayfa 64 


Şimdi gerek Sprenger'in yanılgılarını, gerekse Muhammed'in cinlere inancının çeşitli aşamalarını bir yana bırakırsak, yalnızca konumuz için önem taşıyan nokta şudur: Cinlerin verdiği ilhamların etkisiyle insanın gündelik yaşamına sürekli olarak karıştıklarına ilişkin Muhammed'deki inanç güçlüdür. Kendi dinine örmek göstermek istediği iki büyük dine ilişkin öğrendiği şeylerin tamamı, bu inancı Muhammed'in ruhunda desteklemiş ve doğrulamıştır. Dolayısıyla Muhammed'in bu inancında bile ta baştan beri Yahudi ve Hristiyan etkisinin olduğu açıktır. Çünkü Muhammed 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tü ruhlar gibi düşünmüş ve bunları şeytan ile karıştırmıştır(4). Muhammed'e göre cin ile şeytan birbiriyle ilişkilidir. Bundan dolayı Kur'an'da görüyoruz ki (XVIII, 48. Burada iblis ya da şeytan bir cin ediyor ve kendisinin cinler tarafından ilham verilmiş bir şair (şair- i mecnun) olmadığını büyük bir kararlılıkla iddia ediyor (XXXVi1, 34). Bununla birlikte, diğer yandan kendisi de bu tür müşriklik fikirleriyle dolu olduğu, doğa dışı ilkamlardan yararlandığına ilişkin bir yargıda bulunmak için sahip olduğu duygu ve düşünüş şiddetini söz konusu edenlere (Sayfa 65) gerçek dışı bir köken atfetti. Muhammed müşrik kahinlerinin ilhamları türünden bir ilham ile kendisinin hiçbir ilişkisinin olmadığını şiddetle savunmaktadır. Bununla birlikte ilhamlarını borçlu olduğu şeyin cinlere benzer bir tür varlığa ait olduğunu, ancak daha yüksek derecede bir varlık olduğunu söylemektedir. Kendisine ilham veren gücün insanları yanıltan ve onların doğru yoldan çıkmasına neden olan bir varlık değil, tersine onların ahlâki kurtuluşunu sağlayan, günahın uğursuz sonuçların- dan ve cehennemin sonsuz acısından onları kurtarmaya çalışan bir varlık olduğunu açık olarak ortaya koydu. Muhammed bu düşüncesinin, İncillerden gelen öğretilerle de doğrulandığını görüyordu (Luka İncil'ine bakınız. Birinci cilt, 15, 35, 41, vd.). İncillerde, yeryüzünde insanlar arasında etkili olan ve kökenini Allah'tan alan Ruilâhi bir vergi olduğunu sandı. Herhalde bu iddiada bulundu (Kuran, XCVİL, 4; LOKMAN, 38, XAVİ, 193; XVI, 104, vd.). Bu Ruhü' Kudüs'ün daha sonra nasıl ve niçin melek Cebrail'e dönüştüğünü araştırmanın yeri burası değildir. 
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Sayfa 66 

Birinci yüzyıl ortalarında egemen olan bu düşüncenin konusu bir hadisten alınmış olmakla birlikte, nebilik görevinin ilk zamanlarına ait eski bir anıyı akla getirmesi gerekir (Goldziher'e bakınız. Philol, birinci cilt, 5). Bunları, Muhammed'in başlangıçta gerçekten yoğun içsel bir heyecana maruz olduğunun, bir takım dini endişeler ve vicdani bir düşünüşle içten bir şekilde üzüldüğünün ve bütün bu durumların onu faaliyete yönelttiğinin ve reformcu çabalarının 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başlangıcını oluşturduğunun doğrudan kanıtları olarak kabul edebiliriz. Başlangıçta Muhammed'in namuslu ve içten olduğunu, İslâmiyet hakkında incelemede bulunan tarafsız bir kişinin de bizim düşüncemizi kabul edeceğinden kuşku duymuyoruz. 
Muhammed başlangıçta gerçekten her hangi bir çıkar düşünmeksizin ortaya atılmıştı ve arkadaşlarının ahlâki ve dini koşullarını düzeltmek gibi yüksek bir amacı gözetiyordu. 
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Şayfa : 71 
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Sayfa : 72 
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Sayfa : 72 
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Sayfa : 74 
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Sayfa : 75 
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Sayfa 71 

Not 3.- Muhammed'deki bu inanç, bizi şaşırtmamalıdır. Hatta ilk Hristiyanlıkta cin ve şeytan konularının ne kadar büyük bir önem taşımış olduğunu değerlendirmemizin başına alırsak, biz 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tap bile ediyorlar ve müdahalesinden dolayı protestolarda bulunuyorlardı (Marko, I, 23 ve izleyen sayfalar). Diğer cinler söz söylemeden ve İsa'nın gerçek karakteri ve içeriği hakkında bildikleri sırı açıklamadan kaçıyorlardı (Marko, |, 34). Nitekim İncil'de sık sık sözü geçen şeytanları da anımsatalım ve Harnak'ın (Haracki (Die Mission und Ausbereitung des Cheristenthum in den ersten drei Jahrhunderten, sayfa 9) ilk Hristiyanlıktaki şeytanlara ilişkin oldukça dikkate değer incelemesini düşünelim. Burada görüyoruz ki bu inanç, uzun süre oldukça canlı bir biçimde var olmuş, İsa'nın ölümünden birçok yüzyıl sonra bile mucize için bir neden ve açıklama oluşturmuştur. İlk Hristiyanların düşünürlerini uğraştıran konulardan biri, bütün dünyada şeytanın hizmetinde olan kötü cinlere karşı kendilerini sorumlu tuttukları mücadeleden ibarettir. Harnak'ın bu dikkate değer eserinde Hristiyanlık kilisesinin Tertolyano, Örijen ve benzeri en saygıdeğer pederlerinden aktardığı fıkralar son derece dikkate değerdir. Bunlarda, cinlerin her gün insanların yaşamına ve uğraşlarına karışan, şairlerin ve kimi müminlerin ruhlarına hakim olan Arap cinleri, (sayfa 72) İsa'nın Galile kıtasında yaptığı gibi insanların bedeninden kovulması mümkün olan ve gerçekten de kovulan bu gerçek dışı varlığın inancı göze çarpar. Tertolyano IHarnak'a bakınız, sayfa 99, Not 2-3) cinlerin (sonradan Müslüman kelâm ilmi üyeleri- nin de iddia ettikleri gibi) müşrikliği ortaya çıkardığını iddia etmeye kadar varır. Örijen müşriklerin de cinlerin yardımı sayesinde Hristiyanlar tarafından yapılan mucizelerin benzeri mucizeleri gerçekleştirme gücüne sahip olduklarını kabul eder. Muhammed'den pek eski olmayan Hristiyanlar arasında var olan bu düşünce akımını değerlendirmeye alırsak, Muhammed'in kişiliğine ait incelemede, bu açıdan kuşkucu davranmanın gereği yoktur. Onun cinlere ilişkin batıl inancını kabul edilebilir görmek ve gerçekten de kendisine gerçek dışı varlıklar tarafından ilham verilmiş sanabileceğini kabul etmek durumundayız. 


206 
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Not 4.- Kur'an'da şu satırları okuyoruz (*11CXIV, 1-6): "Ben... gizli duran insanların göğsünde fısıldayan şeytanın kötülüğünden .... Allah'a sığınırım ... vb." İlk döneme ait bu sürelyli Kâbe'de müşriklere, şairlere ve kâhinlere şiirleri, hataları ve günahları öğreten ve ilham eden kötü varlıkların kötülüklerine doğrudan doğruya bir gönderme vardır. Gelenek, genellikle şeytanı vesvas deyimiyle anar. Ancak, Muhammed'in bütün gerçek dışı varlıklardan, şairlere ve kâhinlere ilham veren cinlerle şeytanlardan söz ettiği kesindir. 


Muhammed'in müşriklik ile mücadele içinde geçen gürültülü yaşamı sırasında düşünüşünün ne kadar değişime uğradığını incelemeye geçmeden önce, şimdiye kadar pek çok tartışmaya zemin oluşturan bir konu üzerinde, yani Muhammed'in ulaştığı ilk (Sayfa 
731 vahiy konusu üzerinde biraz düşünmek gerekiyor. Başka bir 
yerde topladığımız lgiriş, 206 ve izleyen fıkralar) bu konuya ilişkin çeşitli söylentileri açıkladığımız ve sınıflandırdığımız sırada, bunları neden dolayı bir konu ve uydurma olarak düşündüğümüzü gerçekten olmuş bir takım olayların bir hikayesi gibi değil, Muhammed'i tanımamış olan ilk Müslüman düşünüşünün, ilk vahiyin oluş biçimine ilişkin sanı ve tahminlerinin birer ifadesi olarak saydığımızı birer birer göstereceğiz. Hirşefeld'in kendisindeki ciddiyet ve çalışmasında göze çarpan mesleki enginliği ile çok az kabul olunacak uydurma bir hafiflik ile ne söylentinin inanılırlığını, ne de içeriğinin özel değerini hiç dikkate almadan "ilk" vahiyin gerçekleştiğine ilişkin İslâmi söylenceyi büyük bir gerçeklik olarak benimsemesine şaşırıyoruz. 

Bu konudaki söylencenin uydurmalığını belirleyecek araçtan yoksun olsak bile, bunların içeriği bir eleştiriyi götürebilecek durum- 


o, a elli emel 
/*) Bunlar yaklaşık bir çeviridir. Tamamen doğru olarak kabul etmek gerekeceği unutulmamalıdır. — Cahid. 
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da değildirler. Örneğin, Müslümanlar bile ilk sürenin hangisi olduğu konusunda aynı düşüncede değildirler. Birini yok sayan çeşitli söylentiler (rivayetleri karşılıklı olarak birbirlerini çürütüyorlar. Öyleki bir söylentiye diğerinden fazla bir değer veremeyiz. Hepsi de aynı derecede bağlayıcı oldukları için her söylenti diğerlerine eşit bir ölçü ortaya koyar. Bu söylentiyle karşılıklı olarak birbirlerini çürütüyorlar. 
Dolayısıyla sonuç kesin olarak sıfırdır. Buna benzer durumlar (Sayfa 
74) çoğu kez peygamberin biyografisinde göze çarpar. Genel olarak denilebilir ki bir olay hakkında birbirini çürüten o kadar çok söylenti bulunsa da, bu onlardan hiç birinin doğru olmadığının kanıtıdır. 
Varolan sürelerden hiç birinin Muhammed'in ulaştığı vahiylerin kesin olarak ilki olduğu söylenemez. Bu süreler Muhammed'e, açık gökyüzünde ortaya çıkmış bir şimşek gibi, günün birinde birdenbire gelmediler. Uzun bir aşılama döneminin ve dini düşünüşün ürünü olmuşlardır. Muhammed bunlara, birçok inceleme ve uğraşı sonucunda edebi bir şekil verdi. Bununla birlikte kendisini uyandıran iç nedenlerin, yukarıda tanımladığımız gibi gerçek dışı bir varlık olduğundan emindi. Peygamberin ilk edebi ve dini ürünleri- nin bir kısmının kaybolmuş olduğuna kuşku yoktur. Kur'an'ın en eski ayetlerinin kayıp olması öyle bir olaydır ki bu konuda kararsızlık göstermek uygun bir davranış olmaz. Âyetler biri yapay, diğeri doğal başlıca iki nedenden dolayı kayıp olmak durumunda idi. Bir kere bu ayetlerdeki düşünceler, peygamberin yeni düşüncelerine uyum içinde değillerdi. Bundan dolayı bizzat kendisi onları ortaşünülen Muhammed'in sözlerine pek az kimsenin önem verdiği ya da hiç kimsenin aldırmadığı bir zamanda söylenmiş oldukları ve bunları (Sayfa 75) dinlemeye önem verenlerin pek sınırlı ve cahil oldukları, dolayısıyla doğal olarak unutulmuş olduklarıdır. 
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Sayfa : 75 
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Sayfa 75 


İlk vahiyler hakkında böyle yapay bir düzenlemeye lüzum görülmesi, onların son zamanlardaki ayetlerin şeklinden ve ruhun- dan pek çok ayrı bulunmalarından doğmuştu. En eskiler, üslüp ve içerik bakımından Muhammed'den sonra meydana getirdiklerin- den açık bir şekilde farklıdırlar. 
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Sâyfa : 78 
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a'yfa : 79 
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Sayfa : 80 
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Sayfa 76 

Allah tarafından özel bir görevi üstlenmiş olmak, bir Resulullah olmak düşüncesi, Muhammed'de ilk zamanlar yoktu. Bu, uzun bir manevi gelişimin en son neticesi olarak ortaya çıktı. 
Müslüman geleneği her haberi bozarak ve düzelterek, hiç gerçekleşmemiş şeyleri bile gerektiğinde uydurarak, Allah tarafından gönderilmek düşüncesini ilk zamanlara taşımıştır. Muhammed'in düşüncesindeki gelişimi anlamadıkları ya da kabul etmek istemedikleri için dini etkinlikleri ile birlikte, peygamberlik faaliyetlerinin de başladığını iddia ettiler. Ancak gerçek durum bu çerçevede olmadığından dolayı, ilk olan bir vahiy aramak zorunluluğu kendiliğinden sona erdi. Çünkü böyle bir şey, hiçbir zaman olmamıştır. 
Muhammed'in edebi eserleri, bütün felsefi sözleri zamanla ve yavaş yavaş birer vahiy eseri haline geldiler. 

Muhammed'in, Medine'de son dönemde tanınmış olduğu düşünülürse, (Sayfa 771 sözcüğün geniş ve tam anlamıyla, ruhani ve cismani nüfuz olan ve tam bir iktidara sahip, apaçık bir Resulullah düşüncesi, peygamberin kafasında çok sonraları ortaya çıkmış bir sonuçtur. Bu, yaşamının sürdüğü durum ve koşulların, müşriklere karşı mücadelenin, taraftar ve dostlarının bağlılık ve özverilerinin bir etkisiyle olmuştur. 

195.- Bu zor konu hakkında kısa ve yüzeysel açıklamamızı genişletmek için, Muhammed'in gönderilmesine ilişkin olan söylenceyi incelemeye geçmeden önce dikkate alınması gereken bir nokta kalıyor. Muhammed'in, Resulullah olmak düşüncesine ulaşmadan önce geçirdiği aşamalar denizinin nelerden oluştuğunu, Kur'an'ın geçmeye yönelten heyecanların içtenliğini kabul ettikten sonra, şimdi Isayfa 78) ilk doğaçlama dini anlatımlarından öğütçülüğe, nebilikten de en sonunda Resulullah haline geçme aşamalarını belirlememiz ve sınırlamamız gerekiyor. Bu, kuşkusuz sorunun oldukça hassas bir noktasıdır. Çünkü, inceleme eserlerinin oldukça az olması, bu aşamaları açık bir biçimde değiştirmemize ve kesin sınırlarını çizmemize izin vermemektedir. Hiçbir çıkar düşüncesi olmayan içten bir adam nerede sona erdi? Daha az yüce nedenlerin etkisiyle hareket eden adam nerede başladı? Öç alma duyguları, siyasi amaçları, iktidar makamı tutkusu, yaşam kavgasının şiddetli zorunlulukları hangi noktada başladı? 


Muhammed öyle bir karakter ile doğmuştu ki bu karakterde duygunun gücü üstündür. Yani Muhammed öylesine şiddetli bir iç heyecanın avı olabilirdi ki bütün düşünme yeteneği kararırdı. 
Böyle şiddetli bir duyuş yeteneği, onun dini ve siyasi yaşamı için büyük bir yaşam gücü oluşturmuş olduğu kesindir. Ancak Muhammed, bu duygunun gücünü çok kere tamamen terk et- 


gunluğundan yararlanmış, ancak aklından ise daha az yardım görmüştür. Böyle niteliklerle hareket eden bir karakter, bir devlet adamının ve bir kavmin çobanına özgü üstünlüklerle birleşince Muhammed'i, daha çok kendi zamanının durumunu düşünen ve ona göre hareket eden bir kimse haline getirdi. Nefsine karşı büyük Sayfa 79) sonsuz bir güveni olduğu için en cesur girişimlere korkusuzca atıldı ve kendisine manevi üstünlük kazandıran, büyüleyici girişimleriyle sarhoş olan bütün taraftarlarını arkasından sürükledi. Bununla birlikte Muhammed hiçbir zaman önceden geniş bir plân ve yöntem düşünmedi, kafasında böyle bir şeyi olgunlaştırmadı. Yalnız kısım kısım ilerledi, o zamanın gereğine göre karar verdi. Aklın ve hesaplılığın ağır davranışlarını küçük gördü, iç düşünüşün etkisi ve coşl ani şiddeti, b içen gelen atılımlara bağlı harekette yatıştırıcı bir nokta aradı. Çekingen ve kararsız girişimlerden sonra, zamanla gittikçe daha cesur 


gelmeyen şeyleri değiştirmek ve düzeltmekte ya da ortadan kaldırmakta hiçbir sıkıntı duymadı. Bu yüzden yaşamı ve uğraşısı oldukça karmaşık bir manevi gelişme göstermiştir. Arada kısa, ancak şiddetli uyanmalar olmuş, sonra bunu uzun bekleme dönemleri izlemiş, acı verici düşkünlükler ve kararsızlıklar geçirmiş, kimi zamanlar bunların arkasından umutsuz başanların sarhoşlukları gelmiştir. 
Bunlarla birlikte olasıdır ki bilinçsiz bir şekilde düşündüğü sistemin ISayfa 80) büyük yanlışlarını Muhammed her zaman korumuştur. 
Çünkü girişmeye zorunlu olduğu sert kavgada, zamana uymadığını gördüğü bazı ayrıntıları yok saymakla birlikte, bazı ilkelere bağlılıkta ve onlarda ısrar etmesi, aynı ilkelere karşı izlediği hareket yolunun hep aynı durumda kalmasında galibiyet için güçlü bir neden bulmuştur. 


İlk önce, dini düşüncesini açık olarak ortaya çıkarmaya, içsel bir takım etkiler ve coşkular nedeniyle zorunlu olarak başlamıştı. 
Açık ve geniş bir amaç izlemeden, eylem ve hareketinin gerekçelerini, kafasındaki düşü i ye oi düzenlemeden işe atılmıştı. Bu yüzden Muhammed, yeni dinin 


26 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi-2 
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Sayfa 83 
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Sayfa 82 

Nöldeke tarafından düzenlenen Kur'an sürelerinin en eskileri ve özellikle bu takımın ilk yirmi ikisi oldukça ayrı bir özellik gösterirler. 
Bunlarda, kendi kendine konuşma gibi bir öznel nitelik vardır (Girim'e bakınız, P, birinci cilt, sayfa 27). Bir şiir eğilimi de görülür. Özel ve garip bir görüntüye sahiptir. Müşrik kâhinlerin uyumlu açıklamalarını, yarı şairane cümlelerini anımsatır Başlangıçta Muhammed bunlardan kendisini pek ayırmamıştı. Çünkü Arabistan'da henüz edebiyat yoktu. Her güzel gösteri şairane bir biçim alırdı. Muhammed bir şair olmakla suçlanınca, daha doğrusu bir şair diye ya 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da kâhinlik uğraşısına istekli diye düşünülünce ve kendisine bu gibi adlar verilince, zorunlu olarak şairlerin ve kâhinlerin üslübundan giderek uzaklaştı ve kendisiyle onlar arasında hiçbir benzerlik ya da ilişki bulunmadığını kanıtlamaya çalıştı. Bu tartışmanın etkisini henüz hissetmemiş olan süreler bir takım ünlemlerden ve seslenişlerden oluşmaktadırlar ki dinleyiciler üzerinde edebi etki bırakmak, onlara gizemli bir şaşkınlık ve korku vermek amacına hizmet ettikleri ortadadır. (örneğin, CI, XCIl, XCIli, XCIV, XCV, vb. 
(Sayfa 83) sürelerinin başlangıçlarına bakınız). İnsanlığın geleceğini çevreleyen korkunç şeylere karşı, derin bir biçimde hassas bir ruhun ancak içten bir şekilde etkilerinden ortaya çıkmış olabilirler. Bütün bunlarda bir Tanrı'nın gönderdiğine ilişkin bir iddiası miştir. Çünkü Muhammed, yalnız gerçek ve tek bir Tanrı olduğunu, Hristiyanların da, Yahudilerin de Tanrısı olduğu anlaşılan ve müşriklerin Kâbe ibadeti gerisinde de belirsiz bir biçimde saklanan Allah ile doğrudan doğruya ilişkili olmaya herkesi davet eder ve teşvik eder. Özetle Muhammed'in başkaları için bir iman aramadığını, daha çok büyük gerçeği kendi hesabına tanımak ve anlamak için çırpındığını, dinleyicilerini sonsuz ve amansız bir biçimde aymazlığa düşmemek için arkasından gelmeye davet ettiğini görü ş 
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Sayfa 89 

Not 1.- Nebi sözcüğünün esas olarak Arapça olmadığını kanıtlamak için benim uzun uzun açıklamaya girmemin gereği yoktur. Çünkü şimdiye kadar pek çok incelemeye konu edilmiştir. Bu yüzden okuyucularımızın Guidi'nin “Delle sede primitiva dei popoli semite” sayfa 136, De vocabulis in antiguis Ar. Carm. Et, Fraenkel'in Die Aramischen sayfa 2; aynı yazarın In Corana pergrinis Fremdwörter im Arapischem sayfa 158 ve 232; Pautz'un sözü geçen kitabının 222'nci sayfasına ve dördüncü notuna baş vurmalarını önermek yeterlidir. 
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Sayfa : 95 
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Sayfa 93 

Olağanüstü galibiyetin ve aldığı sonucun gerek düşünceleridi zekâ ve karakterinin ürünü olduğunu kavramıştır. İşte bu sarhoşluk ve birinci görüşünde büyük bir yüreklilikle her türtü çekinceyi ortadan kaldırır, cesur bir biçimde ortaya çıkar. Sıkılmaz, bırakılır. Birinci hatta, önceden bilinmeyen yeni unsurlar, ayin ay- yeni şeriat çevresinin ürünü değildirler, Muhammed'in ruhunun bulunduğu yeni şeriat ruhunun da ürünüdürler. Düşmanlıklara neden olan en büyük unsur, dışanda Kureyş'e, içerde Yahudilere ve münafıklara karşı siyasi, askeri mücadeledir. Muhammed, şimdi her gün ölçüsü artan bir taraftar sınıfı üzerinde, tartışma götürmez bir biçimde, kesin bir egemenlik ve etki sahibi sıfatıyla hareket eder. 
Bu taraftarlar demir bir düzen ile elde edilmişlerdir. Gündelik yaşamın ta aileden, tapınağa Isayfa 94) ve savaş meydanına varıncaya kadar bütün uğraşların esasları, bu düzen çerçevesi içine alınmıştır Düşünce mücadelesi sona erdi, yerini kişi mücadelesi aldı. Artık sorun müşriklik putlarına sempati duyup duymamak sorunu değildir. Arabistan'da kim mutlak egemen olacaktır? Zafer Kureyş'in tüccar topluluğunda mı kalacaktır, yoksa firari Resulullah da mı ortaya çıkacaktır? İşte sorun budur. Onun için kendisi öncelik sıralamasın- da hepsinin üstüne çıkar. Allah'a bile, peygamberin yardımcısı sıfatıyla gösterilmek bakımından, ikinci derecede bir makam aynılmış denilebilir. Artık Allah, ibadeti uğrunda her şeyin feda edilmesi gereken bir yüce varlık değildir. Oldukça güçsüz bir varlıktır ki Muhammed'e siyasi görevinde yardım eder, onun galip gelmesini kolaylaştırır, yenilgilerinde ona teselli verir, insanlar üzerinde büyük bir yönetimin dünyasal sorunları çözmesi konusunda yardımcı olur. 
Bu, peygamberlik ve siyasi yaşamın yeni aşamasının ilerlemesin- de her gün ortaya çıkan (tehaddüs) zorlukları ortadan kaldırmaya hizmet eder. Şiddet karakterli, acımasız, öfkeli, intikamcı, in- gibi kararsız, cahil, gerek genel, gerekse özel hiçbir düzene gelmez bir huy içinde Muhammed'in oldukça işine yaradı. İşte bu eğilim, tutku ve çıkarlar (Sayfa 95) karışıklığı arasında peygamberin yüzü, Arabistan'ın o büyük devriminin gerçekleştiricisi olarak yükselir. 


Sayfa : 95 
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Sayfa 95 
Ad olarak dini fakat uygulamada siyasi olan bu dönem, hareketlerin istatistiksel incel & Muhammed'in i düşünü- 


' Sayfa : 98 
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Sayfa : 99 
vx. salça YU SJ$ ola yaz Zoyli 
İL MLIŞİ yle yiye İpe İM LE sile SAİ sama) İŞ yakn ie e 
(al Sel ll Gİ b ANİ 
SAZ BİŞİ DAİ yala ib Yİ AF. 
k ye e yauĞi, Na 673 
ele E ye» 54l ÜLül saya Şöyl iy eb gil İk id da ba sal öz, Belirli Sim, İNİ zn eğe e 

Pİ # N ” 


Sayfa 98 

İslâm Tarihi'ne ilişkin olaylar için yazdığımız girişi, olduğundan daha fazla uzatmadan, incelememizin bu bölümünde daha ileri gitmemiz mümkün değildir. Her halde umuyorum ki Kur'an'ın bize ne kadar doğurgan bir inceleme sahası ortaya koyduğunu ve kutsal metinlerin sunduğu malzemelerin önemli noktayı oluşturan esas meselenin, yani Müslüman propagandasının başlangıcının, hiçbir yalancılık kastına kapılmayan, ancak yüce gerçek hakkında derin bir inançla hareket eden, dindar bir ruhun namuslu ve içten ortaya çıkışından ve peygamberdeki önceleri kendi kendisini, sonraları dostlarını (Sayfa 99) ve akrabalarını, bütün ulusunu o tamamen (müstariki esiri bulundukları müşriklik aymazlığından kurtarmak amacından ibaret bulunması keyfiyetini kanıtlamaya bol bol yeterli geleceğini göstermiş oldum. Böylece bir gerçeğin ortaya çıkması insanlık için büyük bir önem taşımaktadır. Bu, Müslüman dininin bir takım (suçlamalara) ağvat (pisliklere) ve saldırılara dayanma konusunda gösterdiği gücü açıklar. 
Bu kadar seçkin bir durumda olmayan diğer unsurların, bu kadar katıksız olmayan diğer amaçların, Arabistan peygamberinin karmaşık ruhunda filizlendiği durumda bile İslâmiyet'in nihai zaferi- ne ulaşması keyfiyetini açıklar. Muhammed ilk yılların yöntemin- den ayrıldıysa, bu bizi şaşkınlık içinde bırakmamalıdır. Muhammed diğer çağdaşları gibi, en az onlar kadar insan biriydi. Henüz yarı vahşi bir durumda, her türlü kültürden yoksun, yalnız doğa- 


sının yönlendirdiği ve karakterinin verdiklerini rehber edinmiş bir toplumun bireyi idi. 


Sayfa : 101 
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Sayfa : 101 
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Sayfa 101 

Mesleğine kırk yaşında namuslu ve samimi bir vaiz olarak başladı. Kendi maddi çıkarları için değil, içinde yaşadığı toplumun manevi çıkarları için büyük bir gerçeklik adına mücadeleye atıldı. Daha sonra teokratik bir imparatorluğun bir mutlak reisi, nin kurucusu sıfatıyla yaşama veda etti. Özellikle bu iki sonuç kendisinin manevi ve düşünsel gücünün ürünü idi. Bu yüzden 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Muhammed, şevk ve heyecan dolu olarak siyasi ve askeriyesinin olgunluk döneminde, az çok çekici, saygı güzellikleriyle iyice dolu bir halde son nefesini veren bir doğu hükümdandır. Bırakınca- ya kadar bütün dereceleri ve gelişen nitelikleri görürüz. Bütün bunlarla birlikte son zamanların o sahte dünya panıtısı, başlangıçtaki namuslu içtenliğini yok edemez ve etmemelidir. 

Kur'an'ın Tarih Sırasıyla Derlenmesi ve Düzenlenmesi 

Görevlendirme ile birlikte Kur'an ayetlerinin de vahyi başlamış olduğundan dolayı, inceleme uzmanlarına kolaylık olmak bakımından Isayfa 102) Muhammed'in gönderilme görevinin tarihine Avrupa Doğu bilimleri uzmanları tarafından Kur'an'ın çeşitli kısımlarını tarih sırasıyla sınıflama yolunda gerçekleşen bazı girişimler hakkında bibliyografik bilgileri de ekleyeceğiz. Bilindiği üzere Kur'an'ın metni, peygamberin ölümünden yaklaşık yirmi sene sonra ilk Müslüman katiplerinin bize bırakmış oldukları şekilde indi ve keyfi bir biçimde sıralanmıştır. 


Sayfa : 112 
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Sayfa 112 

1. Muhammed üç yıl düşüncelerini ve inancının yasaklarını gizlice bildirdi, genel propaganda üç yıl sonra başladı. 

2. Beşinci yıl, yani genel propaganda başladıktan iki yıl sonra Habeşistan'a hicret gerçekleşti. 

3. Habeşistan'a hicretten sonra Haşimilerle bağlantı kesildi, bu da iki yıldan üç yıla kadar sürdü. 

4. Bu ilişki kesme bittikten sonra, hicretten üç yıl önce Ebu Talib ile Hatice vefat etmişlerdir. 


Sayfa : 116 
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is ayfa : 136 
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Sayfa 1385 

Bu ise Mekke sürelerinin en sonuncularından biridir. Ancak bunda bile namazın nelerden oluştuğu anlatılmadığı gibi, yalnız akşam ve sabah namazları önerilmekteydi. Her günkü namazın esası, yöntemi ve sayısı hakkında Kur'an'da kesin talimatların bulunmayışı insanı oldukça düşündürecek bir eksikliktir. Bu konuda ortaya çıkan görüşlerin belli başlılarını ileride vereceğiz. Birincisi ve en önemlisi, namaz hakkındaki talimatların bulunmayışı, ilk başlarda Muhammed'in insanları yeni bir dine çekmek için gerçek bir inanç dinin en birinci ve en önemli unsuru namaz olurdu. Müslüman kelâmcılara karşın İslâmiyet, bilindiği üzere, beş temel görevi içerir. Bunun birincisi Allah'a yemin etmek, peygambere iman, ikincisi namaz kılmaktır. Günde beş kere belli bir biçimde namaz kılınacaktır. Diğer üç zorunluluk; yani zekat, hac ve oruç ikinci derecede öneme sahiptirler. Tarihi zamanlarda görülmüş olduğu biçimiyle, İslâmiyet'in en bir düzendir. İslâmiyet'in bu en açık görünümünün ayetler ve alçakgönüllükten ileri gelmemiş olması nasıl açıklanabilir? Sprenger'in bu doğa dışılığı gidermeye yarayan değerlendirmesi (birinci cilt, 316, 318-329) çok az inandıncıdır. İlk olarak, görüşünü onaylatmak bakımından sözünü andığı hadisler uydurmadırlar. İkinci olarak, Muhammed'in, yaydığı dine Resulullah sıfatıyla başlamış olduğunu söylüyor. 
Sofuluk geleneğini (odların yinelenmesi ve Katolik kilisesi ibadetleri biçiminde namazı) de Sprenger İslâmiyet'in ilk zamanlarında ortaya çıkmış gibi gösterir. Oysa bunlar İslâmiyet'ten çok daha sonraki zamanların ürünüdür. Gerçek şu ki İslâmiyet'in ibadete ilişkin biçim ve hükümleri Muhammed hayattayken açık bir biçimde saptanılmamıştır. Hodis derlemelerinin namazdan ve abdestten söz eden bölümlerini okumak (Buhari, birinci cilt, 47-82: 99-100, vb.) ilk yüzyılların takva sahibi kişiler arasında namaz hükümleri (Sayfa 136) hakkında ne kadar farklı düşüncenin var olduğuna ilişkin bir fikir edinme- ye yeterlidir. Emevi halifelerinin son zamanlarında, halife İkinci Ömer zamanında bile beş vakit namazın vakitleri kesin değildi (Goldziher'e bakınız. Muh. Stud. İkinci cilt, 20-29). Muhammed birçok usül ve gelenek oluşturdu. Fakat bunları vahiy ile doğrulamadı. 
önünde geçirilen bir yaşamın gündelik uygulamaları ile belirsiz bir biçimde ortaya koydu. Muhammed namaza gittiği zaman diğer- 


iken geçerli olan usul ve uygulamaların ömeklerini topladılar, bugün İslâmiyet adı altında tanıdığımız katı, mutlak ve karışık kurallı kelâm ve ibadet hükümleri usulünün düzenlenmişini ortaya koydular. Oysa ki bu İslâmiyet, Muhammed'in Mekke'de kurduğu ko- 


muş sürekli olmayan bir yönetici topluluğu vardı. Muhammed, Medine'ye kaçtığı zaman taraftarı olan Müslümanların sayısı yetmişten biraz fazlaydı. Her şey neredeyse bir aile arasında düzenleniyor gibiydi. Bu yüzden Girim'in, ilk Müslümanların namazının oldukça sade olduğunu, Yahudi ayinine benzer bir biçimde günde üç namazdan oluştuğu yolundaki tahmini (birinci cilt, 25), gerçekten uzak değildi. İlk namaz güneş doğmazdan önce sabahleyin, birisi de gün batımında, m. zi de | i kılınırdı. 
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Sayfa : 137 


sma 


SİM TEATİME e gl 


Sayfa 137 


Mekke devrinde Müslümanları istisnai durumların dışındaki durumlarda namazdan önce abdest almazlardı. 


Sayfa : 144 
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Sayfa 144 


İslâmiyet'i ilk kabul eden erkeğin Ebubekir olduğunu söyleyen 


Sayfa : 153 
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Sayfa 153 


Birçok Arap kabileleri Hristiyanlığı kabul etmişlerdi. Oradaki kabilelerin hepsi yalnız Hristiyanların değil Kuzey Arabistan'da yerleşik Yahudi ve Yahudileşmiş Arap kabilelerinin de uygarlık etkileri altında kalmışlardı. Hiç şüphe yok ki Zeyd, Muhammed'in ailesine, bu fikirlerin bu medeni ve dini hislerin bariz izlerini birlikte getirmiştir. Zeyd, ölmüş babasıyla aynı fikirde bulundu. 


Sayfa : 157 
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Sayfa 157 


Bunula birlikte, sonraları Muhammed'in davası galip gelmeye başladığı zaman, bunlar ikinci defa İslâmiyet'i kabul ettiler. Muhammed'in zamana uymak yolundaki mahirâne siyaseti sonucunda, İslâmiyet'e tekrar kabul olundular. 


Sayfa : 162 
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Sayfa 162 


Muhammed üç sene mezhebini gizli bir şekilde yaymaya devam etti. 


Sayfa : 167 
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Sayfa 167 


İlk olarak ahlaki ve dini kanunların ilânı ile başlamıştır. Mevcut kuruluşlara doğrudan doğruya bir saldırı yapılmamıştır. 


Sayfa : 167 


el. eki 


Hİ SİL İP Sa yü del laz es daf İle 
- EE Ky EE JE 31 gi Sele 


Sayfa 167 


Garim'in görüşüne göre Muhammed'in Mekke'de açtığı ilk çığır, Mekke işçi sınıfının Kureyş asilzadelerine karşı gerçek bir sosyalistlik hareketinden ibarettir. 
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Sayfa : 168 
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Sayfa 168 

Muhammed'in taraftarları, on sene mücadeleden sonra hâlâ parmakla sayılabilecek kadar azdılar. Firar zamanında sayıları yetmişi biraz geçmişti. 


Sayfa : 169 
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Sayfa 169 


Yani Kureyşilerin düşmanlığına, Garimi'nin bahsettiği sosyalistlik ve ihtilâlcilik eğiliminin yanı sıra siyasi sebepler de katılmıştır. Ayrıca konumlarını ve ticari menfaatlerini ahlâkın önünde tutan bu kurnaz ve pragmatik tacirler fikirlerini yeni yeni yaymaya başlayan Muhammed'in -ister deli, ister bedenine cin girmiş biri, ister yalancı ya da samimi olsun, halkın taktirini kazandığı zaman başarıya ulaşacağını biliyorlardı. 


Sayfa : 169 
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Sayfa 169 


Bundan dolayı Muhammed, zengin tacir sınıfının inandıkları dinlerini, ticari menfaatlerini, siyasi kuruluşlarını tehdit eden bir adam sıfatıyla görülüyordu. Ailelerin işlerini ihlâl ediyor, (sayfa 
1701 kölelerde kurtuluş ruhunu uyandırıyor, aile bağlarını sarsıyor, 
Arap sosyal hayatının bel kemiğini kırıyordu. Bundan dolayı, Kureyşilerin muhalefetinden ve bu muhalefetin çok sert olmasından hayrete düşmemek gerekir. 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi-2 


Sayfa : 170 
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Sayfa 170 


İlk Medine devresinde Muhammed Kâbe'den kurtulmak arzusunu açık olarak belirtmişti. Çünkü taraftarlarına Kudüs'e yönelerek namaz kılmayı emretmişti. 


Sayfa : 210 
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Sayfa 210 


Keza üçüncü soruya cevap olarak başka bir ayet indi. “Sana ruhun ne olduğunu soracaklar. Deki : Ruh öyle bir şeydir ki Rabbe taalluk (ilgili olma, ait olma) eder. 
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Sayfa 309 


Benu Bekr Vaillerin, bir Şii olan Benu Kays bin Elebelere mensup olun meşhur şair Işi, peygamberi görmek için Mekke'ye geldi. Peygamberden çok bahsedildiğini işitmişti. Müslüman olmak istiyordu. 
Mekke yakınında müşrik bir Kureyşliye rastladı. Kureyşli bu yabancının amacını anlayınca, İşi'yi bu amacından vazgeçirmek için elinden geleni yaptı. "Muhammed zinayı ve fuhuşu men ediyor" dedi. Işi "Bu işlerle benim bir ilişkim yok" cevabını verdi. 


Sayfa : 350 
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Sayfa 350 


Abbas, Muhammed Medinelilerle bir anlaşma yaparken düşmanlarına karşı emin surette müdafasını temin (sayfa 351) edecek şartlarını elde etmek için dilekte bulunuyordu. Bundan dolayı ilk söz alan Abbas oldu. Medinelilere, Muhammed'in Mekke'de korunmaya, şeref ve itibare nail olduğunu hatırlattıktan sonra, hazır bulunanlara, yeğenini korumaya almakla yerine getirecekleri görevi hakkıyla idrak edip etmediklerini, kendisini düşmanlarına karşı himaye edip etmeyeceklerini sordu. Abbas sözü- 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ne devam ederek dedi ki: “Ona vaad ettiğiniz şeyi yerine getirebileceğinize emin iseniz bu işe girişiniz. Fakat bugün kendisini iğfal edecek veya kendisine hıyanet edecekseniz, o halde onu burada bırakınız. Çünkü vatanda, ailesi onu fazlasıyla himaye etmektedir.” Hazır bulunanlar, Muhammed'i kendi ailelerindenmiş gibi korumaya hazır olduklarına dair güvence verdiler. Kesin bir anlaşmaya varmadan Muhammed'den bir konuşma yapmasını rica ettiler. Bunun üzerine peygamber, yeni din ile üzerine yüklediği görev hakkında uzun bir konuşma yaptı ve açıklamasını doğrulamak için çeşitli ayâtler okudu. Bu konuşması çok etkili oldu. 
Hazır bulunanları şevk ve galeyana getirdi. Beraber, mağrur pegambere doğru ilerleyerek, istediği şeyi kabul ettiklerine işaret olmak üzere ellerini uzattılar. Bütün düşmanlara karşı kendisini koruyacaklarına dair yemin ettiler. (Sayfa 352) Bunun üzerine Ebul Hişum bin Altıhan söze karıştı ve Muhammed'e, Medinelilerle Medine civarındaki Yahudiler arasında şimdi bozmak mecburiyetinde kalacakları bir antlaşma bulunduğunu hatırlattı. “Biz bunu yaparsak, Allah'ta bize zafer nasip ederse, bizi terk ederek vatanına dönecek misin?" Muhammed derhal cevap verdi: "Sizin kanınız benim kanımdır. Siz ne dökerseniz bende onu dökeceğim. Siz benimsiniz ben sizinim. Siz kiminle harp ederseniz bende onunla savaş yaparım. Siz kiminle barış yaparsanız, ben de onunla barış yapacağım." 


Muhammed'in sözlerinden memnun olan bütün herkes ona ellerini verdi. 
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Sayfa : 373 
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Sayfa 372 


Arabistan'da varlığı kabul edilmiş yalnız bir kurum vardı. Bu da kabileden ibaretti. Kabile aynı kökten çıkan, yahut kendilerini böyle zanneden (fiiliyatta her ikisi de aynı şeydir), aynı kanı taşı- an kimselerden oluşuyordu. Soyut bir devlet ve bu devletin kanunlarının yerine getirilmesini sağlayan kuwet anlayışı, eski Araplara tamamiyle yabancıydı. Araplar kan bağının ortaya koyduğu sosyal bir yapının dışında, hiç bir sosyal yapıyı tanımıyorlardı. Ortak kan hissi, bir sürü karşılıklı yardım ve görevler yüklüyordu. Bu görevlere kabilenin istisnasız bütün kişileri, kutsal bir kanun haline gelmiş eski âdetler dolayısıyla bağlıydılar. Bu kanuna itaatsizliği hiç kimse aklına bile getiremezdi. Eski Arapların yega- ne kabul ve tasdik etmiş oldukları bu görevler, yüksek bir makamın onayı olmaksızın tam ve çiğnenmesi mümkün olmayan bir şekilde bulunuyordu. Bugün bile Arabistan'da İslâmiyet'e rağmen hiç değişmeksizin geçerlidir. Çünkü bu görevler olmazsa çölde hayat yaşanmaz bir hal alır. Bir kabilenin teker teker kişilerini diğerine bağlayan güçlü bir duygu, sosyal yapının ruhunu oluşturuyordu. Din hizmetini görüyorlardı. Kabileyi; canlı, organik ve bir cins halinde, topluluğa götürüyordu. Kabilelerden her birinin Isayfa 373) kendilerine ait ibadetleri ve kendilerine ait putları vardı. İlkel tarzda putperesttiler. Bu, her kabile için aynı şey değilse de, inanç ve ayinler ikinci derecede öneme sahipti. Araplar hiç bir zaman din adamı olmamışlardır. Onların içinde hayat veren kıvılcım, hiçbir zaman ihlâl edilmeyen ortak kan bağı fikrinden ibaretti. Bunu çok kutsal ve değişmesi mümkün olmayan bir his haline yükseltmişlerdi. Muhammed'in yalnız mensup olduğu kabileyi düşünerek propagandaya başlamış olduğu muhakkaktır. 
Muhammed kan bağından ayrı bir dini cemaat düşünemezdi. Dini cemaatte her konuda kabile ile aynı şey olacaktı. Kabile ile 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benzerlik gösterecekti. Çeşitli kabilelere ve ailelere mensup kişiler arasında manevi bir birlik, başlangıçta tamamıyla yabancı bir fikirdi. Muhammed'in tabiatı ve zihniyeti için düşünülmez bir kavram idi. Çünkü Muhammed içinde bulunduğu ve fikirlerini yaydığı toplumun gerçek bir çocuğu idi. Bundan dolayı Muhammed'in içinde bulunduğu zorluğa rağmen faaliyet sahası kendi ailesini dar çevresinden dışarıya yaydığını gördüğümüz zaman, ihtimal ki farkında olmadan büyük bir inkılâba (devrime) doğru ilk adımı atmış olduğuna da şüphe etmiyoruz. Muhammed'in daha ilk günlerden beri akrabalık bağlarından bağımsız ve onun önünde siyasi ve dini bir müessese (kuruluş) vücuda getirmeyi düşünmüş olduğunu iddia etmek istemiyoruz. Kendi ailesinde çocuklarının bile kendisinin fikirlerini takip etmediklerini görünce durum ve şartların içeriği onu bu yola sürükledi. 


Muhammed faal bir propagandaya başladı. Çeşitli şekillerde sevgi ve karşıkoymalar ile karşı karşıya kaldı. Karşılaştığı sevgi dolu hisler karşısında zorluklara önem vermemeğe başladı. Halkın bazı sınıflarında karşılaştığı karşı koymalar bir hayli idi. Faaliyet sahasını genişletirse daha kolay taraftar bulabileceği ümidi ile evde propagandasını genişletmeye başladı. İşte faaliyeti bu şekilde kâh burada kâh orada, ya şu aileden ya öteki aileden kendisine bir taraftar toplamayı başardı. Bunların içinde köleler ve azadlılar da vardı. Bunların kaybedebilecek birşeyleri yoktu. Ne olsa, hepsi kârlı çıkacaklardı. Muhammed, farkına varmadan, zamanla, insan topluluklarının esası olmak üzere eskiden beri Arabistan'da mevcut olmuş olan sosyal yapıdan derin bir şekilde farklı, başka bir sosyal yapı meydana çıkarmış oluyordu. Isayfa 
3751 Müslümanlar arasında kan bağı, yerine ortak bir imanın fikir birliğini ve daha uygar bağlar kuruyordu. Bununla birlikte Muhammed'in amacı bu değildi. Çünkü, (Kur'an ayâtlerinden anlaşıldığına göre) Muhammedin zihninde yalnız bir şey, yalnız bir gaye vardı. O da Kureyşlilere dinini değiştirtmekti. Muhammed kesin bir şekilde Arap kaldı. Emellerini kendi kabilesinden dışanı- ya yaymadı. İman bağlarının, kan bağlarıyla birleşerek karışması icap ediyordu. Mekke devrinin bütün tarihi, Muhammed'in vücuda getirdiği dini cemaatin kan bağı esasına dayanan bir cemaat halinde kalpten sonuçsuz bir teşebbüsten ibarettir diye kısaca özetlenebilir. Muhammed yeni bir topluluk oluşturmakla beraber eski topluluğu ıslah etmediğine samimi bir şekilde inanıyordu. 
Yenisi ile eskisi arasında bariz bir fark, mutlak bir kabiliyet farkı bulunduğunu fark etmiyordu. 


Muhammed ihtimal ki Yahudilerdeki hem din, hem kan bağı esasına dayanan birliği taklit etmek istiyor ve buna benzer birlik meydana getirmeye çalışıyordu. Koyduğu esasın bu düşünceyi sonuçsuz bırakacağını takdir etmemişti. Fakat Muhammed'in görmediği şeyi, Kureyşiler mahir tacirlere has, ince bir zekâ ile kavradılar. İslâmiyet'in arz ettiği yenilik altındaki (sayfa 376) tehlikeyi keşif ve tahmin ediyorlardı. Çekinceli bir tedbirli davranış devresinden sonra, yeni dine karşı açıktan açığa ve kesin bir şekilde bir vaziyet aldılar. Kureyşilerin muhalefeti ise, İslâmiyetin ihtilâfa konu olan hâlini doğrulayacak yerde, aksine şiddetlendirdi. 
Aradaki mücadelenin şiddeti Müslümanları eski yolu terkederek yeni bir çığır takip etmeye zorladı. İslâmiyet bu şekilde bir Kureyş dini olma tehlikesinden kurtuldu. Cihanşsümul bir din haline geldi. Muhammed'in önlemesine engel bırakmadan Kureyşiler peygamberin dinine öyle bir vasıf yüklediler ki Muhammed hiç bir zaman bunu arzu etmemişti. Kureyşiler Muhammed'in dinini reddetmekle Allah'ın sevgili kulu olmayı da reddetmiş bulunuyorlardı. Muhammed'in, Kureyşileri küçük bir İsrail kavmi haline getirmek amacında olduğu şüphesizdir. Bunun olmaması Kureyşilerin sayesindedir. Kureyşiler tarafından reddedilen Muhammed'in nihayet bütün Araplara hitap etmesi ve dünyanın tarihini değiştirmesi şerefi, farkında olmadıkları halde Kureyşilere aittir. Muhammed kendi hemşehrilerinin dini başkanları olsaydı, Medineliler hiç bir zaman Muhammed'den yardım ve nasihat istemezlerdi. 
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İSLÂM TARİHİ 
Yazarı Tercüme 
Leon Caetani Hüseyin Cahit 
İstanbul 


Tanin Matbaası 1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 208 


Yazar : Leon Caetani 
Cild : Gri 
Ebadı S 
En 113.5 cm 
Boy :19.5 cm. 


Sayfa Adedi : 4284 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi- 3 


Sayfa : 61 Can 


GAS Ak İŞİ düzi saa —.yeş 

ME bp SN 8073 3 El İNİ Sezoş 
BİN e33 Şi pa e 41, dal v3 sö alyş Em Dsi il zel 3»> EE Kİ 
SALİ 3 ŞEYE sala İSA S $İe33 sa 
“45, e EN MA e)İ3İ SAİR çöle Ül vi ik Şİ İZA Kaf. sanki e» 
e 
ESAZİ gi af 035 al bü Sİ epg 
KAN. Şi Eral Gİ İş si 
Sesi bi ei İŞ Şi SA 6 ee 
& esin Hele 7 ekşi SA özüm daily 

“ 


Sayfa : 62 
GE, TTA 


vela SekEl3 pr” vE ..i b, Liz LL baleni 
AML zaf 


Muhammed kendi evinden Ebubekir'in yanına gitti ve derhal kaçmak gerektiğini bildirdi. Ebubekir böyle bir ihtimale karşı dört aydan beri sekiz yüz dirheme iki deve edinmiş, bunları büyük bir itina ile beslemiş ve kuwetlendirmişti. Develeri gündüz çölde otlatmak ve istenildiği zaman hazır bulundurmak üzere, Abdullah bin 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Arkat adında birini görevlendirmişti. Muhammed Ebubekir ile birlikte yalnız başına kaçmaya karar verdi. Bütün Gile, Ali ile birlikte Mekke'de kalacaklar ve muhacirlerin korunmak üzere Muhammed'e bıraktıkları servetleri ve kıymetli eşyayı koruyacaklardı. Ebubekir de ailesini bıraktı. İki firari Ebubekir'in evinin arka tarafındaki bir aralıktan çıkarak, Mekke'nin güneyinde bir saatlik mesafede; (Sayfa 62) Medine istikametine ters bir tarafta bulunan Sur Dağı'ndaki bir mağaraya gidip saklandılar. 
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Sayfa 62 

21. — İki firariye Amir bin Fehire'nin süt getirmesinden başka, Ebubekir'in kızı Esma da her gece yiyecek getiriyordu. Üç gün mağarada saklandılar. Muhammed'i Mekke'ye getirecek adama, Kureyşiler yüz deve ödül vaad ettiler. Bununla beraber kimse Sur 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Dağı'nda saklandıkları yeri bulamadı. Üç gün geçip de peygamberin kayboluşuyla ilgili Mekke'deki telaş yatıştığı zaman Muhammed, (Sayfa 63) Ebubekir tarafından hazırlanmış olan iki deveyi rehber Abdullah bin Arkat ile birlikde getirtti ve yola çıkmaya hazırlandı. 


Sayfa : 63 
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Sayfa 63 

Sonra Esma'nın getirdiği çok miktarda yiyecek yanlarında bulunduğu, iki deveyi koruyan adam için de üçüncü bir deve tedarik edilmiş olduğu halde, Muhammed ile Ebubekir yanlarında rehber Amir bin Fehire ile Medine yolunu tuttular (Taberi |. cilt, sayfa 1236- 1239, 1239-1240) . Ebubekir, Amir bin Fehire'yi semerin arkasında, devenin üstüne bindirerek birlikte taşımıştı. 
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Sayfa : 65 
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Sayfa : 65 
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Sayfa 64 

Not 1 - Muhammed'in Mekke'den o kadar az mesafede bulunan Sur Dağı'na sığınmayı tercih etmiş olması, takip edilmekten korktuğunu ve arkasından yetişmeye çalışanlar olursa izini kayıp ettirmek istemiş olduğunu gösterir. Mağarada yalnız üç gün kaldıkdan sonra yola çıkması da, Kureyş'in Muhammed'i öldürmeyi veya takip etmeyi hiç düşünmeyerek, ortadan kaybolur olmaz kendisiyle artık hiç meşgul olmadıklarını kanıtlar. Sürafe bin Nevfelin peygamberi takibe kalkışmış olduğu ve bir mucize etkisiyle durmaya mecbur olduğu yolundaki sözler bir menkıbeden ibarettir IHişam'a bakınız, sayfa 331-332; Esir, ikinci cilt, sayfa 81-82; Hâmis, birinci cilt, sayfa 373-375; Halebi, ikinci cilt, sayfa 182 ve takip eden sayfalar, 188. sayfaya varıncaya kadar). Bununla birlikte Ebubekir ile mağarada kalmak isteği bir menkıbe değildir. Çünkü Kur'an'da bundan açık bir tabir ile bahs olunmaktadır. "Siz Muhammed'e yardım etmeyecek olursanız Allah, kâfirler kendisini başka biriyle kovmak istedikleri zaman ve ikisi de mağarada yalnız kaldıkları zaman, Muhammed arkadaşına: Ümitsiz olma, Allah bizimle beraberdir dediği zaman nasıl yardım etmişse, yine öyle yardım edecektir. O zaman Allah kendisini emniyet altına aldı (sekine kelimesi kullanılıyor ki bir haham tabiridir. Hirşfeld'e bakınız. Sayfa 16), görmediğiniz saflarla onu takviye etti ve müşriklerin gülmesini (Sayfa 65) dindirdi. 
Kelimetullah ise (bu haham tabiri olan Zebur'un tercümesidir. Hirşfeld'in bahs etdiğimiz kitabına bakınız) yüceltildi. “Allah mutlak hakimdir" (IX, 40). Dikkate şayandır ki kılavuz Abdullah bin Arkat bir müşrik idi. Böyle olduğu halde iki firari, hiçbir ihtiyat tedbiri almış 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olmaksızın, pervasızca kendilerini ona bırakmışlardır. Kimse kendilerine saldırmayı düşünmüyordu. (Halebi'ye bakınız. İkinci cilt, sayfa 107; Hacer, ikinci cilt, 674-675, numara 9001). Bu nokta, Müslüman tarihçilerin de dikkatini çekmekten geri kalmamıştır. Büyük kısmı, İbn-i Arkat'ın müşrik olması durumunu hiç sözetmeden geçmişlerdir. İbn-i Haldun bunu açıkdan açığa söylüyor (ikinci cilt, zeyl 15). Hacer de Buhari'nin rivayetine dayanarak aynı şekilde hareket etmektedir (ikinci cilt, sayfa 674, satır 15-16). 
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Sayfa 67 

Ecred'den, Zu Selim'den, Ağda vadisinden, Tehin kuyusundan, Ebabi'den, El-Fecr'den, El-Arc'dan, Söniyyetü'-ayr'dan ve Reim vadisinden geçtiler. Nihayet Medine yakınlarında Kıba'ya benu Amr bin Avf'ın evine doğru varmış oldular. 
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Sayfa 73 

Bu haberin güvenilirliği hakkında şüphe uyandıran Pazartesilerin uygunluğu durumu bir tarafa bırakılsa da Arap tarihçilerinin gözünden kaçmış bir durum vardır. Hicretin birinci senesinin Rebiülevve- li'nin on ikisi, 622 milâdi senesi Eylü'ünün 24'üne tesadüf eder. 
Bu ise bir Pazartesi değil Cuma günüdür. 


Sayfa : 74 
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Sayfa : 75 
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Sayfa 74 

Muhammed'in Medine'ye girmeden önce, Kıba'da ikameti için, hiç şüphe yok ciddi sebepler vardır. Fakat rivayetler, bunlardan söz etmeden geçmektedir. Bu nazik susuş bir takım meselelerin olduğuna işaret eder. Medine “de, Evsler'le Hazrecliler arasındaki felâket yaratan iç savaşın ve o müthiş kanlı katliamların olmasının neticelerini hâlâ muhafaza eden bir şehirde böyle korkulacak, rahat durmaz bir yabancının gelişini arzu hususunda (Sayfa 75) henüz tam bir uzlaşma ortaya çıkmamış olduğu düşüncesini verir. Daha önceki devrelere ait rivayetler, Muhammed'i karşılamaya Kıba'ya gidenlerin miktarını beş yüze çıkarıyor (Hâmis, birinci cilt, sayfa 379). 
Fakat, bu pek az güven veren bir sözdür. Kıba'daki kısa ikamet etme durumu, ihtimale göre Medine halkının birbirlerine karşı düşmanlıkları bulunan çeşitli grupları arasında, ihtimal ki son bazı zorlukları gidermiş olmak ve Muhammed ile taraftarlarının bütün Medine cemaatince korunanlar sıfatıyla serbestçe şehre girebilmelerini sağlamış olmak için son girişimler ile geçmiştir. 
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k 
Sayfa : 80 
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Sayfa 80 

Not 1 —Tarihi rivayetlere göre (Taberi'ye bakınız, birinci cilt, sayfa 1656, satır 20; Hâmis, birinci cilt, sayfa 382, son satır) bu, Muhammed'in Cuma gününü Müslümanlar için haftalık tatil günü olarak belirlemiş olması ilk defadır (Ol Cuma cem'ha Resulullah). Dolayısıyla ilk okumuş olduğu hutbe budur. O tarihten sonra Müslüman cemaati başkanı açıktan açığa her hafta hutbe okumuştur. Çeşitli olaylara ait hadisleri tek bir hadise bağlamak ve tek bir güne toplamak eğilimindeki hadisçilerin eserleri, incelendiğinde, yeterli ve güvenilir dayanakları olmaması nedeniyle bu rivayetleri tamamen kabul edemesek de, bundan yine de iki önemli sonuç çıkarabiliriz. Birincisi: Haftada bir tatil günü tayin etmek fikri peygamberde ancak Medine'de Yahudilerle temastan sonra ortaya çıkmış ve bu da hicretin birinci senesi esnasında Yahudileri ve Hristiyanları taklit ederek meydana gelmiştir. İkincisi; o zamana kadar Muhammed'in bir İbrani cemaatiyle bu kadar uzun temas etmediği, İbranilerin, ne ayinleri ne usul ve âdetleri, ne de siyasi bağlar ve müesseselerden mahrum bir ilk toplantı kurulunun dağınık parçalarını toplamak ve muntazam teşkilât altına almak için bir (Sayfa 81) araç olmak üzere aleni dini merasimlerin ahlâki kıymetleri hakkında bir fikri olmadığıdır. Bu suretle başka tarafta | giriş $ 113 ve takip eden fıkralar) Muhammed'in hiçbir zaman Arabistan'dan dışarıya uzun seyahatler yapmamış olacağına dair sahip olduğumuz kanaat aracısız olarak 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teyid edilmiş olur. Bazı İslâm fıkıhçıları (Halebi'ye bakınız. İkinci cilt, sayfa 204 son satır ve takip eden satırlar) Cuma gününün ve ona bağlı merasimin tayin ve tesbiti İslâmiyet'in bu kadar sonraki bir devresine tesadüf ettirilecek olursa (çünkü vahyin gelişinin başlangıcından beri on üç sene geçmişti) Cuma gününe ait bütün merasimin zayıf bir noktası ortaya çıkacağı, Yahudiler ve Hristiyanlarla mukayeselere kalkılacağını keşf ve tahmin ettikleri için Muhammed'in daha Medine'ye gelmeden önce Cuma gününü tatil günü olarak tesbit ettiğini, fakat Mekke hayatının özel durumlarının ve şartlarının bu tatil toplantılarının serbestçe yapılmasına imkân bırakmadığını yalnız , yanlış olarak iddia etmişlerdir. Haftalık tatil günü olmak üzere Cuma gününün önemi ancak kısmen Muhammed'in eseridir. Cuma ve Cuma'nın meziyetleri hakkındaki en eski rivayetten (Buhari'ye bakınız. Birinci cilt, sayfa 223-278) gerçekten Muhammed'in Cuma gününe büyük bir önem verdiği anlaşılmaz. Ancak daha sonraki zamanlarda Müslüman fıkıhçıları bütün müminler ile birlikte camide eda edilen namazları Müslümanların birinci derecedeki vazifeleri arasına dahil etmişlerdir. Bu da Müslüman kuwvetlerinin daimi surette bir çeşit resm-i geçidi yapılabilmek, inzibata yücelik ve şan kazandırmak ve bütün fertlerde İslâm kanunu altında birleşmiş, oldukça kuvvetli bulunacakları bilincini ortaya çıkarmak amacına bağlı idi. Ancak o zaman siyasi sebepler Cuma gününü gayet büyük bir siyasi öneme sahip bir ihtiyaç haline getirmiş oldu. Bu âdeti takviye için Muhammed'in ağzından bir takım hadisler naki ettiler ki bunlar Cuma'nın diğer hafta günlerine üstünlüğünü beyan ediyorlar ve ogün camilerdeki genel toplantıların büyük ahlâki kıymeti üzerinde ısrar ediyorlardı. (Sayfa 82) (Mischat, dördüncü kitap, 24 üncü bab). Cuma namazının ve özellikle hutbenin ortaya çıkış tarzı bu konuyla gayet sıkı bir şekilde alakalıdır (Goldziher'e bakınız. Muh. 
Stud. İkinci cilt, sayfa 42. Hicretin ikinci senesi olaylarında 3. ve takip eden fıkralara bakınız. Müslüman âyininin kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi vardır). 
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Sayfa : 82 
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Sayfa 82 

Medine'de Caminin Kurulması (Hicretin ikinci senesi 3. ve takip eden fıkralara da bakınız) 

Muhammed, Müslümanların ibadet etmeleri için kendisi tarafından yapılacak ilk caminin devenin durmuş olduğu yere yapılmasına karar verdi. Burası açık bir arsa idi. Etrafında birkaç hurma ağacı vardı. Bir kısmını ziraat yapılan küçük tarlalar ve bazı müşrik mezarları işgal ediyordu. Muhammed kime ait olduğunu araştırdı (1| ve iki yetim Sehl ve Süheyl'in vasisi Muaz bin Ufrad'ın, parayı kabul hususunda güçlükler göstermiş olmasına rağmen satın aldı (2). 
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Sayfa 84 
Namaz genellikle özel evlerde gizli kılınırdı. 

Caminin inşaatında güneşte kurutulmuş tuğlalardan başka iki giriş kapısının yanları için taş kullanıldı. Hurma kütükleri de kullanılmıştır (Haldun, İkinci cilt, (Sayfa 851 zeyl 16). Bazılarının rivayetine göre ilk cami damsız sade bir duvardan ibaretti. Kıble Kudüs'e doğru döndürülmüş idi. Muhammed'in emriyle kesilen hurma ağaçları kıblenin etrafına sütun şeklinde dikildi. Üzerine küçük bir çatı yapıldı. İçeriye girilecek kapının yanlarına birkaç taş konuldu (Hâmis, birinci cilt, sayfa 387, satır 10-17). 
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Sayfa : 85 
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Sayfa 85 

Duvarlar ve temellerin üç zirâ (75 cm. ile 90 cm. arasında değişen ölçü birimil kısmı taştan, yukarıki kısmı ise güneşte pişmiş tuğladan yapılmıştı. Başlangıçta cami sadece açık bir avludan ibaretti, hiç çatısı yoktu. Fakat sahabeler güneş ışıklarının yakıcı ısısına maruz kaldıklarından dolayı şikayet ettiler. Onun için birbirlerine örülmüş büyük hurma yapraklarından bir dam yapıldı ve üzeri bir çamur tabakasıyla örtüldü. Çatı sütun olarak kullanılan hurma direklerine tutturuldu. Tavan o kadar alçaktı ki ayakta bir adam eliyle dokunabilirdi (Hâmis, birinci cilt, 389-390). 
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Sayfa 88 

İlk zamanlarda camide aydınlık yoktu. Geceleri hurma yaprakları yakılarak aydınlanılırdı. Müminler yatsı namazını bu ışıkta kılarlardı. Ancak dokuzuncu hicri senede, Medine'ye ev malzemeleri satıcısı geldiği zaman aydınlatma ıslah edildi. Çünkü kendisiyle birlikte zeytin yağı lambaları, kandiller getirmişti. Bunları caminin ahşap sütunlarına astı. 
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Sayfa 89 

Not 3 — Başlangıçta peygamberin başlıca ashabından bir çoğu dışarıdan gelen ashaba dahildirler. Nihayet kendilerine ait bir ikametgâh sağlayabildiler. Fakat sonra zaman aşımı ile fakir ve vatanından ayrı kimselerin miktarı pek çok arttı. Her taraftan türlü türlü dilenciler geliyordu. Ömer zamanında miktarları o kadar çoğaldı 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ki camide yer kalmamıştı. Ömer'in camiyi tekrar inşa ederek düzenleme yapmasının sebeplerinden biri de bu olmuştur | Hicri 17 nci senenin olaylarına bakınız, Hâmis, birinci cillt, sayfa 391). 
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Sayfa 89 


Mekke muhacirlerinin -veyahut sadece muhacirlerin-, Medine dönmelerinin veya ensarın katılmış oldukları bu muhtelif bina inşaatı esnasında çalışanlar Muhammed ile birlikte şiir okuyarak kendi 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kendilerine gayret (Sayfa 90) veriyorlardı. Muhammed'de diğer herkes gibi çalışıyordu. Özellikle tekrar edilen iki kıta mısra vardı: “Asıl hayat, diğer hayattır. Ya rab! Ensara ve muhacirlere merhamet et!" Bununla birlikte Muhammed şiiri okurken son iki tabirin yerlerini değiştirirdi. Hişam (sayfa 337) bu bilgiyi hiç tefsir etmeden veriyor. 
Yalnız İbn-i İshak'ın bir görüşünü naklediyorki buna göre mısralar vezinsiz olup sıradan bir nesirden ibaretti (kelâm-ı velis bir cüz). 


i 


Sayfa : 92 
Eye siz İyi sasz imi gri iz ez akli 
— AE dl İyi ön Ah düş öl yl Fal özel 
YO ETA BİSE? en gl öüğeş gi 
SİNİ gli amy. (A Uç ça) 


a a Yazla Mİ ge A Rİ Bizon özel 
EV de Gi EVA GE EN İş eya ARAYIŞ siz eyle İgeliği sali EE — Ye 
ÖNLER (öze Sİ ga ee 
İN v9 EE ekim İZE DALİ iş 

Çİ öle ee YAA ce İİ) 


Sayfa 92 

Bir defasında Ebu Eyyüb peygambere soğan ve sarımsak ile pişmiş bir yemek yolladı. Muhammed hiç dokunmaksızın iade edince Ebu Eyyüb bundan pek etkilendi ve elem sahibi oldu. Muhammed sebebini şu şekilde izah etti: “Ben koklanan bir adamım!" (Hişam, 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sayfa 338). Bu hadisin dayanağı şüpheli olduğu için her türlü tarihi kıymeti kayıp oluyor | girişe bakınız $ 12-14. Hâmis, cilt 1, sayfa 386; Halebi, cilt 2, sayfa 233-234. Burada bu Benu El-Neccarların nöbet sistemi ile peygambere yemek taktim ettikleri söyleniyor). 
Muhammed'in sarımsak kokusundan ve bunun yemeklere konulmasından nefreti hakkında Buhari'ye de bakınız (birinci cilt, sayfa 219, satır 6 ve takip eden satırlar). 


Sayfa : 93 ME 

A'e yel» 
imla « > 
(öğün) Ja 5Sİk 03 (5) Al çi ga 
(a 4) PE ER vhlla Al .< ş35 ed 41 
SENİ Size Ml DF ib e ilke EN gül İİ ele e ae 


AS güsel 5 Keş İde 053 ka gir Biel ye diye OYA Mlz Bar 
GİS ee Abi e öy 
Mel 0533 bİr 3 Sal Ti öYGl 
DERE &Jsi Şe go er! 1g hid yin 

. Iİ de 


Sayfa 93 

Medine'de İslâmiyet'in Yayılması 

"Mekke muhacirleri, muhacirler, hep Muhammed'i takip ettiler (lahak) ve Mekke'de yalnız İslâmiyet'i kabul etmeyenler (meftun) ile hapiste olanlar kaldı". İbn-i Hişam'ın metni böyledir (sayfa 339). Bununla birlikte başka tarafta Muhammed'in Mekke'den en son firar 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ettiği söyleniyor. Muhacirlerin tamamı Gilelerini getirmediler. Bütün aileleri ve mülkleri ile birlikte Medine'ye gelenler Benu Cemhler'in bir dalı olan Benu Muzaavenlerle Benu Amiyyelerin müttefiki olan Benu Cehş bin Riablar, Benu Uddi bin Kebler müttefikleri olan Benu El-Bekirler idi. Bunlar bütün aileleriyle ve bütün taşınabilir mallarıyla Mekke'yi terk etmişlerdi. Mekke'deki evleri boş ve terk edilmiş kaldı (1). 


ii 
Sayfa : 95 


Sp İİ ğe ö—2 Li Gİ Hek af — vŞ$ 
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: JA İŞ ..L — ese cil S7): pl 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dal yal li Öke 3 — 1 ii 
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Sayfa : 95 
KON OY» öz «lee Geli esl ei kz 
16 Siyeri a Eg vol iye 


EŞ Uysal Olim di 


.. 


Sayfa 95 

Muhammed'in ilk Vaazları 

Muhammed caminin inşaatı sırasında sık sık açıkça dini ve ahlâki vaazlar vermeye başladı. Vahiylerde mevcut bulunan şeyleri muhtelif şekiller altında izah, iletme ve tekrar yapıyordu. Rivayete göre bu âdet ortaya çıktıktan sonra verdiği ilk vaazda şu beyanlar- da bulunmuştur: “Ey insanlar, ruhunuzun selameti için (hayır işleyerek) yaşayınız! Biliniz ki hiç kimse ölümden kurtulamayacaktır. Her birinizin hayvanları çobansız kalacak! Allah ona doğrudan doğruya, aracısız ve tercümansız hitap edecek. Sana Resulüm gelmedi mi? 
Benim sözlerimi sana getirmedi mi? Ben sana servet verdim, seni güzelliklere boğdum. Fakat sen ruhunun selameti için ne yaptın? 
Ölü, sağına bakacak, soluna bakacak ve bir şey görmeyecek. Sonra önüne bakacak. Cehennemi görecek! — Yüzünü cehennemden kurtarmak isteyen, onu bir parça hurma ile de temin edebilir. Bunu bulamayan iyi bir söz ile de kendisini kurtuluşa kavuşturabilir. Çünkü, onunla bir hayırlı hareket, on mislinden yedi yüz misline kadar mükafatını görecektir. 


Sayfa : 96 


BAAR Skip Mz hü P bei & Jay 1. 


» gözeğiği Ge AS geziye siz. Sa 
- gala LOY GİY iye ğük Eta e SR 
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Sayfa 96 

İnsanlar vaadlere pek inanmazlar, fakat ceza tehdidi karşısında korkarlar. Şark'ta siyasi ve içtimdi teşkilatın temeli ceza korkusudur. Müslümanların Allah'ı dehşet telkin ederek hükümran olan bir padişahtır. 


b A 

gp 9'e' Hİ veia'p ds 

ve sa İğ Şi> —: YAŞ e di >> pl öl AMİ DezEEİ tl, gil asigi dale dağ volze px 
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SI GL a (OYA ge İM) özi 
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Iyi üye G0 eze vir gö İP 
«bel ek ikiz A a2 al Sea isa) gal ok df e Ür İN 
GJeLb gl çile A3: ya-2E Yal “Je $ 
İŞ İle ça İş giy 004) v 
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Sayfa : 97 


> SEİNE Yİ alen 


Ae Dal yi Due ya> sıl <i> banane 
IAN eye Jak dali 


> 


Sayfa 97 

Muhammed'in Gelişinden Önce 

Medine'nin Durum ve Şartları 

Yukarıdaki bazı bölümlerde -İslamiyefin uğradığı büyük değişimden bahs ettiğimiz sırada-, Muhammed'in gelişinden önce Medine'nin durumuyla ilgili kısaca bazı şeylerden sözetmiştik. Yeni dahil olduğu vatanın yaşayanlarına karşı peygamberin durumunu iyi anlamak için (Medine'nin ilk ismi olan) Yesrib'in İslâmiyet'ten önceki tarihini kısaca özetlemek icabeder. 

Yesrib'in kökeninin pek eski olması lâzım gelir. Çünkü şehir Kuzey Hicaz'da kuzeye doğru ve hafif surette eğimli, sulak ve verimli bir ovada bulunmaktadır. Arabistan'ın bu güzel parçasını içine alan çöl, Harra genel adıyla anılan ve Velkanin dağ kümeleriyle parçalanmıştır. Bunlar gayet eski yanar dağların merkezleridir, sönmüş volkanların muazzam kalıntılarıdırlar. Göz alabildiği kadar siyahla ve sahraları gözlere dehşetler vererek, yanmış bir dünyanın kömür haline gelmiş harabeleri gibi uzanırlar. Bu volkanik arazi gerek lavların gayet hususi manzaralarıyla, gerek volkanlardan fırlamış kayaların koyu renkleriyle Medine havalisine o kadar özel bir güzellik verir ki memleketin diğer kısımlarından açık surette ayrılır (1). 
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Sayfa : 

İS zl Li zı Şe gul Gl Ae 
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Sayfa 98 

Yesrib'in ilk işgali hangi tarihe tesadüf eder? İlk yaşayanlar kimlerdi? Bunlar boş ve anlamsız sorulardır. Çünkü bunlara memnuniyet verici bir cevap vermek daima güç olacaktır. Tarihin doğuşu adı verilebilecek zamanlarda yani Muhammed'in ortaya çıkışından birkaç yüzyıl önce Yesrib'i İbrani aileleriyle meskün görüyoruz. Bunlar kendilerinden önce orada ikamet eden diğer Sami kabilelerinin (Arap?)bir kısmını kovmuşlar, bir kısmını da egemenlikleri altına almışlardır. 


Sayfa : 99 
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Sayfa : 100 
— ir ra $ 
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süşye 2101 
ra$ e 
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Sayfa 99 

Yani çölde sefil bir şekilde hayat sürenler, Filistin'in, Suriye'nin, Mezopotamya'nın, yerleşmeye uygun verimli havalisine göç etmişlerdir. Bu kuvvetli etki ise Romalıların Filistin muharebelerinden sonra İbrani ırkını ezmek girişimlerinden başka bir şey (Sayfa 100lolamaz. Her halde, İbrani kabileleri Yesrib'e geldiler, memleketin sa- 


279 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 3 


hibi oldular, Medine ovasının eski sahiplerinin büyük kısmını egemenlikleri altına aldılar. Bununla birlikte, Muhammed zamanında Medine'de Arap kabilelerinin arta kalanları hâlâ mevcut idi. Bunlar ihtimal ki İbranilerin gelişinden önceki Arap ahalisinin son döküntüleri idiler. Fakat miktarları fark edilemeyecek kadar azdı ve ortadan bütün bütün kalkmak üzere bulunuyorlardı (2). İbranilerin hüküm ve nüfuzu Arabistan'ın güneyinden büyük Yemenliler neslinden Benukaylıların gelişine kadar devam etti. Bunlar o zaman, isimlerinden de anlaşılacağı üzere, anaerkil temel üzerine kurulmuş bir toplum hayatının başlangıç döneminden çıkmışlar ve babaerkil temel üzerine dayanan bir toplum hayatı temeli üzerinde teşkilâta doğru bir ilerleme takip etmeye başlamışlardı. Sonraları daha çok Evs ve Hazrec (hatta yalnız Hazrec. Hişam'a bakınız. sayfa 296, satır 7) adı altında bilinmekte olan Benu Kıle'nin göçlerine sahne oldu. Yeni gelenler Yesrib'teki İbrani cemaati arasına sokuldular. İbranilere tabi oldular ve büyük ihtimale göre halen boş bulunan araziyi alarak kuvvetli veriminin hesabıyla o güne kadar mevcut ahaliden daha fazla miktarda bir nüfusun yaşamasına müsait bir havaliyi işgal eylediler. Gerçekten, Medine'nin müsait şartları yeni muhacirlere o kadar iyi geldi ve nüfusun artmasına o kadar hizmet (Sayfa 101) etti ki Evs ile Hazreclerin miktarları çok fazla arttı. Kendilerine hakim olan İbranilere çok geçmeden sayıca üstünlük kurdular. İlk denge bu şekilde bozulmuş olunca siyasi bir inkılâp meydana geldi. Müşrik Araplar silâha sarıldılar. Ne çok uzun, ne de çok kanlı bir savaşa benzemeyen mücadeleden sonra memlekete hakim oldular, İbranileri egemenlikleri altına girmeye mecbur ettiler. Diğer bir tabirle siyasi bir idare değişikliği oldu.Tebâlar egemen mevkisine çıktılar. Egemenler tebâ mevkisine indiler. İbraniler arasında ve hiddetli siyasetin yükselişi, kendilerini bölünmüş ve hasım haline gelmiş parçalara ayıran sürekli rekabetler müşrik Arap unsurunun galip gelmesini sağlamıştı. İbraniler dinleri- ne gayet bağlı kalmakla beraber müşrik kabilelerle tamamen aynı şey oldular, onların isimlerini bile aldılar. Yalnız Karizeler ve Neziriler 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gibi, bazı kuvvetli kümeler aralarındaki kabile birliğini ve belki de Muhammed'e pek yakın bir zamana gelinceye kadar bağımsızlıklarını da bir derece muhafaza etmişlerdir. Bundan dolayı İslâmiyet'in siyasi zaferinin zorunlu sonuçlarını ilk hissedenler bu iki kabile olmuştur. 


Sayfa : 10 
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Sayfa 102 

Arap, para ISayfa 103) kazanmak veya intikam almak ya da şahsi bir fayda sağlamış olmak gibi bir kişisel ihtirasını tatmin için mensup olduğu cemaatin bütün hayır ve selametini fedaya daima meyillidir. Bu suretle bir takım kavgalar ortaya çıkmış ve kardeşler arasında o kadar kanlı muharebeler gerçekleşmiş oldu ki Medine havalisini tam bir parçalanma tehdidine maruz bıraktı. 
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Sayfa : 104 
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Sayfa 104 

Şehir, kaybettikleri kuvveti biraz geri kazanır kazanmaz birbirlerini karşılıklı boğazlamaya yatkın iki muhtelif ordugâhtan meydana geliyordu. Bu durum anlaşılınca Medine'de bir siyasi teşkilâtın ilk unsurlarına bile tesadüf edilemezse bunda hayret gerektirecek bir şey görülmez. Medine'de hiçbir memuriyet yoktu, hiçbir şehir idaresi yoktu. Adaletin hiç değilse en gerekli şekillerine uymayı hiç kimse temin etmiyordu. Toplum hayatı sırf Arap tarzına göre idare olunuyordu. Yani o kadar demokratik bir şekil vardı ki âdeta anarşiye denk idi. 


Sayfa : 105 
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Sayfa : 105 
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Sayfa 105 

Bu iki medeniyet gereği Medine'de yoktu. Bundan dolayı orada kültür ve servet daha az olduktan başka daimi surette silâh kullanımı ve halkın savaşçı eğilimleri ve kan dökücülüğü insanlarda ancak barışsever bir muhit içinde servetin ve toplum hayatındaki refahın fazlasıyla yaygınlaşabilecek yüksek insani duyguları köreltmişlerdi. 
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Sâyfa : 107 
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Sayfa 106 

Yahudilerin serveti bilinen bir şeydi. Bu servet, özellikle kuyumculuk, silâh, zerre, kılıç imali gibi sanatlar ile faiz karşılığında para vermek gibi kârl işler neticesinde toplanmıştı. Buna oranla Araplar fakir idiler. Günü gününe yaşıyorlar, para hususunda aşağı kaldıklarını görerek hatta manevi olarak da alt bir mevkide bulunduklarını aşırı surette hissederek ızdırab duyuyorlardı. Yahudiler daha zengin idiler, daha aydın idiler, muhtelif sanatlarda daha usta idiler, eski bir kültürün varisi idiler, kutsal bir kitapta Allah tarafından vahiy edilmiş bir dine sahip idiler. Bu durum (Sayfa 107) Muhammed'in Kur'an'da kullandığı hürmet verici tabirlerden (Ehi-i kitab; XXXIX, 45; 11, 99, 103, elh. elh.) de anlaşılacağı üzere garip ve esrarengiz bir şey gibi Yahudilerin önem ve itibar kazanmalarına pek çok hizmet ediyordu. İşte Muhammed'i ortaya vahiy mahsulü bir "Kitap" çıkararak onları taklit etmeye sevk eden şey, bu his oldu. Bununla birlikte, Yahudilerin birçok kusurları da vardı. Aralarında uyuşma katiyyen mevcut değildi. Karşılıklı münakaşalara ve didişmelere pek düşkün idiler. Ortak bir menfaat için birlikte hareket edebilmek onlar için mümkün değil idi. Toplum hayatının hayrı için bir zorunluluk altına girmeye katlanamazlardı. Müsbet ve gizli ilimlere , sihir ve efsuna, zehirlere, vb. fevkalâde düşkün idiler. Bir de pek korkak oldukları için tehlike karşısında hiçbir şey yapamazlardı. Bu yüzden müşriklik zamanında Medine'de hakim ve efendi mevkiinden teba mevkiine düşmüşlerdi. Sonra Müslümanlık zamanında peygamberin teskin edilmesi kabil olmayan husumeti karşısında yine bu yüzden dağıldılar, tamamen mahvoldular. Şurasını açıklığa kavuşturmak gerekir ki Yahudiler, dağılmalarından en çok kendileri sorumludur. Çünkü damarlarında dolaşan kanın, takip ettikleri eski geleneklerin ve dinin gerekliliklerinin etkisiyle daima Yahudi kaldılar, Araplarla hiçbir zaman kardeş haline geçmediler. 
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Sayfa : 109 
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Sayfa 109 

Muhammed'in şahsi durumu ve yaptığı işi anlayabilmek için, Medine'de gizli bir halde mevcut olan anlaşmazlıkların çeşitli safhalarını göz önüne getirmek lâzımdır. Yalnız Araplarla Arapları uzlaştırmak değil, Araplarla Yahudileri de uzlaştırmak ve nüfuz ve başarılı siyaseti Araplara temin etmek icap ediyordu. Muhammed'in en büyük meziyeti birbirleriyle kavga halinde bulunan üç rakip unsuru (Evsler, Hazrecler, Yahudiler) kan bağı yerine manevi ve dini bir bağ koyarak ve her üç rakip unsurun kendi yaydığı dine geçmesi suretiyle dini bir cemaat oluşturarak birbirine katmayı düşünmek olmuştur. 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi- 3 


Sa yfa sırı 

İd Şİ ri 

dll AİN Şer İk 
NİZ ae Üy iye EN A ii 
MEN gre eleği il ge e Biye ATE ds hi e eli ile il Me SA ik le yaz İYİ 53 4003218 saya eli 
ÖzEl e il KE İLA vay esir m grey LE EŞ 


ersan sean 


yö bira im 04: | 6 slash 


ea 7 ef GİRİ Se 0593 Gk 
Se GENİ Mağ ME e EMİ? Giriş 


Gl dale iz 3 SAY 7, a 

sie .. Yala: gal o» “> JUL 

Sia, Aral dile esir ee 

“a. 

Sayfa : 112 
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Sdyfa : 112 
3 da a gaya AS b İİİ 
çekaz Üy GALA G yz giz iŞ lg İİ ese dde > 
034)1N 183 dal OUl Eşi UP di e 7 
doly de — dsl si >>: galö 
— e gz SAZ Lar > sal vi 


vi yı ER 7 — 


EN 93 Gk Siz Şiz İğ sö iz ai eni sia Li - Şi. iz Ba $ i 


çw. ereği ola gi ŞE isi erer 5 
ge ö öyle) Teala ŞEY 35) ayi 


033 ER Se. YA A ki yi 
Karl 153 b ka ber .3lG Er / ar 
Sayfa : 113 
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Sayfa MI 

Medine'nin müşrik Arap kabilelerinin yalnız Yahudilere karşı değil, Mekke'deki tacir Kureyş toplumuna karşı da pek açık surette düşman bir vaziyette bulunduklarını tekrar tekrar söylemiştik. Bununla 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birlikte şurasını belirtmek icab eder ki Medineliler özellikle siyasi ve ictimdi açılardan aşağı bir mevkide bulunuyorlardı. Dini ve ahlâki hususlarda Medine'de Allah'ın birliği esasına dayanan bir dinin yayılması için Mekke'ye oranla daha müsait şartlar mevcut idi. Bu durumdaki Medine o sırada gayet kötü bir buhran devresi geçiriyordu. Kardeş kardeşi öldürme ve bütün ailelerin kavgaları genel bir kötümserlik ve rahatsızlık doğurmuş, dini eğilimlerin yayılmasına gayet müsait bir zemin hazırlanmıştı 11. Bu genel sebeblerden başka diğer gereklilikler de mevcut idi: Medinelilerin putlara tapmakta hiçbir şahsi çıkarları, muhafaza edilecek bir ibadethaneleri (Sayfa 1121 yoktu. 
Medine'nin ve civar havalinin Yahudilerle ve Arabistan'ın kuzey kesimlerinde Bizans İmparatorluğu sınırlarında yaşayan Hristiyan kabilelerle daima temas neticesinde, atalarının putlara ibadet etmelerine karşı içlerinde âdeta doğal bir yöneliş ile bir nefret dolmuştu. Tek bir Allah'a iman gibi daha yüce, daha saf bir dine karşı kendilerinde bir hizmet hissi ortaya çıkmıştı. Tevrat, İncil gibi yüksek tabiyatlı kutsal bir özel kitap vasıtasıyla ilâhi vahiy ortaya çıkması fikrine alışmışlardı. Müşriklik dini, bir mezhep sıfatıyla Medine'de İslâmiyet'e hiçbir direniş göstermedi. Bir din sıfatıyla daha hücuma uğramadan önce vücudu ortadan kalkmıştı. Hiçbir tesir bırakmadan, hiçbir müdafaa bulamadan yok oldu. Muhammed'in yenilikçi hareketine müşrikliğin gösterdiği tek muhalefet, sırf siyasi bir mahiyet- 


milli, dini ve siyasi (Sayfa 113) muhalefetler daha şiddetli olmuştur. 
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Sayfa : 113 
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Sayfa 113 

Muhammed'in siyasetinin maddi faydaları meydana çıkar çıkmaz muhalefet dağıldı. Çünkü açıktan açığa Müslümanlığını ilân etmek ve Muhammed'e tabi olmanın kârlı bir işe dönüşmüş olduğuna dair kendiliğinden bir kanaat meydana geldi. 


Sayfa : 114 
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Sayfa 14 
Müşriklerin muhalefetleri Muhammed'in icraatına karşı zayıf ve 


etkisiz olmuştur. Muhammed'in silâhlarının başarıları ve taraftarlarının kuwvetli bir şekilde kaynaşmaları sayesinde hiç ümit etmediği 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halde sağlamış olduğu faydalar, en gericilerin bile gözünü açtığı zaman her türlü hakiki muhalefet yok oldu. Arap her şeyden önce servete düşkündür. Tabiati gereği hesaplıdır, zamana uyar bir adamdır. 
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Sayfa : 116 
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Sayfa : 117 
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Sayfa : 117 
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Sayfa : 118 
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Sayfa 115 

Gayet sefil ve aciz bir hale düşmüş olan bir cemaat, peygamber sayesinde karşı konulması mümkün olmayan bir kuwete sahip askeri bir hükümetin merkezi oluyordu. Bu merkeze hiçbir zaman görülmemiş servet akıyordu. Arabistan'ı Müslüman yapan şey, tek bir Allah'a samimi bir iman değil, böyle maddi çıkarlar ümidi olmuştur. (Sayfa 116) (Dikkat) İslâmiyet ancak Arap Yarımadası'nın sınırlarını aştığı ve Arap olmayan kavimleri egemenliği altına aldığı gün hakiki bir din, itikad edilmiş bir iman haline geldi. O güne kadar İslâmiyet büyük bir siyasi hareketin basit ve gayet ince bir gömleğinden ibaret idi. Araplar, İslâmiyet'i dönüşü olmaksızın kabul ettiler. Bunu bir silâh, inanmadıkları ahiret hayatı faydaları için değil; bu dünyada büyük servetler kazanmak için bir araç yaptılar. İslâm dinini Muhammed'den aldıkları şekilde Arabistan dışındaki kavimlere verdiler, kendileri değişmemiş ve dönüşmemiş bir halde kaldılar. İslâmiyet yalnız Arap olmayan kavimler aracılığıyla bir ahlâki kurtuluş, ahirette bir saadet aleti anlamını ifade etti. Bundan dolayı kendisinin inanmadığı ilâhi bir birliğe dayanan dini, egemenliği altına aldığı bütün kavimlere kabul ettiren bir ortak kavme ait olmak gibi görünüşüne akıl ermeyecek bir hadise karşısında bulunuyoruz. Araplar, Muhammed'in hayatında ve hatta Muhammed'den sonra yeni dinin yalnız siyasi tarafları ve maddi faydalarını gördüler. Egemenlik altına alınan kavimler bunun siyasi sonuçları altında kaldılarsa da ahlâki ve dini mezhebi de istekle benimsediler. Bu suretle Arap tarihinin bir devresi geldi ki (Emevi halifeleri zamanında) Arap olmayan kavimler İslâmiyet'e samimi surette inanmış (Sayfa 117) oldukları halde gerçek Araplardan oluşmuş olan idareci sınıf, hemen hiç inanmıyordu. İslâmiyet'i bir araç ve hükümet sebebi olarak kullanıyorlardı. Kendi savunmakta oldukları esas lehinde, ahlâki ve dini kurallar koyabilen fırka ortaya çıktığı zaman pek az itikat sahibi olan Arapları iktidar mevkiinden kovabilmek kendisi için kolay oldu. Politikacı Araplar mağlup oldular. Samimi Müslüman olan mağlup kavimler, kaybetmiş oldukları eski nüfuz ve iktidarı tekrar ellerine geçirdiler. Araplar âdeta çöllerine döndüler, atalarının hiç değişmemiş ve değişmez hayatlarına yine başladılar. Halbuki, etraflarında ki bütün dünya, kendilerinin ortaya çıkarmış oldukları büyük hareketin etkisiyle sarsılıp duruyordu. Bugün bile, aradan on üç asır geçtiği zünden hareket içindedir. Araplar ise tarih öncesi atalarının aynı 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tarzda, etraflarında meydana gelen şeylerin tümünden habersiz, bir defa dünya tarihinde gerçekleştirmiş oldukları büyük vazifeyi unutmuş, bundan habersiz, yaşamaktadırlar (1). 

Not 1 - Bu görüş açısından Araplarla Yahudiler arasındaki benzerlik tesadüfi bir şey değildir. Araplar İslâmiyet'e karşı ne halde iseler, Yahudiler de Hristiyanlığı o şekilde icat etmişlerdir. Bu kavimlerin (Sayfa 118) ikisi de kendi ortaya koydukları dinin yayılması için gayet etkili birer sebep olmuşlar. Bununla birlikte ikisi de vahy edilmiş hakikatlerin tamamen ve hakikaten anlaşılmasını başkalarına bırakmışlar, kendileri kendi evlatlarını âdeta red ve inkâr ederek eski inanışları ve âdetlerine dönmüşlerdir. (Dikkat) Buda dini bile onu icat eden memleket ve kavimde yayılmamıştır. Bu gayri tabiilik acaba neden doğuyor? 


Sayfa : 127 
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Sayfa 127 

İbn-i Sa'd'in bir fıkrasında (Sa'd, sayfa 6 $ 10) Kureyş'in (müşriklerin) eski bir âdeti gereğince yazılara Allahım (Allahımın adıyla) diye başlandığı yazılıdır. Bunun gibi İbn-i Esad Muhammed'in bir Kur'an ayeti vahy edilinceye kadar (XI. 43, son Mekke devresinde, firardan biraz önce inmiştir) bunun aynı tabirleri kullandığını haber veriyor. O ayet inmiş olduktan sonra "Bismillah" tabirini kullanmaya başlamıştır. 
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Sayfa : 128 
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Sayfa : 129 
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Sayfa 128 
Not 2 — Eğer vesika hakiki ise (Wellhausen, 80, satır 21, bunu pek 


kuwetli delillere dayanarak iddia eder) Muhammed'in ismi zikr edilmiş en eski bir vesikaya sahip bulunuyoruz demektir. Yukarıda (giriş $ 124, not 1) Muhammed'in hakiki ismi meselesinden bahs etmiştik. 
(Dikkat) Bu vesikadan çıkacak sonuca göre, Muhammed Medine'ye gelmiş olduğu zaman Muhammed mahlâsını (takma ad) takınmış demektir. Müşrik ismini, doğduğu zaman kendisine verilen ismini, muhafaza etmek istemediği ismi geçmişe gömmüş, unutmuş olacaktır. Bu isme sadece mütevazi bir "nebi" vasfını ilâve etmiş, “nebiullah" dememişti. İslamiyet'in gelişmesi ve Muhammed'in aldığı nebilik vasfının mahiyeti açısından bu işaret pek önemlidir. Başkaları kendilerini nasıl kâhin yahut şair kabul ediyorlarsa, Muhammed'de kendisini sadece nebi diye kabul ediyordu. 
Muhammed'in şahsının, o gösterişli Resulullah tabiriyle ifade edilen kutsallığı, son Medine senelerinin bir ürünüdür. İlk zamanlarda Muhammed, mesai arkadaşları gözünde o kutsal, hemen hemen ilâhi vasıflardan hiçbirine sahip değildi. Bunu sonraki nesiller kendisine atfetmişlerdir. Kutsallık kavramı, müşrik Arap düşüncesi için yabancı birşeydir. Mekke tacirleri gibi pratik, (Sayfa 129) (Dikkat) ve aynılık düşkünü bir takım adamların kırk sene kendi aralarında sinden çok yaşlı zengin bir dul ile evlenmiş, onun hayatında başka bir kadın alamayacak kadar kendisine bağlı ve tabi bir halde kalmış bir adamdır. Bizim anladığımız mana ile ilâhi bir şey tasvir edebilmeleri mümkün değil idi. Özel bir maksada sahib Muhammedin hadisleri bize askeri zaferler ile mest olmuş, hicri ikinci asırdaki İslâm taassubu ile gözleri kararmış Batınilerin tefhil ettikleri şekilde gösterir ve tasvir ederler. Bundan dolayı hadiscilerin ötede beride gözden kaçırmış oldukları bu gibi tarihi hakikat parçaları, gayet büyük bir öneme sahiptirler. 23. maddede Muhammed'in isminin hiçbir sıfat ilâve edilmeksizin zikr edildiğini görüyoruz. Bu da peygamberin maddiyatındaki tevazuyu gösterir. Nebi vasfını bile kendisine daimi suretde atf etmekten kaçınmış bulunuyor demekti (giriş $ 
194 üncü ve takip eden fıkralar). 
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Sayfa 136 

özellikle onuncu maddedeki Benu Evs (Avsullah) lara imada bulunuyor. Bunların hemen tamamı müşrik idiler ($ 36 ncı fıkraya bakınız). 
Böyle olmakla beraber bu vesikada, İslâmiyet'i benimsemiş olan diğerleri gibi kabul edilmişlerdir. Muhammed, Müslümanlarla müşriklerin barış ve sükun içerisinde bir arada yaşamalarını kabul etmekle, aileler- de ayrılık tehlikesini tam bir maharetle etkisiz hale getiriyordu. Her Müslümanı yeni imanın gizli bir misyoneri haline getiriyor, Medine toplum hayatının her tabakasına İslâmiyet'in nüfuzunu kolaylaştırıyordu. 
Görüyoruz ki Mekke'deki güç hayat peygamberin zekâsını açtı. Yeni bir memlekete taşınınca geçmişte yapılan hatalardan kaçınmak istediğini ve özellikle müşriklerle Müslümanlar arasında bir kavga çıkmamasına önem verdiğini görüyoruz. Din meselesi tam bir ihtiyat ile bir tarafa bırakılmıştır. İlk defa olarak siyaset işin içine yavaşça giriyor. Peygamber din anlaşmazlıklarını ikinci derecede bırakarak, Medinelileri 


birleşmiş olmak için Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler bir arada yaşamak ve kardeş gibi birbirlerini sevmek zorunda idi. Allahın açıktan açığa tanınmış düşmanları müşrikler değil Kureyşiler idiler. 
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Sayfa : 138 
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Sayfa 137 

Not 3 — Bu madde ile aşağıdaki madde de açık bir Kur'an korkusu vardır. Muhammed'in teokratik eğilimlerinin gerçek bir ürünüdür. 
Bu iki madde şu vesikanın ancak birleştirici tarzda bir mahiyete sahip olduğunu, kesin bir şekilde isbat eder düşüncesindeyim. Medine sakinlerini teşkil eden muhtelif kabileler arasında bir antlaşma olsa idi, cemaatin kabul edilen hükümler aleyhinde harekette bulunacak fertlere bir ceza tayin etmek yetkisini kendinde göreceği şüphesiz idi. İlâhi gazapdan bahsedilmesi, ahiret azabı ile tehditlere kalkışılması, bizi tam Kur'an sahasına götürüyor. Bu bir ilk siyasi teşki-Iât müsvettesidir, (Sayfa 138) yazarıda yalnız Muhammed'dir. Bu siyasi teşkilâtta tek ve gerçek hakim Allah'dır. Buraya, Allah'ın vekili olmak üzere nebi Muhammed yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Dini bir liderden ve manevi bir rehberden Allah'ın mutlak kudretine sahip teokratik bir mutlak hükümdar mevkiine geçişe müminler, yavaş yavaş alıştırılmaktadır. 
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Sayfa : 152 
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Şayfa : 152 
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Sayfa 151 

Vesikanın İçeriği ve Amacı 

"Kitab" ın içeriği ve tarihi kıymeti hakkında Wellhausen'in yazdıkları (Skizzen und vor. , dördüncü cilt, 74 üncü ve takip eden sayfalar) tam bir istifade ile okunabilir. Yukarıda ($ 44) bu vesikanın arzettiği pek önemli bazı meselelerden bahsetmiştik. Şimdi burada vesikanın incelemeye değer arzettiği bütün hukuki ve siyasi safhaların şüpheyle tahliline girişmek istemeyiz. Wellhausen, Grim, hatta Movyir $ 
44 üncü fıkrada zikredilen eserlerde bu safahatı büyük bir dikkatle, 
üstatça tetkik etmiştir. Onun için, onları burada tekrar etmek lüzumsuzdur. Bu vesika bize yeni bir temel üzerinde siyasi bir cemaat kurulması yolunda bir girişimi gösteriyor. Babacan bir hüküm ve nüfuz üzerine kurulu Arap toplum hayatının pek az sağlam kısımları yeni bir unsurla yani iman ile takviye edilmek (Sayfa 152) isteniliyor. Fakat ne kurucunun kullanmış olduğu araçlar, ne de takip ettiği gaye belli edilmiyor. Halbuki siyasi gaye pek açıktır. Müşrikler, Yahudiler ve müminler, iç çekişmelerden vaz geçmek, düşmanlara karşı birleşik bir cephe gerçekleştirmek şartıyla tam bir memnuniyetle kabul ediliyorlar. Maddeler Evs ve Hazreci Medine kabileleri için düzenlenmiştir. Yahudiler, buraya âdeta ikinci derecede, bu 


rini koymayı düşündü. Demek ki açık ve yakın olan gaye, içeride sulh ve sükundur. Sonuç gayesinden ise SÖZ edilmeden geçilmek gibi bir akıl ve ihtiyat eseri gösterilmiştir. Bunun yeni bir siyasi anlayışın üstünlüğünü de kabul edecek bir dini hakikatlerin üstünlüğü olabileceği bile söylenmiyor. Şimdiki halde gaye, sırf idaridir. Muhammed'in ılımlı, ihtiyatlı mesleğini, aydınlık bir ışık gibi gösteriyor. 
Ümitlerini ve şahsi hırslarını pek uzaklara yaymaktan kaçınmış bulunduğunu gösteriyor. Muhammed ihtiyatlıdır, zamana uyarak hareket etmektedir. Durum ve şartlara göre adım adım yürümek ve karar vermek istiyor. Yeniliği dolayısıyla göze batacak bir şey icat etmek fikrinde değildir. Bulduğu şeylerin tamamını, hiçbir şey değiştir (Sayfa 153) meksizin cemaatin sinesi kabul ediyor, toplum hayatına pek az değişmesi mümkün yüzeysel bir dini ayrıntı veriyor, kendisini mütevazi bir düzenleyici gibi gösteriyor, kendi vazifesi hakkında hiçbir şey söylemiyor, gelecek için hiçbir şey istemiyor. Peygamberin siyasi kıyaslarının bu ilk eseri, kendisini gayet uygun bir ışık altında gösterir. Çünkü büyük zekâya, büyük bir dirayete delalet etmektedir. En önemli ve gelecek için de en öneme sahip mevzular,İslâmiyet'e itikad etmek ve bunu serbestçe yayabilmek amacından dolaylı olarak bile bahs olunmamaktadır. Bazı müminler, bulunduğu durumu âdeta anlamamış gibidir. Muhammed dahilde barışkan, mutlak sükundan, itikattan ve ortaya çıkmaktan başka bir şey istemiyor. Diğer bütün istediklerinin iyi bir dini propagandanın korunması mümkün olmayan, direnişsiz, zaruri bir sonucu şeklinde gerçekleşeceğinden emin idi. 


Sayfa : 157 
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Sayfa 157 

Muhacirler İle Medinelilerin Kardeşlik Anlaşması 

Muhammed müminler arasında sükun ve anlaşmayı güzelce temin etmek, Mekke muhacirleri ile Medine sakinleri arasında rekabet ve ayrılığa meydan vermemek için, ensar ile muhacirlere birbirleriyle kardeş olmaları usulünü getirdi (ll. Muhammed, örnek olması üzere, biraderzadesi Ali'yi kendisine kardeş ilân etti. 


Sayfa : 159 
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Sayfa 159 

Not 2 — Bu kardeşlik o kadar hakiki ve tam olacaktı ki bir birader diğerinin bütün mallarına varis olabilecekti (Halebi, ikinci cilt, 246, satır 6). Âdetlere aykırı olan ve aile menfaatlerini vahim surette zarara uğratan bu şart, sonra bir Kuran ayeti ile ortadan kaldırıldı (Vi-Il, 76). Veraset hakkı en yakın akrabaya iade olundu. Bu, Bedir Muharebesi devresinde meydana geldi (Halebi, İkinci cilt, 249). 


Sayfa : 160 
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Sayfa 160 

Muhammed'in emriyle yapılan anlaşmaların pek çok olduğu söyleniyor. Fakat rivayetler bunların hatırasını muhafaza etmiştir. İhtimal ki bu, Muhammed'in siyasi bir tecrübesi idi ki ümit edilen neticeyi vermemişti. Daha sonradan ya iptal edilmiş yahut yok olmaya mahküm olmuştur. Taberi'nin bu kardeşlikten hiç bahsetmemesi dikkate şayandır. 
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Sayfa 163 

Dini ve İdari Bazı Hükümler 

Muhammed, Medine'de emin bir yol bulup taraftarları yukarıda bahsettiğimiz kardeşlik ile güzelce birleştirince, dini bazı şeyleri de yeniden düzenlemeyi düşündü. Yani namazları, oruçları, sadakaları (zekat), cezaları (hudud), caiz olan şeyleri (helal), yasak olan şeyleri (haram) tespit etti. İslâmiyet, ensar ile himaye edilenlerin arasına girdi. 
Mekke'den kaçmış olan Müslümanlar misafirperverlik gördüler, birer tarafa yerleştiler. Müminler her gün namaz kılmak üzere belirli saatlerde peygamberin etrafında toplanıyorlardı. Hiç çağırmadan kendiliklerinden geliyorlardı. Muhammed, bir zaman bunları Yahudilerin yaptığı gibi boru ile davet etmeyi düşündü. Fakat sonra bu fikri terk etti. Hristiyanlar gibi çan çalmayı tasarladı. Hatta çan yaptırıldı. Muhammed, bu çanın takılı olacağı iki sırığın yapılmasına da karar vermişti. Fakat bu yenilik, Müslümanların hoşuna gitmedi. Muhammed de fikir değiştirmek (Sayfa 164) süratliliğini gösterdi. Ömer ile Medineli Abdullah bin Zeyd bin Salebe aynı rüyayı gördüler. Bunda Allah müminleri çan ile değil, insan sesiyle ibadete çağırmayı emrediyordu. 
Muhammed bu rüyanın doğru olduğunu kabul ederek, ona uygun hareket etti. Bilâl Habeşi yüksek ve kuwetli sesinden dolayı müminleri namaza çağırmak gibi yeni bir vazifeyle görevlendirildi. İslâmiyet'in ilk müezzini oldu (11. (Hişam, 346-348; Haldun, ikinci cilt, zeyl 17; Hâmis, birinci cilt, 404-405; Halebi, ikinci cilt, 205-206. Burada ezanın tarihi hakkında izahlar verilir. Buhari, birinci cilt, 160, 6 ncı ve takip eden satırlar.) Ayrıntıda bazı farklar vardır ki önemden uzak değildir. Buhari Abdullah bin Ömer'e atfen şu hadisi zikr ediyor: “Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman ilk önceleri bir araya toplanmak âdetleri idi. Namaz vaktini aralarında kararlaştırırlardı. Namaz için davete ihtiyaç yoktu". Bu haberin önemi vardır. Çünkü Müslümanların toplanmasının ihtiyari olduğunu gösteriyor. Zaten aynı hadis bunu aşağıda belirtildiği gibi teyid etmektedir: "Bir gün bu mevzuya dair görüşüldüğü sırada birisi, -Hristiyanların çanına benzer bir çan kullanınız dedi. Fakat başka biri ilâve etti - Yahudilerin kullandıkları boruya benzer boru daha iyidir. Bunun üzerine Ömer şunları söyleyerek (Sayfa 165) sözleri kesti. - Niçin içinizden birini sizi namaza çağırmağa memur etmiyorsunuz? Peygamber. -Ya Bilâl dedi; kalk, namaza çağır." Bundan gayet açık surette anlaşılıyor ki Müslümanları namaza davet etmek fikri peygamberden değil, Müslümanların kendilerinden çıkmıştır. Peygamber yalnız uygunluğunu kabul etmiştir. Müezzinin kim olacağını tayin etmiştir. Bu yeniliğin ruhu Ömer olmuştur. O, bazı ayrıntı meselelerinde Muhammed'inkine yakın ve yüksek bir siyasi fikir ile müminleri peygamberin etrafına düzenli şekilde toplamanın ve bu şekille Müslümanlar arasında ortak bir fikirde birleşme ve dayanak meydana getirmenin siyasi ve manevi yararlarını idrak etti. Müslümanları insan sesi ile namaza çağırmanın İslâm dışı bir kökten çıkdığına dair ileride hicri 11 inci sene olaylarındaki Müseyleme ve Secah olayına bakınız. 

Not 1 - Bununla birlikte, bu hadislerin belirgin olmayan gizli anlamlarına büyük bir önem vermekten kaçınmak lâzımdır. Müminleri namaza çağırmak ödetinin böyle birden bire düzenli bir kaide ve usul alına alınmış olması da muhtemeldir. Öyle olsa idi muhtelif namazların doğru ve kesin saatleri hakkında hadislerde o kadar tereddüde tesadüf etmezdik. Muhammed'in Medine'de bulunduğu on sene etse idi muhtelif namazların saatleri ve adetlerinin gerçek miktarı nazik meselesinde Muhammed'in vefatından önce mutlak ve kesin surette hallolunur, bu konuda zerre kadar şüphe kalmazdı. Halbuki (Sayfa 166) Buhari'de bu mevzuya dair mevcut bütün hadislerden (Birinci cilt, 69 uncu ve takip eden sayfalar) her günkü namazların, büyük Cuma namazının kesin usul ve tarzının Emevi halifeleri zamanına kadar pek şüpheli ve çeşitli olduğu anlaşılıyor (Goldziher'e bakınız, Muh. Stud. İkinci cilt, 42 nci ve takip eden sayfalari. İhtimal ki başlangıçta namaza davet, yalnız büyük Cuma namazı için haftada bir kere meydana gelmiştir. Muhammed bu namaza alışılmış olan vaazlarını da ilâve ederdi. (Ş 37 nci fıkrada bundan bahs etmiştik). Bu, başlangıçta her Müslüman için bir kesin mecburiyet oluşturmaktan çok ihtimal ki Hristiyanları ve Yahudileri taklit ederek, haftalık genel ibadette hazır bulunmak ve diğer müminler ile birlikte vaazı dinlemek için bir davetten ibaret idi. Fakat bunda bile bir gelişme ve değişim meydana gelmiştir. 
Medine'de mabed mevcut değildi. Toplanma yeri olmak üzere Müslüman cemaati peygamberin ikametgâhını (mescid) kullanıyordu. Muhammed bir müddet ibadete mahsus diğer yerlerin inşasını yasaklamak gibi bir ihtiyatkarlıkta bulundu. Bu da ihtimal ki muhtelif unsurlar- dan oluşmuş olan taraftarlarını sıkıca birbirlerine kaynaştırabilmek içindi. Peygamber bütün işlerini kendi özel ikametgâhında görüyordu. Burası ibadetgâh, meclis salonu, hatta talim meydanı hizmetini de görüyordu. Bundan dolayı haftanın diğer günlerinde de bütün namazlar- da daimi surette camide toplanmak ve birlikde namaz kılmak ödet oldu. İntizam ve inzibat hisleri doğuran bu ihtiyadın, genel ve toplumsal faydası Muhammed'in ve başlıca sahabelerinin dikkatini çekti. Bu suretle itiyat yavaş yavaş bir kural oldu. Peygamber vefat edince kanun haline getirildi. Bundan dolayı müminleri hergün beş vakit namaza davet etmek usulü ortaya çıktı. Bununla birlikte müminlere oldukları yerde kalmak iznide verilmişti. Yalnız Cuma günü Cuma namazı müstesna idi. 
Bu namaz, Katoliklerin Pazar ayini gibi, her mümin (Sayfa 167) için bir 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kesin vazife olarak kabul edildi (Hicri ikinci sene olaylarına bakınız $ TI inci ve takip eden fıkralar. Hicri 10. sene olayları, Amr bin Hazm'ın talimatı). 

Not 1 - Namaz esnasında kılınacak rekatların çoğaltılması, bazılarına göre, Muhammed'in Medine'ye gelişinden bir ay sonra emredilmiştir. Bununla birlikte bazıları, bunu bir sene sonra meydana gelmiş diye göstermektedirler (Hâmis, birinci cilt, 394). Ayin hususunda bu kadar mühim olan bu değişikliğin Kur'an ayetleri ile tespit edilmeyip, doğrudan doğruya peygamberin emriyle gerçekleştirilmesi garipdir. Namazların miktarı ve tarzı hakkında Kur'anda hiçbir hüküm bulunmamasını tefsir etmek mecburiyetindeyiz. 
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Sayfa : 189 
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Sayfa : 19 
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Sayfa 189 
Aaskeri Seferlerin Başlangıcı 


Muhammed şehirden hiç uzaklaşmaksızın yaklaşık bir sene kadar Medine'de kaldı. Caminin inşaatı ve kontrolü işini tertip ve düzenlenmesi ile meşgul oldu. Muhammed hicri birinci sene Rebiülevvelinden hicri ikinci sene Safer'ine kadar Medine'den çıkmadı. O tarihte İbn-i İshak'a göre, Vedan seferini yaptı (Hişam, 415; Taberi, birinci cilt, 1266). Bu devre esnasında küçük askeri birlikleri sevk etmişti. Bunların birincisi Medine'ye gelişinden yedi ay sonra hicri birinci sene Ramazan'ında amcası Hamza'nın kumanda ettiği askeri birliktir Vakidi, 2). 

Peygamberin askeri girişimleri iki sınıfa ayrılır. Bir kısmına bizzat kumanda ederdi. Bunlara “Gazavat" adı verilir. (Sayfa 190) Diğerlerinin kumandasını sahabelerden birine vermiştir. Bunlara “serye" adı verilir. Seferlerin böyle ikiye ayrılması ve ayrı ayrı isimlerle yad edilmesi, peygamberin hal tercümesine Git bilgileri tenkit ve tanzim devresi başladığı zaman ortaya çıkmıştır (Hâmis'e bakınız. Birinci cilt, 400). Bir genel surette "megazi"de tabir edilen gazavatların kesin adeti pek belirgin değildir. Muhtelif kaynaklar bunları 19, 22, 24, 25 hatta, 26'ya kadar çıkarıyorlar (Hâmis, birinci cilt, 401, Burada muhtelif kaynaklar belirtilmişlerdir; Halebi, ikinci cilt, 288 inci ve takip eden sayfaler; Taberi, birinci cilt, 1756-1757, 27 gazavat tadad ediyor). 


Sayfa : 207 
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Sâyfa : 207 
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Sayfa 207 

HİCRİ İKİNCİ SENE OLAYLARI 

Orucun Emredilmesi (Muharrem) 

Muhammed bu sene Aşure gününde yani, Muharrem'in onunda (9) Yahudilerin yaptıklarını taklit ederek oruç tutulmasını emretti. Fakat bu âdet yerine getirilmeyerek yine aynı sene içinde kaldırıldı (Ş 28 inci fıkraya bakınız; Hâmis, birinci cilt, 405-406). 
Müslüman rivayetlerinin ima ettiği Yahudi yortusu, Keper günü yahut kefaret günü denilen senelik bir yortudur. İbrani takviminin en büyük yortularından biridir. O zaman da bugünkü gibi, sivil senenin birinci ayı olan Teşrin'in onuncu günü gerçekleştirilirdi. Mukaddes ve dini senenin yedinci ayına tesadüf ederdi. Bu bayram altın boğaya tapmakla Beni İsrail'in işlemiş oldukları günahı Allah'a affettirdikten sonra Musa'nın yeni on emir ile Sina dağından inmesinin hatırası (Sayfa 208) olarak yapılırdı. Bu yortuda Yahudiler gayet sıkı ve şiddetli bir perhiz tutarlardı. Ayın dokuzuncu gününün başlangıcın- dan, onuncu gününün başlangıcına kadar tam yirmi dört saat devam eder ve o sene zarfında işlenmiş olan bütün günahların kefaretini vücuda getirirdi (Levitikus'a Leviticus'a bakınız. XVI, 29; XXlll, 27; XXIX, 7. Diğer ayrıntılar için Burnabi Buraby” ye bakınız. Sayfa 186-187). Muhammed Yahudi yortusunun merasimin- den ve İbraniler tarafından ona verilmiş olan ehemmiyetten bir tesir altında kalarak aynı mecburiyeti Müslümanlar arasına getir- me ile onu taklit etmeğe karar verdi. Fakta, Keper orucunun uygulama şeklindeki tatbiki bir takım genel sebeplerden dolayı mümkün olmadığını derhal fark etti ve çok geçmeden fikir değiştirerek bütün Ramazan ayında oruç tutulmasını emretti. Her halde, an'anelere göre Muharrem'in onuncu günü, Teşri ayının onuncu gününe, hiçbir zaman tesadüf edemezdi. Hadisçilerin hatası ilk Arap ayının onuncu gününü ilk İbrani ayının onuncu gününe denk kabul etmeleriydi. Hekperim günü, yahut Asur hakkında Dözi'ye bakınız Die Israeliten zu Mekka sayfa 8. 
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Sayfa : 210 
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Sayfa 209 

Caminin Kökeni ve Müslüman Ayininin Çeşitli Tarzları 

Elimizdeki Şark kaynakları o sene Medine'de caminin inşaatı- nın son bulduğunu birkaç satır ile haber verirler ve bununla yetinirler. Muhammed'in hal tercümesini yazan Avrupalı yazarlar, kaynaklarında bulunan şeyleri tamamıyla tekrar etmişler, bilgileri büyük bir dikkatle tetkik etmemişlerdir. Gerek Şarklı, gerek Av- 


nın dünyadaki bütün İslâmiyet için ikinci bir büyük mabed haline (Sayfa 210) geçmiş olduğunu hissetmiş olmasına ihtimal verilemez. 
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Bundan dolayı caminin kökenini tetkik için biraz durup bakmak uygun olur. Çünkü böyle bir olay, İslâmiyet'in tarihi gelişimi üzerinde büyük bir ehemmiyete sahiptir. Cami, İslâmiyet'in dini, siyasi ve toplumsal safhalarının başlıcalarını ihtiva eder. Cami, İslamiyet'in en bariz müesseselerinden biridir. Çünkü ödeta meşhur kurucusunun bütün dini mesleğini, bütün siyasi görüşlerini kendinde toplamıştır. Cami, İslâmiyet'in dini, siyasi ve toplumsal merkezidir. Burada açıklayacağımız özet görüşler, ihtimal ki tamamen lüzumsuz değildir. Çünkü şimdiye kadar pek fazla ihmal edilmiş, hatta Muhammed'in hal tercümesini yazan bütün yazarlarca meçhul kalmış bir mevzudan bir kısım teşkil eder. Mevzumuzu güzelce aydınlatmak için ilk önce İslâmiyet propagandasının Mekke devresi hakkında bildiğimiz pek az şeylerden söze başlamak lâzımdır. 
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Sayfa : 212 


e saskal ep lie MO çö öğr sü! 
3) eke SU MüsAFCİZ yal 57 sakli zl 
VEN DYE göni BL pie de 
— pass İsale İY Aİ ie sz İŞİ 
; Pı 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi- 3 


Dye İS OYA Zel gey İS elsi Sİ 
Aİ 3aö 033 DİYE gay Öğ İğ sayar 
“1 Sa33 aa ö pi SY 3 e yay 


do is e eleği! 0! ilk yal “igili 


Yy Ek Dak ÖLİZ op > re gü ekip o 7 ev öy M4 > se la zl Zİ 


————— 


: 01 des 353 z 


PA YY A sv 
, » 


Sayfa 211 

Mekke devrine ait Kur'an, Allah'ın yücelik ve kudreti hakkındaki tasvirlerden ibarettir. Buna gayet genel tarzda ve ahlâki meseleler düzenlenmiştir (Şefkat, Allah korkusu, vb.). İlkin Allah'a inanmaya canlı ve etkili bir davet de bunlarla birleşir. Müşriklerden Allah'ın birliğine bu davet; canlı ve hakiki renklerle, müsibetler ve ahiret azabı tehditleriyle, İslâmiyet'i kabul edecek olanlar (Sayfa 2121 için 
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Sayfa 212 

Bundan dolayı İslâmiyet'in (Sayfa 213) ayine ait unsurlarının büyük kısmı Medine muhitinin bir ürünü olduğuna, Muhammed Mekke'de yalnız başına Kureyşilere karşı uğraşırken bu gibi hükümler ve ayinden hiçbiri bulunmadığına hükmederiz. 
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Sayfa 214 
Müslümanların ibadet dolayısıyla veya diğer bir sebep ile hep bir araya toplanmak âdetine sahip oldukları kanaatini bize verecek hiçbir delil yoktur. İslâmiyet o zaman sadece bir itikat dininden ibaretti, şahsi bir kanaat idi. Müminlerin hareket serbestliğini kesinlikle tehdit etmiyordu. Müslümanlarda kendilerini diğer Mekke ahalisinden ayıracak hiçbir iç teşkilât yoktu. 


Sayfa : 214 N agir! yeter öze MEY ok gel İY İİ K 


..4 
Sayfa : 215 


LY e Tİ çizin ÇİŞ an (58 iş bei EŞ) 
TİZ İK e pal ği iş 
ARİ e dl Ge DT 
4242733 bal ge İL İr Apel ölme OYASI 
Yi ve gi Sef yar giydi üye 
Meal alya gil eldalğş yy diz Vİ) dye v yüze easy 393 bşleel elae gb 3 e Kİİ 

# 1 : 


Sayfa 214 

Not 2 — Allah'ın ismini anmak mecburiyetini belirsizce ihtiva eden (Sayfa 215) ($ 12 nci fıkraya nota bakınızl bazı Kur'an ayetleri muntazam bir ayin hükümleri diye kabul edilemezler. Sprenger Birinci cilt, 326-329) bu neticeye varmış olmak istediği için, bazı ayinlerin açık olan manasını evirerek çevirerek yalnız Müslüman dağılış devresine has olan, peygamberden birkaç asır sonraki Arap olmayan alıntılar ürünü olan bir takım tasawufi ve gerçekte olmayan âdetleri oraya dahil etmeye çalışır ve tarih sırası itibarıyla büyük bir hataya düşer. 
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s İyfa 5-210) 
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"is ayfa : 217 
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Sayfa : 218 
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Sa yfa : 218 
IM İ311, Şila Aİ ül ge 
Va ds ye saz eşiş siye > ibi öy 
AF SAYİ 613,2 İyİ Ki siye die dö 3 . 513 7 pa! 4 43İ Teni 
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Sayfa : 219 


o. Ni pg Şİ 

İNİN Ş GAZ öze Je SENA ele » as 

NE geye Gida! yeri YE dl rai) 

Bağa $ apt eliz güle Yİ 7 

MS aym cğal ğü gz Gl e e özal ASİ 

DE air ye Ayn Gk a Ve çul m MEN > a 
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Sayfa 215 

Bu olumsuz unsurlara bakarak Muhammed'in Medine'ye yerleşmeden önce düzenli bir ibadet şekli belirlememiş olduğuna; dini yenilikler yapılması hususunda ise nüfuz ve yetkilerinin tasdikinden başka müminlerden yalnız mesleğinin ve prensiplerinin genel olarak kabulünü talep ettiğine kesin olmamakla birlikte hükmolunabilir. Pek muhtemel olduğu üzere Muhammed'in kendisi günahtan ve şirkden (Allaha eş koşmak| insanları (Sayfa 2161 kurtaran, temiz hakikatı bildiren Allah'a karşı yönelmeyi sağlayan tarzda başlangıç olacak 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bir ibadet şekli uyguluyor idiyse de bu ibadet, şekil ve içeriği ne olursa olsun, daima özel, kendi kendiliğinden yapılma bir olay halinde kalmıştı, gerçek kanunlarla tespit edilmiş değildi. Tek kaide peygamberin örneği idi. Müminler, peygamberi din hususlarında yetki sahibi gördüklerinden ve telkin ettiği sevgi ve saygıdan dolayı yaptıklarını yalnız hürmeten taklit ederlerdi. Muhammed Allah'ın emrine dayanarak Müslümanlara hiçbir ayin ve ibadeti mecbur kılmadı. 


haken ti ön dani ve görem, El EM va açi ni nün ortaya çıkmasına hiç müsait değildi. Çünkü Müslümanlar müşriklerin baskı ve küçümsemelerine maruz bulunuyorlardı. Muhammed'in ruhunda mevcut olduğu tarzda İslâmiyet ayin ve iba- 


gibi, İslâm dininin gayet şahsi ve ferdi olması da bu konuda tesir ediyordu. Medine'ye gelişiyle (Sayfa 217) Muhammed'in hayatında meydana gelen esaslı değişim, artık kazandığı tam serbestlik, diğerlerinden ayrı surette farklı bir cemaat (Mekke Müslümanları) reisliği ve diğer cemaatlerin (Yahudiler, müşrikler ve Medine Müslümanları) yağmacı hüküm ve hakimliği gibi önemli bir durum, Yahudi cemaatiyle temas neticesinde onların ayinleri hakkında sağlanan bilgiler onu, ruhunda gizli bulunan bütün kuvvetleri yeni bir ve toplumsal olgunlaşmasının genel hatlarından başka bir yerde bahs etmiştik. İslâmiyet'in iç olgunlaşması da bu kadar kuvvetli ve esaslı olmuştur. İslâmiyet özel bir itikatdan şimdi din devleti haline, bir idare ve fetihler aleti haline, yeni bir toplumsal teşkilât temeli haline geçti. Eğer peygamber, Medine'de sahip olduğu hüküm ve yenilikçi vazifesini genişletme ile gerek hakka, gerek uygulamaya dayanarak resmi ve genel uygulamalarına temel teşkil 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ettiği dini sisteminin esaslarınıda genişletmemiş olsa idi yaptığı işler tamamlanamadan etkisiz kalırlardı. Şimdi Mekke'de ortaya konulan genel din prensiplerinden Medine'de anarşi içinde bulunan cemaate toplumsal bir teşkilât verecek ve onu birleşik, kuvvetli ve uyumlu bir cemaat haline getirecek bir takım gerekli hükümler çıkarmak lâzım geliyordu. Muhammed o zamana kadar Allah tarafından vahy edilmiş bir din namına söz ISayfa 218) söylemiş, hareket etmiş idi. Görünüşte, Medine'nin iç işlerini düzenlemeye bu din namına davet olunmuştu. Bundan dolayı Medine cemaatinde barışı, temin ve sükuneti sağlamak için din aletini kullanmaya mecbur idi. Fakat esasında din tekil, tabii veya felsefi bir kavram sıfatıyla hiçbir zaman bir teşkilât kuvveti teşkil edemez. 
Hakiki tesirini izah için kuwvetli ayin silâhını kullanmaya, muntazam ve usul dairesinde bir ibadet tesis etmeye ihtiyaç vardı. Bu sayede dini hislere maddi ve özel bir şekil verilebilir, her şahsın kişisel eğilimlerinin önüne geçilebilir ve inzibat, itaat hisleri kalplere sokulabilirdi. Bir de Medine'de insanları, kendi kendilerini ayrı, başına hür ve müstakil bir ruh gibi kabul etmekten vaz geçirerek toplumsal bir organizmanın gerekli birer ferdi gibi kabul etmeye alışırmak ve bu toplumsal organizmanın çıkarlarını ayrı ayrı her ferdin şahsi çıkarları, arzuları, keyif ve hevesleri üstünde olduğunu onlara kabul ettirmek lâzımdı. Bununla birlikte Müslüman ayininin 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gelmesi yüzünden ortaya çıkan durum ve şartlar neticesinde meydana gelmiş cemaatin tarzıdır. 


Sayfa : 219 
| 
gal g3 2 Yi s1 SİE İpek ».89)3:İ7 gli İz 7 Üzel ğYel > si AS erkek gta Hip ez Yi LE salaş 


Sayfa : 220 
e e 
Şiar NİF ete ve SA çiY Se er 
GAİN Dile Dal kez ül ele siri 

X bajezlarz YU GP pg sile 

süse Vak eüseğlez S2 özler Sai dde Oral sal e ğesiz 

ab AİN Aİ öl ese 333 öe Me$ 

gele de saa Yeşk slzyez 3S Alamaz çala 

s30919 sai ez Sİ Zİ > Mei 


İh 2233 


4 


Sayfa 219 

Peygamberin memlekette müstakil bir durumu olması ve kendisinin evi diye ilân edilebilecek bir yere sahip bulunması ve orada tomamen müstakil bir halde canının istediğini yapabilmesi (Sayfa 
220) herhal için lâzım idi. Bununla birlikte bazıları Muhammed'in ilk düşündüğü şey ibadet yapabilmek için bir mabed inşasından ibaret olduğunu zannederler. Halbuki Muhammed'in fikri esasen bir ikametgöh, bir *dâr”levini) inşasından ibaretti. O zamanlar Arabistan'da “dör” denilen şey küçük odalardan oluşan bir daireden, 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âdeta bir kulübeden ibaretti. Bu odalar, içinde oturan ailenin sayısının çokluğuna ve mali durumuna göre oz çok büyük ve üstü açık bir avlunun etrafında muntazam olmayan ve merkezle birleşik bir surette toplanırlardı. Aile pek kalabalık değilse odaların hepsi avlunun yalnız bir tarafında bulunurdu. 


Sayfa : 221 
cay eğ) İLİ gb OZ 


pi iyı #1 si (Gel ed va İzi sayi EİN 5L3S$ sie OY 


PE 


Sayfa 221 
Bugün Batı Asya'nın (Arabistan, Suriye, Mezopotamya, vs.) en fa- 


kir birçok köyünde halen yapıldığını gördüğüm bu tarz inşaatı peygamber de kabul etmişti. 


Sayfa : 221 
Si iye le gz ok 3 
A dai ik dai a zöedil yi “e 


Sayfa 221 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 3 


Sayfa : 221 
İL gah) gezer ÜS Gil 3 ' 
yz» GİYİN denle gi İZ özi 
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YA e 
e Sayfa : 222 
v- —e 
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3 
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yi zaöYıl —“ 


Sayfa 221 

Muhammed kendisinin özel ve şahsi işleri için bir ikametgâh yapılması maksadıyla inşaata başladı. Sonra, önceden kimsenin tahmin edemeyeceği durum ve şartların tesiriyle Sayfa 222) ve hiç farkına varılmayan bir surette, Peygamber'in dairelerinin ortasındaki avlu, genel bir mahiyet aldı ve nihayet, Muhammed'in vefafından sonra buna kutsal bir mahiyet geldi, en birinci ve hakiki bir ibadetgâh oldu. Caminin mucidi ne Muhammed olmuştur, ne de reklilikler bunu ortaya çıkarmıştır. Peygamberin Medine'de yaptırdığı binanın hakiki mahiyetinin ne olduğunu ispat etmek için Şark si- yer-i nebi (peygamberi hayatı) yazarlarıyla Buhari tarafından toplanmış bazı rivayetlerden bahsetmek münasip olacaktır. 


Sayfa : 222 


JJle geye e ğer şişi AP — AŞ 


.>)9l eğildi le ssılaYl zi! eve ai gili 


vr 
Sayfa : 223 
a Per ss jile Bye ARI «bal par ğe) 
ALA yar NİSAN Ş ga 


» 


Sayfa 222 

Muhammed'in kendisine ve zevcelerine mahsus dairelerin inşaatı esnasında Ebu Eyyüb El-Ensari'ye misafir olduğunu, orada (Sayfa 223) zemin katında bir oda alarak dostlarını, öğrencilerini ve kendisini görmek isteyenleri kabul ettiğini yukarıda söylemiştik. 


Sayfa : 223 
Eğ BİŞİ - yi yal gelek ol 030 zAb dip Ör 
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Sayfa 223 

Avlunun bir köşesine geçici bir çatı yaptırdı. Bu, bir ev yaptıramayacak kadar fakir olan taraftarlarını, evsiz ashabını barındırmak içindi. Dikkate şayandır ki Muhammed bunlara, kendi ilesi için olduğu gibi, bir oda yaptırmak istememiştir. 


Sayfa : 224 

sin ik Uyo lule salak 4£ . 

“ey gb İ AaŞa ğe 3 AŞ gi sallı! 
ELİN) Sözeri Şal Gizia gk 7 ii 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en 
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Sayfa 224 

Muhammed ta başlangıçta ibadet için bir bina yapmak fikrinde olsa idi, kendi ikametgâhının avlusunu müminlerin toplanmasına mahsus bir yer yapmayı düşünse idi, şüphe yok ki binanın plânını değiştirir, eşlerinin hususi dairelerini herkesin kullanımına açık yerlerden ayınr, o rahatsız hatta, bazan da münasebetsiz durumlara fırsat vermezdi (1). Bundan başka, altında taraftarlanyla birlikte oturmak üzere büyükçe bir çatı yaptırırdı. Çünkü Arobistan güneşi o kadar müthişdir ki Araplar bile onun ateş gibi ışınlarına maruz kalmaktan hoşlanmazlar (2) 
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Sayfa : 225 
azil yi GİS NE örelri 
İSiği AAA » zak gelişi ör lsd ile, ğ i 


S>3gl SEL, Se gölek 13 deil gil 07 öl 
ŞAİR gl BAP PE Söz ğa ai Pe Ça mma aka e 


ka 


Sayfa 225 

Şu yapacağım özetin yeterli geleceğini zannediyorum. Bunu daha çok uzatmak mümkündür. Ya ashab ile konuşarak, yahut yere rahatça yatarak ve bir bacağını diğer bacağının üzerine atarak avluda vakit geçirmenin Muhammed'in âdeti olduğunu biliyoruz. 


Sayfa : 225 
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Sayfa : 226 
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Sayfa : 226 
dysil (rev ei fi SE) 
22 SAZIM b e diş sa je ES EE 
MESA e ör bii to kek İLİ SİZE) lil 
SAY a ARE ae ARL SAN gec le 
BŞ Eks 63 .(: fal GA kire 
<> ile İİ Badi Şe Gl e 5 İi33 
İzal 433 ela de Aİ eyes e İzli 
VİZE Şİ a lah 


ZAYN yeke $ Als) $ PE e sb da dez48 37, Se abi Af 


DEE eke EEE S.s ye SİMS, Şi 
Sariz (AA e ATAY ece, 


SİS3) DAİ ze dalisl öziyöle Lİ Haa. 
İL YE) Bliysayek giz zil özi Syf! 
İK mma 
.) sali sıl sara Şerhi > dai; 
e m A 
0 a YON SARE YEV SA ga e YO 6 


Sayfa 225 
Köpekler serbestçe avluya (Sayfa 226) girerler, burda buldukları yemek artıklarını yerler ve çok kere davetliler yahut Muhammed'in aile efradı tarafından bir köşede bırakılmış kaplardan su 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içerlerdi (Buhari, birinci cilt, sayfa 56, satır 15). Avlu develer için ahır hizmetini de görürdü (Muhammed'in inşaatından evvel zaten bu iş için kullanılırdı). Çünkü peygamberi ziyarete gelen Bedevi Araplar, develeriyle doğrudan doğruya avluya girerler, Muhammed'le konuştukları sırada develer de orada çökerlerdi. Onları bir tarafa bağlanırdı (Buhari, birinci cilt, 26, satır 2,3). Avluda vakit geçirmeye gelen kimseler namaz esnasında bile, kıble istikametinde yere tükürürlerdi. Peygamber çok kere bir taş ile bunları temizlemeğe mecbur olmuştur (Buhari, birinci cilt, 14, satır 5; 115, satır 11; 144, satır 6; 194, satır 12; 305, satır 14, elh.). Birçok kişi peygamberi görmek ve sözlerini dinlemek merakına kapılmış olarak, avluda saatlerce kalırlar, hususi işlerini bile orada yerine getirirlerdi. 
Keb bin Malik ve İbn-i Ebu Hedred isminde iki sahabe bir alacak meselesinden dolayı o kadar gürültü ettiler ki peygamberi uyandırdılar. 
Muhammed odasının kapısındaki perdeyi kaldırarak hiddetle dışarı çıktı ve sahabeleri susmaya ve uzlaşmağa mecbur etti (Buhari, birinci cilt, 126, satır 2; 129, satır 11). Peygamberi ISayfa 227) ve peygamberin arkasına saklanarak oradan seyreden eşlerini eğlendirmek üzere avluda bir Habeşli yahud Sudanlı zenci takımının dans gösterisi yapmalarına müsaade olunmuştu (Buhari, birinci cilt, 125, satır 8; 242, satır 9; 251, satır 12). 


Sayfa : 227 


JS 
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Sayfa 227 

Hatta bazı Araplar avluya girmişler, burasını hususi bir evin alelâde bir avlusu zannederek bir köşeye işemek gibi laubalice harekette bulunmuşlardır. Peygamber kendilerine ses çıkarmamış ve mâni olmamıştır. Bu gibi durumlarda Muhammed, oraya giderek o yer üzerine bir kova su dökmekle yetinirdi (Buhari, birinci cilt, 67, satır 3). 


Suyfa : 229 
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Sayfa 229 

Bu ispat etme işine devam etmek pek kolay ise de zannederim ki lüzumsuzdur. Yukarıkiler Muhammed'in ilk fikrinin bir mabed inşasından ibaret olmayıp, diğer bütün Medine ahalisininki gibi basit bir ikametgâh yapmak arzusunda olduğunu, bundan herhangi bir kutsiyet, din ve ibadet kavramları bulunmadığını isbata yeterli gelmiştir. İbadete tahsis edilmiş bir mabed kavramını yukarıdaki fıkrada saydığımız o kadar basit ev hususları ile ortaya koymak mümkün değildir. Kaynakların kıblenin durumu hakkında anlattıkları şeylere kapılmayalım. Çünkü kıble bile ilk zamanlarda zerre kadar kutsiyyet mahiyetine sahip değildi. Hangi istikamette namaz kılınacağını göstermeğe mahsus işlevsel bir şeydi. Hatta Müslümanlar onun üzerine tükürürlerdi (yukarıki fıkraya bakınız). Muhammed hususi ikametgâhlara da, evlerinde kalmakla beraber doğru istikamette namaz kılmak isteyen Müslümanların rahatı için, kıblenin tespitine rıza göstermiştir (Buhari, birinci cilt, 174, satır 6; 296, satır 14; 297, satır 14). 
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Sayfa 


SX 
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Kayfa 234 
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Sayfa : 236 
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Sayfa 231 

Genel ve kutsiyet vasfına sahip bir ibadet yeri inşa etmek fikrinin, Medine'deki ikametgâhı yaptırdığı zaman peygamberin düşüncesinde olmadığı yeterli derecede ispat edilmiştir zannederim. Hatta pek çürük varsayımlarla kalkmaksızın bir adım daha atmak ve Muhammed'in ibadet etmeye mahsus bir yer inşasını hiçbir zaman aklına getirmemiş 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sadüfen, gerek kasten her türlü ruhani dereceleri, insanlarla Allah arasındaki her türlü sınıfları kaldırmıştı. İnsanlarla büyük yaratıcı arasındaki peygamberden başka hiçbir şey ve hiçbir kimse bulunmamak icap ederdi. Yalnız kendisi gökyüzünde ortaya çıkarılan ilâhi iradeyi yer yüzüne tebliğ edecekti. Sonra müminler şükranlarını sunacaklar, ne peygambere ne diğer araçlara ve şahıslara muhtaç olmadan kainatın yaratıcısı ile doğrudan doğruya münasebet içinde olacaklardı. 
Allah'ın mutlak birliğinden sonra Muhammed'in teokratik, (Sayfa 232) siyasi ve dini sisteminin hakim fikri kendisinin artık son ve tek peygamber olması idi. Muhammed aldığı bu yalnızlık halini (özellikle Medine'de. girişe bakınız $ 199 ve takip eden fıkralar) ölünceye kadar hiç değiştirmeden devam ettirmişti. Kendisinden başka hiçbir kimsenin ne olursa olsun hiçbir dini vazifeyi yerine getiremeyeceğini, her zaman ve her yerde, aralıksız ve düzenli olarak beyan etmiş, insanları Allah ile doğrudan doğruya münasabette bulundurmuştur. Bu suretle vefatından sonra bir ruhari sınıfın ve bir kilise silsilesinin teşekkülü mümkün olamamıştır. Halbuki İsa (doğru veyahut yanlış), dini yaymak vazifesini yerine getirmek üzere bir takım havariler tayin etmekle, ruhbanlık tohumunu ekmiş oluyordu. İslâmiyet'in bu özel durumu, peygamberdeki açık ve doğru bir düşünce neticesi midir? Muhammed bir ruhban sınıfi teşekkülüne kasten mi meydan vermemiştir? Yoksa Muhammed'in demokratik, katılımcı, her türlü ayrıcalıklı sınıflara düşman bir Arabistan'da yaşadığı muhitin özel şartlarının önceden tahmin edilemeyen bir neticesi midir? Bu, öyle bir meseledir ki uzun bir araştırma yapmaksızın burada tetkikine girişemeyiz. Bununla birlikte şu kadar söyleyebiliriz ki Muhammed, Kur'an ve hadisin hiçbir fıkrasında İslâmiyet'e ruhbanlığı isteyip istemediğine dair gerçek tabirler ile hiçbir tarzda hiçbir şey söylememiştir. Bununla birlikte onun bu kesin sessizliği (Sayfa 233) İslâmiyet'te bir ruhban sınıfının teşekkülüne möni oldu. Halbuki ruhbansız ve aracısız bir din, zorunlu olarak mabedsiz bir dindir. İbadet için düzenli bir etmek için düzenli ve sabit bir vazife kimsede yoktur. Bundan dolayı Muhammed'in İslâmiyet mesleğini işlevsel surette, zamanın akışını ve 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layısıyla ibadete mahsus bir mabetler tesisini hiç düşünmemiş olması muhtemeldir (1). Her odam nerede bulunursa bulunsun ibadet için doğrudan doğruya Allah'a yönelebilirdi. Arabistan ahalisinin belki onda dokuzu Bedevi idi. Sabit mabedlere bağlanamazlardı. Muhammed'in fikrince esasen dünyada yalnız iki mabed vardı: Mekke'nin Kâbe'si ile Kudüs'deki mabet. Bundan dolayı, Muhammed vefat ettiği zaman dünyada o kadar manevi miraslar arasında ibadet için hiç görülmemiş bir mabet şekli bırakmayı düşünmemiş olduğunu iddia edersem pek cüretli bir şey söylemiş olmayacağımı zannediyorum. Muhammed'in ruhun derinliklerinde hiçbir zaman mabet tesisi fikri ortaya çıkmamıştır (2). 

Tebuk Seferi'nden sonra, hicri 9. tarihte Mescidü'z-zarar namı verilen caminin Muhammed'in emriyle tahrip edilmesi pek karanlık kalmış bir olaydır. Şimdi münakaşa ettiğimiz mesele ile pek yakın- dan irtibata sahipdir. Kur'an'ın bu konuda siyasi bir izahat (Sayfa 
234) verdiği malumdur. Allah iç karışıklıkların ortaya çıkmasına mâni olmak istedi deniliyor. Fakat Kur'an ayetlerinin inişi bu olayda hakikati açıktan açığa meydana koymaktan çok, onu gizleme ve değiştirmeye yardımcı olmuştur. Bundan dolayı Muhammed'in ibadet için özel bir yer inşa edilmesi durumunda uzaktan uzağa müşriklik rengi görmüş olması ihtimalinden ibaret değildir. Cahil ve bati fikirlere tutkun halk arasında bir yere genel olarak saygı ve hürmet eseri göstermekten, bir yerde mevcut olan bir şeyin hususi ibadetine geçmek gayet kolay olduğu herkesce malumdur. Müşriklik ibadetlerinin tarihinde bu pek açık bir hadisedir. Mekke'deki Kabe'de de böyle oldu. Bizim Katolik memleketlerde de aynı hal meydana geliyor. Napoli'de San Cenaro'nın kanı, Roma'da Arokoleili'de çocuk yesvi, Pompei'de Madonna ve Lord bunun örnekleridir. Bir yer özellikle ibadete tahsis kılındığı zaman, orada ibadet etmek başka yer- den daha iyi olacağı kavramı kendi kendiliğinden ortaya çıkar. Bu fikir dolayısıyla o özel yer, genel bir hürmet hissi ve saygı ile kabul 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edilir. Sonra bu hürmet hissi, o yeri meydana getiren eşya üzerinde toplanarak özellik kazanmış olur. Bu suretle, küçük adımlarla az çok putperestlik şekline kaçar. Medine'nin ve hata Mekke'nin caminin en mübarek birer ibadetgâh teşkil ettiklerini ve başka yerde ibadetden ziyade buralarda ibadet etmek kıymet sahibi olduğunu iddia eden (Sayfa 2351 rivayetlerin tamamı Kur'an'da ve sahih hadislerin içeriğinde gördüğümüz şeklinde hakiki İslâmiyet'e tamamıyla terstir 
121. Bunun gibi, Medine devresi hakkındaki hadisler arasında çeşitli zamanlara Git ifade tarzlarını da ayırmak icabeder (meselâ: Kıbe camii, Benu Zerik camii, vs. gibi). Muhammed Kıbe'de bir cami tesis etmemiştir. Medine'ye girmeden önce oradaki kısa ikameti esnasında diğer yerlerden birinin avlusunda ibadet etmiştir. Kıbe ahalisi arasında bunun hatırası kalmış olduğu için, peygamberin namaz kıldığı diğer yerlerin tamamı ve birinci derecede Muham- 


halde kaldı ki son hac münasebetiyle Mekke ile Medine arasında- 


Not 1 - Muhammed XXIV, 36. ayette adının zikr olunması (yez kerfiha isme) ve sabah akşam Grz-ı tecbil edilmesi (tesbih) için Allah'ın izniyle bina edilmiş evler (büyuti den bahseder. Hirşefeld'in pek güzel söylediği gibi (sayfa 28) İbraniler'in (Sayfa 236) havralarına imada bulunduğu açıktır. Burada bir Müslüman mabedinden bahsolunmuyor. "Büyut" dan bahsedildiğine "mescid"den bahsolunmamiştir. Fakat daha garibi Muhammed ayette Mekke ve Kudüs ri değildi. Çünkü birinde henüz müşrik Araplar hakim idiler. Diğerin- de de Ortodoks Rumlar bulunuyorlardı. Mescit kelimesi sonra kazanmış olduğu mana ile yani Müslüman dinine mahsus bir yer manasında kullanmakla Kur'an ayetinde yanlış bir kullanım yapmış olurdu. Tefsirciler Muhammed'in mescidinin geçmiş zamanların mescidiyle aynı şey olduğunu ispat için birçok izahat vermeye mecbur olmuşlardır. Muhammed gözünde mescit öyle bir yer idi ki gerçekte sahip olduğu kutsallığından dolayı ibadete mahsus edilmesi lâzım gelirdi. Bu yerler ise dünyada ancak iki tane idi: Mekke ve Kudüs. 
Onun için bir mevki, Müslüman olmayan bir din tarafından hatta, müşrikler tarafından kullanılmış olsa da Muhammed'in gözünde bir mescit idi. Sonraları, düzenli ibadet yerlerinin çoğaltılmasıyla 
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Sayfa 238 


ikametgâhına pek sıkı surette bağlı olan bu hatırlar, o ikametgâhı bir mabet derecesine çıkarmıştır. Peygamber ile sahabe Medine hayatlarının büyük kısmını o binada geçirmişler, İslâmiyet hareketini düzenlemişler ve idare etmişlerdir. Muhammed müminleri orada ibadet için defalarca toplamıştı. Hemen bütün vaaz ve nutuklarını söylediği yer orası idi. Kur'an'ın yarısından fazlası orada insanlara tebliğ edilmişti. Peygamber orada bütün Arabistan'ın elçilerini kabul etmiş, oradan Arabistan Yarımadası'nın reis ve hükümdarlarına mektuplar göndermiş. muzaffer ordularını oradan Arabistan'ın zabtına göndererek dünyanın fethini hazırlamıştı. Bütün İslâmiyet orada toplanmıştır denilebilirdi. Bu duvarlar arasında peygamber on bir sene yaşamış, orada vefat etmiştir. Yüce naşı- da orada defnedilmiş idi. 
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Sayfa : 240 
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Sayfa 239 

Muhammed'in ve eşlerinin oturduğu basit çamur kulübeler yağmurlu zamanlarda bir batak haline gelen, oturmak veya namaz kılmak mümkün olmayan pis avlu (Buhari'ye bakınız, birinci 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cilt, 163, satır 5; 173, satır 14) Müslümanlar için dünyanın ikinci ziyaretgâhı oldu. 

(Sayfa 240) Not 1 — Muhammed'in ikametgâhının mukaddes bir hale gelmesinde Ebu Hureyre'nin de etkisi olmuştur. Anlamsız bir takım hadisler nakletti. Güya Muhammed; “Benim mezarım 11) ile minberim arasındaki yer, cennetin bahçelerinden biridir. Minberim cennet gölünün kenarında bulunmaktadır” demiş (Buhari, birinci cilt, 300, satır 10). Muhammed'in namuslu iyi huyuna pek ters olan bu masallarla, peygamberin halefleri İslâmiyet'i şirklik (Allaha eş koşma) ile bulaşık bir şekle sokmuşlardır. Doğu dinlerinden hiçbiri bundan kendisini kurtaramamıştır. 
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Sayfa 241 

İşte bu suretle görüyoruz ki cami Müslümanlar için, Medine'nin avlusu da Muhammed ve ashabı için ne ise, daima o halde kalmıştır. Yani bir buluşma yeridir. Orada cemaat bulunduğu zalarını, duygularını orada ortaya koymuştur. Halifeleri bir aralık 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lardı. Muhammed, kendisinin sözlerini işitmeğe gelmiş olanlara orada din eğitimi verdiği ve vaazlar ettiği gibi Medine bir velayet şehri olduğu, Muhammed'in ikametgâhı bir imparatorluğun hüler, hafızlar, kısaca peygamberin öğretmiş olduğu büyük dini (Sayfa 242) muhafaza ve kalanlara nakletmek arzusu bulunan kimselerin tamamı orada toplanırlardı. Büyük büyüleyici nitelikteki sözlerini işitmiş olan bu duvarlar arasında, geçmişin hatıraları muhafaza edilmiş gibidir. Muhammed'in ikametgâhı İslâmiyet'in ilk okulu, ilk üniversitesi oldu. Avluda her gün toplantılar tekrar etti. Allah'dan bahs olundu. Kur'an okundu. Söylenmiş, yapılmış olan şeylerin bütün hatıraları tazelendi. Muhammed'in evi Müslüman aleminde diğer ibadet yerleri için bir örnek haline gelince, onun bu özel niteliği de İslâm memleketlerine yayıldı. Hâlâ bugün Kahire'de, o fevkalâde güzel Camiü-Ezher'de Müslüman üniversitelerinin en büyüğünü buluruz. Bu hayrete şayan binanın kemerleri altında dolaşırken ak sakallı ihtiyar üstatların etrafına toplanmış bir takım çocuklar görürüz ki başın düzenli hareketiyle Kur'an ayetlerini ezberlemeye çalışırlar. Bütün Doğu'da ibadete mahsus olan yer aynı zamanda okuldur. Propaganda ve terbiye aletidir. 
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Sayfa 243 


İslâmiyet ilâhi ve insani şeylerin, ruhani ile cismaninin o kadar sıkı surette birleşmesidir ki ayin meselelerinin bile tarihi önemi vardır. Bunlar İslâmiyet'in olgunlaşmasının bir kısım aynlmaz bölümlerini teşkil ederler ve Müslüman kavimlerinin ahlâki ve dini şartlarını bize bildirirler. 


Sayfa : 244 


Mİİ IR Şila . ab (E O$» cep fe3 İzie e ğeari üile gli Sezik dek 


» OLA İzi GAİN gi İyas 7 yl üksan 


Sayfa 244 

Kramer, bugün Şam, Kahire ve diğer bunlar gibi büyük Doğu şehirlerinde yapıldığı tarzdaki kesin ibadet kaidelerinin peygamberin düşünce kaynağından çıkmış hakiki ürünler olduğunu kabul ediyor. 


Sayfa : 245 
bkm) Su 0 3-7 Gali e 


1045 dk kelei İE M Glyaşi Sekize 
m LE KE PE KD 


SİLE Nİ İk, s4 İli öyyeyi 
SİKİŞ elsalir e ez SADİ sai 
A Gİ SİG İĞ) 


r yil 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi- 3 


s diyfa : 246 
— eki ir. $ 
ASİYE JR İle allam YE 5 İlk» 
ME S3 ap İ a ES cigli Li 3 
ALE € ez viye3 3 $ öğ ga 
Ea Mez Vera 353 İİ $ 3 seyi 


sas akığı hez, Ogey sis ASsiy ozal DX 


Şe Az AR AYŞE bp 1S ŞİLİ GAS eş A 
Zİ gel Eş göl MS e kaşa j gi genel ib) ALA öbi 6 ME) 

YAK yakn (A) 1 AZ Bülele yaz ei ye eze 

3 ya (0) EN el ll vaa deri Sodiy 

sa Lan) (6) (lez S3 lü (0) gli 

İ Hughes sasyazy) MS (9) giz Ev 

ihe Faith of Islam :Sellf YYe 4#. 5G <1) 

Helal lim Eş İK eş Yok 

MÜZ Yaya eb Söyr eğ 

ala yaza 238 siye ire sie 253 

JE ğa) Üye 573 E Gİ ME Sİ Öyğl 

El gal JE gla ENİ el Si öl 

İNG Löş ir eş ee GÖS İİ Ge 


rn 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 3 


ni 1 yese e c$ı sin 6 İLİĞİ Gis saa ( 
2g BİZ dl öğe e SALA aj 
JAN Obr 3İ SİLİZ pp af el 
İçe RİA ŞABİ) 
El ira İzsiz 578 GE eş Ürdallai 
BİNİ YEİS BALA O Öğy siğil 
#$ye DİE ei e zl lan üz a 


“ez cal. Eo03 İz söz yaz, İyy ss İİ 
JA Ek iye esi UZ YESİM e iş 
Bk) Mİ yek gla e İşm b 
Mİİ DİŞ YAR. Gözkal eli b alaya MAZ Ş İyi gey BUEŞŞİ AE 


Sam SE Ğİİ szye İş 6 Bi kl 
İLİ GÜN pale iş pe ir gif ozele. İyi Şi G3 FEN AKS iye 
Mai Gey ENEZ eği Ğİ la tri İrie Şal iyimi: 03 ii ei) bw 
AİN aöl esl OYA EY gil li e paz 
İzak bansisml İS iz Saya pe ei e JE 25 ye a Mori izâ» alk DAŞ öy İİ ge 


vıy 


ATATÜRW'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi- 3 


dimi : 248 
— ir $ 
Se» diz. 333 My ENE Rl öğ 
EXKSASEXVİL £ ye se XVT EAA EKİ) 333 İezg eğ e*IIY ö33ğe)ye ğa 0167 (AVA KE 
*eVeXXIVS öç IX *Ye0— Ye Y e £e İV © Neg e £Y sJkapa gElvsle ..J0)y> S (Ve ce LANAN ai af e li, dak yiz yalm Öğ! Dil si el ik yeka 
ALE İYİ yara s0 $edal Sole S gü e saşe 
24 İm $ gelesei S3 6 dünle SS yz 
> djLe diş w»: 34)3 «el H> n. örer 
Tai r AE GİLES İpe Beye e iz 
336 yi OY lan Bela? ağ klz e! 
sJeğye ğin. 0) İL Yaieel; Niye ge sar DORE İİ ras 
> si bengsase kii EE EE) ik 


Li 
(s0) YY vi Yedi dal DE pi 
€ Yy ğa Aaa ya "Ye ZİR sal ie 
(32 ALE ela GAS Jyka Ml vole Ul arda Te Zİ gel gi ol; ir il 
Ss, Omg aa gaya zle (yel '( iyiz- 
Sö da Jale ğa Eğ ZADA eti 


ey ye ça) KL sy hü cgi 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 3 


Sayfa : 249 
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Sayfa 245 

Özetle ayini meydana getiren ruh, Mekke ve Medine cemaatindeki o babacan hayatın toplumsal şartlarına tamamıyla uygunsuzdur. Hatta bazı noktalarda peygamberin tabiatına ve uygulamari bir takım ayin ayrıntıları içinde zihinleri kararmış, inanılan şeylerin merasimi ve incelikleri hakkında bir takım sabit fikirler ile fikirleri karışmış, (Sayfa 246) Batı Asya kavimleri, eski medeniyetlerin bu tereddütlü varisleri İslâmiyet'e kendi zevklerine göre bir şekil ve suret verdiler. İsa'nın o sade ve güzel dinini bozdukları, kesin ve sert bir hale getirdikleri gibi İslâmiyet'i de bozmuşlar ve kesin ve sert bir hale terk etmişlerdir. 

Muhammed'in vefatından bir hayli sene sonra kelâm, fıkıh ve hadis okulları Muhammed'in yaymış olduğu dini, bir sistem, bir manzume haline getirmek ve hükümler ve esas vazifeleri tespit etmek istedikleri zaman, her Müslümanın asli vazifelerini beş noktada toplamak hususunda birleşmiş oldular: (1) Peygamber Muhammed'in söylediği gibi Allahın birliğine iman etmek, (2) beş vakit namaz kılmak, (3) fukara vergisi vermek (zekati, (4) Ramazan'da oruç tutmak, (5) hacca gitmek (bu hususta Hughes'in eserine bakınız. Sayfa 220; Seli: the Faith of İslâm, 251 inci ve takip eden sayfalar). Birinci vazife hakkında izahata girişmek lüzumsuzdur. Çünkü pek tabii ve gereklidir. Kur'an'ın yüzlerce fıkrasında 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gerçek surette ifade edilmiştir. Onun için ikinci noktanın tetkikine geçiyoruz. Kelâmcılar ve hadisçiler namaz kılmak mecburiyetinin ehemmiyetince ikinci sırayı işgal ettiğini iddia etmişler, namazın her gün, belirli vakitlerde beş vakit tekrar etmesi (Sayfa 247) lüzumunda müttefik bulunmuşlar, haftada bir kere, yani Cuma günkü öğle namazında Müslümanların diğer müminler ile birleşerek büyük genel merasimde hazır bulunmaları lüzumunu ortaya koymuşlardır (Kramer'in zannettiği gibi her gün beş defa değil!). Hep birlikte eda edilecek bu Cuma namazı mecburiyeti, peygamberin ni emretmiş olduğu hakkında şifahi bir hadis'e dayanır. Peygamber bu namazdan sonra ahlâki ve dini büyük bir vaazda bulunurdu. İşte bu geleneğe uygun olarak, İslâmiyet klasik zamanlarında, vaaz, başkentlerinde halifeler tarafından ve diğer yerlerde hükümdarın ve peygamberin halifenin resmi temsilcisi tarafından teşkil eden iki vazifenin koyulmasını makul göstermek hususunda ileri sürdükleri vesikaların dikkatli surette tetkiki, tam bir hayretle bize gösteriyor ki bunlarda gerçek ve kesin unsurların ikna ve islere yer kalmaktadır. Her şeyden önce Kur'an'a müracaat edelim, ona bakalım. Bu mukaddes metnin bize verdiği ilk etki şudur: İhtiva ettiği bol nasihatler ve teşvikler arasında namaz kılınmasına dair olan emirler o kadar az, o kadar belirsizdir ki bunu kitabın diğer kısımlarıyla mukayese edersek gayet ehemmiyetsiz bir yer işgal ettiğini görürüz. 6217 ayetin hemen tamamı az çok Allah'dan bahsetmektedir. Fakat bunların içinde yalnız (Sayfa 248) on ikisi ibadet mecburiyetine aittir. Bunların dördü Mekki (Mekke'de indirilmiş) sürelerdir (XI, 116; XVI, 100; XVİL, 80; XX, 130; XXX, 16-17) sekizi de Medeni (Medine'de indirilmiş) sürelerdedir (ll; 40, 42, 104; MV, 46, 102-105; XI, 5; XXIV, 37; DOXII, 20) Mekki sürelerde ibadet hükümleri gayet belirsizdir. Kesin bir emir şeklinde değildirler. Günün iyi 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tayin ve belirlenmeyen çeşitli saatlerinde ibadet için hararetli bir teşvikten ibarettir. Kaç kere ibadet edileceği de belirtilmemiştir. Bir fıkrada iki kere ibadetten, diğer birinde de üç kereden bahs olunuyor. En çoğu ise dörttür. Beş vakit namazdan hiç bahs yoktur. Bununla birlikte mısralar biraz canbazlık gibi bir gayret ile bir imanın manasını genişleterek istenilmiş olan beş adedine kendince ulaşmış olabileceklerdir (1). Medeni sürelerde ibadet emri daha kesin ve şiddetlidir. Fakat ne adedi, ne tarzı hakkında bir açıklık yoktur. Oldukça uzun bir fıkra (VI, 102-105) düşman karşısında namaz meselesi hususuna aittir. Müslümanlar ibodet ile meşgul oldukları sırada düşmanın hücum etmesi tehlikesi var ise namazı bozmanın caiz olduğu söyleniyor (21. İslâm ibadetinin hususi manzaralarından birini teşkil eden diğer mecburiyetten, yani Cuma toplanmalarından yalnız bir defa bahsolunur, fakat bu da belirsiz ve kısa bir surettedir (Sayfa 
249) ILXI,, 9). Yalnız bir toplanma gününden, yevmü'-cumadan bahs edilerek davet geldiği zaman (nudi) müminlerin Allah'ı zikre koşmalarının (fas'uvali'z-zikrullah) lüzumu emrediliyor 


Sayfa : 249 
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Sayfa : 250 
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Sayfa 249 

Bütün hadis kaynaklarını birer birer gözden geçirmeden en eski ve en emin kaynak, Sahihü'1-Buhari'yi tetkik ile yetineceğiz. Birinci ciltte, 99 uncu sayfada genel surette namaz hakkında uzun bir bölüm mevcuttur. 109 hadis'i içermektedir. Bunun ardından da namazın kılınacağı saatlerden bahseden bölüm gelir (141 inci sayfa), Bu bahse dair korunmuş olan hadislerin toplamı kırk bire ulaşmış bulunmaktadır. Bu, yüz elli hadisin dikkatle (Sayfa 250) okunması bizde bir kanaat ortaya çıkaracağı yerde tam tersine tereddüdümüzü arttırmıştır. Çünkü günde beş vakit namazı ve her hafta Cuma günleri toplanmayı açık surette emreden gerçek bir hadis'e, hiç tesadüf etmiyoruz (4) 
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Sayfa ir İL 
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Sayfa 250 

Sonra, her namazın açık vakitleri hakkında birkaç zıtlıklar ve tereddütler görülmektedir ($ 6. fıkrada, 2 nci notda zikr edilen örneğe bakınız). Hadislerin pek şüpheli olan bu dillerinden İbn-i Sa'd tarafından muhafaza edilen ve peygamber tarafından verilmiş talimatı ve kendisiyle Müslüman olmuş çeşitli Arap kabileleri arasında imzalanmış mukaveleleri (Sa'd'a bakınız. Daha ileride hicri 9. ve 10. seneler olaylarına bakınız. Orada bütün bu vesikalardan ayrıntılı olarak bahs edilmiştir) içeren vesikaların tetkikine geçersek her gün kılınacak namazların sabit miktan, her hafta bir geçmediğini görürüz. İbn-i İshak'ın kitabında (Hişam, sayfa 961) gerçekten peygamber tarafından Amr bin Hezem'e verildiği rivayet edilen yazılı talimatın metnine tesadüf ediyoruz (Hicri 10. sene olaylarında bunu aynen tercüme ettik). Bunda namaz vakitlerinin adedi, her namazın açık vakti ve Cuma toplantısı hakkında tam talimat mevcuttur. Bu garip belgeyi ileride aynen aktardığımız zaman talimatnamenin içermiş olduğu hükümleri büyük bir ihtiyat ile karşılamaya bizi sevk eden sebepleri açıklayacağız. (Sayfa 251) Bunların büyük kısmı hicri birinci ve ikinci asır kelâm ve fıkıh alimlerinin ilâveleri ve eklemeleri olması lâzım gelir. 
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Sayfa 252 

Not 3 - Zikrullah (Allahın zikri) tabiri namaz manasına alınamaz. Çünkü başka bir tarafta (IV, 102-105) Muhammed, Allah'a edilecek hakiki ibadet (salat) ile Allah'ın ismini zikretmek arasında açık bir fark ortaya koyar: Fazi kazitümü's-salat fa Zikrullah yani namazı 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bitirdiğiniz vakit ayakta veya oturduğunuz yerde ya da yan tarafa uzanmış bir halde, vs. Allah'ın ismini zikrediniz der (V, 204) : Demek ki zikir ile salat birbirinden ayrı iki şeydir, Sprenger'in zannettiği gibi bir ayine ima teşkil etmez (birinci cilt, 308). Zikir, gayet basit bir şey olup, her yerde, her vaziyette, hatta yerde, istirahat edildiği zaman bile (ali cenbegim) yapılabilir. Bundan dolayı, Zikrullah'dan bahseden ayetlerde namaz kılmaya bir işaret bulunduğunu zannedenler hataya düşmüşlerdir. 
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Sayfa 253 

Müslümanlık müessesesinin bütün boyutlarını Muhammed'e şüphe yoktur. Ramazan'da oruç (ll, 179-181), zekat (ll, 10,104; LAKINI, 20), hac (lll, 9-92; XXII, 28), abdest V, 8) böyledir. Çünkü bu mecburiyetler hakkında Kur'an'da öyle açık emirler vardır ki zerre |Sayfa 254) kadar tereddüte yer bırakmazlar. Muhammed her gün sürekli beş vakit namaz kılınmasını ve Cuma günleri toplanılmasını (Kramer'in haksız yere o kadar önem verdiği bu iki müessese- yi) istemiş olsa idi, hiç şüphesiz Kur'an'da diğer emirlerde olduğu gibi bunları da açık ve kesin surette beyan ederdi. Bundan dolayı biz, peygamberin namaza büyük önem verdiğine, fakat lüzumunu emirlerden ziyade kendisinin teşkil ettiği örnek ile taraftarlarına anlatmayı tercih ettiğini, namazların gerek sayısı, gerek tarzı hakkında serbestlik bırakmak istediğine, çünkü sahip olduğu iyi işleri sayesinde, o işleri zamana uymak yolundaki hareket çizgisi neticesinde, bütün Arabistan kabileleriyle çatışmanın şiddetli ve imkânsız olacağını tahmin ederek gerek kendisinin, gerek taraftarlarının serbest hareketini fazla işgal edebilecek ilâhi emirler ile bağlamaktan kaçınmış olduğuna hükmediyoruz. 

Benim fikrimce, Muhammed, Medine'de bulunduğu zaman gündüzleri defalarca namaz kılmayı uygun görüyor ve her namaz kıldıkça arkasında muntazam saflar halinde bir miktar Müslüman bulunmasından hoşlanıyordu. Kendisinin namaz kılarken yaptığı hareketleri, aldığı vaziyetleri taklite onları mecbur etmiştir. 
Evinin avlusunda taraftarlarına hitaben çok kere vaaz verdiği kesindir. Müslümanların daha çok miktarda ve daha muhakkak surette gelmeleri için, (Sayfa 255) Yahudiler ve Hristiyanları taklit ederek özellikle haftanın bir gününde (Cuma günü) vaaz vermeyi tercih etmesi muhtemeldir. Fakat bunlarda babacanca bir hüküm ve nüfuz hali vardı. Taraftarları için kesin bir kanun olmaktan çok, peygamberin bir alışkanlığından ibaretti (|. Birçok hadislerden anlaşılmış 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olduğu üzere | örneğin veda haccı hakkındaki hikayelere bakınız. 
Hicri 10. tarih olaylarında) (2) Muhammed'in kendisi bile namazı her zaman düzenli olarak kılmazdı. Nasıl kolayına gelirse öyle hareket ederdi. Yani sabit saatlerde değil, seyahate, hangi yerde hangi saatte uygun ve kolay olursa orada o zaman namaz kılardı. 
Bugün Müslümanların her namazdan önce aldıkları abdestin de bir zamanlar yalnız Cuma toplantılarından önce yapıldığı görülüyor (Buhari, birinci cilt, 224, satır 8 ve 16). Muhammed tarafından abdest alınmaksızın kılınmış namaz hatıraları da mevcuttur (Buhari, birinci cilt, 64, satır 8 ve takip eden satırlar; 87, 18 inci ve takip eden satırlar). Bir de, Muhammed'in abdest almadıkları veya namaz kılmadıkları için müminleri uyarmış olduğuna dair hiç rivayet yoktur. Halbuki Muhammed'in ayin ve ibadete Git vazifelerin yapılmasında pek şiddetli ve kılı kırk yararcasına davrandığına dair uygulamalara rastlanılır. Muhammed, Arapların fertlerdeki mutlak hürriyeti tehdit eden (Sayfa 256) şeylerden nefret ettiklerini herkesten iyi bilirdi. Ayinsiz bir din mevcut olamayacağı için bazı vazifeleri yürürlüğe koymayı gerekli olarak görmekle beraber, işte bir dereceye kadar hiç şikayette bulunmaması, Arabistan'da meçhul bulunan ve bundan dolayı iki kat nefret edilen bir şey olma- si lâzım gelen ayin kaidelerine uyma gereğinin pek ağır bir şey olmamasını arzu etmiştir. 

Not 1 — Birçok hadisten bu yönü çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Gerçekten, Muhammed'in vefatından sonra İslâm dinini düz- gün bir usul altında düzenlemek isteyenler (şimdi aşağıda tekrar edeceğimiz gibi), Muhammed'in alışkanlıklarını müminler için mecburi birer kanun haline dönüştürdüler. Bu düzenleme işlerini kelâm ve fıkıh alimleri, İslâmiyet'in başlangıçtaki şartlarını gözden uzak tutarak müminlere pek manasız bir takım görüşlerin telkin edildiği birçok ayin vazifeleri yürürlüğe koyma hatasına düştüler. Yani müşriklikteki anarşinin tamamıyla zıttı bir aşınlığa vardılar. Müslümanları bir çeşit makine, güç, şekilci ve despot bir ibadetin kurbanı haline getirdiler. Böyle nefret edilen ve manasız 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eğilimiyle karşı İslâmiyet'in ilk zamanlarının özgürlükçü (ve müşrikane) ruhunu daha iyi muhafaza etmiştir. Muhammed'in yeni dini Araplara kabul ettirilebilir bir şekle sokmak için takip etmeye mecbur olduğu o babacan, harikulâde vasfını unutmamış olanlar muhalefet ettiler. Bu fırka, kelâmcıların o manasız bir takım inceliklerine karşı, birçok hadis icat ettiler ve usta kelâmcıların kurnazlığını da bildikleri için bunlara mükemmel birer dayanak da ilâve ettiler. Diğer kelâmcıların dayanak olarak aldıkları hadisleri, mümkün olduğu kadar etkisiz kılmak için bunları ortaya çıkararak kullanmaya başladılar. Bu şekilde,(Sayfa 257) Buhari'nin hadis mecmuasında bu eğilimlerin ikisini de gösteren hadislere karışık bir halde tesadüf ediyoruz. Bunlar birbirleriyle her açıdan bir zıtlık teşkil ediyorlar. Buhari bunların hepsini kabule mecbur olmuştur. Çünkü hepsi gayet usta uydurukçuların fabrikasından çıkmış oldukları için, tabiri caiz ise, icap eden resmi evraklara sahip idiler. Hepsinin reddedilmesi mümkün olmayan dayanakları var idi. Bu gibi hadislerin miktarı sınırsızdır. Burada ancak içlerinden birkaç tane örnek gösterebiliriz. Kelâmcıların ayrılıkçılığına muhalif olan fırkanın duygularını ortaya koyan hadisleri kaydedeceğim. Bunlar Mekke ve Medine'nin ilk İslâm toplumsal hayatının gerçek vasıflarını daha iyi gösterirler. Meselâ bize söylüyorlar ki Muhammed fazla uyarılar ve vaazlar ile Müslümanların dikkatini yormaktan hoşlanmazdı. Onların canını sıkmamak 
için vaazların arasını çok uzatırdı (Buhari, birinci cilt, 29, satır 5 
Rivayet eden İbn-i Mesud). Muhammed müminlere her şeyin kolaylaştırılmasını, kendilerine hoşa gidecek şeyler haber verilmesini, Samilerin nefret ettikleri öğütler ile çok abartılı vazifeler ile korkutulmamalarını tavsiye ederdi (Buhari, birinci cilt, 29, satır 9; sayfa 29 , sahır12). Bir fıkrada Muhammed, hiç kimsenin dini hükümlere uymada pek fazla özen göstermemesi söylüyor. Çünkü yorgunluğa mağlup olma ihtimali vardır (Buhari, birinci cilt, 17, satır 18). Diğer bir fıkrada Muhammed taraftarlarına pek fazla namaz kılmamalarını, yalnız kudretlerinin yeterli olduğu derecede namaz kılmalarını söylemiş, çok yorgunluğa düşülürse zorunlu olarak ara vermek gerekli olur (yani can sıkıntısı ve bıkkınlık ortaya çıkar), bu durumda Allah'a ibadetten vaz geçilir. Düzenli, aralıksız ibadet Allah'ın en hoşuna giden bir ibadettir (Buhari, birinci cilt, 18, son satır). Diğer bir fıkrada Muhammed, dini konular- da mecburi olan şeyden ne fazla, (Sayfa 258) ne eksik bir şey yapmayacağını söylemiş olan bir adamı över (Buhari, birinci cilt, 20, satır 3). Bir keresinde peygamber fevkalâde kızmıştı. Çünkü bir adam gelerek imamın namazı can sıkıntısı verecek derecede bir debdebe ile ve gayet güçleştirerek kıldırdığını anlatmıştı. Muhammed böyle hareket ederseniz "Namazdan vaz geçirtirsiniz” diyerek itiraz etmişti. Bunun üzerine hastaların, zayıfların (düşkünlerin| ve işi olanların mazeretlerini kabul etmeyi emretmişti (Buhari, birinci cilt, 35, satır 15). Daha birçok hadis zikredebilirdim fakat Ramazan orucunun kolaylaştırılması hakkındaki emirlere imada bulunmak yeterlidir (Buhari'ye bakınız. Birinci cilt, 482, 19 uncu satır ve takip eden satırlar, vs.). Muhammed'in yaşadığı muhitin ve dininin esasının ve ruhunun nefret ettirecek eğilimleri olduğu ve ayin hususunda abarfıya ve aşırılıklara maruz olduğu bunlardan anlaşılıyor. 
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Sayfa 258 


Genel namaz müessesesini ilham eden siyasi, inzibafi (emniyetle ilgili ve âdeta askeri kavramlar ne tamamen, ne doğrudan doğruya peygambere atfolunamazlar. Daha çok peygamberin eserini devam ettirenlere ve tefsir edenlere atfolunmalıdır. Daha sonraki nesillerdeki reisler ve kelâmcılar, İslâmiyet'i bütün kısımlarında tam bir manzume halinde düzenlerken, müminleri boyunduruk altına almak, körükörüne bir itaat (Sayfa 259) temin etmek ve böylece arzu edilmiş olan iman birliği ile teokratik hüküm ve nüfuzu devam ettirmek için Muhammed'in alışkanlıklarından sağlanacak büyük faydaları takdir ettiler. Müslüman olduklarını söyleyen kalabalık içindeki başıboş ve anarşiye meyilli unsurların uyumsuz birlikteliği, Batı Asya'nın bütün bozuk medeniyetleriyle ilişkisi sonucunda İslâmiyet'in başlangıcında içine giren fesadın günden güne artması, diğer büyük Asya dinlerinin modeline göre düzenli ve değişmez bir ayin ve hükümlerin icadını mutlak z0- runluluk haline getirdi. Siyasi sahada da barizliği ve üstünlük sağlanması mümkün olmayan hiçbir din hele ikna delilleri arasında kılıcın verdiği düşünce mantığını da kabul ederse dini kurallarını da askeri kuvvetlerini ve mülki idaresini nizam ve inzibat altına aldığı tarzda nizam ve inzibat altına koymaktan kaçınmazlar. 
Muhammed'in müşrik Arabistan'da bulunduğu şartlar, Arap Yanmadası sınırları dışında hüküm süren şartlardan kesin surette farklı idi. Bundan dolayı Arabistan Bedevilerini ıslah için icat ve 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düzenlenmiş olan İslâmiyet'in Batı Asya'daki medeni ve korunaklı kavimlere manen hakim olması için değişmesi ve genişlemesi icap ederdi. Muhammed anarşi içinde bir memlekette doğdu. 
Burada hiçbir kanun, hiçbir ayin yoktu. Kesin ve şiddetli bir ayin usulü konulması maddeten imkânsız idi. Muhammed müminlere namaz kılmak mecburiyetini getirmiş olmakla büyük bir adım atmıştır (Sayfa 260) Bununla birlikte, yukarıki fıkralarda gördüğümüz gibi, bunun sayısını ve ne zaman kılınacağını tesbitten kaçınmıştır. 
Arapların onda dokuzu Bedevi idiler. Çöl hayatı çok sert ve zorunlu bir takım mecburiyetlere sahiptir. Oralarda yaşayanlar bu mecburiyetlerden kendilerini kurtaramazlar. Bu nasipsiz bölgede yaşamak için büyük bir serbestlik, sıkı ayin kaidelerinden kaçınmak lözımdir. 
Bunlar şehrin rahatı, düzenli ve sakin hayatlarında ortaya çıkıp cılığın mera mecburiyetlerine bağlı bir tarzda daima hareket halinde dolaşan bir halka her gün sabit ve düzenli saatlerde belirli miktarda namaz kılmak ve sabit bir yerde haftada bir toplanmak mecburiyeti getirilemezdi. Gerçekten İslâm bu barbarların hatalarını düzeltmek ve kötü ahlâklarını yükseltmek için ortaya çıktı. 
Fakat aralarına nüfuz ve onları ıslah edebilmek için onların tarzlarına ve alışkanlıklarına uymak mecburiyetinde idi. Bundan dolayı Muhammed, uygulanamayacak bir şeyi emretmekten kaçındı. Dinine çekmek istediği kimselerin özel şartlarına göre kendisini düzenledi. İslâmiyet dünyaya, yayıldığı zaman peygambere devilerin ihtiyaçlarına önem vermediler. Bunlar İslâmiyet'i düzenlerken peygamberin fikirlerinden esas itibarıyla başka (Sayfa 261) fikirlerden hareket ettiler. 
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Sayfa 261 

Fakat başarılı olabilmek için ağır ağır yürümek, ikinci derecedeki ayrıntılar üzerinde ısrar etmemek fikrinde idi. Bundan dolayı sünnet olan ve özel bir maksada sahip bir sürü hadisler arasında, bize peygamberin özgürlükçü hareket çizgisinin çok güzel, farklı ve belirgin hatıraları intikal edebilmiştir. Ayin vazifelerinin yerine getirilmesi konusunda Muhammed'in büyük bir serbestlik vermiş olduğunu iddia etmek mümkündür. Muhammed namazı, ayinleri vakediyordu. Mümkün olmayan bir takım usul ve şartları ve ayin vazifelerini zor bir hale soktuğu zaman, bunları tamamen ortadan kaldırıyordu. 
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Sayfa 262 

Bundan dolayı fikrimce, peygamberin o kadar güç olan çeşitli hükümler, o kadar zor bir takım ayinler koymuş ve emretmiş olmadığını kesinlikle iddia edebilirim. Bugünkü şekliyle Müslüman ayini son derece belirsiz ve despotçadır. Sırf şekle git bir vazife haline getirilmiştir. Halbuki Muhammed'in gayesi hakiki ve halis bir dini duygu uyandırmaktan ibaretti. Sonsuz bir şahsi özgürlükler memleketi olan Arabistanda, Muhammed hakiki, kolay ve babacan bir İslâmiyet yaymıştı. İslâmiyet zaman ve mevkiin gerektirdiklerine uyuyordu. Dinin kurucusu orada daima hazır idi. Her şelemeler yapıyor ve yardım ediyordu. Sanki Muhammed, kısmen yer yüzüne inmiş ve insanlarla teklifsizce uzlaşmış Allah idi. Peylüman arşının en üstüne (Sayfa 263) çekiliyordu. Peygamberin sözlerinin ve hareketlerinin hatırasıyla yalnız kalan insanlar, kalan şeylerle yetinmeye, onu belirgin hale getirmeye, kesin kanun şekli altında hareketsiz bir hale getirmeye mecbur oldular. Allah ile doğrudan doğruya münasebet artık bitmişti. Cereyan eden olayların, söylenen sözlerin hatırası, tam bir itina ile korunmayacak ve bunlara sıkı sıkı uyulmayacak olursa değiştirme ve hata yapma tehlikesi vardı. Bununla birlikte Asya'nın kısa zaman önce İslâmiyeti kabul etmiş 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Arap olmayan kavimleri Muhammed'in dini mirasına bu kesin şekli verirken hatıraları kendilerine göre tefsir ettiler. Muhtaç oldukları şeyleri onun içine koydular ve imana, Asya'nın esir tabiatlı halkının tercih etdiği bir ahlâki esaret ve ayin şekli altında bir tarz ve şekil verdiler. (Mühim) Akidenin (dini gereklilikler) sert ve içinden çıkılmaz darlığı içinde ve ayinin alçakça esareti altında yaşamaktan nefret eden Bedevi Arap, artık anlamadığı ve kabul etmediği bir dinden ayrıldı, atalarının barbar hayatına hiç değişmemiş bir halde devam etmek için çöllerine çekildi 

Not 1 — Biraz yukarıya bakınız ($ 13 üncü fırka, not 1). Buna başka deliller de ilâve edebiliriz. Bu nakledeceğimiz fıkralar, kelâmciların ayin hükümlerinde yaptıkları aşırılığa karşı halkın muhalefet cereyanlarını çok güzel ortaya koyar. Bir hadiste peygamber ile Muaz bin Cebel arasında bir (Sayfa 264) konuşma ceryan ettiği iddia olunuyor. Bu konuşmada Muhammed'e şu sözler atfediliyor: “Kim tam bir gönül temizliği ve samimiyetle Allah'dan başka Allah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet ederse hiç şüphesiz cehennem azabından kurtulmuş olacaktır.” Her türlü ayin ve ibadetin kıymetini büyük surette azaltabilecek olan bu açık beyanat, Muaz'ı o kadar hayrete düşürdü ki diğerlerine nak-Muhammed şu cevabı verdi: "Kimseye nakletme! Müminler buna o kadar önem atfederler ki artık dini vazifelerini hiç yerine getirmezler!" (Buhari, birinci cilt, 45, satır 17). Hadisin ilk rivayetcisi Enes bin Malik'dir. Şüphe yoktur ki uydurmadır. İhtimal ki Enes'den bile alınmamıştır. Fakat bizim için değerlidir. Bütün bir 


ni vazifelere ikinci derecede bir önem atfolunup söze ve şekle değil asıl niyet ve maksatlara ve duygulara birinci derecede önem verildiği zamana geri dönmek istiyorlardı. 
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Dini vazifelerin büyük kısmının tesis fikrini Muhammed'e telkin eden kesin sebep Medine'de Yahudilerin sayısal çokluğu olmuştur. Medine sırf müşrikler tarafından yerleşilmiş bir şehir olsa idi Muhammed'in gözü önünde maddi meseleler bulunmaması dolayısıyla ayin işlerine o kadar büyük bir önem atfetmesi muhtemel idi. Muhammed, Medine'ye gelmeden önce Musevi cemaatleriyle daimi ve samimi bir temasta bulunmamıştı. Bundan dolayı Mekke'deki (Sayfa 2651 İslâmiyet de elastiki mahiyete sahip, kolaylıkla genişlemeye ve ilerlemeye müsait bir mezhep kuralları halinde kalmıştı. Yahudilerin ortaya koydukları örnek, onların geleneklerinin hürmete değer kademelerinin telkin ettiği saygı hissi, kendilerinin ayin şekillerini kabul ederek onları İslâmiyet'e çekme arzusu Muhammed'in birçok Yahudi âdetlerini almaya sevk etti. Yahudilerin örneği Muhammed'e temizlenmek ve namazdan önce abdest almak fikrini telkin etti Jewish Encyclopedia, birinci cilt, 69- 71). Bunun gibi orucu da onlardan aldı (aynı eser, beşinci cilt, 347-349). Filan istikamette olmayıp da filan istikamette ibadet etmek fikri de Yahudilerden gelmiştir. Bütün bu kavramlara hicretden önceki Kur'an ayetlerinde hiç tesadüf etmeyiz. Bununla birlikte müminleri namaza çağırmak fikri (ezan) Yahudilerden alınmış olmakla beraber, rivayetlere göre (hicri birinci sene olaylarına bakınız. $ 24 üncü fıkra ve not) Muhammed'den değil ashabtan gelmiştir. İhtimal ki böyle devamlı surette ibadete davet mecburiyeti Muhammed'in hoşuna gider bir şey değildi. Hatta bir haber verme aracıyla müminleri toplamak âdeti, Beni Gazzab-ı Müseyleme ile Nebiye Secih (Hicri 11 inci sene olaylarına bakınız) hakkındaki rivayet ile sabit olduğu üzere, Doğu Arabistan'da Hazeri kabileler arasında olan bir âdetten gelmiş olması daha kuvvetle muhtemeldir. 
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Sayfa : 266 
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Sayfa 266 


Arap olmayan medeniyetler silâh kuvvetiyle mağlup olmuşlarsa da savaş meydanında kendilerine üstünlük kuranlar manevi sahada mağlup etmeye ve hükümleri altına almaya teşebbüs ediyorlardı. Bundan dolayı ezan hakkındaki rivayetler özel bir öneme sahiptirler. İslâmiyet'in sinesindeki bu olgunlaşma eğiliminin ne kadar eski olduğunu gösterirler. Bu rivayette Ömer isminin zikri ise kısaca dikkat çekicidir. Çünkü, sonradan Ömer, İslâm İmparatorluğu'nu tanzim ve tertip eden en büyük bir teşkilâtçı olduğundan dolayı kendisinin, büyük ve çok islahat istediği için ilerleme fırkası adı verilebilecek bir fırkanın reisi olduğuna hükmetmek doğru olabilir. Fırka ihtimal ki çok kalabalık değildi. (Sayfa 267) Fakat Muhammed'in ruhu üzerinde büyük bir tesire sahipti. O kadar Yahudi ayinlerinin kabulü, onların ısrarı üzerine meydana geldiğinden şüphe yoktur. 
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Sayfa b 
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Sayfa 267 


Peygamber vefat edince Ömer'in başkanlığındaki bu fırka, kuwvetli bir teşkilâta sahip olduğu, ne istediğini bildiği ve istediğini yapma azmini kendinde bulduğu için iktidarı eline geçirdi, bütün idare siyasetine hakim oldu. Bir katilin hançeri birden bire fırkanın reisi Ömer'in vücudunu saplandı. Bunun üzerine Mekke asilzadeleri, hicri 27 nci senede Osman'ın hilafetiyle tekrar iktidar mevkisine geldiler. O zaman bu ihtiyar Kureyşili'nin hatalı ve taraflı siyaseti, ayinperest namını verebileceğimiz Medine fırkasını muhalefet saflarına geçmeye mecbur etti. Muhalefet Kureyşileri ahlâki fesad ve dinsizlik ile itham etmeye başladı. Emevilerin müşrikane ve dünyaperestane (Sayfa 2681 apaçık eğilimleri gerginliği vahimleştirdi. Sonra bu dini görünüş altında siyasi bir kavga şekline dönüştü. 
Emeviler aleyhindeki dini harekatın başlangıcı işte Muhammed'in vasiyetleri üzerinde o kadar nüfuza sahip olan ilerlemeci ayinciler zümresinden çıkmıştır. Bunların arasında Mekke muhacirleri de vardı. Fakat çoğunluk Medineli idi. Müslüman ayinlerinin büyük kısmını, hergün beş vakit namaz (Mecusilerden ve Sabei lerden alınmıştır. The Faith of İslâm, 293, not), ezan, Cuma toplantılarını Muhammed'den ziyade bu fırkaya borçluyuz. Muhammed'in Medine'ye girdiği günün Cuma gününe tesadüf etmesinden dolayı ihtimal ki hafta toplantıları için Cuma gününün seçilmesi bundandır (hicri birinci sene olaylarına bakınız. $ 30 uncu fikra). 

Konunun genişliği, daha ince ayrıntıya girişmekten beni men ediyor. Müslüman ayininin tarihini yazmak niyetinde değiliz. Yalnız İslâmiyet hakkında araştırma yapmak isteyen kişilere gayet cazip görünseler de, hatta bazan pek doğru gibi görünmüş olsalarda pek cüretlice açıklamalara kalkışmakta ihtiyat göstermelerini anlatmak isteriz. Kısacası, Müslüman ayinlerinin teşkiline bir değil ,birçok unsur iştirak etmiştir. Bunlar başlıca üçe ayrılabilir: Birincisi hiç şüphe (Sayfa 269) yok ki peygamberdir. Fakat onun yaptığı şeyler 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sanıldığından çok azdır. Çünkü çok kere ayini vücuda getiren ikinci unsurun yani Muhammed'i Medine'ye çağıran perişan müşrikliğin dağılmaya yüz tutmuş siyasi müesseseleri ve toplum hayatının ıslahı için Muhammed'den faydalanmış olan ilerici fırkanın tesiri altında kalmıştır. Üçüncü unsur mağlup kavimlerin ayinperestane eğilimlerinden ortaya çıkmıştır. Bunlar Medine fırkasıyla birleştiler ve Doğu'daki bütün fikri ve dini seçimin ve o büyük İslâm hareketinin ruhu oldu. Yukarı ki fıkraların birinde zikrettiğimiz fıkrada Kramer'in çok doğru olarak meydana çıkardığı siyasi ve askeri emeller, peygamberden sonraki bir devreye aittir. Bunları yalnız peygambere atfetmek doğru olamaz. Kramer her günkü namaz ve Cuma namazına İslâmiyet'in fethedici kuvvetine atfa kalkmakla hataya düşmüştür. 
Çünkü ilk halifeler tarafından Bizans'a ve İran'a karşı sevk edilen ordular, başlangıçtaki Bedevilerden oluşmuştu. Bunların İslamiyet'i sözde kabul etmeleri âdeta birkaç gün evel meydana gelmiştir denilebilirdi. Yeni dinin ancak ismini öğrenmişlerdi. Ne ayinlerini, ne gereklerini biliyorlardı. İşte bunun için Kramer'in belirttiği şekilde Cuma namazının manevi kıymeti iddiası ortaya çıkmış değildir. Çünkü dini anlamda bugün Müslümanlar arasında yapılan o despot ayini meydana getiren eğilimlerin istilâsı altında kaldığı zaman Arap İmparatorlSayfa 270lluğu'nun askeri fetihleri kesintiye uğradı. 
Bundan dolayı sırf şekilden ibaret olan, hakiki bir dini duyguyu ihtiva etmeyen bir din konulmuş olmakla, peygamberimizi ithama kalkmaktan okuyucularımızı men ederiz. Bu tenkidi Muhammed'e Protestanlar ve bilhassa Moyer, Şel gibi İngiliz Protestanları yönettirler. 
Tarih tenkidi yapılırken sadece kişisel olan olaylar hangileridir (bunlar çok azdır)? Çeşitli nesillerde bütün halk sınıflarına hakim olan eğilimlerin ürünleri hangileridir? Bunları birbirinden ayırmak lözımdır. Diğer bir tabirle, hepsinin en devamlısı ve en kuwvetlisi olan tarihi kuvvetleri, fark etmek icap eder. Halbuki bunlarında fark edilebilmesi kolay değildir. Çünkü ancak bazı adamların eserlerinde ve uygulamalarında özel bir şekil alırlar ve onların şahsiyetleri altında gözden kaçarlar. Bu adamlar ya tesadüfen ya da zekâ ve kabiliyyet sevkiyle hareketi idare ederler. O hareketle tek vücud olurlar, onun bütün şeref ve kusurlarını yüklenirler. Halbuki sonuçların vasıtaları, eserlerinin uzunluğu gözlerimizi açmak ve bize bunların yalnız bir adamın işi olamayacağını, büyük bir tarihi hareketin, senelerce devam etmiş birçok halk sınıfının tesirlerinin sonucu olduklarını isbat etmek lâzım gelir. 
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Sayfa 272 

Ebva Yahud Vedar Seferi (Safer) 

Safer ayı esnasında Muhammed, Medine'nin on iki nakib yahut murahhaslarından biri olan Sa'd Ubade'yi şehirde yerine vekil bırakarak ilk askeri seferini gerçekleşirdi. Amcası Hamza bin Abdülmuttalib sancak taşıdı. Diğer seferlerde olduğu gibi bu bayrağın rengi beyaz idi. Muhammed altmış kişiden oluşan küçük bir kuwet ile Kureyşiler ve Benu Zümre bin Bekir bin Abd Menat bin Kenanelere karşı yürüdü. Buna Vedan Seferi denildiği gibi El-Ebva Seferi adi- da verildi. Çünkü Muhammed'in ziyaret ettiği iki mevki birbirlerinden ancak altı mil mesafede idi (1). Muhammed Vedan'a kadar gitti. 
Kureyşileri bulamadı. Fakat Benu Zümrelerle kabile reisi Mehşi bin Amru'z-Zümri aracılığı ile barış yapıldı (2). 
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Sayfa : 275 


Sev edğ3ls isalla S.Y salla * gye e olsa) 


SAYAT Eİİ S AYVA EVYE AYA Gi Çİ yasb 
(AN cl Ear SAV İİ SE Sİ e aya 


p” 


Sayfa 275 
SüfvanYahut 1. Bedir Seferi (Rebiülevvel) (1) 


Muhammed Buvat seferinden sonra Medine'de pek az, yaklaşık on gün kadar kaldı. Zeyd Bin Harise'yi yerine vekil tayin ederek, Cema kurbunda otlayan Medine sürülerine tecavüz eden Gerz bin Ca- bir El-Fehri aleyhinde Rebiülewvel'de sefere çıktı. Gerz kaçtı. Muhammed onu Bedir yakınlarında Sıfvan'a kadar takip etti. Bundan dolayı buna birinci Bedir seferi (2) namı verilmiştir. Muhammed seferde pek az kaldı. Gerz'e yetişmeye başarılı olamadığından Medine'ye döndü. Bayrağı Ali bin Ebu Talib taşıyordu (Hişam, 423; Vakidi, 2-3; Vakidi Wellhausend, 31; Taberi, birinci cilt, 1269-1270, 1271; Esir, 86- 87; Haldun, ikinci cilt, zeyl 17; Hâmis, birinci cilt, 41). 
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FE söriyeillilnle AİLE e SAZ 
23 GAME 055 delili e düz lll ies 
.layağlıri bay İLİNİ İİ ME 27 
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Sayfa : 276 
HYE gaylar Vi El iy iş 431 del, 
ği İN ie 0s SİK sal 335 


s3lüy esl ül derle dal öy al ek Gİ 


ms3332901000 0S g52 Filli 01 sete Mİ 


Sayfa 276 

Aşire Seferi (Cemazielahir) 

Camazielahir'de Muhammed Medine'de Selme bin Abdüssad'ı Medine'de yerine vekil bırakarak, Suriye'ye giden büyük Kureyşi kervanını basmak üzere hep gönüllülerden oluşan yüz elli, iki yüz kişilik bir kuwet ve otuz deve ile yola çıktı (|. Hamza bin Abdülmuttalib bayrağı taşıyordu. Takip Benu Dinar bin El-Neccar boğazından, Feyfa-i Ahbar'dan geçti. Namaz kılmak ve bir parça bir şey yemek için Zatü'l-sak denilen Batha ibn-i Ezher vadisinde bir ağacın altında durdu. Şıbbe Abdullah'dan geçerek El-esd'e doğru indi, Yelili geçti, Sahirat limanı yakınlarında alçak Yenbi vadisine ulaştıran yolu takip etti. Burada bulunan Aşire'ye 12) gelmiş olunca birkaç gün orada durdu. 


Sayfa : 278 Ce )si 35 


— İSAYİ mez yağlara ol ——. AŞ 
MESİ AS ea zl 4S bl lee san 
MEAN EE OZ rd 52 öy 
OAG G5 33 çil el S5 b Sg 

” © Al vale üAS $el sl 
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Sayfa 278 

Nahle Seferi (Receb) 

Receb ayında Muhammed Abdullah bin Cahş El-Sedi'yi birçok muhacirle ile Mekke'ye doğru yola çıkararak kendisine iki günlük yoldan sonra açılacak kapalı bir mektup verdi. Bu heyetin kaç kişiden oluştuğu belli değildir. Yedi, sekiz yahut on iki kişiden ibaret idiler. 


Sayfa : 280 
EEG El. 
İzin diği Alas Val par 3 se 


İde Jİ Makal el El öle iş 
A İğ İN ME la öl öy iri diği 
Giza şa İİ EE Gİ e Gla 


bl 


Sayfa 280 

Nihayet kervana hücum fikri üstün geldi. Amr bin Hazremi Vakd bin Abdullah'ın bir okuyla öldürülmüş oldu. Osman ile Hekim esir edildiler. Nevfel de kaçarak kurtuldu (31. Bütün kervan muhacirinin eline düştü. Abdullah bin Cahş, zengin ganimetler ile Medineye döndü. 


«gala EZ dial 3ME 
Il za ÖN İNE ŞE iz Ge ğYgi 
Yi ge İT iyiki Ger Zeki eg yl Şİ ile 


— 
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Sayfa 281 

Peygamberin diğer bütün seferleri, Bedir de dahil olmak üzere, Kureyş kervanlarına saldırmak maksadıyla düzenlenmiştir. Bundan dolayı İbn-i Cahş'a verilmiş olan talimatın bir Kureyş kervanına saldırmak için verilmiş olması ve İbn-i Cahş'ın, ganimet hırsına kapılarak, mukaddes Receb ayının sonunu beklememek cinayetini işlemiş olması muhtemeldir. 


Sayfa : 283 


salli. 

ASAN sy Ala gal sö A da 
“| 300007 il a ; Ss hyuüs $ Siekziği 
15 ei İz Sale lğğ3 gazla ür 
SAİAN YE Ol Geli Silik ga 
Şiliye JS. 715 “— oL sal yah işli 


! 


Sİ hü 301017 ii bel > sal yo : b 
A ELİ Güle za liği daim gb 
Sİ İSKİ dslagl eğizk Gİ)! Daldan ASA 
OSM Kal li a EYİ 3 12048517 et L> de dsdsie S7 > “yal 3) > ye «8 

(EET EĞİ) e zo ğüzel 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi- 3 


Sayfa 283 

Suçlular yaptıkları şeyden çok fazla pişman oldular. Çünkü kendi arkadaşları bile onlara çıkışmaktan geri kalmıyorlardı. Muhammed, biraz tereddütten sonra, gürültüyü yatıştırmak ve rezalete son vermek, aynı zamanda sadık taraftarlarını kurtarmak için şu ayetleri tebliğ etti: *Onlar sana mukaddes ayda yapılan savaşa dair soru soracaklar. Söyle: Mukaddes ayda savaş çok vahim bir olaydır. Fakat birisini hak yolundan uzaklaştırmak, Allah'a inanmamak, herkesi Mekke'nin mukaddes mabedinden uzak tutmak, oradan onları kovmak daha vahim bir olaydır. Ahlâk fesadı adam öldürmekten daha fenadır. 
Onlar ellerinden gelse size dininizi red ettirinceye kadar sizinle mücadeleden geri kalmayacaklardır* (Kur'ân, Il, 214). 


Sayfa : 287 
dalsmüsl dallelya eürda AF, 
İdi ya gazli YALİ ye Sesi Kel 
VAZ Ge 0 Şe Öl € elişi 45 Gİ va 
EĞİ vlan Coke TA) SAZ Pİ ği ik 
GİDİN Alez. sikkdiz GESİ salli 
(AYVA Sab SEV e ça) sal ile ŞU 

» 


Sayfa 281 

Muhammed Medine'ye gelişinden on sekiz ay sonra Yahudilerin çok sert muhalefetinden nefret etmiş olarak Kudüs'ün artık kıble olmamasını, ondan sonra Mekke istikametinde namaz kılınmasını emretti (1). Medine camisinde eskisine ters istikamette ikinci bir kıble yapıldı. Bu, Şaban'ın on beşinci Salı gününe tesadüf ediyor idi (Hişam, 427; Taberi, 1279). 
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Sayfa : 287 
SİN ls pr di. 
MS 63, Pİ sü ido kiye çaki AS Safi gee edildi 


..# Mw AS gal , gikiyii NA 

Ge — G. Gc. 
GAS OR yer Ea Ed ya simdi öU İse 0s» 3 Asi vü iz SİİRİ geye > pl dez ii Golf 


Sayfa 287 

Kıblenin değiştirilmesi haberi duyulunca Yahudilerden: Refae bin Kays, Ferdem bin Amr, Keb bin El-Eşref, Rafi bin Ebu Rafi, Ahcac bin Amr ki Ka'b'in halefidir, Rebi bin El-Rebi bin Ebu'l-Hakik ve biraderi Kenane bin El-Rebi, Muhammed'e giderek kıbleyi tekrar Kudüs istikametine çevirmesi için kendisini ikna etmeye çalıştılar ve bütün Yahudilerin Müslüman olacaklarını vaad ettiler. Bu teklif sadece bir tuzaktan ibaretti. Peygamber aldanmadı. 


Sayfa : 288 


İki yediye iğ gz ge Ğİ ki gd 
SİLİMİ yal ERSA yesil e laf Kle) 


DAY 3» Sallan e aa e gay galdy sai 
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Sayfa : 288 
Kala dl 3S ari —.Yo$ 
£ yal eğ 4 ğe Ew W ze 3 F5 GÜL 7 


GRE EY GANİ iye ki 
(ey eee 


ka 


Sayfa 288 

Kıbleyi değiştirmiş olmasının sebebinin şu olduğu söyleniyor: Muhammed, Yahudilerin: “Muhammed ile taraftarları, biz kendilerine gösterinceye kadar kıblelerinin ne tarafta olduğunu bilmiyorlardı" dediklerini işitmişti. Bu sözlerden Muhammed'in canı o kadar sıkıldı ki yüzünü gökyüzüne kaldırdı, kıblenin yönünün değiştirilmesini emreden Kuran ayetlerini okumaya başladı (Taberi, birinci cilt, 1281). 

Hadise göre Muhammed Mekke'de olduğu müddetçe her zaman belli bir yöne doğru namaz kılardı. Yani Kudüs'e doğru yönelir, Kâbe kendisiyle Suriye arasında kalırdı (Hâmis, birinci cilt, 463, satır 32). 


Sayfa : 289 
pal ur yö “43 e: 
yg ela! ei öğ je df ke ta 
& soğ Siz ezel A li 


il ie 3 . 153341 Jİ zle gzel Ji MAS 027333 az ge gok 
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Sayfa : 289 
AE PE AAİ ŞA İNİ 7 
GAS, çep» sirYal İT 223 7 ese) 
65031 uğ Jai li HE. siri 


Zİ sre GİT Dİ şal eş JD 5k 
L ILE) YEN dsl ELE köye » yasal 
Fi ği Bee İde di A A 


 azİşi si 
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Sayfa 289 

Ayrıca Mekke'de kıbleye karşı genel olarak o kadar hürmet gösterilirken, Muhammed'in namaz kılarken Kudüs'e doğru yönelmesi yolunda bir emir vermesi pek tedbirsizce bir hareket olurdu, Kimsenin hoşuna gitmezdi. Mekke mabedine karşı açıktan açığa bir hürmetsizlik sayılırdı. Bu, Mekke devrinde Kur'an'ın ruhuna tamamıyla aykırı bir şeydir. Bu devrede Kâbe tartışmaya tahammülü olmayacak derecede nazik bir mesele sıfatıyla sözedilmeden geçilir. 
Muhammed Kudüs'ü tercih etmiş olsa idi Kureyşilere karşı tahrik edici ve saldırganca bir vaziyet almış olacaktı. Buna dair elbette ayrıntılı malumatımız olurdu. Namaz kılarken yönelinecek olan istikamet ancak Medine'de tespit edilmiştir. Bu, Yahudilerle temasın ve onlarla ayrılık zorunluluğunun bir neticesi olmuştur. 


Sayfa : 290 
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Sayfa : 292 
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Sayfa 290 

Bunun için Medine Müslümanlarına Kudüs'ün meziyet ve fa-ZMN Kİ Mp şe Sy ET ken bedenini de yönlendirmeyi âdet edindi. Hürmet gösterilen bir şeye arkasını çevirmek uygun olmayacağı konusunda görüşünü bildirdi. 

(Sayfa 291) Medine'ye geldiğinde Muhammed'in vazifesi esasen siyasi idi. Geçen seneye Git olaylar arasında izah edilen belge bunu ispat eder (hicri birinci sene olaylarına bakınız. $ 38-49). Medine işlerine kendisinin müdahalesinin en önemli sebebi Medine cemaatinin düzenlenmesi, İslahın ve sükunetin temin edilebilmesi idi. Muhammed bu gayeye erişmek için açıktan açığa çalışmaya başladığı sırada daha yüksek bir gayeyi de göz önünde tuttu. 
Yani bir barış hakimi olmaktan ise bütün müminler üzerinde manevi ve maddi bir kudrete sahip olan bir Resulullah sıfatıyla hakiki bir mutlak hakim olmayı zihnine koydu. Bunda başarılı olabilmek için her şeyden önce bütün Medine sakinlerinin İslamiyet'i kabul etmeleri gerekliydi. Yahudilerin İslamiyef'e dönmelerine Muhammed özel bir kıymet atfediyordu. Çünkü Yahudi müesseseleri kendisinin özellikle istifade etmiş ve kullanmış olduğu müesseseler idiler. Siyasi, toplumsal ve dini kavramların büyük kısmını hep onlardan almaya da devam ediyordu. Onun için Yahudilere büyük müsadelerde bulundu ve onları tam bir hararetle dine davet etti. Bununla birlikte Yahudiler ırklarına has inat ile, Arap peygamberinin tekliflerini küçümseyerek red ettiler; gerek dini, gerek siyasi her türlü yakınlaşma teşebbüslerine karşı gayet haşin ve şiddetli davrandılar. (Sayfa 292) Muhammed, insanlarla temasta kendisini öne çıkaran hızlı bir kavrama ve intikal özelliği sayesinde anladı ki şimdiye kadar kendisine model hizmetini gören ve kendisine fikir veren bu adamlardan hiçbir şey ümit etmemek lâzımdır. Yahudileri kendisine çekmek hususunda ne kadar gayret göstermişse 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şimdi de aynı gayret ve azim ile her türlü samimi münasebeti kesmeye karar verdi. Uygun fırsat ortaya çıkınca ya onları silâh kuwetiyle egemenlik altına almak, yahut mahvetmek ve ortadan kaldırmak gayesini zihnine koydu. Daha önceleri Evsler'le Hazrecler arasındaki kavgaların, sayılarının, yüksek hırslarının, servetlerinin tesiriyle Yahudiler, Medine hayatında hiç kimsenin itımal edemeyeceği bir gereklilik olmuşlardı. İslâmiyet'in Medine'de bütün tesirlerini gösterebilmesi için ya Yahudilerle uzlaşarak onları İslamiyet'e döndürmek ya da onları gitmeye mecbur etmek yahut onları ortadan kaldırmak gerekli idi. İslamiyet'i kabulleri İslamiyet'in hakiki ve tek din olduğunun en iyi fikir verici delilini teşkil edecekti. Diğer taraftan Yahudilerin husumeti peygamberin zihninde oluşanlar için en büyük, en korkulacak bir tehlike idi. İslâmiyet ile Yahudi imanları arasındaki uygunluklar onları Muhammed'i peygamber diye tanımaya ikna edecek yerde, bir hırsız ve yalancı diye nitelendirme- ye sevk ediyordu. Muhammed'i, kendi fikirlerinin ve siyasi emellerinin tatmini için yardımlarını dilenen biri gibi (Sayfa 2931 görüyorlardı. Yahudilerin bu reddi ve İslamiyet'i tahrip için alay etmeleri Muhammed'in hiç afedemeyeceği bir alçaklıktı. Onu çok sert ve amansız şekilde karşılık vermeye sevk etti. İşte bu suretle Müslümanların o şiddetli Yahudi aleyhtarlığı hissi doğdu. Bu, Hristiyanlardaki Yahudi aleyhtarlığından ihtimal ki daha şiddetli ve devamlıdır. Bugün bile Müslümanlar nezdinde Yahudi adı büyük bir hor görme hissi ihtiva eder. 

Muhammed'in genel faaliyetleri bu yeni safhasına ilk tarihi adımı kıblenin değiştirilmesi, yani dinin merkezi olmak üzere Kudüs'ün terk edilerek, Kâbe'nin yer yüzünde Beytullah (Allahın evi) mevkiine yükseltilmesi durumu teşkil eder. Bu olayın çok büyük bir tarihi önemi vardır. Çünkü sadece müminlerin namaz kılarken istikamet değiştirmeleri manasını ifade eylemez. Peygamberin siyasi ve ahlâki yeni bir istikamet takibine başladığına delil teşkil eder. Bu, Mekke devresindeki en mühim ve genel ülkünün terki, Beytullah'ın 


405 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 3 


Kudüs değil Kâbe olduğunun açıktan açığa iddiası, hakiki erişilecek son derecenin İbranilerde değil, Araplar da bulunduğunun ilânı idi. Bu suretle Mekke, Müslümanlar için din merkezi, millet merkezi, dünya merkezi oluyordu. Muhammed, Kudüs'e karşı olan esaretten kurtuluyordu. 


Sayfa : 294 
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Sayfa 294 

Bu fırka peygamberin her sözünü ve her hareketini gayet ciddiye aldığından dolayı birdenbire meydana gelen siyasi ve dini istikamet değişiklikleri ihtimal ki tereddütsüz ve itirazsız takip etmiyordu. Muhammed'in gerek genel hayatta, gerek özel hayatta koymuş olduğu bazı hareket serbestlikleri hakkında ihtimal ki şiddetli bir hüküm veriyordu. Medine'de diğer bir fırkanın mevcudiyetinide hesaba katmak lâzımdır. Bu, peygamberin her hareketini tenkid ve yalanlamak için oluşmuş bulunuyor ve Muhammed'in şahsi nüfuzunun her gün artmasına mâni olmak ümidini besliyordu. 

406 


“& 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi- 3 


g 


N 
Sdyfa : 295 
<— 


« pd 48 ) e! A ge öl sl, Yol 
İl) hiz sağl öy &—. YAŞ 
Fl li şar İLE üs Evl sal ii SS e Yüze İköye, İl) ŞAK gran 
ŞE ee 30) İSEN sie ami 
EN Bal eye İŞ (0 vs) 
ŞALE yl Gİ re 0533 İLİM 
NS e Sİ iş a Sİ siz) 
s4 Jolie ASAR Yap Dz İri eş 
BİYE Şami GAL lisesi KEİ ahali öğe çeş el Öle) 03336 
TR EŞLİ bele $ ŞE lez 
SAYAN ce Ez eze YI Gla, İZ GAS 
MEYE li er SAA rsi «sl 
XXI11leLeviticus : 5G Özil sab e öğe 
*h e $Yede se>31 € Life of Mahomet sis» £ VV 
AAYYAT g9 ot — ov cariyeler ea 
«(O YAA-YAN si « Jewish Eneyelopaedia, 


gzl siyle gb yiğ EN 1 daf — Nb 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 3 


Sayfa : 296 eş 
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Sayfa 295 

Ramazan Ayında Oruç Emredilmesi 

($ 1. fıkraya bakınız) 

Yine Şaban ayında Allah müminlere bütün Ramazan ayında oruç mecburiyetini getirmesini Muhammed'e emretti. Muhammed, Medine'ye geldiği zaman Yahudilerin Aşura (yevm-i keper) gününde yani teşri Yahudi ayının onuncu günü oruç tuttuklarını görmüştü (Taberi'ye göre ). O gün Yahudiler Sina'ya hicret etdikleri zaman Allah firavunu ve bütün Mısırlıları, Kızıl Deniz'de boğmuştu (Bu yanlıştır. Hicri 2. sene olaylarına bakınız. Ş 1. ve takip eden fıkralar). Bundan dolayı Muhammed, kendi taraftarlarına da o gün oruç tutmalarını emretmişti. Şimdi bu mecburiyeti kaldırdı ve bütün Ramazan ayında oruç tutulmasını Allah adına mecbur kıldı. Aşura gününde oruç tutup tutmamayı Müslümanların kendi takdirlerine bırakdı (1) (Taberi, birinci cilt, 1281; Esir, ikinci cilt, 88; Hâmis, birinci cilt, 406,415. Yahudilerin aşura yortusu için bakınız: Leviticus, XXII, 27; Movier Life of Mahomet, üçüncü cilt, 47, not; Sprenger, üçüncü cilt, 53-54; Burnabi: 186-187, Jewish Encyclopaedia, ikinci cilt 281-289). 

Not 1 — Muhammed'in Mekke'de oruç tutup tutmadığına dair hiç (Sayfa 296) bir sağlam bilgi yoktur. Moyir, karşıtı birçok rivayet mevcut olmakla beraber Muhammed'in Mekke'de hiçbir zaman oruç emretmemiş olduğunu iddia ediyor. Böyle olsa idi Yahudilerin orucuna ve Ramazan orucunun kökenine dair olan hadislerin başka türlü olması gerekeceğini söylüyor. 
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Sayfa 296 

Orucun Yahudi âdetleri şeklinde yalnız bir günden bütün bir aya çıkarılması başlıca iki sebepten ileri gelmiştir. Bir kere, oruç Yahudiler gibi tutulacak olursa Araplar, Yahudi takvimini kabul edecekler, yahut her sene Yahudilere aşura yortusunun hangi güne tesadüf ettiğini sormaya mecbur olacaklardı. Halbuki İbrani takviminin kabulü maddi olarak mümkün değil idi. 


Sayfa : 298 
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Sayfa : 298 
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Sayfa 298 

Bedir Muhaberebesi (ya 17 ya 19 ya da 21 Ramazan) 

Müslüman tarihinde çok önemli olan bu olay hakkında değerli bir belgeye sahibiz. Bu, Urve bin Ez-Zübeyr'in ivefatı:94) halife Abdülmalik'e (vefatı:86) yazdığı bir mektuptur ki onda muharebenin başlıca olayları özet edilmiştir. Bu belgeyi kıymetli kılan üç sebep vardır. İlk olarak, cereyan eden muharebeden yarım asrı biraz geçkin bir zaman sonra kaleme alınmış olduğunun kesin olmasıdır. Birçok rivayetlerin sağlamlık derecesini tahkik etmek o zaman henüz mümkündü. İkincisi, yazılı olarak muhafaza edilmiştir, kuşaktan kuşağa, ağızdan intikal etmemiştir. Üçüncüsü, mektup, zamanın en meşhur hadisçisi tarafından Emevi hanedanının en kudretli hükümdarının emriyle yazılmış olması yönüyle olayların en hakiki, en sağlam ayrıntılarını içermektedir. 
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Sayfa : 300 
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Sayfa : 300 
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Sayfa 300 

deniz kıyısını takip ederek geri döndüler. Resulullah bunu haber alınca ashabını topladı, Kureyşilerin yanında ne kadar servet bu-Bundan dolayı (Müslümanlar Medine'den) hareket ettiler. Ebu Süfyan ile yanındaki süvarilerden başka bir şey istemiyorlar, Kureyş mallarını yağmalamaktan başka bir şey düşünmüyorlar, onlara tesadüf ederlerse büyük bir savaş meydana geleceğini tahmin etmiyorlardı. Allah işte bu meseleye dair şunu bildirdi. Bunların silâhsız, elinize düşmesini istediniz (Vill, 7). — Ebu Süfyan, Resulullah'ın ashabının kendisine doğru yürüdüklerini haber alınca Kureyşilere haber gönderdi: “Muhammed ile ashabı sizinkilere karşı yürüyorlar. Geliniz, mallarınızı müdafaa ediniz,” Kureyş bu haberi alınca (Ebu Süfyan kervanında bütün ailelerden, Batun, Keb bin Luiylerden vardı) Mekke ahalisi silâha sarıldı. Sefer heyeti Benu Keb bin Lwiylerden, Benu Malik bin Hasllardan meydana geliyordu. Benu Amerlerden sefere katılmış olanlar yalnız bunlardı. Ne Resulullah, ne peygamberin ashabı Bedir'e gelmeden önce Kureyşin bu sefer heyetinden haberdar olmadılar. 
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Sayfa : 302 
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Sayfa 302 

Köle, Kureyşilerin gelmiş olduklarını anlattığı zaman Müslümanlar esiri döğmeye başladılar ve yalan söylediğini iddia ettiler. “Sen bizden Ebu Süfyan ile arkadaşlarını saklıyorsun,” diyorlardı. Dayak atarak köleyi hırpaladıktan sonra Ebu Süfyan ile arkadaşları hakkında tekrar sorular sordular. Köle, Kureyş'in su hamallarından biri olduğu sebeple Ebu Süfyan ile arkadaşlarına dair bir şey bilmemekle beraber: “Evet, bu Ebu Süfyan'dır” cevabını verdi. 
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Sayfa : 303 
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Sayfa 303 

O zaman peygamberin, şu sözleri söylediği zannediliyor: - Dün ilk defa onlara kim et verdi? Köle, eti vermiş olan adamın ismini söyledi. Bunun üzerine peygamber sordu: - Onlar için ne kadar hayvan kesildi? Dokuz deve. Peygamber: - İlk günü eti kim verdi? Köle, bir adamın ismini zikretti. Peygamber: - Onlar için ne kadar hayvan kesti? - On hayvan. Zannedildiğine göre o zaman Peygamber:- Dokuz yüz ile bin arasında olmaları gereklidir, dedi. Gerçekten Kureyşilerin sefer heyeti o zaman dokuz yüz elli ki- 


Sayfa : 305 
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Sayfa 305 


Müslümanlar kendilerini Mekke'den kovulmuş gibi hissettikleri için, çılgına dönmüşlerdi. Muhammed'in emri ve verdiği örnek kendilerini teşvik ediyordu. Çatışma sırf bir tesadüf eseriyle maydana geldi. 
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Sayfa 306 

Müslümanların zaferleri kendi kıymetlerinden daha çok tesadüfler neticesidir. Ertesi sene Uhud Savaşı iki taraftan hangisinin askerlik itibarıyla daha kuvvetli olduğunu göstermiştir. Bedir çatışması Müslümanları mutlu etti. Müslüman rivayetleri kuwetin manevi önemini anladıkları için çatışmanın sonuçlarını abarttılar, üç katına çikardı. Kanatlı melek alaylarının yardımlarıyla kazanılmış büyük ve hakiki bir savaş olarak nitelendirdiler. Bedir savaşı sonrası Yahudilerin Muhammed'e söyledikleri sözler çok anlamlıdır: “Ya Muham-Fakat aldanma! Karşında savaş tekniklerinden anlamayan adamları buldun. Uygun bir fırsat sayesinde onları mağlup ettin. 
Fakat bizimle harp edecek olursan ... vs. (Hişam, 545; Taberi, birinci cilt, 1360, satır 4; Buhari'ye de bakınız, üçüncü cilt, 54, satır 10, 
1) Burada olayın beklenmeyen bir şekilde meydana geldiği “ kötü bir niyet olmaksızın” beyan olunmaktadır. 


Sayfa : 307 
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Sayfa 307 

Bedir Muharebesi'nin tarihi, Urve'nin mektubunda gösterilmemiştir. Bu, içermiş olduğu bütün rivayetleri gözden düşürüyor. Vakidi (Aşağıya bakınız) savaşın tarihini tam olarak koyarak 17 Ramazan, Cuma olduğunu bildirir. 
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İsayfa : 310 
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Sayfa : 311 
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Sayfa 309 

Bedir Muharebesi'nin Hadislerdeki Ayrıntılar 

Nahle Seferi'nde İbn-i E-Hazremi'nin öldürülmesinden biraz sonra Ebu Süfyan bin Harb, mallarla yüklenmiş büyük bir kervan ile Mekke'den hareket ederek yanında otuz kırk kadar süvari olduğu eden kervan, bin deveden oluşmaktaydı. Malların toplam değeri rivayete göre elli bin dinara ulaşmış olmakta idi. Bunun büyük bir kısmı Said bin El-As Ebu Ahihe ailesine ait idi. Yahut bu aileye kârın yansına ortak olmak şartıyla muhafaza edilmesi için verilen mallar idi. 
Benu Mehzumilerin iki yüz devesi ve dört beş bin miskal (24 kıratlık bir ağırlık ölçüsü) altını olduğu söyleniyor. Hars bin Amir bin Nevfel ve Amiye bin Halef biner miskal miktarında ortak idiler. Benu Abdül Menaflar kervana on bin miskal yatırmışlardı. Özetle kervan ayrı ayr Mekke ailelerinin muhtelif kervanlarından meydana gelmişti. Kervan, Filistin'de ki Gazze pazarına gidiyordu (Kâbe ile olan ticaret hakkında Sprenger'e bakınız. Üçüncü cilt, 91 inci ve takip eden sayfalar). 
ri dönüş sırasında kendilerine bir pusu kurmaya çalışmış olduğunu ($ 
20 nci fıkraya ve ikinci nota bakınız), şimdi Muhammed'in kervanın 
ISayfa 310) dönüşünden haberdar olmak üzere yol üzerindeki Araplarla münasebette bulunduğunu duydular. Kureyş bu kötü haberi Maan havalisinde Ez-Zerka'da bir cüzzamlıdan aldı. Bütün mallarını değiş tokuş ederek artık yola çıkmak üzere bulunuyorlardı Vakidi, 21,22; Vakidi Wellhausen, 39-40; Hişam, 428; Taberi, birinci cilt, 1291. Burada Muharreme bin Nevfel bin Ahib bin Abd Menaf'ın ve sonradan şöhret kazanmış olan Amr İbn-i El-As bin Vail'in kervana dahil olduğu söyleniyor). 

Bu haber tacirleri endişeye düşürdü. Silâhsız ve sayıca az oldukları için, işittiklerini haber vermek üzere Mekke'ye birini göndermeye karar verdiler. Bu maksatla Zemzem bin Amr El-Gaffari'yi görevlendirdiler. Bu, Ebu Süfyan'ın sözlü talimatını alarak yola çıktı. Bazılarına göre Maan'dan, bazılarına göre de Tebük'ten hareket etmiştir (Hişam, 428; Taberi, birinci cilt, 1292; Vakidi, 22; Vakidi Wellhausen, 


40). 

Zemzem'ın Mekke'ye gelişinden üç gece övce Atike binti Abdülmuttalib bir rüya gördü. Bu rüyadan çok korktu. Perişan ve yorgun bir halde süvari geliyor, vadide duraksayarak (Sayfa 311) yüksek sesle haykırıyordu: "Ya Kâfirler! öldürülmeye koşunuz! Üç gün sonra!" Ebu Kubeys dağının tepesine çıkmış olan devesi aynı sözleri tekrar ediyordu. Herkes bu yabancının etrafına toplandığı sırada bu deve Ebu Kubeys dağının tepesinden aşağıya büyük bir taş atıyordu. Taş vadiye yuvarlanarak orada patladı. Parçaları Mekke'nin bütün evlerine çarptı. Bu rüya Atike'nin üzerinde o kadar tesir yaptı ki onu kardeşi Abbas bin Abdülmuttalib'e anlattı. O da rüyayı gizlice Velid bin Utbe bin Rebia'ya haber verdi. Az zaman içinde rüyanın kötü bir şekilde yorumlanması çoğu kişinin zihnini karıştırdı. Fakat özellikle Ebu Cehil kız- 


ğini söyledi (Hişam, 429; Vakidi, 22-24; Vakidi Wellhausen, 40-41; Taberi, birinci cilt, 1292-1294). 

Ebu Cehil iki gün alay etmeye devam etti. Üçüncü günü ne olacağını herkes bekliyordu. Vermiş olduğu sürenin sona ereceği sırada Ebu Cehil birden bire bir imdat feryadı (Sayfa 312) işitti. Bu feryad Benu Sehmelerin kapısından geliyordu. Zemzem koşa koşa gelerek Mekke'nin aşağı vadisi boyunca haykırıyordu: “Ya Kureyş! Ya Kureyş! 
Kervan! Kervan! Muhammed ile taraftarları mallarınızı gasp ediyorlar! İmdat! İmdat!" Zemzem acınacak bir halde idi. Eğeri çarpılmış, elbiseleri parçalanmış, devenin kulakları kopmuştu. Onun getirdiği bu haber, şehri alt üst etti. Herkes tam bir gayretle silâha sarıldı. Hazırlık iki üç gün sürdü. Bu esnada zenginler silâh ve hayvan sağlanması konusunda fakirlere yardım ettiler. Bu konuda en çok Sehil bin Amr, Zeme bin Es-Suud ve Taime bin Udey çaba göstermişlerdir. Bizzat sefere gidemeyen, yerine bir asker gönderdi. Yalnız Atike'nin rüyasından çok etkilenmiş olan Ebu Leheb gitmek istemedi. Kendisine borçlu olan As bin Hişam'a dört bin dirhem borcuna karşılık kendisinin yerine sefere katılmasını söyledi (Hişam, 430; Vakidi, 24-27; Vakidi Wellhausen, 41-42; Taberi, birinci cilt, 1294-1295). 

Şehri korumasız bırakmaktan Kureyşileri o sırada engelleyen tek sebep, kendileriyle Benu Bekir Abdül Menat bin Kenaneler arasında önceden ortaya çıkmış olan anlaşmazlıktan (Sayfa 313) ibaretti. Bu sırada Şeytan, Kenanelerin en nüfuzlu reislerinden biri olan Serake bin Caşim El-Medelci kıyafetinde aralarına girerek şehri kendi himayesi altına aldığını söyledi. Emin ve rahat bir halde yola çıkmaları için teşviklerde bulundu. Kureyşiler şeytanın hilesinden içleri rahat olarak vakit kaybetmeden hareket ettiler. Bedir'e doğru yürüdüler. Ebu Süfyan'ın rehberlik ettiği kervan ile Muhammed'in kumanda ettiği Müslümanlar arasında bir korku ortaya çıkarmak istiyorlardı. Mekke'den büyük bir gürültü ile yola çıkmışlardı. Yanlarında küçük tamburlar ve diğer müzik aletleri olan üç köle vardı. Bunlar develeri sulamak üzere çeşitli kaynaklarda duraklandığı zaman şarkı söyleyerek Kureyşilerin neşelerini devam ettireceklerdi. 

Sefer heyeti 950 kişiden, 700 deve ile 100 attan meydana geliyordu. Yalnız Benu Mehzumlardan otuz at ve 180 kişi vardı. Bütün süvariler, hatta piyadeler bile zırh giymişlerdi (Hişam, 431-432; Vakidi, 32-33, 34; Vakidi Wellhausen, 42-44; Taberi, birinci cilt, 1296, 1358). 

Tehlikenin büyüklüğüne rağmen Kureyş arasında uyuşma sağlanabilmiş değildi. Bir çoğu istekleri dışı olarak yola (Sayfa 314) çıkmışlardı. Rebie'nin oğulları Utbe ve Şibe, Hars bin Amir ve Amiye bin Halef gibi yüksek mevkide bulunan kimseler bu seferin karşısında idiler. 
Evlerine dönmeyi tercih ediyorlardı. Bununla birlikte kuvvetli ve gürültücü bir fırka vardı ki her ne olursa olsun Müslümanlara karşı yürümeyi istiyorlardı. Bunları özellikle Ebu Cehil tahrik ediyordu. Rivayetlere göre bütün hareketin ruhu Ebu Cehil idi. Ukbe bin Ebu Mueyyet ve Nazır bin El-Hars bin Kelde de onun teşviklerine yardım ediyorlardı. En ateşli üçünün tesiri diğerlerinin durgunluğuna ve isteksizliğine üstün geldi. Sefer heyeti kuzeye doğru hareket etti. Yolda şiddetli tartışmalar ile anlaşmazlıklar ve kavgalar ortaya çıktı. Mekke sefer heyetinin çeşitli kısımları arasındaki uyum, bu şekilde zayıfladı. Hergün miktarı gittikçe artan bir fırka uygun ilk fırsatta geri dönmek fikrinde idi (1). (Hişam, 430; Vakidi, 27-32; Vakidi Wellhausen, 42-43; Taberi, birinci cilt, 1295-1296). 
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Sayfa : 316 
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# 


Sayfa 316 

Bu liste sağlam ise, Kureyşilerin Mekke'den Bedir'e on günde gittiklerini gösteririr. Bu taktirde kervanın karşı karşıya kaldığı tehlike hakkındaki rivayetleri ve Kureyşilerin onu müdafaaya gitmekte olmalarını biraz abartılı kabul etmek lâzım gelir. İhtimal ki içlerindeki anlaşmazlıklar Kureyşilerin hareketini geciktirmiştir. Yukarıda ismi geçenlerden yarısının Bedir'de telef olmalarını tesadüfi bir şey gibi kabul etmiyorum. 
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Sayfa : 318 
irt 
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Merve'den ötede Herva yakınında Nehbar'a doğru gittiler. Peygamber ile uzlaşmış (Sayfa 3181 bulunan Keşd El-Cehni iki sahabeyi yanında misafir etti. Kureyşilerin kervanı geçtiği zaman onları uzak bir tepeye götürerek gösterdi. Keşd daha önceden kervandaki kimselerle görüşmüş, onları teskin için civarda Müslüman casuslardan eser olmadığını söylemişti. Ertesi sabah Talha ile Said geriye döndüler. Keşd onlara Zuü'l-Merve'ye kadar rehberlik etti. Fakat Medine'ye tam Bedir günü ulaşmış oldular ve Muhammed'e Terban'da rast geldiler (1). Zafer kazanmış olarak Medine'ye geri dönüyordu. Casuslar gizli bir şekilde seyahat etmiş olmakla beraber, kervandaki Kureyşiler bir hücum tehlikesinden o kadar endişe ediyorlardı ki yürüyüşlerini hızlandırmışlar, sürati arttırmışlar, gece gündüz yol katetmişlerdi. Bundan dolayı casuslardan daha önce yetiştiler (Vakidi, 11-12; Vakidi Wellhausen, 37; Taberi, birinci Cilt, 1358). 


Sayfa : 318 
İSA) Öle; AYP —ey$ 


li Sl iye eli Çözkal gps 
< OY 55 dağ iŞ iz İNE öy dal 


TAA 
Sayfa : 319 
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Sayfa 318 
Muhammed kervanın yaklaştığını başka bir kaynaktan (ne ol- 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de kalmak ne çekişmeye bir sebep teşkil ederdi, ne haysiyetsizlik olurdu. Müslümanlardan birçoğu, meselâ Esseyid bin Hızır, Medine'de kaldılar (1) (Vakidi, 12-13; Vakidi Wellhausen, 37-38; Hişam, 428, 432; Taberi, birinci cilt, 1292,1296). 
Yayfa | lap eee Ürde İŞE AF —  geŞ 
Si . s5 e ye «b » soğa siliyer 


rn 


— 
Sayfa : 320 
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Sayfa 319 

Muhammed askerlerini Medine'nin dışındaki Baka mevkiinde topladı. Buraya Büyütü's-sekya'da denir. Askerlerini (Sayfa 320) gözden geçirdi. Sefere iştirak edemeyecek kadar genç bulduğu 
(2) yedi kişiyi ayrı tutmak istedi. Umir bin Ebu Vakkas ancak 16 yaşında bir delikanlı idi. Muhammed'in gözünden kaçarak savaşlara 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katılmanın yolunu buldu. Teftiş bitince Muhammed namaz kıldı, Medine'ye ilâhi yardımını ve güzelliklerini esirgememesini Allah'tan rica etti. Muhammed, Büyütü's-sekya'dan Udey bin Ebu Zegba ile Besbes bin Amr Bedir istikametinde kervanın hareketini izlemeleri için gönderdi. Ve akşam, Ramazan'ın 12. Pazar akşamı, Muhammed 305 kişi ve 70 deve ile Büyütü's-sekya'dan hareket etti. 


Sayfa : 323 
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Sayfa 323 

Ertesi gün, Ramazan'ın on beşinde, Er-Ruhva'ya geldi. Orada bulunan kuyunun yakınında namaz kıldı. Nihayet Bedir'den az uzakta bir yere ulaşmış oldu. Kureyş askerinin kervanı müdafaa için Mekke'den hareket etmiş olduğunu duyarak bir meclis topladı (Vakidi, 39-43; Vakidi Wellhausen, 46). 
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Sayfa 325 

tarafına geçerek Hayf mevkiinden geçti. Bunu solda bıraktı, Muterize tepelerine ulaşmış oldu. Oradan Tiya'ya kadar indi. Bazılarına göre Udey ve Besbes ile orada görüşmüştü. Onlar kervan ile ilgili bilgiler getirmişlerdi. Artık Müslümanlar ile Kureyşilerin arasında ancak bir kum tepesi vardı. Fakat iki taraftan hiçbiri diğerinin bu kadar yakın olduğunu bilmiyordu (Vakidi, 46; Vakidi Wellhausen; 47). 
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sn yfa : 326 
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Sayfa : 327 
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Şayfa : 327 
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Sâyfa : 328 
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Sayfa < 329 
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Sayfa : 330 


v— Ti “ii , es Nİ gp ol ;6 AY 
Ge AY 7 ge pie hü. 
GİYEN A si EĞİ 
# yilin öğe ar İŞ sale 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi- 3 


PCE YE Goa $ Uyan yes gü m 
SANMA ŞI yarak öğe güz dale ye 
Vİ AŞ Nİ öl ehli 
SSS 0 İZ Barlak 2 Sİ» Adal Giy 


ap sie Bimer yle 3 (lal Yek Sala 
Af AYAN Ga fiz cez ül csgb) kal 
ŞU Çal 3 Gla, İİ « 25 özel 
Ap diği di» Asiye Gi GE Alisi eses Val ye <5 
# 


Sayfa 326 
Ebu Süfyan'ın kervanının yakında Bedir'e geleceğini bildirdiler (Vakidi, 33-34, 46; Vakidi Wellhausen, 44-47; Hişam, 436, 437; Ta- 


beri, birinci cilt, 1305). 
İki taraftan da kervanı himaye ve kervana hücum etmek için bu kayan sabahleyin erkenden Bedir'e ulaştı. Mecdi bin Amr El-Cehni'yi sorguya çekti. Bu, şüphe ISayfa 327) uyandıracak hiçbir şey meydana gelmediğini, yalnız deveye binen iki süvarinin su almak için falan ve filan yerde mola vermiş olduklarını söyledi. Bu iki adam Muhammed'in iki casusu idiler. Ebu Süfyan haber verilen yere gitti. Develerin dışkılarını muayene etti. Bunda hurma çekirdekleri buldu. Bunun Medine develerine verilen gıda olduğunu anladı. Derhal geriye döndü, kervana yetişti. Kervanı deniz yoluyla ve süratle sevk etti. Mümkün olduğu kadar süratle uzaklaştı. 
Artık kervan kurtulmuş sayılabilirdi (Vakidi, 33-34; Vakidi Wellhausen, 44-45; Hişam, 437; Taberi, birinci cild, 1305-1306). 
Kureyşilerde Mekke'den ilerlediler. Çok telaş etmiyorlardı. 


nin süratle ilerlemesine engel oluyordu. Bununla beraber Ebu Cehil her defasında bu geri dönme hareketini engelleyebilmiş ve Kureyşileri devama ikna etmişti. Cahfe'ye ulaşmış oldukları zaman Ebu Süfyan tarafından gönderilmiş olan Kays bin Amr El-Kays kendilerine yetişerek kervanın güvenli yerlere ulaşmış olduğunu haber verdi ve Kureyş'e (Sayfa 328) geri dönmeleri emrini verdi. Başlarında Ebu Cehil'in bulunduğu grup seslerini yükselttiler. Bedir'e kadar devam edilmesi için ısrar ettiler. Orada Araplar her sene yortu yapıyorlar ve Pazar kuruyorlardı. “Bedir'e gidelim! 
Orada üç gün kalalım, hayvan keseriz, güzel bir ziyafet tertip eder, şaraplar içeriz, şarkılar söyleyerek eğleniriz. Araplar bizim bu sefer heyetimizden bahsederler ve gelecekte bizden korkmaktan kendilerini kurtaramazlar” diyorlardı. Ebu Cehil'in düşüncesi üstün geldi. Yola devam etmeyi kararlaştırdılar. Bununla birlikte, engel olanlar Mekke'ye geri gönderildi Wakidi, 34, 36-37; Vakidi Wellhausen, 45; Hişam, 437-438; Taberi, birinci cilt, 1288, 1306-1307). 

İki ay önce El-Nahle'de katledilmiş olan İbn-i El-Hazremi'nin intikamını almak istiyenler üstünlük sağlamış gibi görünmekteydi. Fakat muhalifler de eksik değildi. Bunlara karşı Ahnes bin Şerif bin Amr Es-Sekfi, Benu Zehreler adına söz aldı. Onların müttefiki idi. Kervanın selamette olduğu, Müslümanlara karşı yürümek için bir sebep kalmadığın- dan artık Mekke'ye dönmeyi teklif etti. Benu Zehreler memnnuniyetle bu tavsiyeyi kabul ettiler. Hepsi döndüler. Benu Udey bin Kebler de Mekke'ye geri dönmüş oldukları için bu iki kabile Bedir Savaşı'na (Sayfa 329) katılmamışlardır. Diğer bütün Kureyşiler, Ebu Cehil'in sözlerine kandılar. Müslümanlar karşısında yiğitlik örneği göstermeksizin geri dönerlerse Araplara karşı hüküm ve nüfuzlarını kaybetmekten korkarak Cahfe'den Bedir'e doğru yürüdüler (Taberi, birinci cilt, 1307,1313- 1314; Hişam, 438; Vakidi, 37-39; Vakidi Velhavze, 45). Ayrılan Benu Zehrelerin sayıları yüz, bir rivayete görede üç yüz kişiye ulaşmaktaydı. Vakidi, Benu Udeylerin de Lef tepesi yakınlarında Benu Zehrelerin dönüşünden biraz sonra Kureyşileri bırakmış olduklarını söyler (Vakidi, 38, satır 13, 21-22). Ayrılan miktarın çok olması, kazanılan zaferin şerefini azaltmamak ve bunun hakiki, büyük bir savaş olduğunu zannettirmek için kaynakların bunu bahsetmeden geçiştirmesi muhtemeldir (Nakidi Wellhausen'e de bakınız, 48). 

Bir taraftan Kureyş, diğer taraftan aynı zamanda Müslümanlar, Bedir istikametinde yürüdükleri için iki askeri heyet hemen aynı zamanda kuyu civarına ulaşmış oldular. Aralarında yalnız bir kum tepesi vardı. Birbirlerinin varlığından haberdar değillerdi (Vakidi, 46; Vakidi Wellhausen, 47). Muhammed yanında yalnız Ebubekir olduğu halde Teya'dan hareketle civarları (Sayfa 330) dolaştı, bir ihtiyara rastladı. Ona çeşitli şeyler sordu. Fakat sağlam hiçbir haber alamadığı için karargâha döndü. Ramazan'ın 16. Perşembe günü (aynen!) 
akşamı idi. Güneş batınca Muhammed, Ali'yi Zübeyr bin El-Avam'ı, Sad bin Ebu Vakkas'ı Bedir kuyusuna gönderdi. Bunlar, Kureyşilerin su taşıyan birkaç adamını kuyu başında su alırken bastırarak ikisini esir aldılar, Müslüman karargâhına gönderdiler. Diğerleri kaçmayı başardılar. İki esir Benu El Haccacların kölesi Eslem, diğeri Yesar'ın babası (Ebu Yesar) ve Benu El-As bin Saidlerin kölesi Ariz idiler (Taberi, başka yerde, birinci cilt, 1286 birincisine Esved der. Urve bin Ez-Zübeyr'in rivayetine dayanır). Müslümanlar Ebu Süfyan'ın kervanını bunlardan sordular. Fakat onlar Kureyş ordusuna mensup olduklarını söylediler. 


* gi ———— — - sl eğilimi gi in Li a ei 


Sayfa 331 

Bununla birlikte yemek yemek için günde takriben on deve kestiklerini haber alınca, düşmanın yaklaşık bin kişi kadar olduğunu hesap ettiler. 
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Sayfa : 332 
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Sayfa 331 

Muhammed derhal durumun ciddiyetini anlamakla Kureyşilerin bütün birleşik kuvvetleri karşısında bulunduklarını anladı (Vokidi, 46-47; Vakidi Wellhausen, 47-48; Taberi, birinci cilt, 1288, 1302- 1305, 1308; Hişam, 432-436). 

Bu sırada Kureyşiler, Ukankıl arkasında vadinin en son ucuna varıncaya kadar yolda yürümeye devam ettiler. Bu suretle çukur Yelil havalisinin en derin kısmı kendileriyle Bedir arasında kalmıştı. 
Ukankıl oldukça alçak bir kum tepesi idi. Bununla birlikte Müslümanların varlığını Kureyş askerinin gözünden saklamaya yeterli idi. 
Bedir kuyuları vadinin Medine'ye daha yakın olan tarafında (Sayfa 332) bulunuyordu. Geceleyin çok fazla yağmur yağdı. Müslümanları ağaçlar altına girmek zorunda kaldılar. Bir kısmı da meşin kalkanlar altına sığındı (Taberi, birinci cilt, 1289). Fakat arazi çok tu olduğu için igün bu yoğ Müslümanların yörüyüşünü kolaylaştırdı ve Bedir kuyularına Kureyşilerden daha önce ulaşmalarını sağladı (Hişam, 439; Taberi, birinci cilt, 1308; Vakidi, 49; Vakidi Wellhausen, 48). 
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Sayfa : 334 : 
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Sayfa » 335 
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Sayfa : 336 
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Sayfa 332 

Ammar bin Yaser ile İbn-i Mesud'u etrafı keşfe gönderdi. Bunlar güneşin doğuşundan önce geri dönerek Kureyş karargâhında büyük bir karışıklık hüküm sürdüğü haberini getirdiler Vakidi, 47-50; Vakidi Wellhausen, 48-49). 

(Sayfa 333) Not 1 - O gece Muhammed'in hiç uyumadığı, sabaha kadar ibadet ile vakit geçirdiği rivayet olunur (Taberi, birinci cilt, 1291). 

Güneşin doğacağı sırada, Ramazan'ın 17. Cuma günü (Milâdi 632 
senesi Mart'ının 13'ü) bir taraftan Kureyşiler, diğer taraftan Müslümanlar Bedir üzerine yürüdüler. Toprağın katılığı sayesinde Müslümanlar oraya Kureyşilerden önce ulaşmış oldular. Habbab bin El-Münzer bin El-Cehuh'un verdiği bir nasihati kabul ederek Muhammed düşmana en yakın olan Bedir kuyusunu işgal etti. Diğer kuyuların tamamını kum ile doldurttu. Böylece suya yalnız kendisi sahip olmak gibi bir fayda temin 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etti. Medinelilerin reisi Sad bin Muaz'ın tavsiyesi üzerine Muhammed için bir kulübe yapıldı (Hişam, 439-440, 444; Taberi, birinci cilt, 1309, 1310, 1311, 1318; Vakidi, 48-49; Vakidi Wellhausen, 47-49; Hacer, ikinci cilt, 630. Ramazan'ın 17 nci Pazarrtesi günü diyor). 

Kureyşiler Ukankıl tepesini geçipte Müslümanların Bedir kuyularını işgal etmiş olduklarını görünce durdular. Umeyr bin Vehb El-Cemhi'yi düşmanın sayısını anlamak üzere keşfe gönderdiler. 
Umeyr, Müslüman karargâhının uzaktan etrafını dolaşarak, Müslümanların takriben üç yüz kişi yani (Sayfa 334) Kureyş kuvvetinin takriben üçte biri kadar oldukları haberini getirdi. Reislerden biri olan Utbe bin Rebie, Müslümanlara saldırmaktan Kureyşileri vazgeçirmeye çalıştı. Bir katliamın acı sonuçlarını tahmin ediyor, bütün Mekke aileleriyle yakınlığı olan birçok kişinin öleceğini düşünüyordu. Fakat Ebu Cehil yeniden şiddetle bu sakin olma tavsiyelerinin aleyhinde bulundu. Ateşli nutuklarıyla bütün Kureyşileri savaşa girmeye sevk etti (Hişam, 440, 441-442; Taberi, birinci cilt, 1310-1311, 1312, 1313, 1314-1316; Vakidi, 57-60; Vakidi Wellhausen, 51-52). 

İki asker işte bu suretle karşı karşıya savaş etmeksizin hareketsizce duruyordu. Müslümanlar batıya, Kureyşiler doğuya bakıyorlardı. Onun için güneş doğduğu zaman ışıkları Kureyşilerin gözü- ne aldığı için Müslümanlara bir fayda temin etti. Muhammed o kısa duraksamadan istifade ederek emrindekileri savaş saflarına dizdi ve safların mevzilerini düzenledi. Düşmana daha iyi karşı koymak üzere yan yana sıkı bir şekilde durmalarını ve düzenli bir saf meydana getirmelerini söyledi. Kendi bizzat safları dolaştı, elinde tuttuğu bir ok ile sıradan biraz dışanda bulunanların karınlarına hafifçe (Sayfa 335) vurdu. Sonra fedakârca savaş etmeleri için hepsine bir konuşma yaptı (Vakidi, 51-52; Vakidi Wellhausen, 49-50, Hişam 444; Taberi, 1289, 1319). 

Muhammed taraftarlarına daima birlikte, sımsıkı durmalarını, düşman hücumuna ok atarak karşılık vermelerini emretti. Ancak 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en son dakikada kılıçlarını kullanacaklardı. Kendisi dallardan yapılan kulübeye çekildi, uykuya daldı. Sonra birden bire uyanarak Cenab-ı hakka kendisinin zafer kazanacağı hakkındaki vaadinin gerçekleş- 


kasına sığınarak Muhammed'in emrettiği düzeni v ve saflar muhafaza ettiler (Hişam, 443-444; Vakidi, 61,62; Vakidi Wellhausen, 53; Taberi, birinci cilt, 1319). 

Eski Arap ödetine uygun olarak her iki tarafın en cesurları mey-Müslümanlara meydan okudu. Muhammed'in amcası Hamza bu teklifi kabul etti. Bir kılıç darbesiyle düşmanının (Sayfa 336) ayağını kesti, sonra öldürdü (Hişam, 442-443; Taberi, birinci cilt, 1316-1317; Vakidi, 62-63; Vakidi Wellhausen, 53). 

Bunun üzerine Kureyşiler arasından Utbe bin Rebie ile biraderi Şibe ve oğlu Velid bin Utbe bin Rebie meydana çıktılar. Ubeyde bin Elgenç Ali'de üçüncüsü ile çarpıştı. Hamza ile Ali düşmanlarını çarçabuk mağlup ederek Ubeyde'nin yardımına koştular. Ubeyde düşmanını yaraladığı gibi kendisi de kötü bir yara almıştı. Kuvvetten düşreyşiler hep birden ileriye atılarak çatışmaya giriştiler (Hişam, 443; Taberi, birinci cilt, 1317-1318; Vakidi, 63-64; Vakidi Wellhausen, 54; Taberi, birinci cilt, 1289-1290). 

Öğleye doğru savaş genellik kazandı (Vokidi, 87, satır 2; Vakidi Wellhausen, 63, satır 12). İki asker birbiriyle çarpıştılar. Ömer bin El-Hattab'ın azadlısı Mühecca, bir ok isabetiyle ilk şehit düşen Müslümandır. Biraz sonra aynı şekilde Harse bin Seraka isminde bir Müslüman su (Sayfa 337) içerken şehit oldu. 
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Sayfa 337 

Benu Abdşems bin Abd Menaflar'ın müttefiki Ukkaşe bin Mahsun bin Hersan El-Esdi Kureyşilere karşı savaşta bir kahraman gibi için Muhammed'in yanına koştu. Muhammed ona bir sopa vererek: “Bununla harp et, ya Ukkaşe!” dedi. Ukkaşe sopayı aldı. Başına kaldırınca sopanın uzun, keskin ve sırtı kuvvetli bir kılıç haline dönüşmüş olduğunu gördü. Cenab-ı hak,zaferi Müslümanlara nasip edene kadar Ukkaşe bununla harp etti. Sonra fetih savaşlarında aynı kılıcı kullanmıştır (Hişam, 452; Vakidi, 87-88; Vakidi Wellhausen, 63). 

(Sayfa 338) Muhacirler savaşırken ya Beni Abdurrahmani; Hazreci Medineliler: ya Beni Abdullahi; Evs'ler: Ya Beni Abdullahi diye bağırıyorlardı. Müslümanlar hep birden : Ya mansur-i ümmet (Allah'ın yardımıyla zafer kazanmış topluluki diye de bağırmakta idiler (Vakidi, 66. Burada ya Beni yerine, hitaben nebi denilmiştir; Vakidi Wellhausen, 54-55). 
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Sayfa 338 

Müslümanlar karşılarındakini öyle bir bozguna uğrattılar ve öyle bir yenilgiye uğrathlar ki bunun sebebini insan üstü ilâhi bir güç ile açıklamaya çalıştılar. Rivayetlere göre Muhammed, ağaç dallarından yapılmış kulübede Ebubekir ve bazı sahabelerle büyük bir korku içinde kaldı. (1) Ebubekir'in sözlerinden hiç rahatlama ve ikna olamamıştı. Nihayet tam bir hararet (Sayfa 339) ile iddia etmeye başladı. Sonra ayağa kalktı, bir avuç küçük taş aldı. 
Bunları düşman istikametinde şiddetle fırlattı ve onları kınadı. Düşmanın üzerine şiddetle hücum etmeleri için Müslümanlara emir verdi. 
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Sayfa 339 
Not 1 — Büyük ihtimalle konu olan ve Ali'ye dayandırılan bir ha- 


dis'e göre çarpışma esnasında peygamberin gösterdiği harikula- de cesaret, müminleri dehşet içinde bırakmıştır: “İçimizden hiçbiri onun kadar cesur olmadı ve düşmana onun kadar yaklaşamadı!" (Taberi, birinci cilt, 1291). 
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Sayfa 342 

Ebu Cehil uzun süre savaş meydanında yaralılar arasında kaldı. 
Nihayet peygamberin emriyle kendisini arayan Abdullah bin Mesud onu teşhis etti. Kafasını keserek hayatına son verdi (Vakidi, 81-82; 84-85; Vakidi Wellhausen, 60-61; Hişam, 450-452; Taberi, birinci cilt 1329-1331). 
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Sayfa 343 

Muhammed'in aleyhinde bir şiir yazmış olan Ukbe bin Ebu Mait adında bir Kureyşili kaçarken atı kendisini yere atmış olduğu için esir edilmişti. Abdullah bin Selametü'-eclani bunu tutarak esir almıştı. 
Muhammed, o şiirlerin intikamını almak için Asım bin Sabite başını kestirdi (Vakidi, 76-77; 108 ; Vakidi Wellhausen, 58). 


Sayfa : 344 ç 
ME pi 

Ajemi ge 5. hal te GİRİ Sal fp 
Mine gey İZL yal S3 öl İküs yaş iğ yilin ŞA dair! lay çi 


kl ale AE. AŞİ elle ei leşi 
EŞLERE Sİ Yes esl Sp ör ci K 
TET Bİ etlerle gg ri de A İAlpr dila sakiz CrN ae e esi) Sğizet 
(İma yilley VA aç it 


# 


Sayfa 344 

Kureyşiler, Mekke'den hareket ederken ihtimal ki 900 kişi idiler. 
Fakat Benu Zehrelerin ve Benu Ubeydlerin ve isimleri zikredilemeyen diğerlerinin ayrılması, rivayetlerin zannettirmek istemediğinden fazla Kureyşileri zayıflatmış ve manevi kuwettlerini kırmış olması gerekir. Mekkelilerin savaş esnasında çok korkak hareket ettikleri, derhal firara başladıkları bilinmektedir. “Firarilerin kendileri bile kadınlar gibi davranmış olduklarını itiraf ediyorlardı" (Vakidi, 90, satır 21; Vakidi Wellhausen 64, satır 31 ve takip eden satırlar). 
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Sayfa : 346 
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Sayfa 345 

Kureyşilerin kaçışı öğleye doğru meydana geldi (Vakidi, 107, satır 3; Vakidi Wellhausen, 70, satır 31). Galiplerin ilk düşüncesi ellerine düşen büyük ganimetler olmuştur. Ganimetler develerden, çeşitli eşyalardan ve ölüler ile esirlerin silâhlarından başka birçok eşyadan meydana geliyordu (Vakidi, 96-97; Vakidi Wellhausen 66- 67). Çarpışma başlamadan önce Muhammed, şu kadar Kureyşili öldüren kimseye şu kadar ve bir esir alan kimseye de şu kadar mükâfat verileceğini vaad etmişti. Kureyşilerin firarından sonra Müslümanlar kısmen yağmaya başladılar. Bir kısmı da düşmanı takip ederek bir çoğunu öldürdüler. Bazılarını da esir aldılar. Sonra bir de başlarında Sad bin Muaz bulunan bir takım vardı ki ani bir hücuma karşı (Sayfa 346) müdafaa etmek üzere Muhammed'in kulübesinin etrafında beklemişlerdi. Savaşa devam edenler ve Muhammed'in şahsını muhafaza edenler, bu yağmadan hiçbir şey elde edememişlerdi. Çünkü diğerleri her şeyi ellerine geçirmişlerdi. 
Bunun üzerine büyük bir anlaşmazlık çıktı. Muhammed müdahale etmemiş olsa idi bir katliam olacaktı. Peygamber bütün ganimetlerin hep bir araya konularak bütün savaşçılar arasında adilce paylaşmanın daha sonra yapılmasını emretti. Daha önce yapılacak belirli şeylerin bulunduğu noktasında ısrar etti (Vakidi, 92-94, 95-97; Vakidi Wellhausen, 65; Hişam, 456; Taberi, birinci cilt, 1332- 1334, 1334-1335). 
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Sayfa 347 

Muhammed yanında Ebubekir olduğu halde bütün savaş meydanını dolaştı. Ölülerin isimlerini ondan sordu. Ebu Cehil'in naaşının yanından geçerken büyük bir memnuniyet duydu. Bütün ölüler kuyuya atıldıktan ve üstleri toprak ile örtüldükten sonra Muhammed kuyunun ağzına yaklaşarak yüksek sesle haykırdı: “Ey kuyudakiler ! Allah'ınızın sözü çıktı mı? Ben Allah'ımın sözünün doğru çıktığını görüyorum!" Ölülere hitap ettiğini görerek hayrete düşen ashaba Muhammed şu cevabı verdi: “Benim söylediğimi siz onlardan daha iyi işitmezsiniz. Fakat onlar cevap veremezler!" 
(Vakidi, 95, 106-107; Vakidi Wellhausen, 66, 70; Hişam, 453-455; Taberi, birinci cilt, 13311332). 

Savaş öğle vaktinde bitmişti. Muhammed Bedir'den uzaklaşmak için acelecilik gösterdiğinden Abdullah bin Keb ile diğer bazı ashabı ganimetleri toplayarak nakletmekle görevlendirdi. Öğle namazı cemaat ile kılındıktan sonra hareket edildi. 
Muhammed, güneş batmadan Asil'e ulaşmış oldu ve orada karargâh kurdu. (Sayfa 348) Müslümanlar o kadar yorgun idiler ki Muhammed o gece nöbet bekleyecek birini bulamadı (Vakidi, 10; Vakidi Wellhausen, 70). Asil, üç mil uzunluğunda bir vadidir. Bedir'den iki Arap mili mesafede başlar (Moyer, Mahomet, üçüncü cilt, 15, not; Vakidi, 107, sayfa 6). 
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Sayfa 351 

Muhammed, Asil'den Medine'ye Zeyd bin Harse ile Abdullah bin Revaha'yı kazanılan zaferi haber vermek üzere gönderdi. Birincisi ehlü'l-aliyye yani Medine'nin yüksek kısmı sakinlerine, diğeri ehlü's-süfele'ye yani şehrin alçak kısmı sakinlerine kazanılan zaferi müjdeleyeceklerdi. Bunlar savaştan sonra Cumartesi sabahı Asil'den hareket ettiler, Pazar günü öğleden önce Medine'ye vardılar. Zeyd, vefat etmiş olan Rukiye'yi El-baki mezarlığına götürdükleri sırada ulaşmış oldu. Hiç kimse bu müjdeye inanmak istemiyordu Özellikle Yahudilerle münafıklar, bunun Müslümanların uğradıkları bir felâketi saklamak için uydurulmuş bir masal olduğunu açıktan açığa söyleyerek çok şüpheli davrandılar. Bunların şüphe- si çok sürmedi. Nihayet kırk dokuz esiri ve bütün ganimetlerle goliplerin geldiğini görünce susmaya mecbur oldular (Vakidi, 108-109; 109-110; Vakidi Wellhausen, 71-72; Hişam, 457-458; Taberi, birinci cilt, 1334). 
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Sayfa : 353 
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Sayfa 352 

Yenilgi haberini Mekke'de Kureyşilere ilk götüren Hisman El-Hezai olmuştur. Kimse buna inanmak istemiyordu. Mekke halkı büyük bir yas ve hüzün içinde kaldılar. Çünkü, her birinin akrabalarından birkaçı telef olmuştu. Bununla birlikte kederlerini açıkça belli etmemek ve esirlerin geri alınmasını hemen istemek için anlaşmaya vardılar. Müslümanların keyiflerini arttırmamak ve akrabalarını daha ucuz bir kurtuluş fidyesi ile kurtarmak istiyorlardı. Bununla birlikte yaklaşık altı hafta içerisinde bütün esirlerin fidyeleri ödenmiş bulunuyordu. Kurtuluş fidyesi her esirin servetine göre bin dirhemden, dört bine kadar değişiyordu (Hişam, 460-462; Vakidi, 114, 116; Vakidi Wellhausen, 73, 74-75, 76; Taberi, birinci cilt, 1338-1339, 1342,1343). 


Kureyşilerden bazılarının fakir ve çok çocuklu (Sayfa 353) oldukları anlaşılmış olduğu için parasız serbest bırakıldılar. Fakat bir daha Müslümanlara karşı silâh kullanmamaları şart koşuldu. Okuyup yazma bilen esirlerin her biri yazı yazmayı bilmeyen on Medineli'ye yazı dersi vermek vazifesiyle yükümlü tutuldular. Görüşmeler esnasında Kureyşilerden Ümeyr bin Veheb, Muhammed'i öldürmeye yemin etti. Safvan bin Ümmiye de buna karşılık bütün borçlarını ödeyeceğini ve başarılı olduğu taktirde vefat ederse ailesine bakacağını vaad etti. Ümeyr, zehirli bir kılıç ile yola çıktı, Medine'ye geldi. Fakat Ömer bin El-Hattab tarafından keşfolunarak Muhammed'in huzuruna götürüldü. Orada şaşırdı, kekeledi, İslamiyet'i kabul etti (Hişam, 471-474; Taberi, birinci cilt, 1352-1354; Vakidi, 118-119, 121- 122; Vakidi Wellhausen, 75-76). 
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Sayfa 354 

Peygamberin Damadı Ebu'l-Ass'ın Kurtarılması 

Esirler arasında rahmetli Hatice'nin yeğenlerinden biri ile Muhammed'in kızlarından Zeynep'in kocası Ebu'l-ass bin Rebie'de vardı. Kocasıyla beraber Mekke'de kalmış olan Zeynep, ca kurtuluş fidyesi olmak üzere bir miktar para ile validesi Hatice'nin düğün hediyesi olarak vermiş olduğu bir gerdanlığı gönderdi. Muhammed bu kurtuluş fidyesini etkilenerek kabul etti. 
Ebu'1-ass'ı geri gönderdi. Karısını (Sayfa 355) bırakmasını Zeynep'in Medine'ye gelmesine müsaade etmesini şart koşmuştu. 
Ebu'l-ass Mekke'ye geri dönünce verdiği vaadi tuttu, kansı Zeynep'i Medine'ye gönderdi (Hişam, 464-471; Taberi, birinci cilt, 1346- 1351; Vakidi Wellhausen, 77; Hacer, dördüncü cilt, 223, numara 682; sayfa 598, numara 463). 

Vill, Sürenin İnmesi 

Muhammed Medine'ye geri dönünce müminler arasında ganimet paylaşımı yüzünden ortaya çıkmış olan anlaşmazlığı yatıştırmak için El-İnfal veya ganaim denilen süreyi tebliğ etti (Hişam, 476- 485; Vakidi, 126-133; Vakidi Wellhausen, 77-78; Noldeke. Kur'an, 137-139). 

Bedir Muharebesi'nde Hazır Bulunanların, Ölenlerin, Esir Alınanların Miktarı 

Bedir Savaşı'nda hazır bulunan Müslümanların, ölenlerin ve esirlerin miktarı hakkında kaynaklar arasında uyuşmazlık vardır. Çeşitli rivayetleri zikredelim. 
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Sayfa : 403 
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Sayfa 402 

Esma'nın Öldürülmesi (25 Ramazan) 

Benu Ümmiye bin Zeydlerden Veda'nın kızı ve Yezid bin Zeyd bin Hısn El-Hatmi'nin karısı olan Esma, İslâmiyet aleyhinde çok şiddetli bazı şiirler yazmıştı. Muhammed, Bedir savaşından sonra Medine'ye geri döndüğü zaman Ümeyr bin Udey bin Harse (yahut Har- şe) bin Ümmiye El-Hatmi bu kadını öldürerek hakaretin intikamını almaya yemin etti. Geceleyin Esma'nın çocuklarıyla beraber uyuduğu yere girdi. Çocukların en küçüğü validesinin göğsünü emerek uyuyordu. Kılıcıyla kadının vücudunu deldi. Muhammed katli hiç tenkit etmedi, onu bir örnek olsun diye diğerlerine gösterdi. Benu Hatmelerden hiçbiri talihsiz kadının intikamını almağa cesaret edemedi. Hatta özellikle Ümeyr'in gerçekleştirmiş olduğu cinayet, esasen gizlice Müslüman olmuş olan bazı kabileleri İslamiyet'i açıklamaya yöneltti (Vakidi, 172-174; Vakidi Wellhausen, 90-91; Hişam, 995-996 Esma'nın şiiri burada yazılmıştır. Hâmis, birinci cilt, 
458). 

(Sayfa 403) Ramazan Bayramı 

O sene, Muhammed, taraftarlarına fitre zekâtı vergisinin ödenmesini emretti. Bundan bir iki gün önce Müslümanlara bir konuşma yaptığı rivayet olunuyor. Ramazan ayı sonunda Muhammed, bütün ashab ile birlikte şehirden çıkarak Musalla'ya 


böyle bir âdet yapılmakta idi. Bu münasebetle Musalla'ya kadar 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Peygamber'in önünde, Habeş Neccaşisi'nin Zübeyr bin El-Avam'a vermiş olduğu kısa mızrağın, El-anze, taşınmış olduğu söylenmektedir. Bundan sonra bütün bayramlarda mızrağın peygamberin önünde taşınması ödet olmuştur. Taberi zamanında (vefatı: 310) Medine camiinin müezzinlerinin o âdeti muhafaza 


etmekte oldukları rivayet ediliyor (1| (Taberi, birinci cilt, 1281; Esir, ikinci cilt, 88-89; Yakubi, ikinci cilt, 47; Hömis, birinci cilt, 458) 
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Sayfa 404 

Bedir İle Uhud arasındaki Olayların Sırası 

Bedir'i takip eden olayların sıralarının belirlenmesi konusunda kaynaklar arasında uyuşmazlık vardır. İbn-i İshak'a göre bu sıra aşağıdaki şekildedir: (1) Muhammed Bedir'den Medine'ye Ramazan sonların- da yahut Şewal başlarında geri dönmüştür. (2) Yedi gün sonra, Keder Seferi, (3) Medine'ye geri dönüş, Şewal'in kalan kısmı ile bütün Zilkade ayı içerisinde Medine'de ikamet. (4) Hicri ikinci sene Zilhicce'si esnasında Sevik Seferi. (5) Hicri üçüncü sene Muharrem'inde yahut Saferinin büyük kısmında Zu Emr Seferi. (6) Hemen bütün Rebiülewel ayında Medine'de ikamet. (7) Rebiülewel'in son günleri ile Rebiülahir'de ve Cemazielewel'in büyük kısmında Feru' Seferi. (8) Yukanki seferden sonra meydana gelen Benu Kınkalar Seferi. Hangi ayda olduğu belirtilmiyor. (9) Zeyd bin Harse'nin Necid'de Karde Seferi. (10) Ka'b bin El-Eşref'in öldürülmesi. (| Hicri üçüncü sene Uhud Savaşı. 

Vakidi ise aşağıdaki sırayı gösteriyor: (1) Hicri üçüncü sene sonların- da Bedir'den geri dönüş. (2) Benu Kınkalar kuşatması, 15 Şewal-1 Zilkade. (3) Sevik Seferi, 5-10 Zilhicce. (4) Keder Seferi, 15-30 Muharrem, hicri üçüncü senede. (5) Ka'b bin EkEşrefin öldürülmesi, Rebiülevvel'de. (6) Zu Emr Seferi, 12-23 Rebiülevvel. (7) Feru Seferi, 1-10 Cemazielevvel. (8) Karde Seferi, 1 Cemazielahir. (9) Uhud Savaşı, hicri üçüncü sene Şewal'inin 7'sinde. 

Taberi'de (birinci cilt, 1362 ve 1363-1364) aşağıdaki rivayete tesadüf ediyoruz: (1) Bedir'in hemen sonrasında Sevik Seferi. (2) Benu Kınkalar Seferi. (3) Feru Seferi. (4) Uhud Seferi. 

Bazıları ise Bedir ile Uhud arasında Muhammed'in kumanda ettiği üç sefer yani gazavat ile sahabelerden birinin kumanda ettiği küçük seferden yani seriyeden bahs ediyorlar: (| Hicri ikinci sene Romazan'ın 22 sinde Bedir'den geri dönüş. (2) Şewval'in birinde Karkara- 


tü'-keder Seferi. (3) Feru Seferi. (4) Benu Kınka Seferi, Hicri üçüncü senede. 
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Sayfa 407 

Ebu Afk'ın Öldürülmesi (Şevval) 

Şewal ayında Ebu Afk öldürülmüştür. Muhammed Medine'ye ulaşmış olduğu zaman bu, takriben yüz yirmi yaşında bir ihtiyar idi. 
İslamiyet'i kabul etmeyerek saldırganca şiirler ile herkesi Müslümanlar aleyhine tahrik etmeye çalıştı. Bedir Muharebesi'nden sonra Ebu Afk'ın Muhammed aleyhinde o kadar hakaret dolu şiirler yazdı ki (1) Benu El-Neccarlardan Salim bin Ümeyr Muhammed'in teşviki üzerine onu öldürmeye karar verdi. Bir yaz gecesi Ebu Afk avluda uyuduğu sırada Salim bin Ümeyr bir kılıç ile göğsünü deldi. 
Bu inatçı müşrikin ölümünün intikamını kimse almadı (Hişam, 994- 995; Vakidi, 174-175; Vakidi Velhaven, 91-92; Hâmis, birinci cilt, 458- 
459). 

Not 1 - Ebu Afk şiirlerinde şöyle diyordu: “Ben çok zaman yaşadım. İnsanlar arasında bütün Benu Kıleler (yani Medineliler) (Sayfa 408) kadar verdiği sözlere sadık ve müttefiklerinin daveti- ne hemen karşılık veren kimseler görmedim. Dağlar ikiye yarılsa bile onlar yerlerinden kımıldamazlardı. Halbuki şimdi içlerine gelen bir zat onları aynlığa düşürdü. Bu adam namuslu ile namussuzu karıştırdı! Nüfuz ve iktidarı, hakimiyeti elde etmek istiyorsanız niçin Tebiyi (vaktiyle Medine'yi zabta kalkışmıştı) takip etmiyorsunuz?" Görülüyor ki bu şiirin içeriği daha ziyade siyasi idi. 
Peygamberin kişisel etkisi aleyhinde bir hicviye idi. Peygamber ahlâk dışı olan şeyi ahlâki olarak adlandırarak ve ilân ederek nüfuz ve iktidarını genişletmeye çalışıyor denilmekte idi (Hişam). 
Benu Kınkalar Seferi (15-30 Şevval) 

dine Yahudilerine çevirerek onları İslamiyet'e çekmek istedi. Fakat, kendisine karşı onların her zamankinden fena bir his içerisinde olduklarını gördü. Kınka Yahudilerini toplayarak onlara İslamiyet'i izah etti ise de hiçbir sonuç elde edemedi. Müslümanlar ile Yahudiler arasında bu husumet devam ettiği sırada bir, 


beraber bunları şiddetle ISayfa 409) def etti. Bunun üzerine salj biri yahut diğer bir rivayete göre kadı örüştüğü kuyumcu, elbiselerini arkasından bir iğne ile öyle bir iliştirdi ki kadının gitmek üzere ayağa kalktığı zaman arkası çıplak kaldı, herkes gördü. Orada bulunan bir Müslüman, Yahudi'nin bu adi ve utandıncı hareketinden nefret ederek hiddetli bir hamle ile kuyumcuyu öldürdü. Yahudiler galeyana geldiler, silâha sanldılar, onlar da Müslümanı öldürdüler. Muhammed ile yapmış olduklan sözleşmenin bozulmuş olduğunu ilân ettiler. Sonra kaleye çeladı (| (Hişam, 545-546; Vakidi, 177-178; Vakidi Wellhavsen, 92; Esir, ikinci cilt, 106-107; Haldun, ikinci cilt, zeyi 23). 

Not 1: Taberi bu hadiseden hiç bahsetmiyor. Hadisin dayandığı dayanakların kıymeti pek azdır Çünkü Maruf Muhammed bin Ka'b El-Karziye ivefatı: 167) tarafından rivayet olunuyor Bu kişi birçok masallar icat etmiştir (girişe bakınız. $ 281). Herhalde inkâr edilmesi mümkün değildir ki Muhammed, Yahudilere karşı bir imha muharebesi açmak için ilk makul fırsattan istifade etmek istemiştir. 
Çünkü, kendisinin hüküm ve nüfuzuna ve mezhebine muhalefette ısrarlı ve inatçı olduklarına inanmıştı. Müslüman rivayetleri Muhammed tarafından Yahudilere açılan harbi mazur göstermeye çalışmakla maksadını meydana vuruyor. Muhammed'in (Sayfa 
410) Medine'ye ilk ayak bastığı andan itibaren hadisçiler Yahudileri gayet karanlık renklerle tasvir etmek hususunda pek çok uğraşırlar. 
Onları İslâmiyet'in en inatçı ve hilekâr düşmanları gibi gösterirler. 
Zehri Ivefatı: 124) Urve bin El-Zebire dayanarak ivefatı: 91) Muhammed'in Kınkalara karşı Vill, 60. ayette ortaya çıkan emir üzerine yürümüş olduğunu iddia eder: "Bazı kimselerin hiyanetinden korkuyorsan onlara aynı surette karşılık ver. Cenab-ı hak hainleri sevmez.” Bu ayet Allah'ın Ibranilerin kullandıkları aynı silâhın yani kötü niyet ve hilekârlığın kullanılmasını emrettiği yolunda tefsir edilebilir (Taberi, birinci cilt, 1360, satır 12; Vakidi, 178, satır 13). 

Kınkalar Hezreclerin helefesi yani müttefikleri idiler ve özellikle münafıkların reisi ensardan İbade bin Es-Samet ile Abdullah bin Ebi'ye bağlı bulunuyorlardı. Anlaşmazlık ortaya çıkınca İbade bin Es-Samet Kınkalarla her türlü bağını kırdığını ilân etti. Verdiği sözde kusur ettiğine dair Ebi tarafından yapılan çıkışmaya şu cevabı verdi: "Kalpler değişti, İslâmiyet mevcut anlaşmaları sildi". 
Özetle, Müslüman Hazrecler Kınkaları reddettiler. Diğer taraftan müşrik Hazrecer ise kımıldamaya cesaret edemediler. İbn-i Ebi Yahudilere hareketsiz bir durumda kalmalarını nasihat etti. Kendi taraftarlarıyla yardımlarına gitmeyi ve müdafaya katılmayı vaad ettiyse de sözünü tutmadı. O surette ki herkes Yahudileri yalnız bıraktı. Kınkalar, Yahudilerin en değerlisi diye bilinirler idi. Fakat (Sayfa 411) Muhammed'e karşı saldırma hareketinde bulunacak yerde, kalenin duvarları arkasında rahat rahat oturdular. İhtimal ki söz verilen yardımları bekledikleri için silâh kullanmadılar, 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bir tek ok bile atmadılar. Muhammed 15 Şevval'de kaleyi kuşatma altına aldı. Zilkade'nin birine kadar surun önünde kaldı. O tarihte Yahudiler teslim oldular. Teslim şartlarının nelerden ibaret olduğu pek belli değildir. Çünkü bazıları kayrtsız ve şartsız teslim olduklarını iddia ettikleri halde, bazıları mallarını bırakarak fakat kadınlarla çocukların muhafazası şartıyla Yahudilerin teslim olduklarını söylüyorlar (1) (Hişam, 546; Vakidi, 177, 178-179, 180; Vakidi Wellhausen, 92, 93, 94; Taberi, birinci cilt, 1360; Haldun, ikinci cilt, zeyl 23). 
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Sayfa 411 


Muhammed, Yahudileri tamamen mahvetmek isterdi. Fakat Hazredlerin gizli fakat etkili engellerine üstünlük kuramadığından, tahmin edilebileceği (Sayfa 412) gibi, siyasi görüşlerden dolayı hoşgörülü davranmaya mecbur oldu. Kınkaları kuşatma altına aldı. Onları silâh ile mağlup ederek değil, dışarıyla ilişkilerini keserek,direnişlerini açlık ve susuzlukla kırarak teslim olmaya mecbur etti. Bu suretle her çeşit pazarlık imkânı doğdu. Yahudiler yeni durumlar ve şartlar çerçevesinde artık Medine'de ikametin mümkün olmadığını görerek bütün aileleriyle göç ettiler. Aşağıdaki fıkralarda hadisin hikâye ettiği olayları bu manada anlamak gerekir. Kınkaların çekilmelerinin şartları ve tarzı hakkındaki bilgilerin çoğu birbirlerine zıttır. 
Bu noktada dikkat çekicidir. 


Teslim oldukları zaman sayıları yaklaşık yedi yüz erkeğe ulaşmakta olan Kınka Yahudileri, sağlam bir şekilde bağlandılar ve haklarında ne yapılacağını kararlaştırmak üzere (1) Münzer bin Kadame'nin muhafazası altına verildiler. Bunun üzerine eski müttefikleri İbn-i Ebi, aracı olarak esirleri kurtarmak üzere Münzer'i iknaya çalıştı. Fakat Münzer onu mağrur bir şekilde reddetti. Muhammed'in bütün Yahudileri öldürmek düşüncesinde bulunmasından korkan İbn-i Ebi Peygambere giderek müttefikleri Kınkaların hayatlarına dokunulmamasını rica etti. İbn-i Ebi'yi sevmeyen peygamber, arkasını çevirdi. Hazreci, Muhammed'in omuzundan zırhını tutarak haykırdı: “Ya Muhammed! Müttefiklerime fenalık etme!" Muhammed İbn-i Ebi'nin bu hareketinden o kadar gazaba geldi ki yüzü simsiyah kesildi. İbn-i Ebi ısrar etti. 
Peygamberi bırakmak istemedi. Muhammed Kınkaları aff (Sayfa 
4131 edinceye kadar elini çekmeyeceğini söyledi. Kınkalar kendisinin 
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müttefikleri idiler. Beas savaşında yardımına gelmişlerdi. Muhammed sonunda bu kadar ısrara dayanamadı. İbn-i İshak, bütün esirleri İbn-i Ebi'ye bağışlamış olduğunu söylüyor. Muhammed, İbn-i Ebi'in o şiddetli ısrarına, rivayet olunduğu kadar kızmışsa bu bağışın izahı mümkün görülemez. Vakidi özellikle bütün esirlerin Yahudilerin Medine'yi terk etmeleri şartıyla hürriyetlerini vermiş olduğunu söylüyor (Hişam, 546; Vakidi, 179; Vakidi Wellhausen, 92; Taberi, birinci cilt, 1361; Ebu El-Feda, birinci cilt, 86; Hâmis, birinci cilt, 459-461). 


Not 1 - Muhammed'in bütün Kınkaları öldürmek isteyeceğine şüphe yoktur. Güvenilir kaynaklar bunu bize temin ediyorlar (Taberiye bakınız. Birinci cilt, 1360). Raviler: Haris An İbn-i Sad ivefatı: 230) An Muhammed bin Ömer El-Vakidi Ivafatı: 2071 An Aruh bin Ez-Zübeyr Ivefatı: 941. Bu müthiş emeli gerçekleştirememesi Medine'de muhalefet fırkası ile güçlükler çıkarmamak düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Rivayetler bu muhalefet fırkasına İbn-i Ebi'yi de dahil ediyor. Bu fırka peygamberin gittikçe genişleyen nüfuzuna her an bir engel teşkil edebilecek kadar kuvvetli idi. 


İbn-i İshak, Kınkaların sonra ne olduklarına dair başka bilgi vermiyor. Aşağıdaki bilgi bize yalnız Vakidi vasıtasıyla intikal etmiştir. 
Teslim şartlarından biri (Sayfa 414) Kınkaların bütün mallarının Muhammed'e terk edilmesi idi. Kınkaların arazisi yoktu. Servetlerinin büyük kısmı kuyumculuğa it eşyadan ve silâhlardan ibaretti. 
Muhammed bütün bu kıymetli malları zaptetti. Kendisi için üç yay, iki zırh, üç kılıç, üç mızrak ile ganimetlerin beşte birini alıkoyduktan sonra kalanları ashab arasında paylaştırdı. Bu sırada İbn-i Ebi, Muhammed'in Kınkaların Medine'den göç etmeleri yolunda koyduğu şartı hükümden düşürmeğe çalışıyordu. Yahudi reisleri ile birlikte birdenbire Muhammed'in odasına girerek Medine'de ikamet iznini zorla verdirmek girişiminde bulundu. Kapının önünde nöbet bekleyen sahabeden Avim bin Said, İbn-i Ebi ile Yahudilere peygamberden izin almadan içeri girmeleri için izin vermedi. İbn-i Ebi o kadar acizce ısrar etti ki Avim onu şiddetle itmeye mecbur oldu. Yüzü duvara çarptı. Yüzü gözü kan içinde kaldı. Bu kavgadan dolayı zihinleri karışan Yahudiler, İbn-i Ebi'in kendilerine hiçbir faydası olamayacağını, en iyisi şartı kabul ederek Medine'yi terketmek olacağını anladılar. Büyük oranda müttefik kaybeden İbn-i Ebi'in bütün ricaları sonuçsuz kaldı. Muhammed, Kınka Yahudilerinin eski müttefiki İbade bin Es-Samet'i onların çıkış işlemlerinin yapılması için görevlendirdi. Üç gün içerisinde Medine'yi terk etmeleri emrini verdi. İbade bin Es-Samet Yahudilerin gidişlerinde (Sayfa 415) emniyetlerini sağlamak için onlara Zubab'dan öteye kadar refakat etti. Medine'de birçok alacakları olmakla beraber, bunları tahsil için üç günden fazla kalmalarına izin verilmedi. Bununla birlikte borçlularından tahsil edebildikleri parayı birlikte götürmelerine ses çıkarılmadı. Kınkalar, Filistin'den Vadiü”-kura'ya doğru geçtiler. Erkekler yaya yürüyorlardı. Kadınlar ve çocuklar deveye binmişlerdi. Vadiü'-kura'da bir ay kaldılar. Oranın Yahudileri kendilerine yiyecek ve at verdiler. 
Bunlarla Suriye'de Ezraat'a kadar gittiler. Orada ikamet kurdular Nakidi, 179-181; Vakidi Wellhausen, 92-94; Taberi, birinci cilt, 1361- 1362; Haldun, İkinci cilt, zeyl 23, Kınkaların Hayber'de birleştiklerini söylüyor. Bu akla daha yakındır) (1. 


Not 1 — Kınkaların kuşatılması esnasında Medine'de Ebu'l-baba Beşir Bin Abde'l-menzer imamlık etmiştir. Bedir seferi esnasında da bu vazifeyi o görmüştü (Hişam, 546, Vakidi, 181). 


Bu seferde İslâmiyet tarihinde ilk defa olarak (aynen!) Muhammed ganimetlerin beşte birini kendisine alıkoymuş ve diğer dört hissesini sahabelere vermiştir. Muhammed'in hissesinde cariye Safiye de dahildi (Taberi birinci cilt, 1362). Bu doğru ise Yahudilerin coriyeleri de ellerinden alınmış demektir. Çünkü Safiye'nin Yahudi olduğu söylenmiyor. Zaten Yahudi olamazdı. Olsa idi dindaşları ile beraber göç ederdi. Beyaz sancağı peygamberin amcası Hamza taşımıştı (Taberi, aynı sayfa). 


Hadis, Muhammed'in sahip olduğu silâhların tamamına birer isim vermiştir. 
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Sayfa : 419 
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Sayfa 418 

Yıllık Hac (8-10 Zilhicce) 

Kureyşiler o sene Mekke'de hacca kısıtlama getirdiler. Hiçbir Müslüman her sene yapılan merasimde hazır bulunamadı (Hişam, 543). 

Medine'de Kurban Bayramı (10 Zilhicce) 

Muhammed, Mekke'ye hacca gidemediği için Kurban Bayramı günü, hicri ikinci sene Zilhicce'sinin onunda kurban günü bütün halk ile tantanalı bir şekilde musallaya gitti, ilk defa olarak o namazı kıldı, kendi eliyle bir iki koyun kurban kesti. Taraftarlarının zenginleri (Ehl-i El-yesr) kendisinin örneğine uydular. Bu, hicri ikinci sene Zilhicce'sinin onuncu günü sabahleyin erkenden Benu Selmelerin arazisinde meydana geliyordu. Aynı bayram her sene aynı yerde ISayfa 419) on yedi sene aralıksız olarak tatbik edildi (Taberi, birinci cilt, 1362; Esir, ikinci cilt, 107; Haldun, ikinci cilt, zeyl 23; Hâmis, birinci cilt, 462). 
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Sayfa 420 

Dikkat çekicidir ki bu hadislerde yazının hep Ali'de bulunduğu sözleri görülüyor. Taberi'nin metninde ise özellikle yazıyı yazanın ve elinde tutanın Muhammed olduğu söylenmektedir. Taberi'nin metninin eksik olması muhtemeldir. Yahut Goldziher'in (Muh. 
Stud. , ikinci cilt, sayfa 24, not 5) “praegnante Construction” adıni vereceği şekilde hareket etmiştir. Metni: “Kılıcına (yahut Ali'nin kılıcına) asılmış olan muakıl” diye tamamlamak gerekir. Bu, Muhammed'in bir şey yazmış olduğuna dair sahip olduğumuz tek haberdir. Muhammed Kur'an fıkralarını vahiy neticesinde biltün haberleşmeyi Muhammed yazdırmıştır. Fakat bir satır bile bir şey yazmış olduğuna dair hiçbir rivayete tesadüf etmiyoruz. Eğer Taberi'nin bu rivayetindeki yazmak tabiri, imlâ yoluyla yazdırmak şeklinde yorumlanmazsa bu, mevcut tek haberi teşkil eder (Noldeke'ye bakınız. Kur'an, 7-13). 
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Sayfa : 424 
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Sayfa 424 
Onun bu sözleri Ebu Leheb'i o kadar kızdırdı ki şiddetli bir tokat ile köleyi yere serdi. Üzerine dizini dayayarak zalimce bir dayak attı. 
Abbas'ın eşi Ümmü'iazl Ebu Rafiin yardımına koştu. “Efendisi burada yok diye kendisine hakaret ediyorsun!" diyerek bir sopa ile Ebu 


Leheb'i başından yaraladı. Ebu Leheb mahçup bir halde çekildi ve yedi gün sonra çiçek hastalığından öldü (Hişam, 460-461; Taberi, birinci cilt, 1338-1340). 
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Sayfa : 426 
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Sayfa : 427 
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Sayfa 426 

İbn-i Mazun çok sıkı bir namus kuralı takip etmeğe kalkarak kadınlar ile her türlü ilişkiyi tamamıyla kesmek istedi. Fakat pişmanlığa kapılmaktan ve özellikle askeri seferler esnasında düşmandan kadının ganimet olarak elde edildiği zaman nefsine uymaktan korktuğu için kendisini hadım ettirmeyi düşündü. Peygambere: "Seferlerde perhiz yapmak beni pek zorluyor. Bundan dolayı kendimi hadım ettirmek iznini senden istiyorum!" dedi. Peygamber onay göstermedi. Heveslerini yatıştırmak için oruç tutmasını tavsiye etti (Hacer, ikinci cilt, 1108 birinci ve takip eden satırlar). Havle Benet Hakim isminde bir karısı olduğu ve onunda çok garip bir kadın olduğu (Mağşuşetü"l-hatır) rivayet ediliyor (Halebi, ikinci cilt, 245, satır 6). 
Kadın güzel kokuya düşkün (Sayfa 427) idi (Sprenger, birinci cild, 389). Perhizkar Zahid İbn-i Mazun'un karısı olacak bir kadın değildi. Hakikatde rivayet olunduğuna göre Havle peygamberin karısı Ayşe'nin yanına gelerek kocasının gündüzleri oruc tuttuğunu, geceleri namaz kıldığını, her akşam kendisinin kokular sürmesi- ne ve kocasının duygularını tahrik etmek ümidiyle süslenmesine rağmen kocalık vazifelerini ihmal ettiğini söylemiş ve şikayette bulunmuştu. (Hacer, dördüncü cild, 557, 12 nci ve takip eden satırlar). Peygamber yeniden müdahaleye mecbur oldu ve İbn-i Mazun'a İslâmiyet'te bekarlık mevcut olmadığını (Bekarlık Allaha mahsustur) söylemiştir. Müslüman hadis ilminde bu sözler çok ünlüdür (Halebi, ikinci cild, 245, satır 9). Diğer bir kaynak (Sprenger, birinci cild, 389 her zaman olduğu üzere bu kaynağın ismini dile getirmez! 
peygamberin İbn-i Mazun'a daha açıkca söylediğini iddia ediyor “Ben sana güzel bir örnek değil miyim? Ben kadınları severim, et yerim, oruc tutarım, fakat orucu da bozarım!”. İbn-i Mazun askeri cesaretiyle ünlü bir adam olmadı. Fakat çok büyük Allah korkusuyla dinin yasak ettiği şeylerden sakınması sayesinde bütün Müslümanlar arasında çok saygı değer bir yer elde etti. Medine'ye geldiği zaman herkes kendisini misafir etmek istiyordu. Kıskançlık ve düşmanlık meydana getirmemek için yanında misafir olacağı kişiyi kura ile tayin etti. 
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